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ÖZET 


Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti zamanı 1919 yılında kurulan Komünist gazetesi Azerbaycan solcularının en önemli gazetesi olmuştur. Azerbaycanda Sovyet iktidarı kurulduktan sonra bu gazete yeni sovyet cumhuriyyetinin resmi yayın organı olarak yayınına devam etmişdir. 1920 yılından itibaren sadece Azerbaycanda değil tüm Kafkasyada okunan gazete İkinci Dünya Savaşı zamanı 600 000 tiraj'a ulaşmıştı. 1990 yılından itibaren gazete “Halk gazetesi” olarak yayımlandığı için genel literatürde gazete bu isimle biliniyor. 
Azerbaycan dilinde iç ve dış gelişmeleri okuyucularına ileten gazete İkinci Dünya Savaşı 


döneminde de en büyük gazete ismini korumuştur. 


Bu çalışmada Komünist gazetesinin basın-kamuoyu ilişkisi incelendikten sonra tarihsel kimliği ve gazetecilik bakışı ele alınarak bu hususta Sovyetlerle Türkiye ilişkilerinin 


basına etkisi anlatılmıştır. 


Sonuç olarak Kommunist gazetesi diğer Sovyet gazeteleri gibi devletin resmi yayın organı olarak olaylara devletin görüşü açısından aynı fikirlerde bulunmuş ve meselelere bakışını devletin politikasıyla özdeşleşmiştir. Bu çalışma Sovyetler açısından Türkiye ile ilişkileri ve İkinci Dünya Savaşı öncesi dost olan iki ülkenin savaş zamanı nasıl bir birinden 


koptuğunu anlamak için ideal kaynak olma niteliğini taşımaktatır. 


ABSTRACT 


The Communist Nevvspaper, established in 1919, during the government period of the Democratic Republic of Azerbaijan, was the most important newspaper of Azerbaijani leftists. After the establishment of Soviet power in Azerbaijan, this newspaper continued to be published as the official publication of the new Soviet Republic. Since 1920 onwards, newspaper has been known not only in Azerbaijan, but also in the entire Caucasus, and during the VVorld VVar П reached 600,000 circulation. Since 1990, the nevvspaper has been published as "Halk gazetesi" (“People s newspaper”), so in general literature it is known by this name. The newspaper, which transmitted the internal and external affairs in Azerbaijani language to its readers, was regarded as the most widely read newspaper during the period of 


World War П. 


In this study, the Soviet-Turkish relations and their influence on the the press has been researched after reviewing the press-public relations, the historical identity and the 


journalistic outlook of the Communist newspaper. 


Here by, the Communist nevvspaper, being the official publication body of the state and like other Soviet nevvspapers, had the same vvith the state"s opinion regarding the events, and identified own views of matters according to the state s. This study carries the ideal source for understanding of the position of the Soviet Union regarding the relations vvith Turkey and how the two nations, being friends before the World War П, broke out their 


relations during the period of battle. 


ÖN SÖZ 


İkinci Dünya Savaşı insanlık tarihinde en çok insan ölümüne sebep olan süreçdir. Bu süreçde en ağır kayıp veren Sovyetler Birliği olmuştur. Bu dönem Sovyetlere ekonomik olarak ağır etki etse de askeri ve ekonomik olarak dünyanın en güçlü 2 devletinden biri haline getirdi. Ekonomik açıdan dünyanın en güçlü ikinci devleti olmasına rağmen savaşın vurduğu ağır yaralar Kazakistandaki kıtlıkla kendini gösterdi. En hassas olan bu dönemleri öğrenme açısından gazetelerin canlı bir belge olduğunu unutmamalıyız. Bu çalışmada Sovyetlerle Türkiye ilişkilerini Komünist gazetesi açısından İkinci Dünya Savaşında izlediği politikaları 


yansıtma ışığında değerlendirilmiştir. 


Bu güne kadar İkinci Dünya Savaşında Sovyetlerle Türkiye ilişkilerinden bahseden bir çok tez ve çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmaların nerdeyse hepsinde Türkiye arşiv kaynaklı belgelerden ve Türkiyede yayımlanmış kaynaklar kullanılmış bu ilişkilere bakış daha çok Türkiye açısından ortaya konulmuştur. Bu çalışma İkinci Dünya Savaşında Türkiye Sovyet ilişkilerine Azerbaycan gazetesi açısından bakılan ilk spesifik tez olma niteliğini taşımaktatır. 
Bu çalışma okuyucuya Türk-Sovyet ilişkilerine Sovyet açısından bakma niteliği taşıyarak bu 


dönemdeki tarihe daha sağlam yanaşma yapılmasını sağlayacaktır. 


Henüz işlenmemiş bir konu olan Azerbaycan Komünist gazetesine göre İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye-Sovyet ilişkileri çalışması bu mevzuyla ilgili bilimsel bir açığı kapatacağını söyleye biliriz. Ayrıca bu çalışmayla 1939 yılından itibaren Sovyet basınında Türkiye olan bakışın olumlu halden nasıl olumsuz hale dönüştüğünü görmek mümkün 


olacaktır. 


Bu çalışmada savaş döneminde Sovyet basınında köşe yazarlığı çok yaygın olmadığı için genellikle gazete haberleri ve başyazılar kullanılmıştır. Bu dönemde Sovyet basınında köşe yazıları genellikle en büyük iki gazete olan İzvestiya ve Pravda gazetinde yazılmaktaydı. 
Döneme uygun olayları analiz eden köşe yazarları Türkiye savaşta olmadığı için üzerinden geçiyor ve daha çok savaş üzerinden yazılar yazmakta ve analizler yapmaktaydı. Sadece Azerbaycan Komünist gazetesi değil Pravda ve İzvestiya gazeteleri de ülke içinde haberleri yayınlarken Sovyetler Birliği resmi afansı olan TASS"a dayanarak bilgi veriyordu. 
Azerbaycan Komünist gazetesi Komünist partinin resmi yayım organı olduğu için dış haberden daha çok bilgilendirme amaçlı haberlere önem veriyor ve halkı partinin programına uygun bir biçimde yetişdirmeye çalışıyordu. Bu yüzden gazetede yazılan haberlerin bir kısmı 


değerlendirme içerdiği için irdelenmiştir. 


Tezde Komünist gazetesinin değerlendirmeleri kronolojik seyre sadık kalarak belirtilmişdir. Bundan başka İzvestiya, Pravda, Krasnaya Zvezda gazeteleri ile karşılaştırmalı 


analiz yapılmıştır. 


Bu çalışmanın konusunun belirlenmesinden itibaren tezim yazım aşamasında bana yardımlarından ve bilimsel yöntem konusunda kazandırdığı yeni bakış açısından dolayı, 


Hocam sayın Yard. Doç. Dr. Çağatay Benhür'e sonsuz teşekkürlerimi sunarım. 
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GİRİŞ 


Sovyetlerle Türkiyemin ilişkileri bu devletlerin ilk kurulduğu zamanlarda başladı. Her iki devletin mirasçıları yıkıcı olan Birinci Dünya Savaşımda olmuş ve bu savaşdan yenik olarak çıkmıştı. Büyük Ekim devrimi'nden sonra Sovyet Rusyası Çarlık Rusya'sının 300 yıllık genişleme ve sıcak denizlere inme politikasından vaz geçti. Aslında Türkiye ile Sovyetler'in yakınlaşmasının en büyük sebebi Sovyetlerin Türkiye'yi işgal etmek isteyen büyük devletlere karşı olan mücadelesi olmuştu. Osmanlı'yı bölme planları bulunan ve kendi müttefikleri olan Rusya'nın devrim nedeniyle savaşdan çekilmesi ile İstanbul'u işgal eden İngilizlerin Osmanlıdan daha büyük toprak elde etmek imkanı sağlamıştı. Sevres anlaşmasıyla İngiltere istediğini gerçekleştirdi. Ancak böyle bir anlaşmanı kabul etmeyen bir çok Türk subayı, diplomatlar, öğretmenler İstanbulu terk ederek Anadoluda toplanmaya başladı. Bu subaylardan biri olan Kemal Paşa Anadolu'da bulunan Sevres anlaşması'nı kabul etmeyen dağınık Türk Ordusunun başına geçti. Kemal Paşa 23 Temmuz 1919 tarihinde Erzurum Kongresi'ni topladı. İşgalde bulunan 6 İlden 62 delegenin katıldığı bu kongreyle Antanta devletleri'ne karşı ulusal savaşda önemli kararlar alındı. Eylül 1919 tarihinde ise Erzurum Kongresi'nin ardından Sivas Kongresi toplandı. Bu kongrede artık tüm Türkiye arazisinde illerden delegeler bulunuyordu. 8 Maddeden oluşan bu kongreyle artık Kuvâ-yi Milliye kurulmuş oldu. Bu zamanlarda artık Rusyadaki iç savaşda Bolşevikler üstünlüyü ele geçirmişti. Emperyalistlere karşı savaş yaptığı için Türkiyeye elini ilk uzatan Sovyet Rusyası oldu. 1920 yılı şubat ayında Moskovada Sovyet Rusyası ve TBMM arasında ilk resmi temaslar kuruldu. Bu görüşmelerde Londra konferansında bulunan İtilaf Devletleri delegeleri de bulunuyordu. Birinci İnönü Savaşının kazanılmasıyla Ankara Hükümeti uluslararası anlamda kendine yer edinmek istiyordu. 22 Şubat 1921 yılında yapılan Londra konferansında İtilaf devletleri Ankara Hükümeti üyelerini davet etmişti. Burada İtilaf Devletleri Ankara Hükümeti'ne onu İstanbul Hükümetine bağlayacak ve Sevres anlaşmasından bir farkı olmayan bir anlaşma türü önerdi.'Ayrıca İtilaf devletleri Ankara Hükümeti'yle Sovyetler'in mümkün ittifakını bozmaya çalışıyordu. Buna rağmen Batılı devletler TBMM Hükümetini tanımadıkları için anlaşma imzalanmadı. 16 mart 1921 yılında Sovyet Rusyası ve TBMM Hükümeti arasında Dostluk ve Kardeşlik hakkında anlaşma imzalandı. Anlaşmayı SSCB Dışişleri Komiseri Çiçerin ve Celalettin Korkmasov, TBMM Hükümetinden Yusuf Kemal ve 


Rıza Nur imzaladı. Bu anlaşmayla Artvin, Ardahan ve Kars Türkiye'ye veriliyor, Batum 


1 Y, Bağirov, Türkiye Lozan Konferansında, Bakü, Azerbaycan SSC Bilimler Akademisi Yayınları, 1957, s.50. 


Gürcistan içinde , Nahçivan Azerbaycan içinde özerk bir bölge statüsü taşımaya başladı. Bu anlaşmayla Türkiyenin Doğu sınırları tam olarak tespit edildi ve İstanbul Sovyetler tarafından Türkiyenin başkenti olarak kabul edildi. Sovyetler ayrıca Türkiyenin boğazları için onun başkentine ve ulusal bağımsızlığına zarar vermeyecek Uluslararası Komisyon kurulmasına razı oldu.? Türkiye ve Sovyetler arasında dostluk anlaşması aynı zamanda Sovyetlerin islam dünyasında prestijinin da artmasına neden oldu. Ancak bununla birlikte TBMM hükümeti Sovyetlerle çok yakınlaşmayı istemiyordu. Bunun nedeni Kemal Paşanın ve Heyetinin komünist fikirlerden uzak olması ve bu yakınlaşmayla Türkiyede bu fikirlerin onların iktidarı için zarar vereceği bir etki ola bilirdi. Buna rağmen Kemal Paşa yine Sovyetlerle yakın teması sürdürüyordu, zira büyük devletlerden yalnız Sovyetlerin Türkiye toprağında gözü yoktu ve aynı zamanda Türkiye topraklarının bütünlüğünün kurulmasına yardım ediyordu. Bu fikirler Kemal Paşanın Sovyet Rusyası Dışişleri Komisseri Çiçerin'e 29 Kasım 1920 tarihinde mektubunda göz önüne alınıyordu:“Sizin bana gönderdiğiniz 2 Temmuz 1920 tarihli mektupunuzu Türkiyedeki temsilciliğinizden aldım. Size Batı emperyalizmine karşı yürüttüğümüz bu savaşta verdiğiniz büyük değerden dolayı teşekkür etmek istiyorum. 
İzninizle, Türk halkının kendi zincirlerini kıran ve 2 yıl süren tüm dünyanı bağımsız yapmak istediği bu şerefli savaşta Rus halkına olan derin hayranlığını ifade etmek istiyorum. Bizim halkımız Rusların zamanında geri kalmasını istediği ve Avrupa emperyalistlerinin ele geçirmek istediği müslüman ülkeleri yeniden insanlığı kurtarmak adına yaptığı bu mücadelede kaybedilen kurbanlara büyük değer veriyor. Ben eminim ki, uluslarararası kapitalin bulunduğu geri kalmış Asya ve Afrika ülkelerinde halkların bu mücadelesi sonuçta kolonyalizmin çöküşüne ve burjuazi iktidarının yok oluşuna sebep olacaktır. Yoldaş Komiser 


benim samimi selamlarımı ve derin saygımı kabul ediniz.” 


Türkiye Sovyet ilişkilerine etki edecek bir diğer faktör Bakü'de kurulan Türkiye Komünist Partisi oldu. Yeni Dünya isminde gazete yayımlayan ve başlarında İsmail Hakkı ve Mustafa Suphinin bulunduğu bu grup kendi yayınlarını ve broşürlerini Türkiyede teşvik ediyorlardı. Ancak onların Türkiye'ye gitmesi ve Trabzonda öldürülmesi Sovyetlerle Türkiye'nin ilişkilerine zarar veremedi. Bu 2 devlet aynı zamanda Gürcistan Sovyet Cumhuriyeti'ni kurulmasında birlikde hareket etti. Doğu Cephesinde sınırlar belli olduktan sonra Yunanların Batıda hızla ilerlemesini durdurmak için Türkiye'ye yardım eden devletler, Sovyet Rusyası ve Sovyet Azerbaycanı oldu. Azerbaycanın Sovyetleştirilmesinde de TBMM ? Mihail Pavloviç Veltman, Revolyutsionnaya Turtsiya, Moskova, Gosudarstvennoye İzdatelstvo Yayınları, 


1921, s.92. 
3 Veltman, s.101. 


Hükümeti ve RSFSC birlikte hareket etti. XI Kızıl Ordunun Azerbaycanda zorluk çekmesi halinde Kemal Paşa Dağıstanda bulunan Halil Paşa'dan yardım etmesini istemişti. Bağımsız Sovyet Azerbaycanı kuruldukdan sonra TBMM Hükümeti arasında ilişkiler devam etmiş, Nahçivan'ın Kars anlaşmasıyla Ankara Hükümetinin garantisi altında Azerbaycana verilmesine sebep olmuştu. Bu yüzden de Azerbaycan Türkiyeye Kurtuluş savaşında büyük miktarta benzin, silah ve diğer eşyalar vermişti. Sovyet Rusyası da Türkiyeye 200,6 kilogram Altınla beraber çok sayıda silah yardımı etti. Sovyetler 1921-1922 yıllarında Ankara Hükümeti'nin kesin zaferi için karşılıksız 10 milyon Altın Ruble değerinde yardım yaptı. ? Bu yardımlar Ankara Hükümetinin Yunanlar üzerinde büyük zaferine önemli etkisi oldu. 
Bununla ilgili Türk gazeteci Enver Behnan Şapolyo şunları yazmıştır: “Sovyet Rusyası bize bu kara günlerimizde yardım eden tek devlet oldu. Bazen öyle zamanlar oluyordu ki, Ankaradaki devlet işçileri ve memurlar Ruslar tarafından gönderilen rus altın parasıyla maaşlarını ala 


6”, Türkiye Cumhuriyeti'ni resmen ilk tanıyan devlet de SSCB olmuştu. Türkiye 


biliyorlardı 
Cumhuriyeti kuruldukdan sonra Sovyetler Türkiye'nin ekonomik olarak kalkınmasına da yardım etti. Sadece Azerbaycan Sovyet Cumhuriyeti 1923-1924 yıllarında Türkiye'ye Batum limanı üzerinden 16391 ton yakıt gönderdi. Ancak Türkiye'nin içinde Sovyetlerle yakınlaşmanı istemeyenler de çoktu. 1922 yılında Sovyet Büyükelçiliği'nin yakılması ve aynı yılda Türk-Sovyet ticari anlaşmanın gerçekleşmemesi bu insanları bir nevi maksadına yakınlaştırdı. Batılı devletlerle Musul sorunu yaşayan Türkiye yeniden Sovyetlerle işbirliğine 
döndü. İlk önce Sovyetlerle 1923 yılında lisans olmadan ticaret sistemine geçildi. 1925 
yılında Sovyetlerle imzalanan Dostluk ve Tarafsızlık anlaşması Musul'un Iraka verilmesine protesto niteliği taşıyordu. Musulun Irak'ta kalmasına sebep olacak nihai anlaşma 5 Temmuz 
1926 yılında imzalandı. Bu anlaşmayla Türkiye'nin Irak sınırı tespit edildi. Aynı yıl Mayıs 
ayında Fransa ile Dostluk anlaşmasını imzalayan Türkiye resmi olarak Hatay sancağına olan iddiadan vaz geçti.” Batılı Devletler bu zamanlarda Türkiye'ye politik ve ticari meydanda imtiyaz vermek istemiyordu. Hatta ABD, 1927 yılına kadar Türkiye'yi bağımsız bir devlet olarak tanımadı.” Bu da doğal olarak Türkiye'nin Sovyetlerle olan ilişkilerine daha sağlam zemin sağlamaktaydı. 1928 yılında savaşın politik malzeme olarak kullanılmasını yasaklayan 


Kellogg-Briand Paktı'na Türkiye'nin davet edilmesini isteyen de SSCB olmuştu. Bu 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konferansta Sovyetlerin yaptığı Tüm silahların lağv edilmesi için yapılan teklifi sadece Türkiye desteklemişti. 14 Temmuz 1937 yılında o dönem Türkiye Dışişleri Bakanı olan Tevfik Rüştü Aras Sovyetlere yaptığı gezisinde bu anlaşmaya değinmiş ve Litvinov 


Protokolünü imzalayan devletlerden birinin de Türkiye olduğunu belirtmiştir.” 


Türkiye ile Sovyetlerin ilişkileri sadece siyasi değil ekonomik olarak da canlanmaktaydı. Sovyetlerin hızlı sanayileşme alanında başarısı Türk hükümetinin de dikkatini çekti. 1933 yılında Türkiye Sovyetlerin ekonomik modelini kullanarak 5 yıllık ekonomi planlaması yaptı. Türkiye ile Sovyetler ilk zamanlarda 2 yıl süresince lisans olmadan ticaret yaptı. 1923-1924 yılında Sovyet malları Türkiyeye, Türk malları Sovyetlere hiç bir lisans olmadan götürüle biliyordu. 1925 yılında “Russotürk” isminde karışık bir şirket kuruldu. Şirketin maksadı hem Türkiye ile SSCB arasında ticareti arasında hem de Yakın Doğu ülkeleri ile ticari ilişkileri pekiştirmek idi. 1927 yılında yapılan Türk-Sovyet ticari anlaşmasıyla Russotürk ortadan kaldırıldı. ""Türkiye ve Sovyetler arasında ilk ticari anlaşma 
11 Mart 1927 yılında imzalandı. Bu 2 devlet arasında tarihteki ilk ticari anlaşma olmuştu. 4 
yıl sonra biten ticari anlaşma 16 Mart 1931 tarihinde ikinci bir anlaşma ile yenilendi. 5 
yıllığına imzalanan ve 30 maddeden oluşan ikinci anlaşmayı Sovyetlerden Lev Karahan, Türkiyeden Moskova Büyükelçisi Hüseyin Ragıp imzaladı. Anlaşma gereği Sovyetler Türkiyeye ekonomik gelişmesi için 8 milyon altın dolar kredi verdi. 1932 yılında Sovyetlerden gelen uzmanların temel görevi bu kredinin sanayi yapılanmasının hangi alanını kapsayacağını belirlemekti. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kamu yatırımı olan Sümerbank bu zaman kuruldu./" Sovyet uzmanları tarafından kurulan Kayseri Tekstil Kombinası 16 Kasım 
1936 yılında açıldı. Bu kombina o zaman Türkiyede bulunan en büyük tekstil kombinasıydı. 
İkinci en büyük kombina olan Nazilli Tekstil Kombinası 20 Ağustos 1937 yılında resmen açıldı. Törene Türkiye Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk de katıldı. Ekonomik 
ilişkilerin büyümesi her iki ülkeye büyük yarar sağladığı için 8 Ekim 1937 tarihinde 29 
maddeden oluşan üçüncü ticari anlaşma imzalandı. Bu yıllarda Sovyetlerin Türkiyenin ihracatında oranı yüzde 7,18, ithalatında ise 5,36 rakamlarla ifade olundu. '? Ahmet Şükrü Esmer, Sovyetlerle Türkiye arasında olan ilişkilerde dönüm noktasının Montreaux 


anlaşmasından sonra İngiltere ile yakınlaşmanın sebep olduğunu belirtiyordu. Bu 1937 yılında 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Anti-Sovyet politika izleyen Celal Bayarın Başbakan olmasıyla daha da belirgin hale döndü. 
Türkiye Odessa, Bakü, Erivan ve Gümrüde bulunan konsolosluğunu, Sovyetler ise İzmir ve Karsda bulunan konsolosluğu Карай. Karşılıklı anlaşmayla Sovyetlerin İstanbul konsolosluğu, Türkiyemin ise Batum konsolosluğu hizmet vermeye devam etti. Atatürk"ün Sovyetlerdeki imajı çok yüksekti. Bu zamanlarda artık Atatürkün ağır hastalığı nedeniyle devlet işlerinde belirgin bir rolü yoktu. Atatürk hayatını kaybettikten 1 gün sonra Karadeniz Sovyet Filosu gemilerinden “Moskva” İstanbuldaki anma törenine katılmış ve gemi kaptanı diğer Türk gemileriyle birlikte 21 adet top ateşi açmıştı.'? Ancak Atatürkün ölümü ile Türkiye'nin iç ve dış politikasında olan değişiklik Sovyetlerle olan ilişkilere de etkisini gösterdi. Türkiye ekonomik liberalleşme yolunu tutarak Batı Devletleri ile işbirliği yapmaya başladı. Atatürkün ölümü sonrası İsmet İnönünün Cumhurbaşkanı olması, Celal Bayarın istifası ve Başbakanlığa Refik Saydamın getirilmesi Sovyetlerle olan ilişkileri biraz iyileşdirdi. Sovyetler 1938 yılı ilkbaharında Türkiye'ye depremden etkilenenler için maddi yardım gönderdi. 30 Nisan 1938 yılında Terentyev Moskovaya gönderdiği mektupta Türkiyedeki depremde Sovyet Hükümeti'nin depremzedelere yaptığı 10000 Amerikan doları yardımına karşılık Menemencioğlu'nun teşekkürünü iletti. Menemencioğlu Türk halkının bu 


yardımı hiç bir zaman unutmayacağını söylemişti."” 


İnönü iktidara geldikten sonra Atatürkün zamanında izlenilen politikanın devam etmesine ve Sovyetlerle olan dostluğun güçlenmesi taraftarı olduğunu açıklamıştı. Ancak bu zaman Münih anlaşmasının imzalanmasıyla güçlenen faşist devletleri Türkiye'nin siyasi durumuna etki etmeye başladı. Bu yıllarda Türkiye'ye en büyük tehdit İtalyadan gelmekteydi. 
Mussolinin liderliğinde Faşist İtalyası Türkiye'nin güney vilayetlerini ele geçirmek istiyordu. 
İtalyanın Rodos adasından Türkiye'nin sahil arazileri arasında sadece 18 kilometrelik mesafe vardı. Almanya ile ilişkiler İtalya ile kıyasla daha yumuşaktı. 14 Mart 1938 yılında Sovyetlerin Türkiyede Geçici İşler Vekili Halk Dışişleri Komiserliği'ne gönderdiği mektupta Avusturya Alman birleşmesi ile ilgili bilgiler veriyordu. Türkiye'nin Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras Almanya, İtalya ve Polonya'nın yardımıyla 1938 yılında Avusturya'nın Almanya'ya birleşmesinin mümkün olduğunu düşünüyordu. Aras ayrıca bu birleşme sonucunda Balkan ülkelerinden bazılarının Almanya'nın etkisi alanına gire bileceğinden 


kuşkulanıyordu. Aras'a göre, bunun karşısını almak için Balkan ülkeleri arasında ilişkileri 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güçlendirmek, aynı zamanda İtalya ve Fransa ile dostluk ilişkilerinin kurulması önemliydi. 
Aras Fransız elçisine şimdiki durumda Polonya'yı Almanya'nın etkisi alanından kurtarılması gerektiğini de belirtiyordu. 1938 yılı Temmuz ayında Türkiye Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Arasla görüşmesinde Alman Dışişleri Bakanı Ribbentrop ona Türkiye'nin Mihver Devletleri'ne katılmasını önerdi. Ribbentropun teklifini reddeden Aras Türkiye'nin yeniden Osmanlı kurmak gibi bir derdinin olmadığını açıkladı.'5 Ribbentrop Türkiye'yi Üçlü Pakta çeke bilmek için arazi faktörünü kullandı. 1938 yılı 1-7 Temmuzda Ribbentropla Menemencioğlu arasında yapılan görüşmelerde Türkiye'yi Mihver devletlerine katmak için Almanya Türkiye'ye Kuzey Suriye topraklarını vaat ediyordu. Menemencioğlu Ribbentrop'un tarafsızlık anlaşmasını redd ederek Türkiye devletinin siyasi alanda her hangi değişikliğe gitmeyeceğini belirtti. Menemencioğlu ayrıca Almanya ile ilişkilerinin devam edeceğini belirtirken Almanyaya karşı ittifaklarda yer almayacağını söyledi. "” Türkiye bundan önce 
Almanya'nın Montreaux anlaşmasına katılması için yapılan görüşmelerde Almanyanın 2 


taraflı anlaşma şartını da reddetmişti. 


Almanya'nın bu dönemde Batı Avrupa ve Balkanlara yönelik siyaseti Türkiye'yi rahatsız ediyordu. Sovyetlerin Türkiyede Geçici İşler Vekili Zalkind 28 Şubat 1938 tarihinde Halk Dışişleri Komiserliği'ne gönderdiği mektupta İtalya'nın Etiyopya'yı işgal etmesiyle ilgili Balkan Antantı ülkelerinin her hangi açıklama yapmadığını belirtti. Balkan Antantı üyesi olan Türkiye ve Yunanistan bu mesele ile ilgili fikrini İtalyan-İngiliz görüşmeleri sonrası yapacaklarını söylediler. Dışişleri Bakanı Rüştü Aras Zalkindle konuşmasında Etiyopya meselesine göre Balkan Antantı ülkelerinin bütünlüğüne zarar vermek istemediklerini, ayrıca bu siyasetin İngilterenin siyasetiyle de uyumlu olduğunu açıkladı. "7 Hitler iktidara geldiği ilk dönemlerde Sovyetlerle İngiltere arasındaki soğuk ilişkilerden yararlandı. Hitler ister müzakerelerle isterse de savaşla korkutmak yoluyla İngiltere ve Fransadan taahütler alıyordu. 
Münih anlaşmasından sonra Almanların iddialarının bitmeyişi nedeniyle artık İngiltere hükümetinde Hitler'i müzakerelerle yola getirmenin mümkün olmadığı kanaatine varıldı. Bu yüzden İngiltere ilk olarak Polonya'ya daha sonra Romanya'ya güvenlik garantisi verdi. 
Bundan sonra Türkiye ile ittifak anlaşması imzalandı. !8 Münih anlaşmasından sonra Almanya'nın Bohemya ve Slovakya'yı da kendi topraklarına katması İngiltere ve Fransa'nın 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Sovyetlerle yakınlaşmasına neden oldu. 1939 yılında Fransa ve İngiltere Almanların yayılmacı siyasetinin karşısını almak için Sovyetlerle karşılıklı yardım anlaşması imzalamak istedi. Almanya'nın Japonya ve İtalya ile Anti-Komintem Paktı imzaladığı için Sovyetlerin gözüne düşman olarak girmişti. Münih anlaşmasını da protesto eden tek devlet SSCB olmuştu. İngiltere ve Fransanın Sovyetlere verdiği ilk teklifi Almanların Baltık Cumhuriyetleri, Polonya, Romanya, Belçika ve Türkiye'ye saldırısı halinde Müttefiklerin biri birilerine yardım etmesi gerektiği ile ilgiliydi. Ancak anlaşma Fransa ve İngiltere tarafından tektaraflı yapıltığı için Sovyetlerin görüşlerini yansıtmıyordu. Bu yüzden ilk anlaşma gerçekleşmedi. 1939 yılı 25 Nisanda yapılan görüşmelerde Fransızların Sovyetlere sunduğu şarta göre, Sovyetler Almanya'nın saldırısına uğradığı durumda İngiltere ve Fransa'ya her türlü yardım yapmalıydı. Eğer Almanların Sovyetlere saldırısı olduğu takdirde böyle bir 
yardım söz konusu değildi. Maksim Litvinov bu teklifi alaycı olarak algıladı. 15 Mart 1939 
yılında Çekoslovakya'nın işgali sonrası 23 Martta Romanya kendi ekonomisini Almanyaya bağlayan ticari bir anlaşma imzaladı. Bundan rahatsız olan Türkiye Martın sonunda elçi Aras aracılığıyla İngiltere hükümetine saldırıya uğradığı durumda İngiltere'nin yardımına güvenip güvenemeyeceğini sordu. Olumlu cevap almasına rağmen belirsizlik hala devam ediyordu. 


Türkiye'yi harekete geçiren 7 Nisan 1939 yılında İtalya'nın Arnavutluğu işgal etmesi oldu.” 


İkinci Dünya Savaşı başlanmasına kadar Sovyetler Karadenizde onun yolunu kapatmış Romanya ve Bulgaristanla barış anlaşması yapmak istemiyordu. Halk Komiserleri Sovyeti Başkanı Stalin aynı zamanda Türkiyenin Bulgaristan ve Romanya ile anlaşma yapmasından korkuyordu. Olası bu anlaşma Çekoslovakya ve Yugoslavya ile anlaşma demekti. Bu 1 Dünya savaşında olduğu gibi Fransa ve İngiltere'nin Balkanlarda etkinliğinin artmasına neden olabilirdi. 7” 1939 yılı 28 Nisanda Türkiye'yi HDK(Halk Dışişleri Komiserliği) temsilcisi Potemkin ziyaret etti. Bu konuşmalar sırasında Türk hükümetinin Almanların boğazları işgal edeceği endişesi duyuluyordu. Bu ziyaretin sebepi olası faşist saldırısına karşı Sovyet-Türk karşılıklı yardım anlaşmasını imzalamaktı. Türkiye bu anlaşma teklifine cevap vermedi.” "Türkiye böyle bir anlaşmanı Fransız ve İngilizler olmadan yapmak istemiyordu. 
Sovyetlerin dış siyasetinde büyük değişiklik 3 Mayıs 1939 yılında Halk Dışişleri Komiseri Maksim Litvinov'un görevden alınmasıyla başladı. Dış politikada Anti-Nazi fikirleriyle bilinen Litvinov'un yerine daha çok faydacı ve dengeci biri olan Vyaçeslav Molotov Halk 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Dışişleri Komiseri oldu. Buna rağmen Molotov da Litvinov gibi ilk olarak Müttefiklerle anlaşmak istiyordu. Sovyetlerin Türkiye'ye yönelik politikasında ama hiç bir değişiklik yoktu. 
Güney sınırlarının güvende olması için Sovyetler Türkiye'nin güvenliğine önem veriyordu. 12 
Mayıs 1939 yılında İngiltere'nin Türkiyeye verdiği garanti Sovyetler tarafından olumlu karşılandı. 13 Ağustos 1939 yılında Sovyet Mareşali Voroşilov Müttefik Heyetine Almanya'ya karşı saldırıya geçmek için Sovyet ordusunun Polonya ve Romanya arazisini kullanmak zorunda olduğunu belirtti. Bir gün sonra Fransız general Joseph Doumenc konuşmasında Polonya, Romanya ve Türkiye'nin saldırıya uğradıkları ve ihtiyaçları olduğu durumda yardım edebileceklerini ancak bununla beraber bu devletlerin savunma sorumluluğunun kendilerine ait olduğunu söyledi. 222 Haziranda SSCB resmen olası saldırı durumunda Fransa ve İngiltere'nin garanti verdiği ülkelere yardım etmeye hazır olduğunu söyledi. 2 Haziran 1939 yılında Sovyetler Birliği ile İngiltere ve Fransa arasında yapılan müzakerelerde garanti verilecek 8 ülkenin ismi açıklandı. Belçika, Yunanistan, Romanya, Litvanya, Letonya, Finlandiya, Estonya ve Türkiyeden oluşan bu 8 devletten Estonya, Letonya, Litvanya ve Finlandiya Sovyet etki alanına dahil olacaktı. Ancak Fransa ve İngiltere Baltık ülkeleri üzerinde Sovyet etkisini kabul etmedi. Fransa ve İngiltere garanti verilecek ülkeler listesine Hollanda, Lüksemburg ve İsviçrenin de ilave edilmesini Sovyetlerden istedi. 
Bu ülkelerin Sovyetlerle hiçbir diplomatik ilişkisi olmadığı halde garanti edilecek ülkeler listesinde istenmesi Sovyet Heyetinde şaşkınlığa sebep oldu. Sovyetler savaş başladığı takdirde kendisi 100 tümen ordu çıkarmaya hazırdı ancak garanti verilen ülkeler de buna yakın rakamda tümen ortaya çıkarmalıydı. Bunun için Sovyetlerin önemli bir şartı vardı. 
Sovyetler tazminat için Polonya ve Türkiye arasında karşılıklı yardım hakkında anlaşma yapılması ve bu ülkelere Sovyetler tarafından tektaraflı garanti verme şartını ileri sürdü. 
Fransa ve İngiltere bu şartın Polonya ve Türkiye'nin egemenliğine tehlike olarak algıladığı için reddetti.” Romanya Kralı П Karol 11 Ağustos 1939 yılında İsmet İnönü'yle görüşmesinde Sovyet ordusunun yardım amaçlı bile kendi ülkesine girmesine izin vermeyeceğini ve Sovyetlerle karşılıklı yardım anlaşması imzalamak istemediğini söylüyordu. Sonda İngiltere ve Fransa'nın nihani anlaşma şartı Sovyet çıkarlarını göze almadığı için imzalanmadı. 
Almanlar bu görüşmeleri dikkatle izliyordu. Polonya'dan Danzig şehrini geri vermesini isteyen Almanya redd cevabı almıştı. Hitler artık politikayı bırakıp askeri yolla ilerlemek 


maksadını karşısına koymuştu. İkinci Dünya Savaşı öncesindeki siyasi durumu göz önüne 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alan Almanya Sovyetlerle ilişkilerini iyileştirmek maksadını karşıya koydu. Almanyanın Sovyetlerle olan ilişkisinin düzeltilmesinde Ekonomik Departman üyesi Karl Schnurre ve Almanya'nın Türkiye Büyükelçisi Franz von Papen'in önemli etkisi vardı. Sovyet Dış İstihbarat Servisinin Türkiye ve Orta Doğu üzre başkanı Hankulov ve temsilcisi Melnikov Hitlerin Sovyetlerle temas yapmak istemesi ile ilgili bilgiler aldı. İstihbarat Servisi üyeleri olan Hankulov ve Melnikov von Papenle Sovyetlerin Türkiye elçisi Terentyev'in konuşmasının ses kaydını yazdı ve bunları Dış İstihbarat başkanları Fitin ve Merkulova iletti. 
Bu görüşme zamanı Balkan meselesi ortaya atıldı. İkinci görüşme teklifi ise Sovyetlerden geldi. İkinci görüşme zamanı von Papen Rusya ile Almanya arasında hiç bir probleminin olmadığını söyleyerek ideolojik düşünceleri bir kenara bırakıp Bismarck dönemi dostluğununa dönülmesi gerektiğini belirtti. “Hitler I Dünya Savaşında olduğu gibi 2 cephede savaşmamak için neyin pahasına olursa olsun Sovyetlerle anlaşmayı Dışişleri Bakanı Ribbentropa havale etti. Hitler hatta Ribbentrop'un Stalinle anlaşamadığı durumda kendisinin Moskova'ya gideceğini söylemişti. Sonda Moskovada yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı ve Molotov-Ribbentrop Paktı olarak bilinen anlaşma yapıldı. Molotov-Ribbentrop Paktı ismiyle tarihte bilinen bu anlaşmayla Almanya Sovyetlerin Baltık Cumhuriyetleri, Doğu Ukrayna, Doğu Belarusya ve Bessarabya üzerinde garantörlüğünü kabul etti. Moskovada yapılan Molotov-Ribbentrop anlaşması Türkiye ile Sovyetlerin ilişkilerinde soğukluğu da beraberinde getirdi. Bu anlaşma Türkiye'nin Fransız ve İngilizlerle müttefik olduğu durumunda Rusların geçmişde yaptıkları Boğazlar Meselesini ortaya çıkarmasına neden olacaktı. Franz von Papen Sovyetlerin Türkiye elçisi Terentyevle konuşmasından bahsederken Terentyev'in Montreaux anlaşmasına yeniden bakılmasına sıcak baktığı, Sovyetler için Boğazlar sorununun barış ve ya askeri yolla halledilmesine bağlı olmadan ne kadar önemli olduğunu belirtti. Molotov-Ribbentrop paktı Almanya'yı doğudan gelecek tehlikeden kurtararak Polonya üzerine saldırıya geçmesine imkan sağladı. Böylece İkinci Dünya Savaşı 


başladı. Sovyetler de bu anlaşmayla 2 yıl savaştan uzak kalmayı başardı. 


24 Pavel Sudoplatov, Razniye Dni Taynoy Voyni İ Diplomatii. 1941 God, Moskova, Olma- Press Yayınları, 
2001,s.36. 


I Bölüm: 1939-1941 yıllarında Türk-Sovyet ilişkileri 


1. H Dünya Savaşı'nın başında Sovyet gazetelerinde Türkiye ile ilgili 


haberler 


1939 yılı 1 Eylülde Alman Orduları Silezya, Pomeranya ve Doğu Prusya'dan Polonya'ya karşı 
taaruza geçti. ”” 2 gün sonra İngiltere, Fransa ve Kanada resmen Almanya'ya savaş ilan etti. 
İngilizler Avrupada savaşmak için Hindistandan ordu getirmeği planlıyordu. Türkiye'nin 
Fransızca haberler yazan Journal d' Orion gazetesinin muhabiri Mısır'a Hindistandan 1000 
İngiliz Subayı getirildiğini ve Eylülün sonuna kadar 100 000 Hintli askerin geleceği ile ilgili haberi bunu doğruladı. 26 İkinci Dünya Savaşı'nın resmen başlanmasıyla Türkiye bazı ekonomik önlemler almaya başladı. 3 Eylülde Türkiye ülkeden eşyaların çıkarılmasını ve aynı 


zamanda ülkeden transit petrol hattlarının geçmesini resmen yasakladı. 7 


4 Eylül 1939 yılında Sovyet Hükümeti'nin talimatıyla Saraçoğluyla görüşen Büyükelçi 
Terentyev Türkiye'nin boğazlarına ve yakın arazilerine saldırı olacağı durumda Türkiyeye yardım edeceğine, aynı şekilde Sovyetler saldırıya uğradığı zaman Türklerin Sovyetlere yardım etmesi hakkında teklifi yaptı. Aynı gün Moskovada Molotovla görüşen Türk Büyükelçi Ali Haydar Aktay savaşın başlamasıyla ilgili böyle bir karar alamayacaklarını, İngiltere ve Fransayla çok iyi ilişkilerinin olduğunu söyledi. 2 Almanya Sovyetlerle saldırmazlık paktını imzaladıktan sonra Türkiye ile de buna benzer bir anlaşma istiyordu. Bu yüzden en tecrübeli diplomatlarından biri olan von Papen'i Türkiye'ye elçi olarak göndermişti. 
Papen'in maksadı Türkiye'yi İngiliz-Fransız blokundan koparıp Almanya ile yakınlaştırmaktı. 
Ancak İtalya tehditi yüzünden Türkiye İngiltere ve Fransayla ittifak yapmak istiyordu. 
Türkiye ayrıca Hatay meselesinde Fransa'nın verdiği tavizi unutmamışdı. 6 Eylülde Türk Hükümeti Almanya ile yapılan ticari anlaşmanın 31 Ağustosda sona erdiğini ve uzatılmayacağını resmen belirtti. ”” Mussolinin tehditleri Türkiye'yi bazı askeri önlemler almasına sebep oldu. İtalya'ya karşı savunma gücünü artırmak için 10 Eylülde Türkiye yedek 


askerleri orduya çağırmaya başladı. Türk yetkililer Türkiye'nin her türlü beklenmedik olaylara 


25 Komünist Gazetesi, 2 Eylül 1939, s.4 

26 Komünist Gazetesi, 4 Eylül 1939, s.4 

27 Komünist Gazetesi, 3 Eylül 1939, s.4 

28 P.P. Sevostoyanov, Pered Velikim İspıtaniyem:Vneshnaya Politika SSSR Nakanune Velikoy Otetsestvennoy 
Voyni, Sentyabr 1939 G.-İyun 1941, Moskova, Politizdat Yayınları, 1981,s.233 


29 Komünist Gazetesi, 8 Eylül 1939, s.4 
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hazırlandığını söylese de bu eylem Türkiye"yi tehdit eden İtalyadan başka bir devlete 


yapılamazdı. Aynı gün Türk hükümeti petrolün diğer ülkelere gönderilmesini de yasakladı.” 


11 Eylül 1939 tarihinde Ankarada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin oturumu açıldı. 
Türkiye Başbakanı Refik Saydam açılışda uzun bir konuşma yaparak Türkiye'nin savaştan önceki politikasını sürdürdüğünü belirtti. Refik Saydam Almanya ile Türkiye'nin hiç bir siyasi ihtilafının olmadığını, Polonya ile her zaman dost ilişkiler kurduğunu, İngiltere ve Fransa ile bir çok alanda ortak ilgilerinin olduğunu söyledi. Refik Saydam savaşın Türkiye'ye dokunacak kadar yayılmasını istemediğini, Türkiye'nin askeri alanda önlemlerini yalnız tedbir amacı için yapıldığını belirtti. Sovyetlerle Türkiye'nin ilişkilerinden de konuşan Refik Saydam bunun her zaman dostça olduğunu ve bundan sonra da böyle olacağını söyledi ?!Тап gazetesi yazarı Zekeriyya Sertel 15 Eylülde yazdığı yazısında Başbakan Refik Saydam'ın Sovyetlerle ilgili söylediği sözlerin insanları rahatlatdığını, Sovyetlerle olan dostluğun bu 


coğrafyada barışın teminatçısı olduğunu belirtti. ? 


2. Saraçoğlu'nun Moskova ziyareti 


22 Eylülde Türkiye Dışişleri Bakanı Şükrü Saraçoğlu Sovyetlerle müzakereler yapmak için 
Moskova'ya gitti. Saraçoğlu Moskova'ya Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreter yardımcısı Cevat Açıkalın, Dışişleri Bakanlığı Ticaret, İktisat ve Siyasi Daireler Umum Müdürü Feridun Cemal Erkin, Dışişleri Bakanlığı Kabine Müdürü Zeki Polarla birlikte hareket ediyordu.””22 Eylülde Şükrü Saraçoğlu'nun Moskovaya gitmesi sebebiyle Yeni Sabah gazetesinde Cahit Yalçın'ın makalesi yayınlandı. Makalede tüm dünyanın gözünü bu görüşmelere diktiğini, Sovyetler'in Çarlık emperyalizmine karşı mücadelesinden ve Türkiye'ye Kurtuluş Savaşında olan yardımlarından bahs etti. Türkiye Dışişleri Bakanı Şükrü Saraçoğlu Moskovaya gitmezden önce TASS muhabirine verdiyi demeçte Türk halkının selamlarını kardeş Sovyet halkına iletiyor ve bu ziyaretin bu 2 devlet arasında ilişkileri daha çok irelileyeceğine inancını belirtiyordu. 225 Eylülde Moskova'ya karşılıklı yardım anlaşması için giden Şükrü Saraçoğlu gitmeden önce ABD Türkiye büyükelçisi Steinhardtla görüştü. Steinhardt Washington'a 


Komünist Gazetesi, 11 Eylül 1939, s.4 
31 Komünist Gazetesi, 14 Eylül 1939, s.4. 
32 Komünist Gazetesi, 17 Eylül 1939, s.4. 
33 Komünist Gazetesi, 23 Eylül 1939, s.4. 
34 Komünist Gazetesi, 24 Eylül 1939, s.4. 
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gönderdiği mektupunda Türk-Sovyet görüşmelerinden İngilterenin Almanlarla Sovyetlerin arasını açmak için kullanacaklarını yazıyordu. * Saraçoğlu ve Heyeti 23 Eylül sabahı Odessaya ulaştı. Odessaya Saraçoğluyla birlikte Sovyet Türkiye temsilcisi Terentyev de geldi. 
Köprüde misafirleri Odessa şehir Sovyeti Başkanı Savçenko ve SSCB Halk Dışişleri Komiser temsilcisi Novikov karşılamıştı. Saraçoğlu ve Türk Heyeti aynı gece Moskova'ya yola çıktılar. 
56 Şükrü Saraçoğlu ve beraberindeki Türk Heyeti 25 Eylülde Moskovayya ulaştı. Kiyev tren 
garında onları Halk Dışişleri Komiser yardımcısı Potyomkin, Moskova şehir Sovyeti Başkan yardımcısı Korolyov, Türkiye SSCB büyükelçisi Ali Haydar Aktay ve İran, Afganistan, Yunanistan, Romanya büyükelçileri karşıladı. 726 Eylülde SSCB Halk Dışişleri Komiseri Molotov, Saraçoğlu ve Türk Heyetini Kremlinde kabul etti. Görüşmeye Türkiye SSCB Büyükelçisi Ali Haydar Aktay ve SSCB Türkiye temsilcisi Terentyev yoldaş katıldı. Ertesi gün başlayan müzakerelerde Molotov Saraçoğlu ile görüştü ve ona konuşmanın sonunda Montreaux anlaşmasının değiştirilmesiyle ilgili bir kağıt uzattı ve incelemesini istedi. 
Saraçoğlu soğukkanlıkla bu meselenin incelenmesini istemediğini ve kağıtı almayacağını belirtti. 1 gün sonra görüşmelere Stalin de katıldı ve Türklerin sarsılan güvenini yeniden kazanmaya çalıştı. Görüşmelerde Stalin Türkiye'nin Fransa ve İngiltere ile yapacak İttifakın Türkiye'nin aldığı sorumlulukların Sovyetlerle savaşa sebep ola bilecek hareketi zorlayamayacağı ile ilgili protokolu telkin etti. Ayrıca ilave edilen protokolde İngiliz ve Fransızların Sovyetler Birliği'ne savaş ilan edeceği durumda bu anlaşmanın savaş döneminde geçersiz olacağını belirtiliyordu. İngilizler ve Fransızlar bu öneriyi kabul ettiler. Ancak Stalin anlaşmaya Alman ihtiyat kaydı ilavesini de talep ediyordu. Stalin, böylece Müttefiklerin yardımlaşma mekanizmasını tamamen sıfıra indirmek istiyordu. Saraçoğlu bu talepi şiddetle reddetti. Stalin Almanya'nın Türkiye'ye saldırması durumunda Sovyetlerin tarafsız kalmasını istiyordu. “Aynı gün Saraçoğlu ve Heyetini SSCB Yüksek Sovyet Prezidyumu Başkanı Mihail Kalinin kabul etti. Görüşmelerden sonra Saraçoğlu'nun şerefine sabah yemeyi verildi. 
3927 Eylülde Saraçoğlu ve Heyeti Tarım Sergisine bakmaya gitti. Aynı gün Saraçoğlu Bolşoy 


Tiyatrosu'nda “Şelkunçik” balesini izledi. * 


Saraçoğlu'nun Sovyetlerde resmi temaslarda bulunduğu zamanda Almanya Polonya 


seferinde Varşova önlerindeydi. 17 Eylülde Sovyetler de Polonya'nın mağlup olması 


35 Sevostoyanov,s. 126. 

36 Komünist Gazetesi, 26 Eylül 1939, s.1. 

37 Komünist Gazetesi, 27 Eylül 1939, s.1. 

38 Feridun Cemal Erkin, Türk-Sovyet ilişkileri Ve Boğazlar Meselesi, Ankara, 1968, s.146. 
39 Komünist Gazetesi, 28 Eylül 1939, s.1. 

40 Komünist Gazetesi, 29 Eylül 1939, s.1. 
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sebebiyle Ukrayna ve Beyaz Rus uyruklu vatandaşlarını korumak için Ро1опуа'уа girdi. Bu operasyon Molotov-Ribbentrop anlaşmasının gizli protokolünde belirtilmişti. 28 Eylülde Moskovada SSCB Пе Nazi Almanyası arasında Dostluk ve Sınır hakkında Alman-Sovyet Antlaşması imzalandı. Antlaşmaya Sovyetlerden Stalin, SSCB Berlin Büyükelçisi Şkvarçev, Almanyadan Almanya Dışişleri Bakanı Joachim von Ribbentrop ve Almanya Moskova Büyükelçisi Shulenburg imza attı. Antlaşmaya göre, Doğu Belarusya ve Doğu Ukrayna Sovyet toprağı olarak kabul ediliyor ve Batı Bug nehri SSCB ve Nazi Almanyasının sınırı olarak tespit ediliyordu. Ayrıca taraflardan hiç biri üçüncü devletin bu sınıra karışmasına izn vermeyecekti. Sovyetler Almanyaya hammadde vermeyi kabul ederken, Almanya da 
Sovyetlere sanayi malları vereceğine söz vermişti.*! Polonya'nın çok erken teslim olması 1 
Ekimde karşılıklı ilişkilerin güncel sorunları üzere Şükrü Saraçoğlu ve Molotov arasında konuşmalara da etkisini gösterdi. 4 saatden fazla süren görüşmede Terentyev ve Ali Haydar Aktay da bulundu. Saraçoğlu Sovyetlere Türk-Sovyet Yardım paktı anlaşmasını önerdi. 
Balkanlarda Sovyetlerin etki alanının büyütmek istemesi kendi toprak bütünlüğünü korumaya çalışan Türkiye'yi rahatsız etmişti. Bu yüzden toprak bütünlüğü için Sovyetlerden garanti istedi. Bu garantini 1939 yılında İngiltere Türkiye'ye vermişti. Molotov Saraçoğluyla konuşmasında konuya böyle açıklık getirdi : “Bu Türk-Sovyet anlaşması kime karşı olacak? 
Almanya'ya karşı biz bu anlaşmayı imzalayamayız. İtalya'ya da Almanların müttefiki olduğu için karşı çıkamayız. Bulgaristanmı? Bulgaristan da Türkiyeden toprak talep etmiyor.” Stalin Saraçoğlu ile konuşmasında 2 devlet arasındaki en önemli görüş farklılıklarının Bulgaristan meselesi olduğunu söylemiş, Balkanlarda Türk-İngiliz etkisinin güçlenmemesi için Türklere Romanya ve Bulgaristana saldırı olduğu durumda karışmamayı tavsiye etti. Stalin sözünü şöyle noktaladı: Bulgaristan Türkiye'ye karşı çıkacağı durumda onun ezilmesine hakk tanıyorum. Ancak Bulgaristanın Türkiyeye bir tehditi yoksa neden üzerine gidelim?” “Stalin Saraçoğlu ile konuşmasında Türkiye'nin İngiltere ve Fransa ile olası anlaşmasına sıcak bakmadığını söyledi . İngiltere Türkiye ve Fransa arasında imzalanacak olan anlaşmanın şartlarını öğrenen Molotov da bu anlaşma imzalanmamasının daha iyi olacağını belirtti. 
Saraçoğlu bu zaman anlaşmada olan Sovyet maddesini 2 lidere gösterdi. Anlaşmada Sovyetlere karşı saldırı olduğu durumda Türkiye'nin taahütlerinin gerçekleşmeyeceği ile ilgili 


madde vardı.“ Görüşmeleri dünya basını da dikkatle izliyordu. Associated Press haber ajansı 


41 Komünist Gazetesi, 30 Eylül 1939, s.1. 

42 A.V. Pızhikov, A. A. Danilov, Rozhdeniya Sverkhderzhavi, SSSR У Perviye Poslevoyenniye Godi 1945-1953 
Godi, Moskova, Olma-Press Yayınları, 2002,s.14. 

43 L.N.Nezhinskiy, A.V İgnatyev, Rossiya İ Tsernomorskiye Prolivi (ХУШ-ХХ Stoletiya), Moskova, 
Mezhdunarodnoye Otnosheniya Yayınları, 1999, s.445. 
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Fransa ve İngiltere Sovyetlere savaş ilan ederse , karşılıklı yardım hakkında Türkiye'nin taahütleri geçersiz olacağını ile ilgili haberi yayımladı. Türk gazetelerinde de Sovyetlere karşı olumlu yazılar yazılmaktaydı. Gazeteci Yunus Nadi, 30 Eylülde yazdığı makalesinde Sovyetlerin siyasetiyle Balkan ülkelerinin barış içinde yaşadığını, savaştan uzak olduğunu ve Sovyetlerin siyasetinin Avrupada güç dengesinin kurulmasında büyük rolü olduğunu söylemişti. * Sovyetlerde resmi temaslarını sürdüren Saraçoğlu 2 Ekimde Moskova metrosunun “Mayakovskaya” ve “Dinamo” istasyonlarına baktı ve kendi Heyetiyle birlikte Volga-Don kanalında gezdi. Aynı gün Saraçoğlu Bolşoy Tiyatrosunda “Karmen” operasını izledi. © 3 Ekimde Saraçoğlu Sovyet Mareşali Kliment Voroşilovla görüşmüş, aynı gün SSCB Halk Dış Ticaret Komiseri Anastas Mikoyan tarafından kabul edilmişti. Molotov Almanya'nın SSCB Büyükelçisi Schulenburgla 8 Ekim 1939 yılında yapılan görüşmesinde Türklerle her hangi bir anlaşma yapılacağına inanmadığını söylemişti. Molotov, Schulenburga görüşmeleri Türklerin fikirlerini öğrenmek açısından yaptıklarını ve nihai anlaşma yapacaklarından kuşku duyduğunu belirtmişti. “Saraçoğlu'nun Moskova görüşmeleri zamanı 
Sovyetleri daha bir Türk Bakan ziyaret etti. Sovyetlerdeki Tarım sergisini izlemek için 16 
Ekimde Türkiye Tarım Bakanı Mühlis Erkmen, Millet Vekilleri Şükrü Esmer ve Sadri Ertem, Türkiye Dışişleri Bakanlığı temsilcisi Cevat Ülken ve kadın yazar Suat Dervişden oluşan heyet Odessaya geldi. Gazetelere açıklamasında Sovyetler Birliği'nde ilk defa olduğunu belirten Mühlis Erkmen tarımda Sovyet tecrübesinden yararlanmak için buraya geldiğini söylemişti. 1 aydan fazla Moskovada bulunan Saraçoğlu Sovyetlerle anlaşmanın mümkün olmadığını görüyordu. 17 Ekimde Saraçoğlu Lenin'in Mozolesini ziyaret ederek ziyaretini sonlandırdı. “Sovyetlerde resmi temaslarda bulunan Şükrü Saraçoğlu ve Türk Heyeti Kursk tren garından Ankara'ya yola çıktılar.** Müzakerelerin başarısızlığına rağmen Türk Heyeti'nin Sovyetlerden ayrılışı dostane oldu. 18 Ekimde yayımlanan ortak bildiri de aynı havanı taşımaktaydı. 19 Ekimde Türkiye Başbakanı Refik Saydam'ın CHP grup toplantısında yaptığı açıklamada Sovyetlerin Türkiye'ye sunduğu garantilerin ve tekliflerin Türkiyenin kabul 


edecek niteliğinde olmaması yüzünden görüşmelerin başarısızlığa uğradığını açıklamıştı. 


44 Komünist Gazetesi, 2 Ekim 1939, 5.4. 
45 Komünist Gazetesi, 4 Ekim 1939, s.1. 
46 Nezhinskiy, s.446 

47 Komünist Gazetesi, 6 Ekim 1939, s.1. 
48 Komünist Gazetesi, 20 Ekim 19939, s.1. 
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3. İngiliz-Fransız-Türk Paktı ve Sovyetlerle Türkiye"nin ilişkilerinin soğuması 


Almanya da Sovyetler gibi Türkiye'nin Fransa ve İngiltere ile anlaşma yapmasını istemiyordu. 
Bu yüzden 27 Eylül 1939 yılında Hitler Türkiye'nin Almanyada elçisi Hüsrev Geredeyi kabul etmiş ve Türkiye'nin bu anlaşmayı yapmamasını tavsiye etmişti. * Ancak Türkiye kendi yolunu artık belirlemişti. Polonya seferini zaferle tamamlayan Almanya ile Sovyetler bu devleti bölerek kendi arazilerine birleştirdi. Sovyetlerin Polonyadan aldığı toprakların bir 
kısmı 1920 yılında Polonya-Litvanya savaşında Litvanyadan koparılan topraklardı. 12 
Ekimde yapılan SSCB ve Litvanya arasındaki Anlaşmaya göre, Polonya'dan alınan Vilno oblastı ve ona dahil olan Litvanyanın eski başkenti Vilnius Litvanya'ya geri verildi. Litvanya başkenti Kaunasda konuşan Cumhurbaşkanı Smetona bunun için Sovyetlere minnetdar 


olduğunu söylüyordu. 50 


19 Ekimde Sovyet TASS haber ajansı Ankarada Türkiye, İngiltere ve Fransa arasında 
karşılıklı yardım paktı imzalanması haberini verdi. >! Anlaşmaya göre, Avrupa devletlerinden biri Türkiye'ye saldırırsa, Fransa ve İngiltere Türkiye'ye her türlü yardım yapacaktı. 13 Nisan 
1939 yılında Fransa ve İngiltere'nin Yunanistan ve Romanya'ya garanti verdiği tüm zaman 
sarfında bu ülkelerden birine saldırı olursa Türkiye İngiltere ve Fransayla işbirliği yapacak ve onlara yardım yapacaktı. 2.ci protokolde Türkiye'nin kendi üzerine aldığı taahhütlerin Sovyetler Birliği ile savaşa sebep ola bilecek hareketlere zorlayamaması açıkca belirtiliyordu. 
52 Üçlü İttifakın kurulması haberini SSCB soğuk karşıladı. Sovyetleri küsdüren anlaşmanın 
Moskovada yapılan itirazlara rağmen İttifak anlaşması metninde ilk şeklinde koruması olmuştu. “Ancak bu maddenin olması Türk politikacılarının Sovyetlere olan dost olmayan politikasını etkilemedi. Bir Türk gazetecinin yazdığı gibi : “Bizim Hükümet bu anlaşmanın İtalya'ya karşı yapıldığını düşünmüşdü, ama zaman gösterdi ki, bu anlaşma hem de Sovyetlere karşı yapılmıştı. ” 31 Ekimde Sovyetler Birliği Yüksek Sovyeti toplantısında Halk Dışişleri Komiseri Molotov Türkiye'yi de ilgilendiren açıklamalar yaptı: Türkiye ile görüşmelerde yabancı basında her türlü iftira dolu makaleler yazılıyor. Bazıları Sovyetler Birliği'nin Türkiyeden Kars ve Ardahan'ı kendisine verilmesini istediğini söylüyor. Bazıları da, Sovyetler Birliği'nin Türkiye'den Montreaux anlaşmasının değiştirilmesi istediğini ve Boğazlarda SSCB * Komünist Gazetesi, 29 Eylül 1939, 5.4. 

50 Komünist Gazetesi, 14 Ekim 1939, 5.4. 
5 Komünist Gazetesi, 21 Ekim 1999, 5.1. 
52 Komünist Gazetesi, 22 Ekim 1939, s.4. 


53 Erkin, s.157. 
54 Moiseyev, s.173. 
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için ayrıcalık tanımasını istediğini yazıyor. Bunların hepsi yalan ve iftiradır. Aslında SSCB ile Türkiye arasında Karadeniz ve Boğazlar için karşılıklı yardım anlaşmasını imzalanması için görüşmeler oldu. SSCB böyle bir anlaşmanın imzalanmasının Almanya'nın bu bölgelerde silahlı çatışma olanağının karşısını alınması için önemli olduğunu ekledi ve ayrıca SSCB olası savaş durumunda Karadeniz devleti olmayan devletlerin Boğazlardan geçmesine izin verilmeyeceğine emin olmadığını söyledi. Türkiye Sovyetlerin bu şartlarını kabul etmediği için anlaşma imzalanmadı.” Molotov ayrıca Türkiye'nin 2 aydır Almanya'ya karşı savaşan İngiltere ve Fransayla ittifak anlaşmasını imzalamasını Türkiye'nin savaşta tarafsızlık siyasetinden vaz geçmesinin göstergesi olduğunu söyledi. Tarafsız ülkeleri kendi tarafına çeviren Fransa ve İngiltere bundan memnun kalmıştır. Türkiye'nin bundan pişman olup olmayacağınıysa tarih gösterecektir. Rus Diplomat Nikolay Novikov açıklama yapılırken Türk Büyükelçi Ali Haydar Aktayla birlikteydi ve konuşma çevrilirken Aktayın nasıl suratını asdığını gördü. 5° Artık Türkiye ile Sovyetlerin yolları ayrılıyordu. İlişkilerde soğukluk basında da görülmeye başladı. Son Posta gazetesinde çıkan yazıda Sovyetlerin Türkiye arazilerinden toprak istediği ile ilgili yazı yazıldı. Bu yazının sahibi emekli general Erkilet olmuştu. Sovyetler böylece açıklamalarında Almanya'ya karşı düşmanlık yapan her hangi bir anlaşmadan hoşlanmayacağını da belirtmiş oluyordu. Moskovada Saraçoğlu'nun görüşmelerinin başarısız olmasına neden bu meseleydi. Eğer Türkiye ile ittifak anlaşması imzalanıp daha sonra Türkiye'nin İngiltere ve Fransa ile bu tür anlaşması gerçekleşeceği halde bu Almanya ile Sovyetleri karşı karşıya getire bilirdi. Aslında Türkiyedeki bazı komünistlerin de isteği bu şekildeydi. Türkiyede 1935-1945 yılları arasında yayımlanan Tan gazetesi komünist yazılar yazmasına karşın Sovyetler Birliğiyle Nazi Almanyası'nı savaşa sokmak istediği için o dönem Sovyet basını tarafından çok sert şekilde eleştiriliyordu. 15 Kasımda Azerbaycan Komünist gazetesinde “Ankarada Pazardı, Pazarındaysa Tan Gazetesi” makalesi yayımlandı. Makalede Tan gazetesinin Türkiye, İngiltere ve Fransayla anlaşma imzalamasına karşı hiç bir şey yazmadığını ancak 4 Ekimde Sovyet Ordusunun Doğu Ukrayna ve Doğu Belarusyada irelilediği zaman tüm dünyaya Nazi-Sovyet savaşının başlayacağını duyurmasını eleştiriyordu. 25 Ekimde Tan gazetesinden çıkan yazıda savaşın nedeni olarak SSCB gösterilmişti. Sovyet basının en çok eleştirdiği konu 31 Ekimde Sovyetlerin Macaristanı işgaline karşın İtalya'nın onu savunacağını yazmasıydı, zira 


Sovyetlerin Macaristana hiçbir iddiası yoktu. ”7 


55 Komünist Gazetesi, 1 Kasım 1939, s.1. 
56 Nikolay Novikov, Vospominaniya Diplomata ,Moskova , Politizdat Yayınları, 1988,s.33. 
57 Komünist Gazetesi, 15 Kasım 1939, s.4. 
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4. SSCB-Finlandiya savaşı ve savaşın Balkanlardaki diplomatik ilişkilere etkisi 


Sovyetlerin Finlandiya"ya karşı iddiası siyasi durumdan dolayı ortaya çıkmıştı. Sovyetler Finlandiya'nın bağımsızlığına karşı iddiada bulunmamasıyla birlikte kendi güvenliğini 
düşünüyordu. Ülkenin en büyük şehri olan Leningrad Finlandiya sınırından sadece 30 
kilometre uzaklıktaydı. Stalini en çok düşündüren Finlandiya'nın İngiltere ve Fransayla olan çok iyi ilişkisi olmuştu. Stalin bu yüzden en büyük şehrinin güvenliğini korumak için Finlandiyadan Karelya arazisini Sovyetlere vermeği karşılığındaysa Kola yarımadasında bulunan arazisini teklif etti. Sovyetlerin teklif ettiği topraklar yüz ölçümü bakımından Karelyadan büyüktü ancak stratejik olarak hiç bir önemi yoktu. Bu yüzden Finlandiya bunu kabul etmedi. Sovyetler artık meseleni askeri yolla halletmeyi düşünüyordu. 27 Kasımda Türkiye'nin Ulus gazetesi Finlandiya askerleri topçu eğitimi yaparken Kızıl Ordu askerlerine ateş açması haberini verdi. 8 askerin ölümüyle sonuçlanan ateşin daha sonra Sovyet Ordusuna bağlı başka bir tümenden yapıldığı ortaya çıkacaktı. Artık Stalin'in savaşı başlatmak için elinde bahanesi oluştu. 29 Kasımda Sovyetler Finlandiyadan elçisini geri çağırdı ve aynı gün Sovyetler Finlandiya'ya karşı askeri harekata başladı. ““Stalin savaşın sadece bir kaç gün içerisinde halledileceğini düşünüyor ve bu yüzden de Finlandiya Demokratik Cumhuriyetini oluşturmuştu. Savaş başlandıktan sonra Türk gazeteleri Sovyetlerin saldırgan mevkiyini suçlayan bir takım haberler yayımladı. ? 14 Aralıkta Sovyetler Birliği'nin Finlandiya'ya taaruzu nedeniyle SSCB Milletler Cemiyyetinden ihraç edildi. SSCB resmi açıklamasında kararın önyargılı olduğunu, Finlandiya Demokratik Cumhuriyetiyle yaptığı anlaşmada Finlandiyadan her hangi bir toprak talebinin bulunmadığını, Karelya bölgesinin Sovyetlere verilmesine karşın nüfusu 100 000 olan 70 000 km? olan arazinin Finlandiya'ya verileceğini belirtmişti. Milletler Cemiyyeti'nin İngiltere ve Fransanın elinde olduğu belirten TASS durumu protesto etti. “9 Sovyetlerin Finlandiyaya saldırması ona komşu devletlerde huzursuzluk yarattı. Sovyetler Çarlık Rusyası'nın dağılmasından sonra Romanya toprakları 
olan Bessarabya ve Kuzey Bukovina'yı geri verilmesini istiyordu. Bu yüzden 18 Aralık 1939 
yılında Romanya'nın Türkiye Büyükelçisi Stoyka Saraçoğluyla görüşerek Rus tehlikesine karşı birlikte hareket etme teklifi yaptı. Saraçoğlu bu görüşmede Büyükelçiye cevap vermedi. 
20 Aralık 1939 yılında Stoyka bu defa kendi fikirlerini anlaşma şeklinde Türkiye'ye sundu. 25 


55 Komünist Gazetesi, 28 Kasım 1939, s.4. 

59 Çağatay Benhür, Stalin dönemi Türk-Rus ilişkileri (1924-1953),Konya, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsüsü, Basılmamış Doktora Tezi, 2008,s.299-300. 
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Aralıkta Saraçoğlu resmen Romanya'nın teklifini reddetti.?” Türkiye Hükümeti Romenlerin teklifini reddetmesine rağmen SSCB-Finlandiya savaşında Türk gazeteleri açıkca Finlandiyanı destekleyen haberler yayımlamaktaydı. 28 Aralıkta Molotov Türk basınında Anti-Sovyet haberlerin karşısını alması için Aktay'a müracaat etti. 5 Ocak 1940 yılına Sovyet elçisiyle görüşen Saraçoğlu Türk basınında Sovyetlere karşı yazıların yazıldığını itiraf etti ve bununla ilgili önlem alacağına söz verdi. 5? Sovyetlerle Finlandiya arasında devam eden Kış savaşı Müttefiklerin gözünde de Sovyetlere karşı düşman imajı kurmuştu. İngiltere Hükümeti kendi donanmasını Boğazlardan Karadenize geçirerek baskı yapmayı düşünmekteydi. 
Fransa'nın Türkiyede Büyükelçisi Rene Massigli 1940 yılı Ocak ve Şubat aylarında “Büyük Turan” ideolojisi kurmuşdu. Massigli Sovyetlerin güneyinde kurulacak bu devlete gerçekleşmesinde durumunda Türkiye'nin bunu destekleyeceğinden emindi. Fransa'nın Bakü'yü bombalama isteğinden SSCB haberdardı. Önemli ölçüde ordunun Kafkasya'ya kaydırılması, Finlandiya ile acele yapılmış barış anlaşması, Molotovun Kafkasya seferi Sovyetlerin durumdan haberi olduğunu gösteriyordu.9 Suriyede Fransız ve İngilizlerin büyük miktarta bombardıman uçağı toplanmıştı. Çok büyük ihtimalle Stalinin Finlandiya'yı rahatlıkla işgal edeceği halde barış teklifi yaparak savaşı bitmesinde İngiliz ve Fransız olası saldırılarının büyük etkisi vardı. 1940 yılının başlarında Türk-Sovyet sınırında üzerinde hiçbir devlete belli olmayan bir kaç uçak uçmaya başladı. Uçaklardan birinin Sovyet hava sınırını ihlal etmesinden sonra Sovyetler Türk Büyükelçi Aktaya diplomatik nota verdi. Bir gün sonra Aktay Türkiye'ye ait her hangi uçağın Sovyet sınırını ihlal etmediğini açıkladı. Dekanozov uçağın artık sınırı geçmesi tespit edildiğini söyledi. Aktay düşündü ve bununla ilgili her hangi bilgisinin olmadığını, bu gibi olayların bir daha tekrar olmayacağını iletti. “*Müttefiklerin 
Almanya ve Sovyetlere karşı diplomatik mücadelesi Balkanlarda da kendisini gösteriyordu. 2 
Şubatta Belgradda Balkan Antantı ülkelerinin toplantısı başladı. Toplantıya Türkiye, Romanya, Yugoslavya ve Yunanistan Dışişleri Bakanları katıldı. Toplantıya Romanya Dışişleri Bakanı Gafencu başkanlık yapmaktaydı.9 2 gün devam eden toplantıda İngiliz-Fransız askeri ittifakının Balkan Ülkelerini savaşta kendi tarafına çekmesi meselesi tartışıldı. 
İngiltere ve Fransa Balkan Antantı ülkelerinden Romanya'ya baskı yaparak Almanya ile ekonomik ilişkileri durdurmasını istiyordu. Bulgaristan ve Macaristan yetkili birilerinin Belgrada göndermemesi bu ülkelerin de Balkan Antantı ülkeleriyle iyi ilişkilerin olmadığını $i B.M.Kolver, İ.E.Levitt, Vneshnaya Politika Rumıniyiy İ Rumıno Sovetskiye Otnosheniya (Sentyabr 1931- İyun 1941) , Moskova , Nauka Yayınları, 1971,s.75. 
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göstermekteydi. Versay anlaşmasıyla Bulgaristan ve Macaristan'ın büyük toprakları Balkan ülkelerine verilmişti.?” Toplantıda Türkiye Dışişleri Bakanı Şükrü Saraçoğlu İngiliz-Fransız ittifakının Balkan ülkelerinin Almanya'ya karşı askeri ittifak kurmasını istediklerini belirtti. 
Ancak bu ülkelerin hiç biri buna razı olmadı. Saraçoğlu şöyle devam etti: Türkiye şu an devam eden İngiliz-Fransız ve Almanya arasındaki savaşta tarafsız değildir, sadece ülke olarak savaşta değiliz. Eğer İngilis-Fransız askeri kanadı başarısız olursa Türkiye ikinci seçenek kullanacaktır.“ Saraçoğlu Balkan ülkelerine kendilerinin Balkan Savunma Birliği isminde askeri ittifak kurulmasını teklif etti. Ancak Yugoslavya Dışişleri Bakanı Aleksandar Markoviç savaşta tamamen tarafsız olduklarını belirtti. Bulgaristanı sakinleştirmek için Romanyadan Dobruca bölgesine özerklik verilmesi meselesine Romanya sert tepki gösterdi. 
Artık ilk görüşmelerde Balkan ülkeleri arasındaki büyük ayrılıklar kendini göstermiş oldu. 6% 
13 Şubatta Romanya Dışişleri Bakanı Grigore Gafencu Balkan Antantı tüzüğüne göre, 


Antanta Başkanı görevini Türkiye Dışişleri Bakanı Şükrü Saraçoğluna vermişti. © 


Sovyet Türkiye sınırında bilinmeyen uçakların bulunması Sovyetlerde Türkiye'ye karşı derin kaygı oluşturdu. Bu yüzden Sovyet basınında Türkiye ile ilgili çeşitli spekülasyonlar oluşmaya başladı. İzvestiya Gazetesi köşe yazarı Mikhail Osipov İngiliz-Fransız İttifakının Türkiyenin 1936 yılında İran, Irak, Afganistan arasında imzalanan Sadabad anlaşmasına Suudi Arabistanını da katarak bu ittifakın Almanyaya karşı askeri ittifaka dönüştürmek istediğini yazıyordu: “Son zamanlar Türk fabrikalarında çalışan Alman Mühendislerin çoğunun ülkelerine geri gönderilmesi Almanya'ya karşı askeri ittifak meselesinin ortaya çıkmasına sebep olabilir. Bu ittifakın aynı zamanda Sovyetler Birliği'ne karşı da yapılması muhtemeldir. Ancak müttefikler Sadabad Anlaşmasında olan Devletlerin İstişaresini çağırmayı hala başaramadılar. Fransa'nın Türkiye'ye Suriyeden İskenderun sancağını vermesi Türkiye'ye politik baskı niteliği taşıyabilir. Ancak İran, Türkiye ve Afganistan kendi bağımsızlıklarını Sovyetlerin desteğiyle kazandılar. Bu yüzden bu devletlerin Sovyetlere karşı çıkmayacağını düşünüyoruz ”.79 Bu ve bunun gibi haberler dünyada Almanya'ya karşı Türkiye'nin de savaşa girmesi haberlerinin yayımlanmasına neden oldu. 29 Şubatta Türkiye Başbakanı Refik Saydam 18 Ocakta kabul edilen Milli Korunma Kanunu ve Türkiyenin Savaşa girmesi hakkında gazetelerde çıkan söylentilere cevap verdi : “Türkiyede Milli Korunma Kanunu ve diğer radikal kararların alınması Türkiye'yi hem askeri hem de 
66 Komünist Gazetesi, 5 Şubat 1940, 5.4. 
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68 Komünist Gazetesi, 6 Şubat 1940, s.4. 


69 Komünist Gazetesi, 15 Şubat 1940, s.4. 
70 Komünist Gazetesi, 17 Şubat 1940, s.4. 


19 


ekonomik olarak korumaktır. Türkiye bu kararları ancak mecbur olduğu zamanda kullanacakdır. Sınırlarda askeri hareketliliğin olmasıyla ilgili haberler gerçeği ifade etmiyor. 
Bazıları bu kararların Sovyetler Birliği'ne karşı alındığını söylüyor. Türkiyenin son 6 ayda SSCB ile siyasetinde hiç bir değişiklik yoktur. Biz öyle dönemde yaşıyoruz ki, hiç kimse kararlarını açık bir şekilde ifade etmiyor ancak biz Sovyetlere karşı hiç bir harekatlara onay vermeyiz. Zaten bunu bizden isteyen de yoktur. Sovyetler bize karşı böyle şeyler düşünüyor mu bunu bilmiyorum ama bunu kanıtlayacak delil de yok. Son zamanlar SSCB ile sınırda ihlaller olduğu ve bunun sistematik devam etdiğini söylüyorlar. Bu haberlerin gerçekle hiç bir alakası yok ve bu haberi yayınlayanların da bizim Sovyetlere olan politikamıza da hiç bir etkisi yoktur. Bizim pozisyonumuz her kese bellidir, biz savaşdan uzakta olmak istiyoruz ve bu 


isteğimiz herhangi bir kombinasyon için oyuncak değildir.” 


30 Martda SSCB Genel Kurulu toplantısında Halk Dışişleri Komiseri Vyaçeslav Molotov'un 
raporunda Sovyetler Birliği'nin dünya devletleri ile ilişkilerine değinilmiş, Sovyetlerin saldırıya maruz kaldığı takdirde sert cevap vereceğini belirtti. Sovyetlerin Türkiye ve İranla ilişkilerinden konuşan Molotov bu ilişkilerin her 2 devlet arasında imzalanan anlaşmalarla sabit olduğunu, Türkiye ile saldırmazlık anlaşmasının imzalandığı ve bundan ireli gelen her 
hangi taahhütlerin yerine yetirildiği takdirde hiç bir problemin yaşanmayacağını ifade etti. 721 
Nisanda İstanbul'un tüm gazeteleri Molotovun raporuyla ilgili makaleler yazdı. Abidin Daver İkdam gazetesinde Molotov"un raporunda en önemli kısmın Türkiye ile ilgili olduğunu ve dostluk ilişkilerinin artırdığını yazdı. Akşam gazetesi bu konuşmanın Türkiye ile SSCB arasındaki tüm yalnış düşüncelere son koyduğunu gösterdi. Son Posta gazetesi Molotov'un 


verdiği teminatın Yakın Doğuda savaş tehlikesini önlediğini belirtti. 7 


5. Almanya'nın Fransa'ya saldırması ve Müttefiklerin Türkiye'yi savaşa sokma çabaları 


İngiltere ve Fransa Almanya'ya savaş ilan etmesine karşın aktif çatışmalar yoktu. Tuhaf Savaş ismiyle bilinen bu dönem Almanyanın 9 Nisan 1940 yılında Norveçe saldırmasıyla müttefikler de harekete geçtiler. Almanlar Norveçi çok rahat işgal ettikten sonra Fransaya karşı operasyona başladı. I Dünya Savaşındaki gibi Belçikadan saldırılara hazırlanan Fransa ordusunun önemli ksımını bu cepheye atmıştı. Almanların Ardenne ormanlarından tanklarını geçirmesi ile milyar dolarlık Maginot hattının hiç bir önemi kalmadı. Belçikada toplanan 
71 Komünist Gazetesi, 4 Mart 1940, s.4. 
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İngiliz-Fransız ordusunun güneyden kuşatılmasıyla artık savaşın başında her şey belirlenmişti. 
Almanya'nın Fransa'ya saldırısı sonrası Türkiye çok zor durumda kaldı. Menemencioğlu ile görüşen Papen Berline gönderdiği telgrafta Türkiye'nin bu savaşda İtalya'nın katılmasını istemediğini Zira İtalya'nın Fransa'ya gireceği durumda anlaşma gereği Türkiye'nin sorumluluklarından kaçamayabileceğini belirtmişti. 10 Haziran 1940 tarihinde İtalyanın savaşa girmesiyle İngiltere ve Fransa Taraflar arasından olan Karşılıklı yardım anlaşmasına göre Türkiye'nin savaşa gireceğini düşünüyorlardı. İtalya'nın savaşa girmesinden 1 gün sonra İngiliz ve Fransız Büyükelçiler Türkiye Dışişleri Bakanı Numan Menemencioğlu ile görüştüler. Müttefikler ayrıca Türkiyeden askeri operasyon yapılması için Boğazlarda üslerin kurulması için Türkiye Hükümetinden izin istedi. İngiltere Büyükelçisi Hugessen ve Fransız Büyükelçi Massigli Türkiye Hükümetinden İngiliz-Fransız-Türk anlaşması gereği taahütleri çerçevesinde savaşa girmesini istedi. Türk hükümeti bu talepi reddetti. Müttefikler hiç olmazsa Türklerin Almanya ile ilişkilerini kesmesini isteseler de Türkiye savaşan devletler arasında manevra yapmak için bunu da kabul etmedi. Menemencioğlu Mütttefiklerle imzalanan Karşılıklı Yardım Anlaşmasının ikinci maddesi gereği Sovyetlerle çatışmaya sebep olabileceği için savaşa girmeyeceklerini açıkladı. Almanya'nın Fransadaki bariz başarısı Türkiye'nin kendi politikasını da değiştirmesine sebep oldu. Almanyanın askeri üstünlüyü Türk diplomatlarını da etkilemişti. Türkiye'nin Lahey elçisi Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Almanya'nın Fransa'ya saldırması ardından 1940 yılı Mayıs ayında Türkiye'ye geri döndüğünde İngiltere'nin mağlup olmayacağını düşünüyordu. Yakup Kadri hatıralarında o zaman beni yalnız İsmet İnönü ve Refik Saydam'ın ciddiye aldığını yazmıştı. ”* İngiltere Başbakanı Churchill, kendisinin Türkçe bilen yüksek rütbeli tek subayı Marshall Cornvvalli Türkiye'nin savaşa girmesini ikna etmesi için Ankara'ya gönderdi. Ancak bu görüşmelerden de her hangi bir sonuç çıkmadı. 719 Ekim 1939'ta Fransa ve İngiltere ile Karşılıklı Yardım anlaşması imzalayan Türkiye Fransa teslim olana kadar Almanya'ya karşı politika yapmaktaydı. Türkiye'nin Fransa mağlup olduktan sonra İngiltere ile ittifaka sadık olmakla beraber Almanyaya karşı politikası iyileşmeye başladı. 14 Haziran 1940 yılında ABD Fransa büyükelçisi William Bullit, ABD Dışişleri Bakanlığı'na Alman Ordularının Paris'e girdiğini belirtti. İngiltere Fransaya yardım etme vaatini verdiği için Fransa savaşı devam etdirme 


kararı aldı. Paris Alman işgaline maruz kaldığı gün Ankarada Almanya ve Türkiye arasında 


” Bernard Lewis, The Emergence Of Modern Turkey, Londra, Oxford Üniversitesi Yayınları, 1968,s.295. 
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ticari anlaşma imzalandı. © Fransızlar artık savaşın anlamsızlığını gördükten sonra Almanya'yı barış görüşmelerine davet ettiler. 21 Haziranda Fransız delegasyonu Alman delegasyonuyla görüşünde Almanlar barış şartlarını Fransızlara iletti. Bir çok gazeteciler Almanyanın Fransadan Alsas ve Lorraine bölgesini, Fransa kolonilerinin çoğunun Almanyaya devredilmesini ve çok büyük miktarda askeri tazminat isteyeceğini yazdı. Savaşa sonradan dahil olan İtalya ise Fransadan Nice şehrini, Korsika adasını ve Tunus'u kendisine verilmesini istiyordu.” 23 Haziran 1940 yılında Fransayla Almanya arasında barış anlaşması imzalandı. 
Fransız temsilciler anlaşmayı ağır ama şerefli olarak belirtiyorlardı. Almanya'nın ağır 


şartlarını kabul etmelerine rağmen Fransızlar mücadelerini kendi kolonilerinde sürdürebilirdi. 


İngiltere Almanya'ya karşı savaşta olumsuzlukları psikolojik savaşta olumlu hale getirmek istiyordu. Bunu yapmak için en güçlü araç olan basındı. İngiliz gazetelerinde Almanları durdurmak için Sovyetlerle Almanyanın ilişkilerinin olumsuz hale getirmek için yalan haberler yayılmaya başladı. İngilterenin Daily Mail gazetesi Sovyetler Birliği'nin Romanya, Yugoslavya ve Türkiye arasında Almanlar ve İtalyanların Doğuya saldırısının karşısını almak için güçlü bir askeri ittifak imzalamak istediğini ile ilgili bir makale yazdı. 
Sovyetler Birliği Telgraf Ajansı TASS haberi yalanladı. 1940 yılı yazında İngiltere Hükümeti Mihver Devletlerinin Balkanlarda ilerlemesinin karşısını almak için Türk-Sovyet ilişkilerinin iyileşdirmek istedi. İngiltere Moskova elçisi Stafford Cripps Türkiye ile Sovyet ilişkilerinin iyileştirilmesi için aracı olabileceğini Stalinle görüşmesinde belirtti. Stalin bu teklifi onayladı ancak Boğazlar meselesinin revize edilmesine kadar bu durumun belirsiz olacağını belirtti. 
Ancak İngilterenin Boğaz meselesini halletme niyeti yoktu ve bu yakınlık Balkanlarda Alman ilerlemesinin durdurmak için lazımdı. 7424 Haziranda SSCB ve Türkiye arasında anlaşma imzalanacağı ve bu yüzden de Saraçoğlu'nun Moskovaya gideceğiyle ilgili haberler yazılmaya başladı. TASS bu haberlerin yalan olduğunu ve gerçekle hiç bir alakası olmadığını belirtti. 
26 Haziran 1940 yılında Almanya'nın Sovyetlerdeki elçisi Shulenburg Almanya Dışişleri 
Bakanlığı'na gönderdiği mektupta İtalya'nın Sovyetlerdeki elçisi Russo ile Molotov arasında gerçekleşen sohbetten bahsederek tarafların Türkiye ile ilgili fikirlerine de yer verdi. Molotov konuşmasında Türkiye'nin Mihver Devletleri'ne karşı yürüttüğü politikadan dolayı kuşku duyduklarını, bu yüzden de Batum'u korumak için güney sınırlarının savunmasını güçlendiriklerini söyledi. Bu dönemde Türkiye'nin Karadenizde egemenliyi müttefiklerle 
76 Komünist Gazetesi, 15 Haziran 1940, s.1. 

7” Komünist Gazetesi, 22 Haziran 1940, s.2. 
78 Nicholas Tamkin, Britain, Turkey and the Soviet Union, 1940-1945, Basingstoke, Palgrave Macmillan 
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dostluğu yüzünden Sovyetler tarafından hoş karşılanmamaktaydı. Ви yüzden bu görüşmede Molotov İtalya"ya Karadenizde Sovyet egemenliğini tanıdıkları takdirde Akdenizde İtalyan 


egemenliğini tanıyacaklarını söylemişti. 80 


6. Alman “Beyaz Kitap”ının ortaya çıkması ve Türk-Sovyet ilişkilerine etkisi 


30 Haziranda Almanya Dışişleri Bakanlığı Fransa'nın işgal edilmesinden sonra ele geçirdiği 
gizli belgeleri yayımladı. “Beyaz Kitap” gibi isimlendirilen belgelerde İngiltere ve Fransa Belçika ve Hollanda arazisini kullanarak Almanyanın Ruhr bölgesine saldırı yapacaklarını isbatlıyordu. Ayrıca belgelerde Hollanda ve Belçika'nın Müttefiklerle gizli anlaşdığını, aynı zamanda İngiltere'nin Norveçin Narvik şehrine gizli saldırı planı olduğunu tesbit etti. 8! 
Fransa'nın Ankara büyükelçisi Rene Massigli 1940 yılının 14 Martında Paris'e gönderdiği telgrafında Bakü ve Batum şehirlerinin bombalanması için Türkiye Dışişleri Bakanıyla görüştüğünü yazıyordu. Bu görüşmenin bilgileri altıncı “Beyaz Kitap”ın dördüncü belgesinde yazılmıştı. Fransa'nın ele geçirilmesinden sonra arşivlerde Fransa'nın Türkiye Büyükelçisi Rene Massigli'nin Saraçoğlu ile konuşması ile ilgili rapor bulundu. Fransız Büyükelçi Rene Massigli Ankarada 1940 yılında Ocak-Şubat ayında planlanan “Büyük Turan” projesinin kurucusuydu. Massigli bu planın Türkiye Hükümeti tarafından da destekleneceğine emindi. 
Finlandiyaya karşı savaşta Karelya'nın Sovyet arazisine geçmesi ve Almanya'ya yapılan ticari ilişkiler Müttefiklerin gözünde Sovyetleri düşman yapmıştı. Almanya'ya verilen petrol ve sanayi hammaddelerinin karşısını almak için Müttefikler “Operation Pike” olarak bilinen Bakü ve Batum'u bombalamak kararına geldiler. Telgrafta Massigli harekatın yapılması için Türkiyeden hiç bir problem beklemediğini yazmışdı. Massigli ile görüşmesinde Saraçoğlu savaş uçaklarının Kuzey Iraktan Bakü'ye gide bilecek güçlerinin olduğunu, ancak bunun için İran ve Türkiye hava sahasını kullanması gerekeceğini düşünüyordu. Plana göre uçaklar Suriye ve Iraktan havalanarak Türkiye ve İran üzerinden geçerek Bakü ve Batum şehrini bombalayacaktı. İngiliz ve Fransızlar bu planla ilgili Saraçoğlu'nun fikrini sorduklarında çok şaşırtıcı cevap almışlardı: “İran kendi hava sahasını kullanmaya izin verirmi?” ? Rus 


istihbarat üyesi Sudoplatov Saraçoğlu'nun bunun cevabında kullana bilirsiniz, ne yapacaksınız 


80 Y, Feltshinskiy, SSSR-GERMANİYA 1939-1941, Dokumenti İ Materiali O Sovetsko-Germanskikh 
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hemen yapın diye cevap verdiğini yazıyordu. 
bombalanmasının Saraçoğlu taraftan desteklenmesi Moskovayı dehşete düşürdü. Massigli hemen açıklama yaparak verilen haberi inkar etti, Saraçoğlu ise Rusları sakinleştirmek için 
mektup yazdı ve bu haberlerin kurgu olduğunu söyledi. "“Shulenburg 11 Temmuz 1940 
yılında Nazi Almanyası Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Weizsâcker'e gönderdiği mektubunda Türkiye'nin Beyaz Kitap'ın ortaya çıkmasından sonra Saraçoğlu'nun Sovyetlerdeki elçiye gönderdiği telgraftan bahsetti. Telgrafta Saraçoğlu israrla Rene Massigli ile görüşmediğini söylüyordu. 55 7 mart 1940 yılında Fransa Parlamento komisyonunda konuşan general Weigand ingiliz uçaklarının Bakü'yü bombalamadan önce istihbarat için incelemeler yapmak istedikleriyle ilgili bilgi verdi. Fransız General Maurice Gamelin 1940 yılının 12 Martında General Weygand'a gönderdiği telgrafta Sovyetlere karşı Orta Doğu operasyonuna İngiltere, Kafkasya operasyonu'na ise Türkiye'nin komuta etmesi gerektiğini yazmaktaydı. Weygand bu 
meseleyle ilgili Mareşal Fevzi Çakmakla irtibata geçmişti. Bu belgelerin yayımlanmasından 5 
gün sonra Türkiye Başbakanlığı Fransız Büyükelçiliği'nin yayın organı İstanbul gazetesini kapattı. “9 13 Temmuzda Türkiye Başbakanı Refik Saydam “Beyaz Kitap”la ilgili bunları söyledi: “Yabancı bir ajans içinde Türkiyenin de bulunduğu bir kaç belgeler yayımladı. 
Doğru ve ya sahte belgelerin yayınlaması Türkiye Hükümetini panikleyemez. Ancak Türk hükümeti olarak bu belgelerin tahrif edilmeden yayınlanmasını isteriz. Türkiye Avrupada şu anki durumda kendi pozisyonunu değiştirmeden barış siyasetini devam etdirmeğe emin 


addımlarla irelileyecektir. "" 


1940 yılının 1 Ağustosunda SSCB Genel Kurulu toplantısında Halk Komiserleri 
Kurulu Başkanı ve Halk Dışişleri Komiseri Molotov Almanya'nın “Beyaz Kitap”ında Türkiye ile ilgili belgeleri şöyle değerlendirdi: “Türkiye ile ilişkilerimizde hiç bir problem yoktur. 
Ancak “Beyaz Kitap”ta bulunan belgeler Türkiye'nin bazı yönlerini hoş olmayacak düzeyde açıkladı. Fransa büyükelçisi Massiglinin açıklaması bu belgelerin karakterinde hiç bir değişiklik yapmadı. Bu yıl Nisan ayının başında Türkiye arazisinden bizim petrol fabrikalarımızın bulunduğu Batum'a bir yabancı uçak girdi. Türkiye resmi olarak o zaman 


kendi arazisinden Sovyetlere hiç bir uçak geçmediğini söylemişti, ancak sonra kendileri böyle 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uçuşların karşısını almak için çaba harcayacaklarını söylediler. Almanyanın açıkladığı Би 


belgeler bizim bu meselede endişemizin ne kadar doğru olduğunu gösterdi.””” 


1940 yılında Fransa'nın teslim olması ve İtalya'nın Yunanistan'a savaş ilan etmesinden sonra 
Almanya, Türkiye ve Sovyetlerle ilgili ikili politika izlemeye başladı. Türkiye'nin yarıresmi gazetesi Ulus, Molotov'un 1 Ağustosda yaptığı Türk-Sovyet ilişkileriyle bağlı olan bölümünü tam olarak basdı. Bu sürede yabancı basında Sovyetleri Almanya ve müttefikleri ile arasını açmak için çeşitli yalan haberler dolaşmaya başladı. ABD'nin United Press, İngiltere'nin Sunday Dispatch ve Finlandiya'nın Uusi Suomi gazetelerinin SSCB, Türkiye ve Yunanistanla birlikte askeri bir ittifak kurduğuyla ilgili haberleri TASS resmen yalanladı.“ Press Telegraph ajansı Belgraddan yayımladığı haberde Sovyetler Birliği'nin Türkiyeden Dışişleri Bakanı Şükrü Saraçoğlu'nun değiştirmesi istediğiyle ilgili haber yayımladı. 7ASS bu haberi diğer devletlerin iç işlerine karışmama konusunda Sovyet siyasetiyle bağlaşmadığını için reddetti. * Amerikan United Press ajansının haberine göre, Türkiye'nin SSCB büyükelçisi Ali Haydar 
Aktay 18 Ekimde Stalinle gizli görüşmüştü. TASS haber ajansı bu haberi de yalanladı. 26 
Ağustosda Balkanlarda savaş çıkması durumunda Türkiye Boğazlardan Sovyet gemilerinin 
geçmesine problem oluşturmayacağıyla ilgili diğer bir haberi TASS yalanladı. Hugessen 1940 
yılı Eylül ayında İngiltereye gönderdiği telgrafta Türkiye'nin Yunanistan üzerinden İtalya ile savaş yapacağı takdirde Boğazlarda Sovyetlere taviz verilebileceğinden bahs ediyordu. Ancak İngilizler Sovyetlerin istediği gibi Boğazlarda kurulacak üsse değil Sovyet gemilerinin 


Akdenize geçebilmesine, aynı zamanda İngilizlerin de Karadenize geçmesini düşünüyorlardı. 
92 


Fransa'nın düşmesi ve İngiltere'nin Almanya karşısında zayıf görünümü nedeniyle Türkiye Almanya karşısında yalnız kalmıştı. Almanlar aynı zamanda Türkiye ile Sovyetler'in arasındaki ilişkileri tahrip etmek niyyetleri vardı. 1940 yılında son baharında Almanya'nın Türkiye saldırması bekleniliyordu. Yalnız Kasımda Almanyanın Türkiyeden geçerek Sovyetlere saldırması planı ertelendi. ** Rusya Dışişleri Bakanlığı belgelerine göre, 1940 yılı son baharında Balkanlarda olan gergin durumda Türkiye ABD'ye muracaat ederek İtalya ve Almanya'nın Balkanlardaki hükümranlığına karşı SSCB, Yunanistan, Bulgaristan ve Türkiyeden oluşan bir birliğin kurulmasına yardımcı olmasını rica etti. ABD tarafsız 
88 Komünist Gazetesi, 2 Ağustos 1940, 5.1. 
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siyasetini değişme niyeti olmadığı için Türkiyenin bu teklifini geri çevirdi. 30 Ekimde Türkiye'nin Sovyetlerdeki Büyükelçisi Mehmet Ali Aktay Halk Dışişleri Komiseri Başkan Vekili Andrey Vişinskiye devam eden İtalya ve Yunanistan arasındaki savaşla ve Bulgaristan'ın bu savaşda tutumuye ilgili Sovyetler Birliği'nin resmi görüşünü sordu. Aktay Türkiye'nin İtalya-Yunanistan savaşında kenarda kalamayacağını ve saldırgana karşı planlarının bulunduğunu belirtti. Buna rağmen Aktay, saldırıya maruz kalacağı durumda Sovyetlerin Türkiye'ye yardım etmesini istiyordu. Vişinski elçiyi dinledikten sonra ona verdiği ciddi soruları kesinleştirmek için Türkiye hükümetinin İtalya- Yunanistan savaşıyla ilgili tutumunu öğrenmek istedi. Aktay Türk hükümetinin olayların devamını beklediğini, Almanya'nın izni olmadan Yunanistan'a giren İtalya'nın gelecek maksadının ne olduğunu bilemediklerini söyledi. Bulgaristan'ın hala tarafsız olduğunu ancak buna rağmen ülkede yüksek askeri hareketlilik olduğunu belirten Aktay Bulgarların Alman askerlerini de kendi ülkesine girmesine izn verdiklerini söyledi. Vişinski kendi hükümetinin bu konuyla ilgili bilgilendireceğini söylerken kendinin şahsi görüşüne göre bu olaylarla devletin resmi 


politikasının önceden belirlendiği gibi tarafsızlık olduğunu belirtti. * 


I Kasım 1940 yılında TBMM oturumu açılışında Türkiye Cumhurbaşkanı İsmet İnönü uzun bir konuşma yaptı. Konuşmasında Türkiye'nin dış ilişkilerine de değinen İnönü savaşın 
14 aydan fazla devam ederek coğrafi olarak daha da yayıldığını, Fransa'nın düşmesinden 
sonra İngiltere'nin Alman taaruzuna direnmesiyle davaşın çok daha uzun çekeceğini belirtti. 
İsmet İnönü Türkiye siyasetinin kendi arazilerine saldırı olmadan savaşdan her zaman uzak kalacağını, Türkiye'nin SSCB ve diğer komşu ülkelerle her daim dost kalacağını söyledi. 
İnönü ayrıca İtalya ve Yunanistan arasındaki savaşa değinerek bu meseleleri müttefiki İngiltereyle müzakere etdiğini ve Türkiye-İngiltere ittifakının çok sağlam olduğunu belirtti. ? 
Avrupa sınırlarında olan değişimler Türkiye'nin politikasına doğrudan etkisi vardı. Sovyetler de Türkiye'nin savaşa girmesini istemiyordu. Bu yüzden 1 kasım 1940 yılında İsmet İnönü tarafından açıklanan savaştan uzak duracakları ile ilgili politikası Sovyet tarafından olumlu 


olarak karşılandı. ”” 


4 Kasım 1940 yılında Vişinski'nin Türkiyedeki Büyükelçi Vinogradov'a gönderdiği 
mektupta gerginlik duyuluyordu. Aktay Sovyet Finlandiya savaşında tarafsız politikasından bahseden Türkiye'nin Sovyetlere karşı düşman harekete hiç bir kuvvetin gücünün 
94 Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı Dokumenti Vneshnoy Politiki 1940-22 İyunya 1941, Moskova, 
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yetemeyeceğini söylemişti. Vişinski buna karşı sadece 25 Aralık 1939 yılında Türk gazetelerinde Sovyetlere karşı 150"den fazla telgraf çekildiğini gösterdi. Aktay bu yazılan haberlerin hiç birinin devletle hiç bir alakasının olmadığını, Molotov"un Türk gazetelerinin Anti-Sovyet yazılarıyla ilgili kendisiyle 2 defa görüştüğünü ve bir daha bu konuya dönmeyeceğinden bahsetti. Aktay Vişinski"ye Sovyet basınında da Türkiye aleyhine yazılar yazıldığını söyleyince Vişinski örnek istedi. Elçi buna cevap veremedi. Aktay'ın 30 Ekimde Sovyetler Birliği'ne verdiği teklifle ilgili cevap 4 Kasımda geldi. Sovyetler Birliği Bulgaristanın İtalya ve Yunanistan savaşında yapacağı tutumun kendi kararı olduğu ve gelecekde Sovyetlerin tutumunun savaşın alacağı hale göre değişe bileceğini düşünüyordu. 
Türkiye'nin olası İtalya savaşında Sovyetlerden yardım istemesini şaşkınlıkla karşılayan SSCB Hükümeti bununla ilgili Türkiye ile arasında karşılıklı yardım paktının bulunmadığından bahsetti. Tüm bunlara rağmen Sovyetlerin tutumunun Türkiye'nin Sovyet-Finlandiya savaşındaki tutumundan daha iyi olacağına emin olmasını iletti. ” Savaşın Balkanlara sıçraması Almanya ile Sovyetleri karşı karşıya getirmekteydi. Bununla ilgili haberler artık 1940 yılında ortaya çıkmıştı. 9 kasımda Sovyetlerin Fransadaki maslahatgüzarı İvanov NKİD'ye” son derece gizli mektup gönderdi. Mektup Fransadaki Türk Büyükelçi Behiç Ergünle olan görüşmede elde edilen bilgilerden oluşmaktaydı :“Türk büyükelçi bana Almanya'nın Sovyetler Birliği'ne bilhassa Sovyet Ukraynası'na saldırmaya hazırlandığını söyledi. Eğer bu olmadığı takdirde saldırı alanı Türkiye, Mısır ve Irak olabilir. Rosenbergin emriyle Parisden Berline 100 000 ciltlik kitaplar bulunan Türgenyev kütüphanesi taşındı. 
Hali hazırda Sovyet-Alman sınırında 105 Alman tümeni bekliyor. Almanlar Fransada Ukrayna dilini bilen ve o coğrafyaya hakim ola bilenleri arıyor ”.* Bu bilgilerin önemi 


Molotovun Berline gelmesinden önce ortaya çıkmasından oluşmasıydı. 


7. Molotovun Berlin görüşmeleri 


Molotov Sovyetlerin Mihver Devletleri'ne girmesi için yapılan müzakerelerde bulunmak için 
1940 yılı 10 Kasımda Berlin'e geldi. İlk olarak yapılan müzakerelerin sonunda Sovyet-Alman 
ortak bildirisi yayımlandı. Yayımlanan bildiride her 2 taraf karşı tarafın çıkarlarına saygı duyduklarını ve bir birine güvendiklerini, müzakerelerin sıcak atmosferde geçdiği ve 


anlaşmaya yaklaştıklarını belirtiliyordu. Ancak gerçekte müzakereler anlaşmaktan çok uzaktı. 


97 Dokumenti, 5.23. 
98 SSCB Halk Dişişleri Komiserliği. 
99 А.р.е.,5.33. 
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Sovyetler Mihver Devletleri'ne katılmak için bir kaç şart ileri sürüyor, Romanya'nın Alman etkisi alanında olduğu gibi Bulgaristan'ın Sovyet etkisi alanında olmasını istiyordu. Bunun yanında Sovyetler Türkiye'nin Boğazlarda hakim olmasını istemiyor ve Boğazlarda Sovyet üssü istiyordu. Almanlar Boğazlardaki üs teklifini kabul ederken Bulgaristan'ın Sovyet etki alanına girmesini kabul etmediler. !% 13 Kasım 1940 yılında Vişinski'nin Almanya Büyükelçisi Aleksey Şkvarçev'e gönderdiği son derece gizli mektupta Almanlarla anlaşma şartlarıyla ilgili bilgi veriyordu. Vişinski Almanların İran teklifi verdiği takdirde razı olacaklarını, ancak Bulgaristana verilen garanti ve ora Sovyet askerleri girmeden barış anlaşması yapılması olanaksız olarak nitelendiriyordu. Bu eylem Türkiye'ye baskı rolünü oynamalıydı .711940 yılı 12 Kasımda Sovyetler'in Üçlü Pakta girmesi için Molotov Berlinde ikinci müzakerelere katıldı. Molotov Sovyetler'in Üçlü Pakta girmesini prensipte mümkün olduğunu kabul ediyordu ancak Sovyetler için bundan daha önemli onun dış siyasetine uygun olan konularda Almanya ile anlaşmaktı. Molotov 1940 yılında imzalanan ancak Sovyetleri memnun etmeyen Finlandiya ile anlaşmanın ortadan kaldırılması için Finlandiyanı Sovyet etki alanında kabul edilmesini, Bulgaristanla Almanya ve Romanya arasında yapılan karşılıklı yardım paktına benzer anlaşma yapılmasını ve bunun için Sofya'ya büyük bir heyet göndermeği düşünüyordu. Türkiye konusunda Molotov üçüncü bir devletin karışmadığı Boğazlar meselesinde anlaşmaya varmayı, kara ve hava savunmasından oluşan askeri üs kurulmasını istiyordu. Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya meselesinde ise Molotov Almanya'nın genişleme ile ilgili fikirlerin istenmeyen olduğunu açıkladı. Alman Hükümeti Molotov'un bu konuda yanlış düşündüğünü söyleyerek Balkanlarda Almanyanın yalnız ekonomik çıkar düşündüğünü ilave etti. Hitler, Sovyetlerin Balkanlara olan etkisini yok etmek için ilk önce Türkiye ile anlaşma yapmayı, Türkiye'nin Bulgaristan'a baskı yapmasını azaltmayı, Yugoslavya'yı korkutmakla Macaristan arazisinden Romanya'ya geçmeyi düşünüyordu. Hitlere göre, Yugoslavya olmadan bu mümkün olamazdı. Berlinde Molotov ile Ribbentrop arasındaki üçüncü görüşmeler 12-14 Kasım 1940 yılı tarihlerinde yapıldı. 
Molotov önceden hazırladığı programda ayrıca Türkiye, Romanya, Macaristan ve İran konusununda Moskovada görüşmeler yapılmasını, Mihver Devletlerinin Yunanistan, Yugoslavya ve İsveçle olan planları hakkında bilgiler almak, Baltık Denizinden Svalbard adası'na Sovyet filosunun rahat hareket etmesini sağlamak istiyordu. Konuşmalara Hitlerin de katılması olası bir anlaşmaya son koydu. Hitler kendi fikirlerini kabul edenlere çok nazik 


tavranırken fikirlerine karşı olanlara çok sert tepki veriyordu. Ribbentrop Molotovla pazarlık 


100 Sir Basil Liddle Hart, Liddel Harts History of the Second World War, Londra, Pan Yayınları, 1973,s.145. 
101 Dokumenti,s.61. 
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yapmaya hazırdı ama Hitlerin böyle bir niyeti yoktu. Hitler önce Sovyetlere Letonya, Litvanya, Estonya ve Bessarabya meselesinde Sovyetlerin garantisinin kabul ettiğini ve ordaki Almanları kendi topraklarına göç ettirtiklerini, eski Rusya topraklarına ait olmayan Kuzey Bukovinayı bile Sovyetlere verdiklerini söyledi. Molotov Sovyetlerin Almanyaya ödün vererek Güney Bukovinadan vazgeçmesini söylemesi Hitler ve generallerini çok kızdırdı. 
Güney Bukovina meselesi Moskovadaki görüşmelerde konuşulmamıştı. Müzakereleri çeviren Tercüman Shmidt Hitlerin yanında hiç bir yabancının böyle konuştuğunu görmediğini söylemişti. Görüşmelerin en önemli konusu Türkiye meselesiydi. Japonya hariç İtalya, Almanya ve Sovyetler Türkiye'nin etki alanına girmesini istiyordu. Moskovada devam eden görüşmelerde 3 Devlet Türkiye'nin kendileriyle işbirliyi yapması konusunda mutabakata varıldı. 3 devlet Sovyet Filosu'nun barış ve savaş zamanında Boğazlardan geçmesine izn verilmesi ilgili Montreaux anlaşmasının değiştirilmesi konusunda anlaşmaya vardı. '“?Ancak Sovyetlerin Bulgaristanı etki alanı olarak görmek istemesi Almanya'nın Balkan politikasına tamamen tersti ve Hitler tarafından reddedildi. Almanlar Sovyetlerin Avrupaya deniz yoluyla çıkışı olmasına karşıydı. Hitler Karadenizi Sovyet denizi olarak tanıdığını, Dünya 
Okyanusuna çıkışın ise Basra körfezi ve Arabistan denizi aracılığıyla yapılmasını önerdi. 13 
Kasımda 1940 yılında Berlinde yapılan müzakereler zamanı Molotov Hitlerden Almanya'nın Türkiye, Bulgaristan ve Romanya ile ilgili fikrini sordu. Molotov Romanya'ya verilen Alman-İtalyan garantisinin Sovyetlere karşı verildiğini уе bunun kaldırılması gerektiğini düşünüyordu. Hitler bunu kesin dille reddetti. O zaman Molotov Sovyetlerin kendi güney sınırlarını korumak maksadıyla Bulgaristana garanti vereceğini söylemesiyle ortam gerginleşti. Hitler Kral Boris'in böyle bir garantini Sovyetlerden istemediğini söyleyerek konuyu kapattı.'“Ertesi gün Berlinde devam eden Molotovla Ribbentropun görüşmesi aniden İngilizlerin Berlin'i bombalamasıyla kesildi. Barınakta devam eden görüşmede Molotov Sovyetlerin Finlandiya ve Türkiyeye güvenlik garantisini verdiğini açıkladı. 17 Kasımda Molotov Stalin'e gönderdiği mektupta Almanlar güvenlik garantisi sıfatıyla Türkiye'yi Romanya'ya benzer şekilde ele geçirme istediklerini yazıyordu. Molotov, mektupta Almanların kuru sözlerle Montreaux anlaşmasında değişiklik yapabileceğinden bahsediyordu. 
104 Molotovla Ribbentropun sonuncu görüşmesinde Ribbentrop Almanya'nın Boğazlara saldırı 


yapmak gibi bir düşüncede olmadığını, hatta Türkler tarafından düşmanca tavır sergilense bile 


102 V E, Molodyakov, Nesostayavshaysaya Os: Berlin-Moskova-Tokio, Moskova, Veche Yayınları, 2004,s.334. 
103 Valentin Berezhkov, S Diplomaticheskiy Missiey V Berlin 1940-1941, Moskova, APN yayınları, 1966,s.38- 
39. 

104 А В. Shirokograd, Tisyatsiletnyaya bitva za Tsargrad”, Moskova, Veche yayınları, 2005,s.636. 
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Türkiye'nin tarafsızlığına saygıyla yaklaşacağını belirtti. !°?$оууейегїп Türkiyede büyükelçisi 
Vinogradov 21 Kasım 1940 yılında NKİD'ye gönderdiği mektubunda Bulgar Kralı Borisin 18 
Kasımda Berlin'e gitmesi ve bunun Türkiyedeki etkisinden bahsediyordu: “Türkler Macaristanın da Üçler İttifakı"na girmesiyle Almanların Macaristan ve Yugoslavya'ya girerek İtalyanlara yardım edeceğini düşünüyorlardı. Almanlar Türklerin Yunanlar için savaşa girmemesinin taraftarıydı. Türkleri en çok rahatsız eden Sovyetlerin Balkan politikası ve Berlinde yapılan Sovyet-Alman görüşmeleriyle ilgili habersizliğiydi. Bazıları Sovyetlerin Almanlara Balkanlarda istediği gibi hareket etme özgürlüğü verdiğinden bahsediyor. 
Politikacılardaki rahatsızlık sivillere de etki ediyordu. Devletin tüm şehirlerde elektrik kesintisi ile ilgili kanunu huzursuzluğu daha da artırdı.” Mektubun sonunda Vinogradov Türkiye Hükümetinin savaşa girmemesi için elinden geleni yapacağını belirtti. !9“23 Kasım 
1940 yılında Hitler Romanya ve Finlandiya'ya Rusların taleplerine karşın her türlü destek 
vereceğini söyledi. 24 Kasımda Franz Halderle görüşmesinde Hitler Karadeniz boğazlarını Rusya tam olarak mağlup edilmesinden sonra işgal edeceklerini belirtti. Bu zaman Hitlerle Halder Mısırla ilgili aynı düşüncedeydiler. Mısıra saldırı Balkanlar üzerinden Türkiye ve Suriye'den geçerek yapılacaktı. 25 Kasımda Molotov anlaşma şartlarını Alman Hükümetine bildirdi." Bu şartlar Almanya'nın Finlandiyadan çekilmesi ve bu ükede Sovyetlerin hareket serbestliği, Bulgaristanla askeri ittifak ve Sovyet üslerinin kurulmasına razı olmak ve Türkiyeden Çanakkale boğazları üzerinde üs kurulmasına izn vermekten ibaretti. Sovyetler Birliği bu şartları yerine getirmesi için kuvvet kullanacağı takdirde Almanya karışmayacaktı. !% Almanya Sovyetlerin şartlarına hiç bir cevap vermedi. Hitler artık Sovyetlere karşı askeri harekatı düşünüyordu. 18 Aralık 1940 tarihinde artık Hitler Sovyetlere 


saldırının kod ismi olan “Barbarossa” harekatını onayladı.”” 


8. Almanların Balkan politikasının Sovyetler ve Türkiye üzerinde etkisi 


1941 yılı Ocak ayında İtalyanların Yunanistanda durumu çok ağırdı. Savaşa Bulgaristanın da 
katılması için Şubatta yapılan görüşmelerden sonuç çıkmadı. Romanya, Macaristan ve 


Slovakyadan farklı Bulgaristan, Üçlü Pakta katılmak istemiyordu. Bu Bulgaristan'ın SSCB ve 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Türkiye ilişkilerinde problem yaşata bileceği için Bulgarların temkinli politikasıyla uzlaşmıyordu. 13 Aralık 1940 yılında Türkiye'nin Balkanlarda olan tehlikeli durumdan kurtulması için Churchill Almanya'ya karşı Balkan Cephesinin açılmasını teklif etti. 1941 yılı Ocak ayı sonlarında İnönü'ye yazdığı mektupta Churchill, Almanların Bulgaristan'a girdiği takdirde kendi hava alanlarını İngiliz uçaklarına vermesini rica etti. Bunun yapılacağı takdirde Türkiye Bulgaristan'a baskı yapmış imkanı sağlayacak ve tarafsızlık politikasına etki yapmış bulunacaktı. Churchill'e göre, Almanya'nın Bulgaristan'a girmesi durumunda Romanyada bulunan petrol madenlerini tehdit edebilir ve bu tehlike Almanyanın İtalya- Yunanistan savaşına girmesinin karşısını ala bilirdi. Churchill, Türkiye'nin hava sahasını korumak için Mısırdan 100 uçaksavar gönderebileceğini söylüyordu. "" İngilizlerin teklifleri çok cazip olsa da Türkler hava alanlarının az olduğu ve burda İngilizlere üs verildiği takdirde Almanyanın aktif saldırısına neden olabileceği gerekçesiyle bu teklifi redetti. Yugoslavya da aynı gerekçeyle İngiliz tekliflerini reddetti. 21 Ocakta Ribbentrop bu topraklardaki Sovyet çıkarlarını tanımadıklarını, İngilizleri Yunanistandan çıkarmak için Bulgaristandan geçmek zorunda olduklarını belirtti. !!! İngiltere, SSCB ve Türkiyenin Bulgaristan'a diplomatik 
baskısının hiç bir anlamı kalmadı ve 1941 yılı 1 Martta Bulgaristan Mihverlere katıldı. 2 
Martta yapılan anlaşmayla Alman askerler Bulgaristan'a girdi. Sovyetler kendi güvenliği için en önemli devlet olarak düşündüğü Bulgaristan'a Alman ordusunun dahil olmasını gayri resmi olarak protesto etti. Bulgaristanın Mihverlere katılması sonucu İngiltere Bulgarlarla diplomatik ilişkileri kesti. "7 Hitler Alman Ordusunun Bulgaristana girmesi nedeniyle Türkiye'yi rahatlatmak için 3 Mart 1941 yılında İnönü'ye mektup yazdı. Mektupta Hitler Türkiye'ye karşı arazi iddiasının olmadığını ve bunu kanıtlamak için Alman ordusunun Türk sınırlarına 60 kilometreden fazla yakınlaşmasına izn vermeyeceğini belirtti. ! Ви mektup Türkiyede olumlu karşılandı ve bu konuda müzakereler yapılmasının uygun olacağını düşünüldü. Bu mektubun üzerinden 1 ay geçtikten sonra Türkiye İngiltere'nin Almanya ve İtalya ile ilişkilerinin kesilmesiyle ilgili taleplerine cevap vermedi. Almanya Yugoslavya'ya saldırdığında Balkan Antantı ülkesi olarak anlaşmaya göre ona yardım edeceği ilgili taahhütlere rağmen Türkiye tarafsız kaldı. Almanya Türkiye'ye askeri mühimmat için transit ülke olarak kullanmak hakkında gizli protokol önerdi. Bu teklif Türkiye'yi Almanyadan bağlı duruma ve tarafsızlığına gölge düşürecek niteliği taşıdığı için reddedildi. Türkiye'nin bu kararı 
110 Kurt von Tippelskirch, İstoriya Vtoroy Mirovoy Voyni 1939-1945, Sankt Petersburg, Poligon Yayınları, 
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13 Edward VVeisband, Turkish Foreign Policy 1943-1945: Small State Diplomacy And Great Power Politics, 
Londra, Princeton Üniversitesi yayınları, 1973,s.40. 


31 


almasında Birleşik Devletlerin de uyarısının önemli etkisi vardı. Manchester Guardian ve Times gazeteleri bu anlaşmanın yapılmasının Sovyetler Birliği ile savaşa sebep olacağından 


bahsediyordu. //“ 


İngiliz basını 26 Ocakta İngiliz generallariyle Türkiye Genelkurmay Başkanlığı arasındaki ilişkilerin sonuçlandığını belirtti. Bu görüşmelerde Türkiyeye olası saldırı durumunda askeri plan hazırlandı. Subay Heyeti ayrıca Balkanlarda savunma hattını izlemek için İstanbula ve Trakyaya gitti. "” İngiliz Subay Heyeti generellarinden Marshal Cornwall ve Hava Küvvetleri Mareşali Thomas Elmhirst Genelkurmay Başkanlığıyla görüşmeleri sonrası İstanbula geldiler.Heyet İstanbula gelirken Karabükde bir İngiliz firması tarafından kurulan çelik fabrikasını gezdi. Diğer Heyet üyesi Amiral Kelly Ankarada kaldı. "1914 Şubat tarihinde Ankarada İngiliz Askeri Heyetiyle Türk Genelkurmay başkanlığı arasında son görüşmeler oldu. Marshall Cornwall, Thomas Elmhirst ve Amiral Kellynin katıldığı görüşmelere Orgeneral Asım Gündüz de katıldı. Mareşal Cornvvall Fevzi Çakmakla konuşmasından sonra yaptığı açıklamada görüşmelerin olumlu geçtiğini söyledi. "7 3 Şubat tarihinde ABD Cumhurbaşkanı temsilcisi Albay William Joseph Donovan Türkiye Başbakanı Refik Saydam tarafından kabul edildi. Donovan aynı gün Türkiye Dışişleri Bakanı Şükrü Saraçoğluyla görüştü. "517 Şubatda Türkiye Dışişleri Bakanı Şükrü Saraçoğlu ve Bulgaristanın Ankara Büyükelçisi Kirov Bulgaristan-Türkiye deklarasyonunu imzaladı. 4 Maddeden oluşan Deklarasyona göre, Bulgaristan ve Türkiye hiç bir zaman biri birilerine saldırmayacak ve ticari dostluğunu daha çok geliştirecekti. Deklarasyonda her 2 ülke basını deklarasyonda belirtilen dostluk ve kardeşlik ruhunu her zaman devam etdireceği yazılmıştı. "”Türkiye İtalya-Yunanistan savaşı devam ederken Bulgaristan'ın Yunanistana savaş ilan etmesinden korkuyordu. Böyle olduğu takdirde Balkan Antantı ülkesi olduğu için Türkiye Yunanistan"a askeri yardım yapmalıydı. Bulgaristan'ın aynı zamanda Trakya iddiası da vardı. Ancak Almanyanın Balkanlara girmesi sonrası Türkiye Almanya ile anlaştı ve Türkiye Bulgaristana olan baskısından vaz geçti. Böylece Türkiye Alman ordusunun Bulgaristan ve Yunanistan"a girmesine itiraz etmedi. 17 Şubat 1941 yılında Türk-Bulgar Saldırmazlık anlaşması yapılmadan önce Bulgar diplomat Sofyadaki Türk elçisiyle konuşmasında Türkiye'nin 


Almanyadan korkması gerekmediğini söylüyordu. Sovyetlerin Bulgaristan"a Midye-Enez 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hattını teklif ettiklerini belirten Bulgar diplomat Türkiye ile Sovyetlerin savaşa girmesiyle Rusların Boğazlara inme niyetlerinin bulunduğunu açıklamıştı. ° 17 Şubat 1941 yılında Bulgaristan-Türkiye saldırmazlık paktı imzalandı. ABD Bulgaristan ve Türkiye ile imzalanan saldırmazlık anlaşmasına olumsuz tepki verdi. İsviçrede çıkan bir gazete Türkiye ve Bulgaristan arasında deklarasyonun Sovyetler Birliği'nin aktif desteğiyle imzalandığını 
yazıyordu. Sovyet Haber Ajansı TASS, bunun yalan olduğunu açıkladı. !?' Türkiye'nin 1941 
yılı kışındaki dış politikasından müttefiki İngiltere hiç hoşlanmadı. İngiltere Dışişleri Bakanı 
Anthony Eden ve Büyük Britanya Genelkurmay Başkanı General Dill 26 Şubat 1940 
tarihinde resmi ziyaretle Ankaraya geldiler. İsmet İnönü ve Başbakan Refik Saydam tarafından kabul edilen Anthony Eden ve General Dill daha sonra Dışişleri Bakanı Saraçoğlu ve Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmakla görüştü. Görüşmelerde her iki ülke temsilcileri 


Balkanlardaki problemleri tartışarak bu konularda aynı düşüncede olduğu belirttiler. "”? 


1940 yılı baharında Yugoslavya kuzeyden, doğudan ve güneyden Mihver devletleriyle 
sınırlandığı için diplomatik durumu çok kötüye gitmeye başladı. 20 Martta toplanan Yugoslavya Hükümeti Üçlü Pakta dahil oldu. Anlaşma 25 Mart Viyanada yapıldı. Anlaşmayı imzalayan Yugoslav delegesi geri dönerken 26-27 Martta Yugoslavyada yapılan darbe sonucu tutuklandı. Prens Pavel tahttan indirildi ve onun yerine Kral Aleksandrın oğlu II Peter tahta geçti. Yeni hükümetin kurucusu hava kuvvetleri generali Dušan Simović oldu. Yugoslavyada darbe olması Churchill'in umutlarını artırdı. Hemen Türkiye Cumhurbaşkanı İnönü'ye telgraf çeken Churchill, Yunanistan, Türkiye ve İngiltere'nin Balkanlarda 70 tümeninin olduğunu Almanların buna karşı yalnız 30 tümen çıkartabileceğini söyleyerek savaşa girme için ideal durumun olduğunu söyledi. Churchill görüşmeler yapmak için Anthony Eden'i Türkiye'ye, Atinada bulunan general Dill'i ise Belgrad'a gönderdi. Ancak Türkiye bu teklifi de gözden geçirmedi. General ОШ ise Belgradda büyük hayal kırıklığına uğrayarak 4 Nisanda Atinaya döndü. İngilizlerin düşündüğü gibi Simović iradeli ve kararlı devlet adamı değildi. 
Almanyadan hoşlanmasa bile Almanyaya karşı savaşmak istemiyordu ve onun askeri gücünden inanılmaz korkuyordu. Yugoslavyada darbe olduğu gün Hitler Hava Kuvvetleri Generalleri ve personel şefleriyle toplantı yapıyordu. Kendisine verilen bu kötü haberden sonra Barbarossa planını 5 hafta ileri bir tarihe erteledi. "Yeni kurulan Yugoslav hükümeti ilk olarak Sovyetlere saldırmazlık anlaşması teklifi yaptı ve Sovyetler bunu olumlu karşıladı. 
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6 Nisan 1941 tarihinde SSCB ve Yugoslavya arasında saldırmazlık paktı imzalandı. 
Anlaşmaya göre, her iki taraf bir birine karşı savaşa getire bilecek hareketler yapmayacak, eğer taraflardan biri her hangi üçüncü devlet tarafından saldırıya maruz kalırsa savaşta tarafsız kalacaktı. 5 yıllığına geçerli olacak anlaşmayı SSCB tarafından Vyaçeslav Molotov, Yugoslavya krallığı taraftan Milan Gavriloviç imzaladı!” Anlaşmaya Türk basını da kayıtsız kalmadı. Türk gazetelerinden Vatan Moskovada çok önemli bir anlaşma imzalandığını belirtiyordu. 25 Yugoslavyada İngiltere yanlısı darbe yapan Başbakan Dušan Simović ile Sovyetlerin yaptığı Saldırmazlık anlaşmasını Hitler hiç hoş karşılamadı. Ribbentropla konuşmasında Hitler Sovyet-Alman Dostluk anlaşmasının artık geçerliliğini kaybettiğinden bahsetti. 126 6 Nisan 1941 yılında Sovyet-Yugoslavya anlaşmasından sonra Yugoslavya temsilcisi Gavriloviçle konuşan Stalin, Almanların Sovyetlere saldırısı olduğu takdirde buna karşı koyma imkanlarından bahsetti. Gavriloviç Stalin'e Almanların Mayıs ayında Sovyetlere saldıracağıyla ilgili haberlere ne düşündüğünü sorduğunda Stalin “Bırak yapsınlar” diye 
cevap verdi. Sovyetlerdeki Türk elçiliği bu görüşmeyle ilgili bazı bilgileri elde etmişti. 7 
Nisanda Türk temsilcinin İstanbula gönderdiği telgrafta Gavriloviçle Stalinin görüşmesinde Almanların Sovyetlere mümkün saldırısı için fikrini sormuştu. Stalin bunun için hazır olduklarını belirtmişti. "77 5 Mayıs 1941 yılında Alman elçi Schulenburg Dekanozova Sovyetlerin Yugoslavya ile anlaşma yapmasının Hitlerde Sovyetlere karşı hiç hoş olmayan etki yaptığını söyledi. 6 Mayısda Alman Orduları Yugoslavya'ya girdi. Yugoslavya'ya Almanlarla birlikte Macaristan ordusu hareket ediyordu. 13 Nisanda Sovyet Hükümeti Macaristanın Yugoslavya'ya girmesini sert dille kınadı. Almanya ile Sovyetlerin savaşmasıyla ilgili haberlere 5 Mayısta Askeri akademide konuşan Stalin Hitlerin 2 cephede savaşmayacağına emin olduğunu belirtti. Bu yüzden Stalin Almanların Sovyet sınırına büyük orduyla hareket ettiğiyle ilgili verilen Dekanozov'un ve Churchill'in raporlarını görmezden geldi. Hatta Türkiyede Sovyet Elçiliği birinci sekreteri Dzgalov savaşın başlama tarihi olarak 


15 Mayıs ile 15 Haziranı gösteriyordu. 2 


25 Mart 1941 yılında Sovyetlerle Türkiye arasında deklarasyon imzalandı. Deklarasyonda 


Türkiyenin olası bir saldırıya maruz kalacağı takdirde Sovyetler tarafsız olacağını açıkladı. 
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Sovyetlere olası saldırı durumunda ise Türkiye tarafsız olacaktı. ””Franz Halder, 28 Mart 
1941 yılında hatıralarında Türklerin ordusunu Edirneye getireceği takdirde Balkanlarda olan 
Alman General List bununla ilgili bizi bilgilendireceğini yazıyordu. Hitler Türk Büyükelçi Hüsrev Gerede ile görüşmesinde Sovyetlerin Mihver Devletlerine katılmamasının ana nedeni olarak Boğazları gösteriyordu. "777 Nisanda 3 Alman Ordusu Macaristandan , Romanyadan ve Bulgaristan taraftan Yugoslavyaya ve Yunanistana saldırıya geçti. Macaristan taraftaki ordu Belgrada, Bulgaristandaki ordu Üsküp şehrine doğru ilerledi. Harekat zamanı aynı anda Türkiye-Bulgaristan sınırına VII Alman Ordusu yerleşti. Savaşın başında Ankaradan verilen haberde, Yunanların Almanların saldırısını püskürterek karşı taaruza geçtiği ve Bulgaristan sınırlarında olduğu belirtilmekteydi. ""Yunanistan İtalyan-Alman saldırısına maruz kaldıktan sonra İngilterenin teklifini kabul edip ülkeye ordusunu sokmasına izin verdi. İngiltere Yunanistanda ikinci Dunkirk hezimetini yaşadı. ””Sovyetler ise Almanların dağlık bir bölge olan Yugoslavyada 1941 yılı sonuna kadar sıkışıp kalacağını düşünüyordu. Ancak Almanların Yugoslavya ve Yunanistanı zorlanmadan ele geçirmesi Almanya'ya karşı politikasını gözden 


geçirmesine neden olmuştu. 


1941 yılı Nisan ayında Almanya'nın Yugoslavya ve Yunanistan'a saldırmasından önce 
Dışişleri Bakanı Ribbentrop ordunun Türkiyeni de işgal etmesini istiyordu. Almanya'nın Türkiye Büyükelçiliği ataşesi Ludwig Moyzisch kendi hatıralarında Almanya'nın Türkiyeye saldırmasının an meselesi olduğunu yazıyordu. Türkiye bu dönemde Yugoslavya, Yunanistan ve Romanya ile birlikte Balkan Antantı üyesiydi. Bunlara rağmen Almanya bu 2 ülkeye saldırmasından sonra Türkiye savaşa girmedi. Türkiye'nin Müttefikler yanında Almanya'ya karşı savaşa gireceği takdirde Almanlar Türkiye'yi işgal edecek “Gertruda” isimli operasyon hazırlamıştı. Ancak bu operasyon Sovyetler mağlup edildikten sonra gerçekleşe bilirdi. Franz Halder kendi hatıralarında Hitlerle konuşmasından bahsederken Almanya'nın Türkiye'ye karşı savaşa ancak Rusya tamamen ortadan kaldırıldıktan sonra gireceğini yazıyordu. Hitlere göre, Türkiye ile savaşa girecekleri takdirde Rusya ile savaşda istediği sonuç alınamazdı. 


“Gertruda” operasyonu için Türkiyeye olası saldırı için 14 tümen planlanmıştı.!33 


4 Nisanda Libyada İtalyan ve Almanlarla savaşan İngiliz Ordusu General Krey ve 


General Collock Ankaraya gittiler. Marshal Cornwall, Hava Küvvetleri Mareşali Thomas 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Elmhirst ve Amiral Kelly de onlarla birlikde Ankaraya geldi. "55 15 Nisanda Japonya imparatorluğu ve SSCB arasında Tarafsızlık Paktı imzalandı. Anlaşmaya göre, her iki ülke biri birinin toprak bütünlüğüne saygıyla yaklaşacak, Japonya Moğolistan Halk Cumhuriyetini, SSCB Manchuko-go Hükümeti sınırlarını tanıyacaktı. Her iki ülke üçüncü tarafla savaşa girerse diğer taraf bu savaşta tarafsız kalacaktı. Bu madde daha sonra savaşta SSCB ve Japonya İmparatorluğu'nun kaderini değişecekti. Anlaşmayı Japonyadan Dışişleri Bakanı İosuke Matsuoka, Sovyetlerden Vyaçeslav Molotov imzaladı. "5Ertesi gün Türk gazeteleri SSCB-Japonya Tarafsızlık Paktına çok büyük bir ilgi gösterdiler. Vakit gazetesi anlaşmanın imzalanmasının Sovyetlerin büyük politik zaferi olarak nitelendirdi. Cumhuriyet gazetesi de paktın her iki ülkenin çıkarlarına uygun olduğunu belirtiyor. Gazeteler Sovyetlerin tüm komşu 


devletlerle barış siyaseti yürütmesine olumlu yaklaşıyorlardı. "56 


1941 yılı yazında Alman-İngiliz rekabeti Yakın Doğuya sıçradı. 2 Mayısta Bağdada 
yakın Habbaniye şehrinde Irak ordusuyla İngiliz ordusu arasında çatışmalar başladı. 
Çatışmaya sebep darbe sonucu iktidara gelen Almanyönümlü Irak hükümetinin Habbaniyedeki İngiliz Ordusunun üslerinden çıkmasına izn vermemesiydi. "”7 Savaş sürerken Irak Savunma Bakanı Naci Şevket resmi ziyaretle Ankaraya geldi. Naci Şevket Türkiye'den İngiltere ve Irak arasında oluşan çatışmaların sonuçlanması için taraflar arasında aracılık yapmasını istiyordu. ' 1940 yılının sonlarında Irak Hükümeti Türkiyedeki Büyükelçisi vasıtasıyla Sovyetlere müracat ederek diplomatik ilişkiler kurulmasını ve Sovyetlerden onun bağımsızlığını resmen tanıdığı hakkında deklarasyon ilan etmesini istemişti. SSCB Irak'ın diplomatik ilişki isteğine sıcak bakmış ama deklarasyon ilan etme isteğini anlamsız kabul ederek reddetmişti. 1941 yılı 3 Mayısta Irak yeniden Ankaradaki Büyükelçisi vasıtasıyla Sovyet Büyükelçiliği'ne diplomatik ilişki kurmak için müracaat etti. Bu defa Irak deklarasyon şartını koymadığı için SSCB Irak'ın teklifine pozitif yaklaştı ve bu teklifi kabul etti. 13° Almanya aynı zamanda Irakta yeni kurulmuş Almanyanlısı Hükümetle ilişkiler kurmak için kendi ordusunu ve silahını Türkiye'den geçirmek istiyordu. 1941 yılı Mayıs ayında devam eden görüşmelerden olumlu sonuç çıkmadı. 16 Mayısta Türkiyede SSCB ve Irak arasında 


diplomatik, ticari ilişkilerin kurulması için SSCB Ankara büyükelçisi Vinogradov ve Irak 


134 Komünist Gazetesi, 7 Nisan 1941, 5.4. 
135 Komünist Gazetesi, 15 Nisan 1941.s.1. 
136 Komünist Gazetesi, 17 Nisan 1941,5.4. 
37 Komünist Gazetesi, 4 Mayıs 1941, s.4. 
138 Komünist Gazetesi, 11 Mayıs 1941, 5.4. 
19 Komünist Gazetesi, 13 Mayıs 1941, s.1. 


36 


Ankara Büyükelçisi Gailani arasında nota mübadelesi oldu. !“ Almanların inisiyatifi ile 1941 
yılı Mayıs ayında Yakın Doğu operasyonları ile ilgili Türkiyenin başkenti Ankarada von Papen ve Sovyet Büyükelçisi Vinogradovla görüşmeler olmuştu. Bu meselede Sovyetler Yakın Doğuda Alman çıkarlarını tanımıştı. Bu yüzden Sovyetler Irak'ta Almanyanlısı isyanı 


destekledi ve Irak Başbakanı Gaylani ile ilişkiler kurdu. “1 


Kobulov, Merkulov, Beriya 1941 yılının Mayıs ve Haziran aylarında Stalinin yanında çok bulunuyorlardı. Onlar aldıkları bilgileri şahsen Stalin'e iletiyorlardı. Savaş başlamadan 2-3 gün önce Sovyet İstihbaratı Almanya'nın Sovyet Büyükelçisi Shulenburgun Hitlerin Rusya'ya karşı askeri planlarından rahatsız olduğu ile ilgili verdiği konuşması olduğu yazıyı Stalinin masası üzerine koydu. Bu yazı artık Almanyanın yakin 1-2 güne Sovyetlere savaş ilan edeceği anlamına geliyordu. Stalin tüm bilgilere rağmen İngiltere ile savaşan Almanların Sovyetlere saldıracağına inanmıyordu. Sovyetlerden farklı Nazi Almanyasında orduyla politikacılar arasında bilgi alış verişi nerdeyse yoktu. Bu yüzden Dışişleri Bakanı Ribbentrop Hitler'in Rusya'ya karşı savaş düşüncesinden yalnız 6 Nisan 1941 yılında haberdar olduğunu yazıyordu. "Ribbentrop artık 1941 yılı Mayıs ayında güney kanadını sağlama almak için Türkiye ile anlaşma zamanı geldiğini düşünüyordu. 19 Mayıs 1941 yılında Ribbentrop von Papen'e yazdığı mektubunda Irak ve Suriye konusunda Türkiye ile anlaşma teklifini yapılmasını istiyordu. Türkiyeden askeri malzemelerin Irak ve Suriye'ye geçirmesine müsaadesi için izn isteyeceklerini belirten Ribbentrop eğer Türkiye bunu yaptığı takdirde 
1915 yılında Türkiyeden koparılan Edirne vilayetinin Bulgaristan'ın içinde bulunduğu 
arazisini ve Ege denizinde bir kaç ada vere bileceğini vaat ediyordu. Almanya'nın Sovyetlere 
karşı saldırgan politikasının olması Türkiye'nin kendi güvenliği açısından önemliydi. 11 
Haziranda Fuhrerin imzaladığı 32 numaralı askeri direktifde Türklerin Kızıl Ordunun dayana bileceği süreye kadar tarafsızlığını koruyacağından bahsediyordu. 10-11 Mayısdan itibaren artık İngiltere üzerinde Alman uçakları tarafından yapılan yoğun hava saldırıları kesildi. Bu bombalamalar sadece Rusya üzerinde zafer kazanıldıktan sonra devam edecekti. "“” Artık her kes Almanyanın Sovyetlere saldırmasını bekliyordu. İngilterenin Sovyetlerde elçisi Stafford 


Cripps bu saldırı tarihinin 22 Haziranda yapılacağını belirten ilk kişi oldu. 1“ 
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9 Haziranda Papen, Ribbentropa gönderdiği mektupta Türklerin Almanların teklifini 
reddettiğini, Türklerin İngilizlerle müttefik kalması şartıyla Almanlarla saldırmazlık anlaşması yapılması mümkünlüğünü dile getirdiklerini belirtti. ! Ribbentrop Türkiyenin tarafsızlık politikasına saygısını dile getirerek saldırmazlık anlaşması teklifine sıcak baktı. 
Saraçoğlu 18 Haziran akşamı anlaşma metninin hazır durumda olduğunu Alman tarafına iletti. 
Her iki Hükümet anlaşma ile ilgili haberi 19 Haziranda kendi ülkelerindeki basın 
kurumlarında yayımladı. Alman haber ajanslarının haberine göre, 18 Haziran saat 21 
civarında Türkiye ve Almanya arasında dostluk anlaşması imzalandı. Anlaşmayı Almanyadan Almanya Ankara Büyükelçisi Franz von Papen, Türkiyeden Dışişleri Bakanı Şükrü Saraçoğlu imzaladı. 3 Maddeden oluşan anlaşmada her iki devletin kendi arazi bütünlüğüne saygı duyması ve diğer taraf aleyhinde hiç bir şey yapmaması yazılmıştı. Alman ve Türk dilinde imzalanan anlaşmanın süresi 10 yıl olarak kabul edildi. '“© Sovyetlere saldırıdan 4 gün önce yapılan bu pakt 1925 yılında imzalanan Türk-Sovyet Dostluk Anlaşmasının 1929 yılındaki protokolüne aykırıydı. Bu protokole göre taraflar bir birini bilgilendirmeden hiç bir devletle anlaşma yapamazdı. Bu saldırmazlık paktı ABD tarafından da hoş karşılanmadı. 18 Haziran 
1941 yılında Almanya ile imzalanan tarafsızlık paktı sonrası ABD Dışişleri Bakanı Cordell 
Hull Türkiyedeki ABD elçiliğine Türkiyenin Almanya ile işbirliğinden hoşlanmadıklarını 


belirten mektup gönderdi. !#7 


9. Sovyet basınında Türkiye'nin 1939-1941 yıllarında ekonomisi 


İkinci Dünya savaşı öncesi Türkiye'nin ticari ilişkiler kurduğu 20 ülke vardı. Bunlardan yalnız dördü Türkiye ekonomisinde önemli etki gösteriyordu. Almanya, ABD, İtalya ve İngiltereden oluşan bu dörtlünün başında Almanya duruyordu. 1939 yılında Türkiyeden ihraç olunan malların yüzde 37,3'ü, ithal edilen malların yüzde 50,9'u Almanya'nın üzerine düşüyordu. 
Ancak savaşın başlanmasına sayılı günler kala Türkiye'nin dış politikasında İngiltere ve Fransayla yakınlaşması Almanya ile bulunan ticari ilişkilere etkisini gösterdi. Fransa ve İngiltereyle ittifak anlaşması yapmayı düşünen Türkiye Almanya ile bulunan ticari anlaşmayı 
uzatmamaya karar verdi. 31 Ağustosda biten anlaşma yenilenmedi. "75 Bu yüzden 1940 
yılında Almanya Türkiyemin ihracında yüzde 8,2, ithalinda ise yüzde 11,7 oranına düştü. 
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Türkiye ile Fransa ve İngiltere arasında yapılan ticari görüşmeler 1940 yılının başında olumlu sonuçlandı. 8 Ocak 1940 yılında Fransa, İngiltere ve Türkiye arasında ticari anlaşma imzalandı. Anlaşmaya göre, Türkiye Fransa ve İngiltereye 2 yıllığına krom satarak Almanyaya karşı ekonomik abluka kurmakta müttefiklere yardım ediyor, bunun yerine ise Müttefikler Türkiye'ye altın veriyordu. Türkiyede demiryolu hattlarının eksik olması ve Krom madenlerinin Anadolu'nun kuzey ve güney batı bölgelerinde çıkarılması ulaşımda problem oluşturuyordu. Kromun yalnızca Mersin ve İskenderun limanlarından alınabilmesi zaman ve maddi açıdan İngiltereye uymuyordu. Bu yüzden anlaşma sınırlı zaman aralığında yapıldı. Bu ekonomik olarak zor durumda bulunan Türkiye'nin Mihver Devletleri ile ekonomik ilişkiler kurmasına da etkisini gösterdi. İlk önce 10 Ocak 1940 yılında İtalya ile yeni ticari anlaşma imzalamak için Türk Delegasyonu Romaya gitti. İtalyan gazeteleri 1939 yılının ilk yedi ayında İtalyanın Türkiyeye ihracını 99 milyon lira, Türkiyeden ithalini ise 100 milyon lira 


olduğunu açıkladı. !* 


Sovyet basını 14 Aralık 1939 yılında Türkiyedeki inanılmaz fiyat artımlarına da dikkat çekti. Sovyetler Birliği Telgraf Ajansı TASS 14 Aralık'ta Ankaradan verdiği haberde Türkiyenin fiyat artımı açısından dünyanın en pahalı ülkesine dönüştüğünü yazıyordu. 
Fiyatların bazen her saat arttığı yazılan haberde; sadece Kastamonuda tüm fiyatlarda % 30 
artışın olduğu, yurt genelinde ise ayakkabı ve çayın fiyatının % 50 arttığı belirtiliyordu. 
Ülkenin ekonomik olarak zayıflamasına sebep gibi ihraça bağlı büyük ekonomisi olan devletlerle ticari anlaşmaların yapılmaması ve sanayi için yeterli hammadde olmaması gösteriliyordu. Son Telgraf ve Haber gazeteleri ise fiyat artışının sebebini tüm eşyalarını toplayan Ermeniler ve Rumlarda görüyordu. "?” Türkiyenin ekonomik durumu 1940 yılı başında iyice kötüye dönüşmeye başladı. Geçen yılın Ocak ayında 9 milyon liralık ihraç 
yapan Türkiyede 1940 yılında bu 5 milyon Liraya düştü. İthal 1 milyon lira azalarak 10 
milyon liraya düştü. Türkiyenin ticaretinden en üst yerde olan ülke İtalya 2,8 milyon liralık ihraç yaparken 1,6 milyon lira ithal yaptı. İngiltere 2,1, Fransa 1,5 milyon lira ihraç yaptı. 
Türkiye'nin en çok ithal yaptığı ülke 2 milyon lirayla Almanya oldu. Almanlar Türkiyeden sadece 108 bin lira civarında ithal yaptı. Almanya ile ticari anlaşmanın bitmesi yüzünden yeni ticari anlaşma imzalamak için yeniden görüşmelere başlandı.”" Türkiyede bulunan ekonomik zorluk işçilerin çalışma saatlerine de kendi etkisini göstermeye başladı. Reuters ajansının 


verdiği habere göre, Türkiyede Milli Korunma Kanunu çerçevesinde iş saati 9 saatdan 12 
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saate kadar çıkarıldı. Hükümet açıklamasında bu kararın tüm sanayi fabrikaları ve madenlere ait olduğunu söyledi. Ayrıca Hükümetin kararıyla önce yasaklanan Kadın ve Çoçuklar için gece vakti çalışmalarına da izin verildi. 2 Cumhuriyet gazetesi Türk denizcilerin 5-10 Kuruş maaş aldıklarını ve bu devam ettiği takdirde hiç kimsenin denizci olamayacağını yazıyordu. 
Gazeteye göre artık Hükümet kahve, çay, benzin, şeker ve demiryolu gidişlerine zam yapması için hazırlık yapıyor. ”” Türkiyenin Tan ve Akşam gazeteleri Türkiye Hükumetinin sanayi işletmelerinde dinlenme günlerinin kaldırılmasıyla ilgili kararını yayınladı. Bu karara göre 


tüm Türkiyede dokuma ve pamuk fabrikalarında iş saati 3 saat uzatıldı.'9* 


Alman gazetesi Deutsche Bergwerks Zeitung Ocak ayı için Almanya'nın Türkiyeden ithalinin 5,01 milyon lira olduğunu açıkladı : “Geçen yıl bu rakam 9,09 milyon lira civarında bulunmuştu. Türkiye 1939 yılı Ocak ayında 11,83 milyon lira ihracat yaparken 1940 yılı Ocak ayında 10,81 milyon lira ihracat yaptı. Geçen yıla nazaran ihracat ve ithalatda yüzde 10-12 oranda azalma görünüyor. Türkiye geçen yılda olduğu gibi en çok mal aldığı ülke Almanya, 


en çok mal satdığı ülkeyse İtalya oldu.””” 


25 Ocak 1940 yılında Türkiyenin Ticaret Bakanlığı Almanya Пе Türkiye arasında ticari 
anlaşma yapıldığını Пап etti. Anlaşmaya göre, Almanya Türkiyeden pamuk, un, meyve ve 
tahıl alarak yerine tıp malzemeleri ve makine parçalarını verdi. Türkiye'nin bu anlaşmadan 15 


Milyon Mark kazanç elde etmeyi planlıyordu. 


Fransa'nın teslim olmasından sonra ekonomik sıkıntılar içinde bulunan Türkiye, Almanya ile yakınlaşmaya başladı. 18 Haziran 1940 tarihinde 1 yıllığına değeri 21 milyon liralık olan geçici ticari anlaşma yapıldı. Türk yetkilileri bu anlaşmanın 80 milyon lira civarında olacağını düşünmekteydi. "” Türkiye Almanya'yla yakınlaşsa bile müttefiki olan İngiltere ile de iyi ilişkilerini sürdürmekteydi. İlk önce 15 Eylülde Türkiye hükümeti ve İngiltere şirketleri arasında ticari anlaşma için görüşmeler başladı. Müzakerelerin en önemli konusu Basra yoluyla İzmir-Mısır arasında iletişim kurulması ve yük taşıma, boşaltma için İzmirde bir yer tesis edilmesi oldu. Bu yolla İngiltere Akdenizin doğu tarafındaki ticaret yolunu genişlendirmeyi düşünmekteydi.”” 11 gün sonra artık 26 Eylül Ankarada Türkiye ve İngiltere 


arasındaki ticari görüşmelerde anlaşma yapıldı. İngiltere Türkiyeden 12 milyon kilogram 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tütün ve değeri 365 bin Türk lirası olan 27 ton Afyon aldı. Anlaşmada Türkiye ona verilen krediden yüzde yedisine İngiltereden, yüzde iyirmi beşine İngiltere kolonilerinden mal alacağı 
belirtilmişti. 5“ 30 Eylül 1940 yılında Komünist gazetesinin verdiği bilgiye göre Türkiye son 8 
ayda 74 milyon lira ihraç , 49 milyon İira ithal yaptı . Geçen yılın ayrı sürecinde bu ihraç 73 
milyon lira, ithal 99 milyon lira civarında tekabül ediyordu. Türkiye ile ticaretde ilk yerde 


İtalya, ikinci sırada ABD, üçüncü ise İngiltere yer aldı. !?? 


Türkiye sadece savaşan ülkelerle değil diğer Avrupa ülkeleriyle de ticari ilişkileri büyütmek istiyordu. Bunlardan en önemlisi Romanya ve Finlandiyaydı. Romanya ile yapılan görüşmeler sonrası 29 Eylülde değeri 35 milyon Türk lirası olan ticari anlaşma yapıldı. 1 yıllığına geçerli olan anlaşmada Romanya Türkiye'ye petrol gönderirken Türkiye Romanya'ya 20 milyon Türk lirası değerinde dokuma hammaddesi vereceği belirtildi. 123 Ekim 1940 yılında Finlandiya Dış Ticaret Departmanı Başkanı Yalantinin başında bulunduğu Fin delegasyonu İstanbul'a geldi. Finlandiya Bankası Başkanı Enire ve kağıt fabrikaları müdürleri bulunan delegasyonun üyelerinden biri maksadlarının ticari amaçlı olduğunu, Türkiyeden tütün ihraç ederek yerine kağıt vermek istediklerini belirtiyordu.!“!7 Ekim 1940 yılında ekonomik durumun kontrolden çıkması Hükümetin akılalmaz yaptırımlar yapmasına sebep olmuştu. Türkiyede “Milli Savunma Kanun”una göre Başbakanlık Kurulu devlet demiryolu ve deniz limanlarında 


çalışanların dinlenme gününü iptal etti ve iş saatini daha 3 saat uzattı./”” 


İtalya ve Yunanistan arasındaki savaş Türkiye'nin ticari ilişkilerine olumsuz etkisini gösterdi. Türkiye ve İtalya arasındaki ticaret Yunanistandan geçen demiryolu hattlarıyla gerçekleştiriliyordu. Savaşın patlak vermesiyle bu hat kapanmış ve İtalyadan Türkiyeye gelen mallar Yunanistan tarafından el konulmuştu. Türkiye için bu dönemde sadece 2 ticari yol açık görünüyordu. Bunlar Tuna nehri ve Basra şehrinden geçen yollardı.'“İtalya ve Yunanistan arasındaki savaşın şiddetlenmesiyle Başbakanlık Kurulu Türkiye'nin Kırklareli, İstanbul, Edirne, Tekirdağ ve Çanakkalede 1 ay sürecek sıkıyönetim ilan еіі.!6 25 Aralıkta TBMM'de yapılan konuşmalarda Milli Korunma Kanunu 20 maddesini değiştirilmesine karar verildi. 
Kanunda ahali ve milli savunma ihtiyaçlarını sağlamak için ticari ve sanayi meseleler için 


özel kurumlar kurulması, bu ihtiyaclar için Türkiye hükümetinin her türlü eşyaları maliyet 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fiyatına almak уе bu eşyaları satmak imkanına sahip olması gösterilmişti. Hükümet ayrıca çalışma saatlarini 3 saat artırabilecek ve gece işini yürürlüğe koya bilecekti. Ulus gazetesinin verdiği habere göre, Milli Korunma Kanunuyla ilgili Türkiye Başbakanı Refik Saydam Meclisde konuşma yaptı. Refik Saydam konuşmasında 11 aydır uygulanan Milli Korunma Kanunu'nun olumlu sonuçlar vermesine karşın Hükümetin bu | yıl içerisinde çok zorluklar çektiğini, pazar fiyatları üzerinde kontrolün sağlanmasında çok böyük problemler oluşturduğunu, bu problemi ortadan kaldırmak için kurulan özel kurumda uzmanlardan yoksun kalınması meselesini belirtti. Ayrıca savaşın daha çok arazilere yayılmasıyla ahali içinde spekülasyonun arttığını ve bu yüzden ihtiyat için çok sayda mal alınmasına sebep olduğunu söyledi. !° 17 Şubat 1941 yılında Türk Hükümeti Milli Korunma Kanunu çerçevesinde Türkiye'nin 17 ilindeki (Ankara, Afyon, Karahisar, Amasya, Burdur, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Isparta, Kayseri, Niğde, Kütahya, Kırşehir, Urfa ve Yozgat) tüm toprak sahiplerinden fazla tahılı hükümetin belirlediği fiyatda devlete satmaları için 


kanun tasarısı kabul etti. !6° 
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H Bölüm: Barbarossa harekatı"ndan Stalingrad savaşı"na kadar Türk-Sovyet ilişkileri 


1.Barbarossa harekatı döneminde Türk-Sovyet ilişkileri 


22 Haziran 1941 tarihinde sabah saat 4'te Alman Orduları Sovyetler Birliği'ne saldırdı. Saat 
5:30'da Almanya SSCB Büyükelçisi Schulenburg Doğuya büyük bir ordu topladığı gerekcesiyle ülkesinin savaş kararı aldığını belirten telgrafı Molotova verdi. Almanya ile birlikte Sovyetlere Romanya da savaş ilan etti. Romanya savaşın başlama gerekçelerinden biri gibi Sovyet Uçaklarının Romanya hava üslerini bombalamasını gösteriyordu. Molotov, Romanya radyosunun yayımladığı bu haberi net bir dille yalanladı. ! Almanya Sovyetler Birliği'ne kendinin ve müttefiklerinin 190 Tümeni, 3500 Tank, 3900 Uçakla saldırıya geçmişti. Bu uçaklar Almanya Hava Kuvvetlerinin yüzde 60'ını oluşturuyordu. Almanya'nın Sovyetlere saldırmasından sonra Türkiye tarafsızlığını ilan etti ve bunu 25 Haziranda Sovyet Hükümetine verdiği nota ile resmileştirdi. 26 Haziran 1941 yılında Türk Büyükelçi Aktay Vişinskiyle görüştü. Molotov, 3 gün önce Türk Hükümeti yetkilisine Sovyet-Alman savaşıyla ilgili resmi tutumunu sormuştu. Aktay, Vişinski'ye Türk Hükümeti'nin bu savaşta ciddi ve mutlak tarafsız olduğunu söyledi. Vişinskinin mutlak tarafsızlık nedir sorusuna Aktay, savaşan her iki tarafa aynı uzaklıkta cevabını verdi.!“$ Almanlar Sovyetlere savaş ilan ettikten hemen sonra Molotov'un Berlin görüşmeleriyle ilgili görüşlerini gazetelerde bastılar. Böylece 
Almanlar Türkiye ve Bulgaristan'ı Sovyetlere karşı savaşa sokmak istiyorlardı. Molotov'un 27 
Haziranda TASS haber ajansına verdiği açıklamasında Sovyetlerin Boğazlarda askeri üs istedikleri ile ilgili Almanların yaptıkları haberlerin yalan olduğu söyledi. Türkleri sakinleştirmek için Sovyetler İngiltere ile birlikte 10 Ağustos 1941 tarihinde Boğazlarda Montreaux anlaşmasına uygun Türkiye'ye garanti verdi. !® 28 Haziranda Sovyet İletişim Bürosunun Başkanı Sergey Lozovski yabancı gazetecilere verdiyi demeçte Ribbentrop'un Türkiye ile alakali dediği sözlerine yanıt verdi. Ribbentrop 21 Haziranda açıkladığı Memorandumda Sovyetler Birliği'nin 1941 yılının Mart ayında Türkiye'ye verdiği garantinin Almanya'ya karşı düşman hareket olarak nitelendirdi. Lozovski şöyle söylüyordu: “SSCB Türkiye'ye yapılacak her hangi saldırıda kendisinin bu savaşta tarafsız olacağını açıkladı. 
Almanya'nın Sovyetlere saldırısından hemen sonra İran, Afganistan ve Türkiye dahil olmakla 


bir çok ülke savaşta tarafsız olduğunu açıkladı. ABD aynı zamanda bu savaşta tarafsızdır. Bu 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mantıkla şimdi bu ülkeler Almanya'ya karşı düşmanca tavır almış mı bulunuyor? Diğer mesele Boğazlar Meselesidir. Hitler yaptığı açıklamada Molotovun Berlindeki görüşmelerde Sovyetlerin Boğazların Türkiyeden alınması gerektiğini söylediğini belirtiyor. Bunların hepsi yalan ve iftiradır. Hitler bu yalanlarla Türkiye'yi Sovyetlerin üzerine kaldırmak niyetindedir. ” 17029 Haziran 1941 yılında Aktayla Vişinski'nin görüşmesinde Aktay, Alman-Sovyet savaşı başlandığı gün Saraçoğlu'nun von Papeni tebrik ettiyi ile ilgili haberlerin yalan olduğunu 


açıkladı. 


Halk Komiserleri Sovyeti Başkanı Stalin, 10 günlük suskunluktan sonra 3 Haziran 
1941 tarihinde radyo ile halka seslendi: “Yoldaşlar! Almanların 22 Haziranda hain saldırısı 
devam ediyor. Hitler'in orduları Litvanya'yı, Letonya'nın büyük parçasını, Batı Belarusya ve Batı Ukrayna'nın bir kısmını ele geçirmişler. Almanların bu başarılarının sebepi savaşa hazırlıksız yakalanmamız oldu. Bu ordu ilk defa bizim topraklarımızda ciddi direnişle karşılaştı. Alman ordusu düşünüldüğü gibi çok güçlü değil. Birinci Dünya Savaşındaki Almanyayla ilgili böyle sözler söyleniliyordu. Ancak Fransız ve İngilizler onları diz çökdürtü. 
Aynı sonu Rus topraklarında yok edilen Fransızların başına geldi. Vatanımızın bağımsızlığı için yaptığımız bu savaşta tüm dünyanın bağımsız halkları bizim tarafımızda olacaktır. 
Britanya Başbakanı Churchill ve ABD başkanının yardım için hazır olduğunu söylemesi bu kabildendir. Bizim tükenmez kuvvetlerimiz var ve yakında düşman bunu duyacaktır.” 7! 
Almanya-SSCB savaşı Türk basınını iki yere ayırmıştı. Liberal ve Sol görüşlü yazarlar bu savaşda Sovyetleri, milliyetçi yazarlar ise Almanya'yı destekliyordu. Savaşın ilk günlerinde Türkiyede yayımlanan Vatan gazetesi Almanların tez bir zamanda Sovyetleri mağlup etme konusunda yaptığı haberlerin gerçeyi yansıtmadığını ifade etti. Kızıl Ordunun Finlandiyadaki savaşda yetindiği tecrübe hızlı Alman saldırı metoduna karşı etkili oldu. Gazete sonda Rusya gibi uçsuz bucaksız bir arazide savaşan Alman askerlerinin inancını kaybetmeyeceğini düşünmenin zor olacağını belirtti. Yeni Sabah gazetesinde Sovyet Alman savaşı ile bağlı makalede General Koçer Sovyet Ordusunun hızlı manevra yapabilecek kalitede ordusu olduğuna, yüzbinlerce paraşüt birlikleri ve pilotları olan bir kuvvete sahip olduğunu, böyle bir ordunun savunma gücüne hiç bir şüphe olmadığını yazıyordu .'7? Vakit, Yeni Sabah ve Tasvir- i Efkâr gazeteleri Stalin'in 3 Temmuz radyo konuşmasını tüm ayrıntılarıyla birlikte bastı. 
Tasvir-i Efkâr gazetesi Stalin'in konuşmasından bahsedereken Sovyet halkının Vatan savaşı verdiğini ve bu savaşın Almanya taraftan işgal edilen tüm milletlerin bağımsızlık savaşı Komünist Gazetesi, 1 Temmuz 1941,5.2. 
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olarak nitelendiriyordu "7” Türkiye Başbakanı Refik Saydam, 4 Temmuzda Parlamentoda yaptığı konuşmasında Almanya'nın Sovyetlere karşı savaşında tarafsız olduklarını ve gelecekte de bu tarafsızlık politikasını devam etdireceklerini dile getirdi. Refik Saydam bu politikanın Sovyetlerle imzaladığı anlaşma gereğine tam uygun olduğunu belirtti. Almanya ve İtalya ile ilişkilerinin iyileşdiğini söyleyen Saydam, İngiltere ile ilişkilerin karşılıklı güvene dayalı olduğunu söyledi. ”* Gazetelerde savaşla ilgili farklı fikirler olsa da Türk politikacılar için Almanların Sovyetlere saldırması bayram etkisi yapmıştı. Faik Ahmet Barutçu kendi hatıralarında yazıyordu: “Meclisin koridorunda Başbakan Şükrü Saraçoğlu ile karşı karşıya geldim ve ona “Gazamız mübarek olsun” söyledim. Saraçoğlu ise her kesi tebrik ediyorum söyledi.” '”” Mareşal Fevzi Çakmak savaşın 1 haftaya bitmeyeceği halde yazık olacağını söylüyordu. Almanya'nın Türkiye Büyükelçisi von Papen de Berline gönderdiği telgrafta Saraçoğlu'nun onu telefonla aradığını ve bol şans dilediğini iletti. 22 Haziranda Cumhuriyet gazetesinde Hitlerin Atatürk'ü anlayan yegane lider olduğunu belirten yazı yayımlanmıştı. / “Ingilizler, Türklerin Almanya'nın Sovyetlere saldırmasına sevinmelerine çok şaşırmıştı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı Rusların komşuları olduğunu ve bunu unutmayacaklarınıyla ilgili Türk yetkililerini uyarmıştı.!778 Temmuz 1941 yılında Sovyetlere karşı savaşın 17. günü tamamlandığında Hitler, İngilizlerin Yakın Doğuda hakimiyetinin karşısını almak için 4 tank tümeni kurmuştu. Bunlardan 2 Tümen Bulgar-Türk sınırında olmalı ve Türkiyenin İngilizlerle Almanyaya karşı hareket etmemesi için tehdit rolünü uygulamalıydı. 78 Almanlar Sovyetlere karşı kullanılması için tarafsız Türkiye sularından Karadenize askeri gemiler geçirmek niyeti vardı. Almanya bunun için gemileri ticari gemi olarak maskeliyordu. Sovyetlere karşı savaşdan sadece 2 hafta sonra böyle bir gemi Müttefikler tarafından tespit edildi. 12 Temmuz 1941 yılında Sovyet Türkiye Büyükelçisi Vinogradov Türkiye Hükümetine 9 Temmuzda Alman askeri gemisi olan “Zeefalke”nin Karadenize geçmesi Пе ilgili itiraz notası verdi. Sovyetler bunun Montreaux anlaşması prensiplerine uygun olmadığını Numan Menemencioğluna belirtti. Önce Türkiye Dışişleri Bakanlığı böyle bir geminin geçmesini kabul etmedi, 18 Temmuzda böyle bir geminin 


geçtiğini ancak askeri değil ticaret gemisi olduğu söylendi. "” 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Barbarossa harekatı haberinden sonra Churchill radyo ile konuşmasında geçmişte olan ideolojik anlaşmazlıkları bir kenara atarak bu savaşda İngiltere olarak Sovyetler Birliği'nin yanında olduğunu açıkladı. Almanya'ya karşı savaşta 12 Temmuz 1941 yılında SSCB ve Birleşik Krallık arasında birlikte hareket etmeleri hakkında protokol imzalandı. SSCB'den bu anlaşmayı Halk Dışişleri Komisseri Molotov, Birleşik Krallık'tan vekaleten Britanya SSCB Büyükelçisi Stafford Cripps imzaladı. '“9 Sovyetler ve Birleşik Krallık savaşın başında Türkiye'nin tarafsız tutumundan memnundu. Türkiye Almanya'nın karşısını keserek İngiltere için Suriye, Irak ve İran , Sovyetler için ise Kafkasya'yı korumuş oluyordu. Stalin hatta bunun için Türkiye'yi ödüllendirmeği düşünüyordu. 16 Aralık 1941 yılında İngiliz Dışişleri Bakanı Edenle yaptığı konuşmasında Türkiye'nin tarafsız devlet olması için ona Bulgaristan'ın Burgaz bölgesini, On İki Adada bir kaç ada ve Suriyede bir kısım toprak verilmesini teklif 


etmişti, 18! 


Almanya SSCB arasındaki savaşı Türk basını dikkatle izliyordu. Yeni Asır gazetesi Kızıl Ordunun Almanlar karşısında zayıf olduğunu gösteren hiç bir belirti görünmediğini yazdı. 24 yılda Vatanına bağlı büyük bir nesil yetişdiğini söyleyen gazete Almanların bu sınavdan nasıl çıkacakları belirsiz olarak devam ediyor. Ulus gazetesi yazarı Faik Rıfkı Atay Almanların işgal etdiği topraklarda erzak sıkıntısı çekdiğini ve bunun da Almanların işini zora soktuğundan bahsetti. Ulus gazetesi Dış Politika yazarı Ahmet Şükrü Esmer Almanların işgal etdiği bölgelerde yiyecek, benzin sıkıntısı çekdiklerinden bunların hepsi yeniden Almanyadan getirilecek olması Almanlara pahalıya patlaya bileceğinden bahsediyordu. Yazara göre, bu gidişatla Almanların Rusya'yı işgal etme planları da Napoleonda olduğu gibi kendileri için felaketle sonuçlana bilir. ""7 Yeni gün dergisi Voroşilov, Timoşenko ve Budyonninin fotoğraflarını bastı. Gazete Kızıl Ordu'nun Almanlara büyük bir direniş gösterirken, bazı bölgelerde taaruza geçtiğini haber verdi. Yeni Asır gazetesi Almanya tarafta savaşa giren devletlerin ahalisi bağımsızlık umuduyla yaşadığını ve zülme nefret ettiğini yazdı. Gazete bu devletleri Almanyanın kurbanı olarak nitelendirdi. !8 Tan gazetesinde Bulgaristan kime karşı hazırlanıyor? isminde makale çıktı. Makalede çevresinde savaş durumu olmadığı halde Bulgaristan'ın savaşa hazırlandığı ve Türkiye sınırında yeni istihkamlar kurduğu belirtiliyordu. Bulgaristan Türkiye sınırında yeni uçak üsleri için hazırlık yaptığını ve bu uçak 


üslerinin Alman Mühendisler tarafından yapıldığını yazdı. Makalede Almanların niyetinin 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Karadeniz çevresini ele geçirmek ve Tuna nehriyle Karadenize gemiler getirmek olduğu söylenildi. Buna en büyük sebep gibi Romanya'nın Karadeniz limanı Köstence şehrinin Sovyet uçaklarıyla bombalanması gösteriliyor. Gazete Bulgaristanın askeri önlemlerinin 
Türkiye için hoş hiç bir etki bırakmadığını da ekliyor. "”” Yelnya şehri yakınlarında 521 
Alman Alayını mağlup eden Sovyet birlikleri Türkiye'nin Avrupa sınırlarına ait gizli belge ve haritalar buldu. Almanların 52'ci birlikleri savaş başlamazdan önce Doğu Prusya'ya Bulgaristan taraftan getirilmişti. Belgelerin içinde Türkiye'nin Avrupa sınırında olan askeri fabrikaların, silah depolarının fotoğrafları bulundu. Bu gizli belgeler Almanların Türkiye'ye karşı agresif planlarının gerçek yüzünü gösterdi. 25 Haziranda Sovyet İletişim Bürosunun Başkan Müavini Sergey Lozovski yabancı muhabirlere verdiyi demeçte; Sovyet Ordusu'nun 
15 Haziranda 52.i Alman Kimyasal Alayını mahv ederken ele geçirdikleri gizli belgeler 
hakkında bilgi verdi. Lozovski Almanların aynen Sovyetlere yaptığı gibi aniden Türkiye'ye saldırmasına büyük olasılık gibi bakıyor. Ele geçirilen haritalar Türkiye'nin askeri mühimmat, deniz limanları ve demiryolu yerlerinin çok detaylıca araştırıldığını gösteriyor. Reuters ajansı muhabirinin bu belgeleri Türkiye'ye vermeyi düşünüyormusuz sorusuna Lozovski bu yakınlarda bununla ilgili bilgiyi Türkiye'ye aktaracaklarını belirtti.”5 Türkiye'nin yarıresmi gazetesi Ulus Lozovskinin açıklamalarına değinerek Almanya'nın Türkiye üzerine saldırı planlarını “Almanlar Türkiye üzerine taaruza hazırlanıyorlar” isimli başlıklı yazını gazetenin 


ilk sayfasında yerleştirdi. !86 


Savaş devam ettiği süreçte savaşan tarafların bazı uçakları Türk sınırlarını ihlal ediyordu. New York Times gazetesi Türkiye'nin uçaksavar topçu birliyi Efes bölgesinde bir İtalyan İstihbarat uçağını düşürdüğünü belirtti. Sınır ihlalini yaparken ikazlara aldırış etmeyen Uçağın mürettebatı hayatını kaybetti. Gazete Karacadağ'ın yakınlığında Karadeniz sınır ihlali 


yapan Alman istihbarat uçağının da Türk topçuları tarafından düşürüldüğünü yazdı. !87 


2. Almanyanın Türk halklarını Sovyetlere karşı kullanma siyaseti 


Almanların Sovyet topraklarında başarıyla ilerlemeleri Turancı fikirlerin ortaya çıkmasına sebep oldu. Papen 5 Ağustos 1941 yılında Dışişleri Bakanlığına gönderdiği mektupta 


Turancıların 1918 yılında kaybettikleri Azerbaycanı yeniden topraklarına katmak istediklerini 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yazıyor ve bunların başındakilerinin çoğunun Kafkasya kökenli olduğunu söylüyordu. Papen örnek olarak Zeki Velidi, Ahmet Şükrü Oğuz, Nuri Paşa, Ahmet Cafer ve diğerlerinin isimlerini mektupta belirtiyor ayrıca Türkiyenin Afganistan Büyükelçisi Memduh Şevket Esendal'ın bu grupla bağlantısı olduğunu yazıyordu. Sovyetler ve İngiltere'nin 10 Ağustos 
1941 yılında birlikte ilan ettikleri deklarasyonda Türkiye toprak bütünlüğüne saygı 
göstermeleri ve Faşist Bloku ülkelerinden her hangi saldırıya maruz kaldıkları takdirde yardım yapılacağı ile vaatleri Türkiye'nin Alman yanlısı politikacılarına da büyük etki gösterdi. "58 Türkiye'nin Almanya Büyükelçisi Hüsrev Gerede, Almanya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ernst von Weizsâckerle görüşmesinde Kafkasyada yaşayan Türklerden Sovyetlere karşı propaganda yapılabileceğini ve Kafkas halklarını birleştirerek Türk Devleti kurula bileceğinden bahsetti. Gerede Bakü'nün Türkçe konuşan şehir olduğunu da ilave ediyordu. Bu görüşmeyle olan bilgileri Ernst von Weizsâcker Dışişleri Bakanı Ribbentropa 1941 yılı Ağustos ayında gönderdi”? 5 Ağustosda Almanya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Weizsäcker Ribbentropa Türkiye'nin Alman Büyükelçisi Hüsrev Gerede ve danışmanıyla konuşulan Sovyetlerdeki Türk halkları ile ilgili bilgi verdi. Weizsâcker, Türkleri antisovyet isyan için kullanmanın akıllıca bir fikir olduğunu ve ileride tüm Kafkas halklarından oluşan tampon bir devlet kurulması gerektiğini belirtti. Weizsâcker Türk Büyükelçinin düşüncelerinin von Papen ile konuşan Ali Fuad Erden'in fikirlerine benzediğini söyledi. !°92 Eylül 1941 yılında Türkiyedeki Kafkas kökenli mültecilerle ilgili Türkiyede aktivitelerini artırmasıyla ilgili NKVD üyesi Kabulov rapor hazırlamıştı. Rapora göre, başkanlığını Miryakub Mehtiyev'in yaptığı 30 kişilik grup Ankarada von Papenle irtibata geçti ve Türkiye Dışişleri Bakanlığı için Kafkasya projesi için memorandum hazırladı. Hamid Ataman, Mamed Ali Resulzade, Kerim Zeynalov'un bulunduğu Ankara Müsavatçılar grubuna ise Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti başkanı Mehmet Emin Resulzade önderlik yapıyordu. Türkiye'ye Atatürk zamanında girmesi yasak olan Müsavatçılara ve Resulzade'ye siyasi dengelerin değişmesi nedeniyle ülkeye dönmesine izn verilmişti.!?!1941 yılı Eylül'ünde Berlin'e Pantürkistlerin temsilcisi gibi Enver Paşanın kardeşi Nuri Paşa geldi. Almanya ile yapılan yarıresmi görüşmelerde maksat Turancıların Kafkasya planı ile Almanları bilgilendirmekti. Nuri Paşa Emst von Weizsâcker'a Kafkasya'nı iyi tanıdığını ve orda Sovyetlere karşı yüzbinlerce insanı ayağa kaldırabileceğinden bahsetti. Nuri Paşa ayrıca Almanya'nın Sovyetleri mağlup ettiği bu 
188 V.L İsraelyan, Diplomatiya У Godi Voyni 1941-1945 , Moskova, Mezhdunarodnaya Otnosheniya Yayınları, 
hə Kiev 245 
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durumda Atatürk'ün milli sınır politikasının yanlış olduğunu belirtiyordu. !9 1941 yılı sonbaharında Hitlerin davetlisi olarak Doğu Cephesini ziyaret eden Türk general Ali Fuat Erden, esir alınan Türk kökenli Sovyet askerleriyle görüştü. Türk Hükümet temsilcileri 
aslında bu esirlerden Sovyetler aleyhine kullanmak için önemli bilgiler alıyorlardı. 28 
Ağustos 1941 yılında Türk halkları meselesiyle ilgili Franz von Papen Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ile görüşmesinde müzakere etti. İnönü, von Papene verdiği azarlayıcı cevabında bu meseleyle ilgili ancak Sovyetler tam mağlup olduktan sonra ve Türkiye Hükümeti isterse yapılacağını söyledi. 1941 yılının son baharında İnönü Doğu Cephesine Generaller Erkilet ve Ali Fuat Erden'i gönderdi. 15 Ekimden 5 Kasıma kadar Odessa ve Nikolayev şehirlerinde gezen Generaller Türk kökenli savaş esirleri ile görüştü. Ali Fuat Erden İnönü'ye yazdığı 


mektubunda Sovyetlere karşı savaşın yakın zamanda biteceğini belirtti.” 


3.Sovyetlerin İrana girmesi ve Türk basınında Doğu cephesiyle ilgili haberler 


1941 yılının yaz aylarında Sovyetlerle Birleşik Krallık Türkiye ile ilgili siyasi hattı tamamen 
aynı tutumdaydı. Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Anthony Eden Avam Kamarası'nda konuşmasında Türkiye ve İngiltere arasındaki ilişkilerden bahsederken bu dostluğun teminatı olan İngiltere-Türkiye anlaşmasını gösterdi ve bu dostluğun yalnızca savaş zamanı değil savaşdan sonra da devam edeceğine emin olduğunu belirtiyordu. Atatürk'ün kurduğu devletin bölgenin barış siyasetinde önemli yeri tutacağını söyleyen Eden savaşdan sonra Türkiye'nin Savaşan Devletler arasında barış köprüsü rölünü oynamak istediğiyle ilgili haberleri net dille yalanladı. "“İngiliz Sovyet yakınlığı tarafsız ülkeler basınında Türkiye üzerinden pazarlık yapılması söylentilerini de beraberinde getirdi. İsveç gazetesi Stockholm Tidningen SSCB ve Birleşik Krallık arasında gizli bir anlaşmanın imzalandığı ve bu anlaşmaya göre İngiltere Sovyetlerin İstanbul ve Çanakkale boğazları üzerinde Sovyet hakimiyetini tanıdığını açıklayan haber yayımladı. Bu türlü haberlerin çoğalması Sovyet politikacıların Türkleri rahatlatmak için açıklama yapmasına sebep oldu. 10 Ağustos 1941 yılında Sovyetlerin Türkiyede büyükelçisi Vinogradov, Saraçoğluyla görüşmesinde Sovyetlerin Montreaux anlaşmasına sadık olduğunu ve boğazlarla ilgili hiç bir iddiasının olmadığını söyledi. 


Vinogradov ayrıca Sovyetlerin Britanya Hükümetiyle birlikde Türkiyenin arazi bütünlüğüne 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saygıyla yanaştığını ve her hangi Avrupa devletinden saldırıya maruz kaldığı durumda yardım 


edeceğine söz verdi. 1” 


1941 yılı Ağustos ayında Doğu cephesinde şiddetli çatışmalar devam ederken Türk 
gazeteleri Almanların 4-6 hafta içinde Sovyetleri çökdürecekleri ile ilgili planlarının yok olduğu açıklamaktaydı. Tasvir-i Efkâr gazetesi Almanların savaşı 4-6 hafta içinde bitirecekleriyle ilgili vaatlarinden hiç bir görüntü kalmadığını yazdı. Sekiz haftadır devam eden savaşta Sovyetlerle savaşın zorlu olduğunu kabul etmeye mecbur oldular. Gazete Sovyet hava üslerinin hepsinin yok edildiğini açıklayan Alman resmi haberleriyle alay ediyordu. 
Gazete buna en büyük örnek olarak Berlini bombalayan Sovyet uçaklarını gösteriyodu. Tan gazetesi 7 haftalık çatışmalardan sonra Sovyetlerin yenilmemesinin Almanyanın işgalinde olan halkların içinde de faşizmin yok edileceğiyle ilgili olan umutları artırdığını yazdı. !* 
Rusyadaki savaşın Kırımda tıkanması Almanyanın Sovyetlere Türkiye üzerinden askeri harekat yapacağı ile ilgili haberlerin ortaya çıkmasına da neden oldu. Beyrutda yayımlanan Maten gazetesi “Türkiye için tehlike” ismindeki makalede Almanların Rus topraklarında başarısızlığından sonra Yakın Doğuda savaşın artma ihtimalinin büyük olduğunu yazdı. 
Savaşın Rusyaya doğru kaymasından sonra Yakın Doğu savaştan uzakta kalacağıyla ilgili olan gözlemler itibarini yitirdi. Sovyetleri kalbinden vurmak için Hitler bu defa Türkiye üzerinden taaruza geçmeli olduğunu söyleyen gazeteye göre, bu yol mutlaka Çanakkale ve İstanbul boğazının ele geçirilmesiyle mümkün hale gelebilir. "Kırımda şiddetli çatışmalar devam ederken Alman Ordusu Komutanı Feldmareşal Erich von Manstein ilginç bir açıklamasıyla akılda kaldı. Manstein Kırım'ın ele geçirilmesini 2 taraftan önemli buluyordu. 
Kırım'ın alınması Romanyadaki petrol kaynaklarının savunması için hayati öneme sahipti, Manstein ikinci sebep olarak ise Kırım'ın ele geçirilmesinin Türkiye'nin savaştaki tarafsız tutumuna etki edeceğini düşünüyordu. !9% Yeni Sabah gazetesinde millet vekili ve gazeteci Cahit Yalçın Almanya'nın işgalinde olan devletlerin insanları hakkında makale yazdı. 
Makalesinde Anadolu telgraf ajansının Berlin muhabirinin verdiği haberden örnekler veren Yalçın, hergün Polonya'nın başkenti Varşovada 300 kişinin ölmesinin insanlık dramı 


olduğunu söyledi. Yalçına göre Almanya'nın işgal etdiyi diğer ülkelerdeki durum Varşovadan 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farklı değildir. Cahit Yalçın tüm olanlardan sonra Almanların Amerika ve İngiltere"nin 


itibarını hiç bir zaman gölge düşüremeyeceğini yazıyordu. !?? 


Savaşın başında İran cumhurbaşkanı Rza Pahlevi Nazilerin ırkçı teorilerine sempati duyuyordu. Almanların İranda casuslarının çoğalması ve Doğu cephesinde başarıyla ilerlemeleri Sovyetlerin güney sınırında tehlike oluşturmaktaydı. Büyük Britanya da zengin petrol kaynakları olan İranın Almanya"nın eline geçmesini istemiyordu. Karşılıklı anlaşmayla 
Britanya güneyden, Sovyetler ise kuzeyden İrana operasyon yapılması kararlaştırıldı. 25 
Ağustosda SSCB Halk Dışişleri Komiseri Vyaçeslav Molotov İranın SSCB Büyükelçisi Muhammet Sait'e verdiği notasında 26 Şubat 1921 yılında imzalanan Sovyet-İran anlaşmasının altıncı maddesi uyarınca kendi arazilerini savunmak itibari ile Sovyet Ordusunun İran'a müdahele edeceklerini belirtti. Sovyet-İran anlaşmasına göre, İran arazilerinde Sovyetlerin arazi bütünlüğüne tehdit oluştuğu takdirde SSCB ordusunu İrana dahil etme hakkı vardı. Notada Molotov Büyükelçiye İrana şu ana kadar Alman istihbarat şefleriyle ilgili 3 defa bilgi verdiklerini ancak bununla ilgili İran tarafının hiç bir önlem almadığını açıkladı. Molotov bu yapılan harekatın asla İran halkına çevrilmediğini ve SSCB arazisine tehlike ortadan kalktığında ordunu geri çekeceğini söyledi. 20 26 Ağustosda Sovyet Ordusu İrana dahil olarak Erdebil, Tebriz, Lisar ve Dilmanı ele geçirdi. 2! Vinogradovla Saraçoğlu'nun 30 Ağustos 1941 tarihindeki görüşmesine Sovyet Hükümetinin İran'a verdiyi nota müzakere edildi. Saraçoğlu Vinogradovdan notanın mümkünse kopyasını istedi. 
Vinogradovun belgenin Fransızcası hazır olduğu zaman bunu ileteceğini söyledi. Saraçoğlu 2 
gün önceye kadar İran sorununun savaş olmadan halledileceğine umduğunu söylemişti. 
İngiltere Dışişleri Bakanı Anthony Eden, Coventry şehrinde yaptığı açıklamada Sovyetlerin savaşa girmesiyle düşmana karşı insan rezervlerinin arttığını, iki bin millik cephede Almanlara karşı savaşan Sovyetlere İngilterenin her türlü silah yardımı yapacağını belirtti. 
İngiltere ve Sovyetlerin İrana girmesine de değinen Eden mevcut duruma göre böyle yaptıklarını, askeri koşullar olanak verdiği zaman her iki ülke askerlerini İrandan çekeceklerini açıkladı. Eden, SSCB ve Polonya arasında imzalanan anlaşmadan , İngiltere ve Sovyetlerin Türkiye için verdikleri ortak deklarasyonun İngiltere için önemli olduğunu 


belirtti. 202 
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Sovyet İletişim Bürosunun Başkan Müavini Sergey Lozovski yaptığı açıklamada faşist bloku ülkelerinde basında çıkan haberlere yanıt verdi. Lozovski 8 Eylülde İtalyanın Л Popolo d'Ttalia gazetesi Sovyet direnişinin en önemli kısımı geçilmişdir başlıklı manşetini değerlendirdi. Lozovski aynı gün 26 günlük savaşdan sonra Sovyet Ordusunun Yelnya şehri yakınlığında Almanların 8 tümen birliğinin yok edildiğini iletti. Alman gazetelerinin bu yakınlarda Sovyetlerin İrana girerken nüfusun çoğunluğunun sınırlara kaçtığı, Sovyetlerin İranı Sovyetleştirmek niyeti olduğu ve İran Türkiye sınırında Türk Ordusuyla Sovyet Ordusu 
arasında çatışmalar olduğuyla ilgili haberlerin hepsi yalan ve iftiradan oluşmaktadır. 29 
Türkiye'nin Akşam gazetesi Almanların hiç bir yerde görmediği direnişi Sovyetler Birliği'nde gördüğüyle ilgili makale yayınladı. Makalede, Sovyetlerin çok büyük insani yedek güçlerinin olduğunu ve savaşan asker ve subayların sona kadar direndiklerinden bahsediliyor. Fransada olduğu gibi olaylar Sovyetler Birliği'nde gözükmüyor. Burda düşmanın devletin içine girmesini bekleyen beşinci kol yoktur. 20* Türk gazetesi Cumhuriyet Hitler müttefiklerinin Alman faşistleri için kendi hayatlarını kurban vermek istemediğinden bahsediyor. Gazetenin 
yazdığına göre, Macaristan kendi ordusunu 1 Milyona kadar kaldırsa bile cepheye 40 ve ya 50 
bin civarı asker gönderiyor. Hitler Mussoliniden cepheye daha çok asker vermeyi talep etse 


bile Mussolini silah eksikliği yüzünden bu isteğe sıcak bakmıyor. 


Savaşın kritik dönemine dahil olarken SSCB Almanyaya karşı savaşan devletlerle ilişkilerine önem veriyordu. Türkiye bu açıdan diplomatik koridor rölünü oynamaktaydı. 
Barbarossa Harekatından 2 gün sonra 24 Haziran 1941 yılında SSCB Vichi Fransasıyla diplomatik ilişkilerini keserek Türkiyede bulunan Sürgündeki Fransa Hükümeti temsilcileri ile diplomatik temasa geçti. İlk olarak Sovyetlere diplomatik ilişki teklifini Charles de Gaulle'nin Türkiyede temsilcisi Geraud Jouve Sovyet Büyükelçisi Vinogradovla olan görüşmesinde dile getirdi. 26 Eylülde SSCB ve Sürgündeki Fransa Hükümeti ile karşılıklı nota mübadelesi yapıldı. Bu mübadeleyle SSCB Fransa'nın varisi olarak Sürgündeki Fransa 


Hükümeti'ni resmen tanıdı . 705 
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4.Moskova savaşı zamanı siyasi gelişmeler ve bunun Sovyet basınında yeri 


Arjantin gazetesi muhabiri Kritika 3 Ekimde Hitlerin yaptığı açıklamayla ilgili Sovyet İletişim Bürosu'nun Başkan müavini Sergey Lozovskiye soru sordu. Sergey Lozovski buna şöyle cevap verdi: “Hitler radyo ile konuşmasında Molotov'un geçen yıl Kasım ayında Hitlere 
4 şart ileri sürdüğünü açıkladı. Bunlar Finlandiya'nın ortadan kaldırılması, Almanya'nın 
Romanya'ya verdiği garanti meselesinin Sovyetlere karşı olup olmadığı, Sovyetler'in Bulgaristan'a verdiği garanti ve Çanakkale boğazının işgali meselesi oldu. Sovyetler Berlin görüşmeleri sırasında Finlandiya'nın ortadan kaldırılması meselesi ortaya atmadı, bunun yerine Finlandiyadaki Alman askerlerinin ülkeden çıkarılması meselesini ortaya attı. İkinci mesele Almanya Romanya'ya garanti vermesi meselesini Sovyetlerle danışmadı ve Molotov-Ribbentrop anlaşmasını bozarak resmen Romanya'yı işgal etti. Aynı taktiği Finlandiya meselesinde de yapan Almanlar Sovyetlere karşı ona komşu olan ülkelerde askeri üs yaparak onları savaşa çekti. Bulgaristan meselesine gelince Hitler Mussolini ile birlikde Romanya'yı işgal ederken Bulgaristan bağımsızlığının garantisi için Sovyetlere müracaat etti. Sovyetler bunun için kendi temsilcisi Sobolev'i Bulgaristan'a gönderdi. Biz 1939 yılında Bulgaristanla saldırmazlık anlaşmasını istiyorduk. Ancak Bulgaristan bizden uzaklaşarak Almanya'ya yaklaştığı için bizim teklifimizi reddetti. Dördüncü meseleye gelince, Hitler her zaman Sovyetlerin Karadeniz boğazlarını işgal edecek diye kıvranıp duruyor. Biz 1941 yılının Mart ayında Türkiye ile anlaşma imzaladık. Saldırmazlık anlaşmasına göre, eğer Türkiye her hangi bir devlet tarafından saldırıya maruz kalırsa Sovyetler bu savaşta tarafsız olacaktır. O zaman Hitler bu anlaşmadan memnun olduğunu açıklamıştı. Şimdiyse bunu büyük bir savaşa bahane olarak ortaya koyuyor. Berlin konuşmalarından sonra Kasım ayında Alman gazeteleri konuşmaların her iki ülke çıkarlarına uygun bir şekilde sonlandığı hakkında resmi yazılar yayınladılar. O zaman çıkarlarına uygun söyledikleri halde bugün bunu savaşa bahane 


olarak ortaya atdıklarından nasıl bir yalancı olduklarını kendiniz de görmüş oldunuz.” 


1941 yılı Ağustos ayında Atlantik Bildirisi yayımlandıktan sonra Müttefikler arasında 
ilk defa üçtaraflı görüşme Moskovada yapıldı. 29 Eylül-1 Ekim arasında yapılan Moskova 
konferansında görüşmelerde Sovyetlere yapılacak yardım meselesi müzakere edildi. 30 
Eylülde Stalin ile İngiltere Tedarik Bakanı Lord Beaverbrook ile konuşmasında Türkiye'nin 


savaşa girilmesi ile ilgili konu tartışıldı. Beaverbrook Sovyetlere yapılan askeri yardımlarla 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ilgili konuşarken Türkiye'nin İngiltere'ye sıcak baktığını ve bu yüzden onlara da yardım etmek istediklerini söyledi. Stalin Türkiye'nin Almanya'ya taraf gitmemesinin iyi olacağını ancak Türkiye'nin kendisini İngilterenin müttefiki gibi göstermediğinin altını çizdi, ayrıca Stalin Türkiyenin tarafsız devlet olduğunu da unutmamak lazım olduğunu söyledi. 
Beaverbrook cevabında Türkiye ile ittifak kurmak istediklerini, şu anda Türkiyenin Irak ve İranda kendilerine çok yardımı dokunduğunu belirtti. Stalin Türkiye'nin Bulgaristanla Almanya'nın ittifakından korktuğunu ileri sürerek böyle bir ittifakın mümkün 


olamayacağınının altını çizdi. 297 


Ulus gazetesi Dış Politika yazarı Ahmet Şükrü Esmer makale İtalya ile ilgili makale yazdı. İtalya'nın bu savaşta çok büyük hatalar yaptığını yazdı. Esmer'e göre, İtalya savaşa Almanya'ya sadakatli olduğu için değil İngiltere'nin çökeceğiyle ilgili varsayımları kabul ederek girdi. Son 16 ay içinde İtalya Afrikadaki tüm topraklarını kaybetti. İtalyan filosu tamamen dağıldı. Almanya ile beraber olarak savaşa giren İtalya'nın şu an Romanya gibi bir devlete dönüşdüğünü söyleyen Esmere göre, İtalya kendi ayaklarında duramıyor ve yalnız Almanya'nın gücü onları iktidarda tutan yegane kuvvettir. 20% 15 Ekim 1941 yılında Vinogradovla Saraçoğlu'nun görüşmesinde Saraçoğlu Sovyetler'in cephede durumunun hiç de kötü olmadığını, Almanların istediğine hala yetişemediğini söylüyordu. Ancak bu sözlerin gerçekle bir ilgisi yoktu. Almanlar Moskova önlerindeydi ve Vyazma felaketinden sonra onların Moskova'ya girmesine karşı koyacak bir ordu yoktu. 7 Kasımda Stalin Kızıl Meydanda yapılan askeri geçitte savaşla ilgili açıklama yaptı. 23 yıl önce durumlarının şimdikinden daha kötü olduğunu belirten Stalin Moskova yakınlarında olan Almanların çok büyük askeri kayıplarla bura kadar geldiğini ve askeri gücünün tükendiğini söyledi. Türk gazeteleri Stalin'in Kızıl Meydanda konuşmasına çok büyük yer ayırdılar. Vakit ve Cumhuriyet gazeteleri konuşmanın tamamını gazetede bastı. Tan gazetesi Stalin'in konuşmasının Sovyet halkının zafere tam inançlı olduğunu gösterdiğini yazdı. Zekeriya Sertel 
3 Ekimde Hitlerin maksadının büyük bir taaruzla Moskova ve Leningrad'ı ele geçirmek, 7 
Kasımdaysa Moskovada askeri geçit töreni geçirmek istediğini ancak 7 Kasımda Kızıl Ordu 


Alman ordusunun Moskova'ya girmesine izn vermediği ve başkenti koruduğunu yazdı. Sertel 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yazısına bu bakımdan Stalinin konuşmasının askerler üzerinde büyük bir etki yaşatdığını 


ilave etti. 29 


General Ali Fuad Erden Hitlerin daveti ile gittiği Almanyada Generallerle görüşmüş 
10 Kasım 1941 yılında geri döndükden sonra Almanya'nın savaşı kazandığını, 3 bölgede 
teknik problemin olmasının nedeni gibi olumsuz hava durumunun sebebiyet verdiğini açıklamıştı. Gazeteci Falih Rıfkı Atay Moskova millet vekilleri toplantısında Devlet Savunma Komitesi Başkanı Stalinin konuşmasından bahsederek Sovyet başkentinin Almanlar tarafından işgal edileceği bir zamanda Stalin Ekim Devriminin XXIV yıl dönümünü bayram ettiğini söyledi. Atay 22 Hazirandan başlanan savaşın bu aşamaya gelmesini Sovyet Ordusunun yedek güçlerinin dayanıklı olduğunu gösterdiğini ve devrimin halkın içinde büyük itibar kazandığının sonucu olarak görüldüğünü belirtti.”""Türkiye Başbakanı Refik Saydam Ekim Devrimi'nin XXIV yıl dönümü sebebiyle Halk Komiserleri Sovyeti Başkanı Joseph Stalin'i tebrik etti. Stalin cevap mektubunda Refik Saydam'a kendi ve Sovyet Hükümeti isminden teşekkürünü iletti. 7! Türk gazeteci Cahit Yalçın Josep Goebbels'in Das Reich gazetesinde yayımlanan makalesiyle ilgili İtalyan radyosunun açıklamalarını Haber gazetesinde bir makale yayınlayarak yorumlamıştır. Goebbels Avrupada düzenin tam oturtulmadığını ve bunun için de yeni kurallar uygulanacağını yazdı. Ayrıca makalesinde halkın savaşın ne zaman ve nasıl biteceğiyle ilgilenmemesi gerektiğini savunan Goebbels önemli olan savaşın kazanılması olduğunu belirtti. Cahit Yalçın makalesinde Almanların kısa süreli savaş taktiğinin başarısız olduğunu kabul ettikleri ve kendi halkını uzun sürecek savaşa hazırladıklarını yazdı. 2? Türk gazeteci Cahit Yalçın Haber gazetesinde Bulgaristan'a istihbarat için giren Sovyet paraşütçüleri hakkında Bulgar gazeteleri haberlerini yorumladı. 
Bulgar gazeteleri Sovyet paraşütçülerin bir kısmının vurulduğunu bir bölümünün esir alındığını yazdı. Resmi gazetelerden biri Sovyet askerlerin Bulgar kültürüne çok hayran olduğunu söylediğini yazdılar. Cahit Yalçın bu haberlere paraşütçülerin hapishanede Bulgar kültüründen haberdar olmasını çok komik bir Bulgar propagandası olduğunu belirtti. 
Bulgaristan Parlamentosu Dışişler Komisyonu başkanı Yanayev Halk Meclisinde konuşurken Türkiye aleyhinde açıklamalar yaptı. Yanayev Bulgaristan-Türkiye sınırının değiştirilmesi gerektiğini savunarak Yugoslavya ve Yunanistan'ın işgalinden sonra yalnız bu problemi 


kaldığını yineledi. Yanayev Türkiye'nin Bulgaristan'ın güvenliği için bir tehdit oluşturduğunu 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söyledi. Türk gazeteleri Yanayevin bu açıklamalarını sert tepkiyle karşıladı. Akşam gazetesi Yanayev'in konuşmasını dost bir ülkeye yakışmadığını, Yeni Sabah gazetesi Yanayev gibi insanların Bulgaristan için tehlikeli olduklarını yazdı. Vatan gazetesi düşmanın dışarıda değil içerde aranması gerektiğini söyleyerek Bulgaristan'ın düşmanının kendi iktidarı olduğunu söyledi.?'*Bulgaristan başbakanı Filov Bulgar Parlamentosunda konuşmasında Almanya'nın Yugoslavya ve Yunanistan'a karşı saldırgan tutumuna hak verdi. Filov Yunanistan'dan Trakya'nın bir bölümü, Yugoslavya'dan Makedonya'nın batı bölgelerini aldıklarını belirterek bu topraklarla yetinmeyeceklerini söyledi. Türkiye ile ilişkilerinden konuşan Filov Yanayev'in konuşmasında olan etkiyi dağıtmaya çaba gayretti. Türk gazetelerinden Son Telgraf yazarı İzzet Benice Filov'un konuşmasını analiz etti. Benice Bulgaristan'ın Almanya taraftan savaşa 


girmemesi için Türkiye taraftan tehlike olduğu bahanesini ortaya atdığını yazdı.?!* 


Almanya Dışişleri Bakanlığı Basın Şubesi Başkanı Schmidt ve Alman gazeteciler delegasyonu Ankarada geldikten bir kaç gün sonra Berline geri döndüler. New York Times gazetesine göre, bu delegasyonun maksadı Türkiyede Müttefik Devletlerin gazetelerinden daha fazla Mihver devletlerin haberlerinin yayınlanmasıydı. Ancak Almanların bu isteyi reddedildi. Türkiye İngiltere ve ABD gazetecilerine kendi haberlerini vermek için Türkiye 
radyosundan kullanmasına Almanyanın protestosunu da reddetti. 2! Türkiyenin emekli 2 
Generali Hüseyin Emir Erkilet ve Ali İhsan Sabis Alman Ordusunun davetiyle Doğu Cephesinde işgal edilmiş Sovyet topraklarına gittiler ve kendi düşüncelerini basınla bölüyorlar. Erkiletin yaptığı açıklamanın Cumhuriyet gazetesinde yayımlanması Türk İnsanının heyecanına sebep oldu. Ses gazetesi General Erkilet ve Sabisi Alman işgalcilarının propagandasına uymakta ve onları övmesini sert eleştirti. Gazete bu 2 generalin bağımsızlığın 


ne olduğunu hiç bir zaman anlamayacaklarını dile getirdi.?!* 


1941 yılı 21-27 Kasımda Almanların Rostov"da maruz kaldıkları ilk mağlubiyyet 
Sovyet askerlerinde psikolofik etki yaşattı. Sivastopol"un direnişi ve Rostov"un geri alınması Türkiye'nin savaşa girme isteklerini yeniden gözden geçirmesine sebep olacaktı. ?'7 Bu Almanya'nın politikasında da bazı değişimler yaşattı. Artık Almanya tarafsız devletleri Sovyetler üzerine kaldırma siyasetine geçmişti. Hitler, Aralık ayında Türkiye'nin Almanya 


Büyükelçisi Hüsrev Gerede'yi kabul ederken Sovyetlere karşı olan savaşın olmasına sebep 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gibi Karadeniz boğazlarına Sovyet talepi olduğunu belirtti. 1941 yılında Almanlar Türkiye'yi müttefiklerden ayırmak için radyo ile konuşmalarında SSCB ve İngiltere'nin Avrupayı böldüklerini, Türkiye'nin de Sovyetler etki alanında olduğunu belirtmişti. Bu sözler o kadar etkili oldu ki, Eden Avam Kamarasında konuşmasında bu meseleye değinerek bunun Goebbels propagandası olduğunu ve tamamen yalan olduğunu söylemek zorunda kaldı. 
218 Türk gazeteci Ahmet Emin Yalman Uluslararası durumla ilgili Vatan gazetesinde 
Almanların İngiltere savaşı sonrası ve Sovyetlerde durumunun hiç de iyi olmadığını ve Amerikanın da savaşa girmesiyle dengelerin inanılmaz şekilde Müttefikler lehine değişeceğini yazdı. Afrikada İtalya'nın durumunun hiç iyi olmadığını yazan Yalman İtalyanların tez bir zamanda tamamen yok edileceğini belirtti. 2° ABD Cumhurbaşkanı Roosevelt Silahları borç ve kiralamak kanunu gereği Türkiye'ye askeri yardımı hakkında karar kabul etti. Roosevelt'in sözlerine göre, Türkiye'yi savunmak ABD için çok büyük önem arz ediyor. Roosevelt Türkiye'nin savunma ihtiyaçlarını tez bir zamanda ödemek ve kanunu gerçekleşdirmek için müvekkili Stettiniusa teklif etti. 29 ABD'nin Türkiyeye askeri yardımına Türk basını büyük yer ayırdı. Millet vekili Falih Rıfkı Atay Ulus gazetesinde yayımlanan makalesinde bu kararın Türkiye Hükümeti ve ABD arasında dostluk ilişkilerini daha da büyüteceğini yazdı. Türk basını Bulgaristanın 13 Aralık 1941 yılında İngiltere ve ABD'ye savaş ilan etmesini tartışıyor. Bazı gazetelerin yazdığına göre, Bulgaristan Almanya'nın talebi doğrultusunda bu kararı aldı. Ancak bu kararların verilmesinde maksad İngiltere ve Amerikayla savaşmak değil, Yakın Doğuda savaşmaktır. Anadolu gazetesi Bulgaristan'ın bu kadar kendisinden uzak olan ülkelere savaş ilan etmesini anlamsız olduğunu, bunun arkasında mutlaka Berlinin parmağı olduğunu belirtti. 22! Aralık 1941 yılında İngiltere Dışişleri Bakanı Edenle Stalin'in görüşmesinde Stalin Eden'e savaştan sonra oluşacak Avrupa Haritasıyla ilgili gizli protokol anlaşması önerdi. Protokolde Türkiye konusuna da değinen Stalin Türkiye'nin tarafsızlığı için ödüllenmesi gerektiğini, bunun için On İki Ada, Bulgaristanın Burgaz ili ve Sirni arazisi, Ege denizinde bir kaç ada vermeği önerdi. Eden On İki Ada ve çevresine Yunanistanın iddia ettiğini, zira nüfusun büyük çoğunluğunun da Yunan 


olduğunu belirtiyordu. Eden bunun için karşıda müzakereler yapılmasını uygun gördü. 
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Bulgaristan'ın savaşta Alman yanlısı siyasetinin cezalanması gerektiğini belirten Stalin liman 


şehri gibi sadece Varna'nın kalmasının yeterli olacağını düşünüyordu. 222 


Havanın soğuması nedeniyle Moskova'nın sadece 20 kilometre çevresinde duran Alman ordusu nihai saldırı yapamadı. Sovyetler artık 5 Aralıkta yaptığı karşı saldırı zamanı Alman ordusunu ikiye böldü. Tula ve Kalinin operasyonlarıyla Alman ordusu geri çekilme zorunda kaldı. Bu Almanların İkinci Dünya Savaşı'nda en büyük yenilgisiydi. Türk Basını Moskova çevresinde çıkan bu büyük savaşa büyük önem verdi. Zekeriya Sertel Tan gazetesinde Doğu Cephesindeki savaşın Moskovada yeni bir boyuta geçtiğini ve Almanların Moskova'ya taaruzunun havanın çok soğuk geçtiği için ertelediklerini asılsız buldu. Sertel, Almanların 2 ay önce gazetelerinde kışda savaşmanın daha iyi olduğunu söylediklerini hatırlattı. Sertele göre, Almanlar ağır yenilgi aldıktan sonra bu bahaneyi ortaya atıyorlar.” 
Moskova karşısında mağlubiyet sonrası bazı Alman generaller güney doğu taraftan savaşa girilmesini uygun bulmaktaydı. New York Times gazetesi de bu dönemde Almanya'nın Bulgaristan tarafından Türkiye'ye saldıracağıyla ilgili haber yayımladı. Almanlar Yunanistan, İtalya ve Güney Romanya taraflarına kuru ve askeri deniz kuvvetleri getirdiler. Gazete muhabiri Bulgaristan kışlaları ve havalimanlarının 750 000 civari asker kapasitesi olduğunu ve sınırda büyük çalışmaların devam ettiğini söyledi. Almanya'nın Türkiye büyükelçisi Franz von Papen Türkiye Cumhurbaşkanı İsmet İnönüyle görüşerek Bulgaristandaki askeri hazırlığın Türkiye'ye karşı yönelmediğini belirtti. Papen Türkiyede olan paniği anladığını ora getirilen askerlerin çoğunun Doğu Cephesinde yaralanan askerler olduğunu ve hastaneler yetişmediği için Bulgaristan'a getirildiğini söylemişti.22 Von Papen, 5 Ocak 1942 yılında Moskova savaşının bitmesi ve ABD'nin savaşa katılmasından sonra olan Türk siyasetcilerin buna tepkisini şöyle aktarıyor: “ABD'nin savaşa katılması ve Mihver Devletlerine savaş ilan etmesi Türkiyede üzüntü ile karşılandı. Türkler ABD'nin tarafsız kaldığı müddetce İngilizlerle Almanların barış yapacağını umuyorlardı. Türklere göre, Dünya savaşında mağlupedilemez tek ülke ABD'dir.Türkler aynı zamanda bu savaşda Almanlarla beraber İngilterenin de yenilmesini istemiyorlar. Bütün bunları Avrupada dengeni korumak açısından önemli kabul ediyorlar. Almanya'nın savaşda mağlup olmasının dengeleri tamamen alt üst yapacağına, Avrupanın bolşevikleşmesinin karşısını kimsenin alamayacağını düşünüyorlar. Türk yetkililer Türkiye'nin savaşa girmesini Kafkasyada Almanların galibiyetinden sonra mümkün olabileceğini söylüyorlar, çünkü artık bundan sonra İngiltere ve ABD'nin Avrupada zafer 
222 Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı, C.IL., 5.502. 
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kazanma şansı olmayacak ve barışa sebep olacaktı. Konuştuğum Türk Cumhurbaşkanı ve yetkililerle görüşmemde Türklerin tarafsız olmasının Mihver Devletlerinin işine yaradığını, böylelikle Kafkasya'ya yapılacak saldırıda İngiliz donanmasının Karadenizde Sovyetlere yardımının engellendiğini söylüyorlardı"? Türk gazeteleri Kerç ve Feodosya şehirlerinin Alman işgalinden kurtarıldığı ile ilgili haberleri “Kızıl Ordunun büyük galibiyyeti” ismiyle yayınladılar. Akşam gazetesi hazırladığı genel bakışta Sovyet Ordusu'nun Almanlara baskısının devam ettiğini ve savaşta inisiyatifi kendi eline aldığını yazdı. 29 Cahit Yalçın Yeni Sabah gazetesinde şöyle yazıyor: “7947 yılında Alman Radyosu bu yılın Sovyetlere karşı kesin zafer yılı olacağını söylemişti. Hitler geçenlerde Alman Ordusunun son taaruza başladığı ve Rusların artık sonunun geldiğini söyledi. Ancak Hitler'in söylediği son Alman Ordusunun sonu oldu. Nazi Ordusu hergün geri çekilmeye devam ediyor. Bazı Alman generalleri bu çekilmenin kendi istekleriyle alınan bir plan olduğunu söylüyor. Ancak bir kaç ay önce bu şehirlerin öneminden konuşuyorlardı. “İngiltere Dışişleri Bakanı Anthony Eden Avam Kamarası'nda konuşmasında Türkiye ile ilgili ilişkilere de dokundu. Eden Moskovada resmi konuşmalar sırasında İngilterenin Tahran ve Ankara Büyükelçilerini de Moskovaya davet etti. Bu davet Almanyada paniğe sebep oldu. Eden konuşmasında Türkiye'nin Müttefiklerin zaferinden asla tedirgin olmaması gerektiğini söyleyerek 1941 yılının Ağustosunda İngiltere ve Sovyet'lerin Türkiye'nin devlet bütünlüğüne verdiği garantiye tamamen saygılı olacaklarını belirtti. Eden İngiltere ve Sovyetlerin Türkiye'nin güçlü olmak istediğini söyleyerek Atatürk'ün yeni Türkiye için kurduğu prensiplerin Sovyetler ve İngiltere ile dostluğa kalıcı etki gösterdiğini belirtti. Sovyetlerin ABD Büyükelçisi Maksim Litvinov 
12 Ocak 1942 yılında SSCB Dışişleri Bakanlığı'na ABD Başkanı Roosevelt ve Başkan 
temsilcisi Harry Hopkinsle olan konuşmasıyla ilgili telgraf gönderdi. Roosevelt ve Hopkins'in kendisinden Bulgaristan ve Türkiye sınırında gerginlik sebebiyle Türkiye'ye askeri yardım edilmesiyle ilgili fikrini sorduğunu, cevabında Litvinov bunun için mutlak garanti verilmesi gerektiğini belirtti. Roosevelt meseleni netleşdirmek için Türkiye'ye Laurence Steinhardt'ı göndereceğini söyledi. 22 Anadolu gazetesi Kızıl Ordunun zaferleri isminde makalesinde Alman Ordusunun Moskova'yı alamadığını, çok övülen Alman silahı ve Alman askerinin 


Moskovada sonlandığını yazdı. Gazete Rusların çok büyük bir bir güç olduğunun kabul 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edilmesini ve uçsuz topraklarında Almanların kendi nüfuzlarını kaybettiğini açıkladı. 230 Son günlerde Türk basını Bulgaristan Hükümetinin dış siyasetini eleştiren makaleler yayımlamaya başladı. Yeni Sabah gazetesinde Cahit Yalçın Bulgaristan'ı Yugoslavya'nın jandarması rolünü yapmakla Balkan ülkelerini ile ilişkiyi kestiğini ve bölgede gerginliğe sebep olmakla suçladı. 
Son telgraf gazetesi yazarı Benice Almanya'nın kurabileceği yeni cephede Bulgaristan ordusunu kullanabileceğini yazdı. Bulgaristanın Voyniski Vesti dergisi savaşın ancak Almanlarla ittifakla kazanabileceğiyle ilgili haberler yazıyor, ilginç olan savaşın kimle olacağıyla ilgili sorulara cevap vermiyorlardı. Vatan gazetesi yazarı Yalman, Balkanlardaki bu durumun sebebini Bulgaristan'ın açgözlüğünde gördüğünü söyledi. 23! Türkiyede yayımlanan Journal d' Orion gazetesi yazarı Karasu, Hitlerin savaşta her şeyi elini yüzüne bulaştırdığını söyledi. Hitler'in radyoda konuşmasından bahseden Karasu onun savaşın rengini değişmesini saçma nedenlerle bağladığını ileri sürerek asıl nedenin tüm Milletler üzerinde hükümran olmak olduğunu açıkladı. Hiç bir milletin onu köle olarak görmesini kabul etmeyeceğini söyleyen Karasu Hitler'i halklara savaş açmakla onları savunmaktan başka çare bırakmamakla suçladı ve Hitlerin savaşta zorluklarının daha da artacağını belirtti. İkdam gazetesinde, Ahmet Şükrü'nün yayımladığı makalede Almanların başarısızlıklarını rakibinin gücünü hafife almakta, ordaki halkların hepsinin tek yumruk olarak savaşmasında ve Sovyetler'in teknik olarak çok zayıf olarak düşünülmesinde gördüğünü yazdı. ”” Türkiye Başbakanı Refik Saydam 4 Şubat 1942 yılında radyo ile konuşmasında Türkiye'nin savaşta rolü ve siyasetiyle ilgili halka bilgi verdi. Saydam Dünya Ekonomik Krizinden sonra Türkiye'nin dış ilişkilerinde bir değişiklik olmadığını ve bu siyasetin aynı prensiple devam ettiğini söyledi. Saydam Türkiye'nin savaşda olmadığı için Türk vatandaşların normal hayat sürdürdüklerini söylemenin yalnış olduğunu belirtti. Bu yangın savaşta olan ve olmayan herkesi etkiliyor diye Saydam ilave etti. 7 Türkiye'nin Journal d" Orion gazetesi Sovyet-İngiltere-İran anlaşmasıyla ilgili makale yayımladı. Gazete yazarı Karasu bu anlaşmanın imzalanmasının İran'ın bağımsızlığının garantisi olduğunu söyledi. Bu anlaşmanın 2 büyük devletin küçük devleti yutacağıyla ilgili faşist blokun yayımladığı haberleri de yanlış çıkardı. 
Tan gazetesi yazarı Zekeriya Sertel Hitler'in son konuşmasının Almanyada işlerin yolunda gitmediğini gösterdiğini söyledi. Sertele göre, Hitler artık kendinden emin savaşın ne zaman biteceğiyle ilgili öngörü veremiyor. Sovyetlerle savaşın hala bitmediği için ve savaşa Amerikanın da dahil olduğu için Almanya'nın işi zor görünüyor. Sertel Goebbels'in Das 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Reich gazetesinde şu an Alman halkı savaşın ne zaman biteceğiyle ilgili değil nasıl biteceğiyle ilgilenmeli gerektiğini söylediği konuşmasına Hitlerin Alman halkını uzun 
sürecek savaşa hazırladığını gösteren bir örnek olduğunu yazdı. 23* Türk gazetelerinin çoğu 25 
Şubatda Devlet Savunma Komitesi başkanı Stalin'in fotoğraflarını baş sayfasına koydular. 
Tasvir-i Efkâr gazetesi Stalin'in yazısında maksat Kızıl Ordu'nun Almanya'nın işgali değil onun halkının kurtarılması olduğunu yazdı. Tan gazetesi Alman ordularının Kızıl Ordu karşısında dayanmasının mümkün olmadığını söyledi. Vatan gazetesi Sovyetler Birliği'nin agresif değil bir Kurtuluş savaşı verdiğini belirtti. 235 23 Şubatta Ankaradaki Sovyet Büyükelçiliği'nde Kızıl Ordunun kurulmasının 24.ü yıl dönümü sebebiyle toplantı yapıldı. 
Toplantıda dost ülkelerin diplomatik temsilcileri, Türk milletvekilleri, Türk bakanlar yer aldı. 
Toplantıdan sonra Büyük Vatanseverlik Savaşı ve Ekim Devrimi askeri geçiti ile ilgili film izlendi. Yeni Sabah gazetesi yazarı Cahit Yalçın Romanya gazetelerinin Türkiye'nin bir kaç güne savaşta kendi pozisyonunu göstereceğiyle ilgili haberlerini yorumladı: “Biz görüyoruz ki, Almanya Türkiye'nin savaşta tarafsız kalmasını istemiyor. Onlar Türkiye'nin savaşa gireceği takdirde Musul'u, Irakı ve Suriye'yi Türkiye'ye vereceklerini vaat ediyorlar. Bundan başka Almanlar Sovyetlerden de bir toprak parçası Türkiye'ye vereceklerini söylüyorlar. ” Cahit Yalçın Almanların bu isteklerinin hiç birinin bir anlamı olmadığını ve Türkiye'nin kendisinin tarafsız politikasını değiştirmeyeceğini yineledi. 72° Anadolu ajansı'nın verdiği habere göre, 16 Martta gece 00:55 dakikada 3 askeri uçak Türkiye'nin Milas şehri ve yöresini bombaladı. 2 Kişinin öldüğü 1 kişinin yaralandığı olayla ilgili Türkiye Hükümeti diplomatik önlem alacağını duyurdu. ” Türkiye'nin ABD Büyükelçisi Ertegün, ABD Dışişleri Bakanı temsilcisi Wallace ile görüştü. Wallace konuşmadan sonra basına yaptığı açıklamada Başkan Roosvelt'in imzaladığı Silahları kiralama kanunu uyarınca Türkiye'ye gönderilecek silahları müzakere ettiklerini söyledi ve bunun gerçekleşmesi için hiç bir problem olmadığını belirtti. 
281942 yılı Mart aylarında İngiliz Basını Türkiye'nin üzerine saldırmak istemesiyle ilgili basında Bulgaristan'a karşı geniş bir kampanya başladı. Goebbels hatıralarında bu haberlerin ardından Bulgaristan Çarı Borisle görüştüğünü ve Çarın kendisine Türkiyeyle savaşmak niyetinin olmadığını söylüyordu. ”””Türkiye Cumhurbaşkanı İsmet İnönü 19 Martta İzmirde yaptığı konuşmasında dünyada savaştan nasibini almayan bir devletin olmadığını, Türkiye savaşda olmasa bile bunun etkisini duyduğunu söyledi. İnönü savaşan bütün devletlerle 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anlaşmaları olduğunu ve bu anlaşmalara Türkiye'nin vicdanla yerine getirdiğini ve savaşın çok büyük arazilere yayıldığı için savunma ihtiyaçları konusunda dikkatli olmak gerekliliğini ifade etti. 22° Sovyet Alman cephesiyle ilgili Haber gazetesinde yayımlanan Cahit Yalçın'ın makalesinde kışın sert geçmesine rağmen Kızıl Ordu'nun taaruza geçtiği ve bir çok arazilerde almanları ezdiğini yazdı. Cahit Yalçın Almanlar'ın Sovyetler'i hırpaladıkları için çok güç kaybettiği ile ilgili haberlerle alay ederek hırpalanan Sovyetler'in dinlenmek yerine taaruza geçmesini bu haberlerin yalan olduğunun gösteriyor —diye ilave etti. ^! Haber gazetesinde yayımlanan Cahit Yalçının makalesinde İtalyanlar ve Almanlar arasında artık anlaşmazlık olduğunu yazdı. Yalçın buna sebep Afrikada müttefik güçlerin başına Alman Ervin Rommel'in geçmesini gösterdi. 2 yıllık savaşdan İtalya'nın Romanya'ya dönüştüğünü söyleyen Yalçın İtalya'nın artık dünyada hiç bir itibarının kalmadığını yazdı. Cahit Yalçın ayrıca Macaristan ve Romanya arasında ilişkilerin bozulduğunu ve bir birilerinden toprak 


istemeleri yüzünden Almanların bahar taaruzunu yapamadıklarını söyledi. ?? 


5. Von Papen'e suikast ve mahkeme süreci 


Sovyetler Birliği istihbaratı iddiasına göre, Almanya'nın Türkiye elçisi von Papenin İngilizlerle müzakereler yapmasıyla ilgili bilgiler almıştı. Hitleri iktidardan uzaklaştırma ve von Papen'i Almanya'nın başına geçirme hakkında bilgiler rapor şeklinde Staline verilmişti. 
Von Papen İngilizlerle anlaşarak yalnızca Sovyetlere karşı savaşa devam etmek niyeti vardı. 
Bu yüzden Stalin von Papen'i öldürme emrini vermişti. Bu operasyon için Leonid Kornilov ve Pavlov soyismini kullanan Georgi Mordvinov gönderilmişti. Bazı Sovyet tarihcileri Stalin'in von Papeni öldürme emrini vermesini kabul etmiyorlar. Onlara göre, Papen'e Hitlere karşı Uzun Bıçaklar gecesinde politik tutumu nedeniyle Reich Güvenlik Baş Dairesi başkanı Reinhard Heydrich tarafından suikast yapıldı. Bunun için Heydrich Papen'i izlemesi için casus Hettl'i göndermişti. 2424 Şubat 1942 yılında von Papen'e karşı suikast yapıldı. 24 Şubatta Atatürk bulvarında buradan geçen von Papen ve karısının yakınlığında bomba patlamış, elinde bomba patlayan İstanbul Universitesi öğrencisi Ömer Tokat adındaki Yugoslav 


göçmeni Türk ölmüştü. Papen ve karısı olaydan küçük sıyrıntılarla kurtulmayı başarmıştı. 
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Almanlar bu suikastın Sovyetler tarafından yapıldığını söylerken diğer taraf bunu reddetti. 
Davayla ilgili Abdurrahman Sayman adında bir öğrenci ve Süleyman Sağol adında berber ve SSCB İstanbul konsolosu çalışanları Georgi Pavlov ve Leonid Komilov tutuklandı. 1 Nisanda Ankarada Almanya'nın Türkiye Büyükelçisi Franz von Papene suikastla ilgili mahkeme kuruldu. Mahkemede okuma yazma bilmeyen Süleymandan ifade alınmadı bunun yerine onun bildirisi okundu. Bu bildiride ölen Ömerin von Papen'i öldürmek için bir Rusdan para aldığı söyleniliyordu. Süleyman Ömerin verdiği eşyaları Sovyet Konsolosunda çalışan Kornilova bizzat verdiğini açıkladı. Kornilov Süleymana onu ne zaman gördüğünü sorarken Süleyman 1941 yılı Eylül cevabını aldı. Kornilov ise hakime Türkiye'ye ilk defa 1942 yılı Ocak ayında geldiğini söyledi.2“* 10 Nisanda devam eden duruşmada savcı Abdurrahman ve Süleymanı komünist gibi göstermek istedi. 1 Nisan 1942 yılında başlanan mahkemede kısa sürede 17 Nisanda bitti. Mahkemeyi izleyen Türk gazeteci Emin Karakuş mahkemede sanıklara yönelik bir çok ihlaller bulunduğunu ve mahkemenin hemen karar çıkarmaya hevesli olduğunu yazıyordu. Zekeriya Sertel dava ile ilgili bilgileri İstanbula ordan da yabancı ajanslara verdiği için Ankara Valiliği tarafından çağrılarak gazetecilik vesikası elinden alındı 
ve yeniden bunu yaptığı durumda iş yerinden atılacağıyla ilgili tehdit edildi. Vesika yalnız 10 
gün sonra Sertele geri iade edildi.” Abdurahman Komünistlere sempatisi olduğunu ancak Yugoslavya Komünist Partisi üyesi olmadığını söyledi. Ayrıca Süleymanın komünist olması meselesinin komik olduğunu, aklı dengesi olmayan birinin her hangi bir fikire sahip olamayacağını belirtti. Pavlov"un kendisi Abdurahman ve Süleymanı ilk defa gördüğünü ve onların bildirilerini Rusça çevirisini istedi. Mahkeme bunu reddetti. Mahkeme 8 Nisana kadar ertelendi.”“” Sovyet İletişim Bürosu Başkan Müavini Sergey Lozovski yabancı muhabirlere verdiyi demeçte von Papene olan suikat mahkemesine Sovyetlerin tavrını öğrenmek istedi. 
Lozovski konuşmasında Sovyet Diplomatlarının bu suikastla hiç bir ilişkisinin olmadığını, bu olayın Gestapo tarafından bilinçli kurulduğunu söyledi. Lozovski mahkeme ilerlerken yalancı şahitlerin mahkeme tarafından ortaya çıkarılacağına ve mahkemenin adaletli karar vereceğine ümitli olduğunu belirtiyordu. 7716 Nisanda devam eden mahkemede Patlamadan 200 metre mesafede bulunan Fahri adında taksi şoförü olaydan bir kaç dakika önce otomobil gördüğünü ve içinde Kornilov"un olduğunu söyledi. Savcı otomobilin hangi kurumun olduğunu sorarken Şoför Sovyet Büyükelçiliğini söyledi. Kornilov arabanın hangi renkde olduğunu sordu. Fahri kızıl kahverengi olduğunu söylediğinde Büyükelçiliğin bu renkde otomobili olmadığını 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belirtti. Fahri adında şoför önce verdiği ifadede Komilov ve arabadan bahsetmemiş ve nedenini savcı sorduğunda cevap verememişti.?“ Ankara mahkemesi Pavlov ve Kornilova 20'şer yıl hapis cezası verdi. Abdurahman ve Süleyman ise 10 yıl hapis cezası aldı. 11 hafta devam eden bu duruşma sonunda kanıt olmadan böyle bir kararın çıkartılması Türk Mahkemesine gölge düşürüyordu. Kornilov ve Pavlov karar açıklandıktan sonra şikayet edeceklerini belirtti. Bazı Türk gazeteciler ve bilim adamı bu kararın Türk-Sovyet ilişkisini olumsuz etkileyeceğinden korktuğunu açıkladılar.” Ulus gazetesinin verdiği haberde, Pavlov ve Komilov'un Von Papen'e suikasti üzere temyize baş vurması sonucu dava yeniden bakılmaya başladı. Mahkeme Ankara Cinayet Mahkemesi tarafından çıkarılan kararın kaldırılmasını talep etti. Savcıya göre, Ankara mahkeme bazı kuralları ihlal etti. Bu davaya bağlı hükmün bu ayın sonunda verileceği kararlaştırıldı. 9 Aralık günü Papene suikastle ilgili ikinci duruşma başladı. Mahkemede sanık Süleyman önce vermiş olduğu tüm bilgilerin aksine hiçbir zaman Sovyet elçiliğinde olmadığını, Pavlov ve Komilov'u görmediğini, 
söylediklerinin hepsini Abdurahman'ın uydurduğunu söyledi. Süleyman hapisde kendisine 6 
gün ekmek ve su verilmediğini ve bu ifadeni vermeye zorlandığını belirtti. Boşnak olduğu için Türkçe bilmediği için mahkemeden tercüman talep eden Süleymanın isteğini makheme reddetti. Savcı Kemal Bora mahkemeye Süleymanın Pavlov ve Kornilovdan etkilendiklerini söyledi. Daha sonra mahkemeye ara verildi. 7° Öğleden sonra devam eden duruşmada Süleyman'ın tercüman isteği kesin olarak reddedildi. Başsavcı Cemil Altay söz alarak her kesin şaşkınlıkla izlediği mahkemenin eski kararını olduğu gibi bırakılmasını destekleyen 
sözler kullandı. Mahkeme savunma konuşması için sanıklara 2 hafta vererek davanın 23 


Aralıkta yapılmasına karar verdi. 25! 


6.Almanya'nın Kafkasya'ya saldırması ve Türkiye'nin savaşa girme ihtimali 


Almanların Kafkasya'ya yaz saldırısından önce Türkiyede orduda hareketlenme vardı. 22 
Nisan 1942 tarihinde Beriya Devlet Savunma Komitesi'ne yazdığı haberinde Anadolu'nun tüm illerinden Sovyet sınırına askerler getirildiği haberini verdi. Beriyanın aldığı istihbarat bilgilerinde Türk ordusunun yüksek komutasının Almanya yanında Sovyetler'e karşı savaşa 


sıcak baktığı ile bilgi de vardı. Bu da doğal olarak Sovyetleri endişelendiriyordu. 7? Sovyet 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tarafının şüphelerini Almanlar da doğruluyordu. Almanya Dışişleri Bakanlığı temsilcisi Werner Otto von Hentig 1 Haziran 1942 yılında yazdığı anılarında şöyle yazıyordu: “Bugün ben tesadüfen Fevzi Çakmak'ın yakın arkadaşı olan Doktor Harunla görüşdüm. Doktor Harun Fevzi Çakmakla 5 defa Türkiye'nin savaşa girmek meselesini konuştuğunu söyledi. 
Çakmak Türkiye'nin savaşa girmesinin önlenemez olduğunu belirtiyordu, bunun için ordu yeterince silahla donanmalıydı. Saldırı İran'ın dağlık bölgelerinden Baküye doğru uzanmalıydı. Çakmak İrandaki İngilizlerin fazla dayanacak güçte olmadığını tahmin ediyordu.” ?55 1942 yılı Temmuz-Ağustos aylarında Almanların Kafkasyada başarıları Türkiyede etkisini gösterdi. Türk ordusu Sovyet sınırlarına toplanmaya başladı. İngilizler ordunun doğuya yerleşmesinin Kırımda olan Alman işgaline karşı olduğunu düşünüyordu. 
Ankarada Vichy Hükümeti ataşesi ise aksine ordunun bu hareketinin Ruslara karşı olduğunu söyledi. 1942 yılı Temmuz-Ağustos aylarında Franz von Papen Saraçoğlu'ya Sovyetlere karşı savaşa girmesi için ikna etmeye çalışıyordu. Saraçoğlu bu isteği anlayışla karşıladığını, Sovyetler Birliği'nin dağılmasını Türklerin en büyük arzusu olarak nitelendiriyordu. Türkiye, Türk çoğunluğu olan bölgelerde işgalden sonra bağımsız devletler kurulmasını ve Türkiye'nin etkisi alanında kalmasını istiyordu. Franz von Papen, 26 Ağustos 1942 yılında Almanya Dışişleri Bakanlığı'na gönderdiği mektubunda Türkiye'nin yeni Dışişleri Bakanı Numan Menemencioğlu ile görüşmesi ile ilgili bilgi verdi. Menemencioğlu Papenle olan konuşmasında Bolşevik Rusyası'nın tamamen yıkılmasını istediğini, Sovyetlerle İngiltere ile imzaladıkları dostluk anlaşması istisna hiç bir anlaşma yapmadıklarını belirtti. Papen Menemencioğlu'na teşekkür etti ve Almanya olduğu müddetce Rusyanın hiç bir zaman Karadeniz üzerinde hakimliğine izin vermeyeceğini söyledi. Ertesi gün Papen yeni Başbakan Şükrü Saraçoğlu ile görüştü ve ondan dün Numanla konuştuğu mevzudan bahsederek ne düşündüğünü sordu. Saraçoğlu şöyle cevap verdi: Sizin sorunuzu bir Türk ve Başbakan gibi cevaplamak istiyorum. Bir Türk olarak hararetle Rusya'nın imha edilmesini istiyorum, Rusya'nın imhası Fuhrerin başarısı olur. Bu yüzyılda bir defa gerçekleşen başarıdır ve Türk Halkının bu en büyük arzusudur. Rus probleminin halledilmesi için Rusların en az yarısı katledilmelidir, Ruslaşdırılmış etnik azınlık yaşayan topraklarda Mihver Devletleri Ruslara karşı propaganda yapmalıdır. Bundan başka Rusyada yaşayan Türk halklarına bağımsızlık verilmelidir. Almanyada bulunan bazı göçmenler artık Almanya'nın Türklere bağımsızlık vermeyeceği ile düşünceye kapılarak ülkeye geri dönüyorlar. Bununla ilgili Fuhrer ne 


düşünüyor bilmiyorum ama bu yapılacağı takdirde çok büyük bir yalnış olur. Bu insanlar 


253 Nazi Almanyası Dışişleri Bakanlığı Belgeleri, s.83-84. 
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Rusyanın mağlup olacağı takdirde bağımsızlık bekliyorlar. Biz onları mahcup etmemeliyiz. 
Bir Türk olarak böyle düşünüyorum. Bir Başbakan olaraksa tarafsız siyaseti devam ettirmek istiyorum. Yakında gözüken Rusya"nın mağlubiyyeti sonrası İngilterenin Almanyaya barış teklifi yapacağına umut ediyorum.”” Alman gizli istihbarat görevlisi VValter Schellenberg kendi hatıralarında Türk yetkililerin Sovyet bölgelerinde yaşayan Türki halkların Alman kolonisi yerine özerk cumhuriyetler olmasının taraftarı oldukları söylediğini yazıyordu. Bu mesele ile ilgili Schellenberg Himmlerle konuşmuş, Himmler bazı meselelerde bu teklifin taraftarı olduğunu söylese de bununla ilgili Hitlerle konuşmaya cesaret edememişti. Çünkü Hitler'in planı başkaydı ve petrolle zengin olan bu bölgeleri kendi arazisine katmayı düşünüyordu. Bu yüzden de Alman Dışişleri Bakanlığı Papene gönderdiği mektuplarında Saraçoğluyla olan görüşmelerde ancak Türkiye'nin bu bölgelerde kültürel etki alanına sahip ola bileceğini şartıyla müzakereler yapmasını önerdi. 51942 yılının yazında sadece Türk Hükümeti değil, hatta Kafkasyalı Panturancı mülteciler bile Almanya'nın Kafkasyada Türk devleti kurmak planlarının olmadığını ve buna her hangi üçüncü devletin etkisine izn vermeyeceğini gördüler. Schellenberg Türk İstihbarat şefi ve üyelerini Berlin'e davet etti ve Stalin'i öldürme planı olan “Zeppelin Operasyonu”nu müzakere etti. 1942-1943 yılında Türkiye'nin yardımıyla Türk sınırından Sovyetlere çok sayıda Alman istihbarat görevlisi geçti. Ruslar bazı ajanları ele geçirtikten sonra Molotov ve Vişinski'nin sıfatıyla Türkiye'yi protesto etti. Türkler böyle hallerin bir daha yaşanmaması için elinden geleni yapacağınını belirtmekle meseleyi kapattı. 25% 1942 yılı ortalarında Almanlar Kafkasya cephesinde 
ilerlerken SSCB Türkiye'nin savaşa gireceğinden korkuyordu. Sovyet sınırına Türklerin 26 
tümeni toplanmıştı. Bazı kaynaklar Türkiye'nin savaşa girme tarihinin 1942 yılının 17 Ekim tarihinde olacağını belirtiyordu. 2° Türkiye sınırını 45.ci Sovyet Ordusu koruyordu. Eğer Türklerin saldırısı İrandan geçerek Baküye doğru yapılacak olursa bunun karşısını almak için 


İran-Türk sınırında XV. süvari kolordusu bekliyordu.“ 


254 A.ge., s.101. 

255 A.A. Grechko, İstoriya Vtoroy Mirovoy Voyni 1939-1945, C.V., Moskova , Voyenizdat Yayınları, 
1975,s.105. 

256 Walter Schellenberg, Memuari,Moskova, Radiola-Plyus Yayınları, 1998, s.179. 

257 İsraelyan,s.137. 

258 S.M. Shtemenko, Generalniy Shtab V Godi Voynı V Ош Ogortseniy İ Pobed, Moskova, Veche Yayınları , 
2014,s.123. 
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7.Almanya"nın Türkiye"ye karşı operasyon planları ve Türki halklar meselesi 


Savaşdan sonra Sovyetler tarafından esir alınan Romanya askeri ataşesi ve Türkiyede harp akademisinde çalışmış olan Yarbay Max Braun Hitlerin Kafkasya"yı ele geçirtikten sonra Türkiye'ye İranı ele geçirmek için teklif yapacağını eğer kabul etmezlerse İrana saldırının 
Türkiyeni ele geçirtikten sonra devam edeceklerini belirtmişti. Harekat Kafkasya tarafından 9 
Alman tümeniyle hareket etmeliydi. Eğer Türkiye Almanya ile birlikde hareket ederse plan Türk Genelkurmayı ile birlikde yapılacaktı. Almanların Türkiyeye saldırı planı önceden de vardı. 1941 yazında Bulgaristanda bulunan Feldmareşal List Yunanistan'a saldırı hazırlığındaydı. Maks Braunla konuşan List, Yunanistandan sonra Türkiye'ye de girebileceklerini söylüyordu. List ayrıca bunun çok gizli bir plan olduğu konusunda Braunu uyarıyordu. Türkiyeye saldırı Svilengrad taraftan 6 Alman tümeniyle başlamalıydı. Esas kuvvetler Edirnenin batısından Trakyada bulunan Çakmak hattını geçerek ikinci hat olan Çatalcaya oradan da Geliboluya doğru ilerlemesi planlanmıştı. Türklerin 50-80 civarında uçağına karşın Bulgaristanda bulunan 200 uçak kullanılacak operasyonda İngilizlerin Türklere yardım etmesine izin verilmeden hızla yapılması düşünülmüştü. Ancak harekatın planı yapılarken saldırının düşünüldüğü gibi hızla gerçekleşmesinin mümkün olamayacağı ortaya çıktı. Türklerin en iyi tümenleri ve motorize birlikleri Trakyada yerleşmişti. Trakya taraftan saldırı yapmak ve aynı zamanda Geliboluya inmek için Almanlara 2 ordu lazımdı. 
Alman ordusunun sayıca az olması, Türkiye arazisinin coğrafi yerleşimi ve yolların tankların hareket etmesi için uygun durumda olmaması Alman ordusunun zaman kaybına sebep olabilirdi. Bu da Sovyetlere saldırı hazırlığında bulunan Almanların işine yaramıyordu. Bu yüzden harekatı yapacak olan Listi Hitler Romanya'ya gönderdi. Max Braun Türkiyedeki generallerin de Sovyetlere karşı düşmanca tutumundan bahsederken Fevzi Çakmak ve Asım Gündüz'ü Almanyönümlü, Salih Omurtak ve Kazım Orbay'ı ise İngilizyönümlü generaller olarak nitelendiriyordu. Bu yüzden savaşın sonlarına doğru Almanyönümlü generallar Çakmak ve Gündüz istifaya gönderildi ve yerlerine Omurtak ve Orbay getirildi. Max Braun aynı zamanda 1942 yılında Doğu Cephesine giden general Fuat Erden ve Erkilet için tercümanlık ve onlarla birlikte geziye eşlik etmişti. Erden geri döndükten sonra Hitlerle olan görüşmesini ve cephedeki bilgilerini Fevzi Çakmaka rapor halinde sunmuş, Erkilet ise 
Cumhuriyet gazetesinde almanyönümlü yazılarını yazmaya devam etmişdi. Max Braun 21 
Kasım 1947 yılında Moskovada verdiği açıklamasında gazeteci Cahit Yalçının da Türk 


generalleri gibi Sovyetlere karşı düşmanca tavrının olduğunu ancak aynı zamanda da 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komünistler gibi nazileri de çok sert eleştirdiğini belirtiyordu. Bu gibi düşüncelerine göre onun daha çok Cumhurbaşkanı İnönü gibi İngiliz yönümlü politika taraftarı olduğunu biliniyordu, hatta Cahit Yalçın"ın çalıştığı Tanin gazetesinin İngilizlerden para aldığı 


söylentileri vardı.””” 


Almanya'nın Sovyetlere saldırması Sovyetlerde yaşayan Türki halkların meselesini ortaya çıkardı. Almanlar Sovyetleri içten dağıtmak için Pantürkist harekatları desteklemeye başladılar. Franz von Papen Kırımı operasyonla ele geçirtikten sonra orda bulunan yerli Tatarların kendini yönetim meselesini desteklenmesi gerektiğini belirtiyordu. Papene göre, böyle bir adımın atılması Türkiyeye de siyasi etki yapacaktı. 79 Ancak buna rağmen Almanya'nın önemli diplomatları "Türk halklarını o birleştirecek Panturancılığın gerçekleşmesine şüpheyle bakıyorlardı. Almanyanın Sovyet elçisi Shulenburg ve Alman Elçiliğin danışmanı Gustav Hilger 22 Haziran 1941 yılından önce Almanların askeri başarılarıyla Sovyetlerde Panturkist bir harekatın gerçekleşeceğine inanmadıklarını 
belirtiyorlardı. Çoğunluğu müslüman olan Türk halkları için bu düşünceler cazip değildi. 25 
Temmuz 1941 yılında Gustav Hilger mesela Azerbaycanlılarla Kırım Tatarları ve Kazan Tatarlarının ortak bir ideolojiye sahip olmadıklarını ve bu halkların fikirlerinde büyük farklılılıklar olduğunu belirtiyordu. Ancak buna rağmen Almanya savaş ortaya çıktığı için Turancı kartı ortaya çıkardı. Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın siparişi ile Alimcan İdrisi tarafından yazılan Rusyadaki Türkler-Tatarlar kitabı 25 Haziran 1941 yılında basıldı. Kitapta Sovyetlerde Türklerin 27-30 milyon civarında bulunduklarını ve onları yapay olarak ayrı ayrı cumhuriyyetlere böldüklerinden bahsediliyordu. 25 Haziranda Alman diplomat Werner Otto von Hentig Tatar, Özbek, Kazak ve Başkırt temsilcilerle görüştüğünü ve Sovyetlerin kurulmasıyla buradan ayrılan Türki halkların iyi organize olduklarını ve Rusyada güvenli adamlarının olduğunu söylüyordu. Buna rağmen Hentig olası pantürkist isyana son derece ihtiyatlı yanaşmaktaydı. Ancak Türkiyede bu mesele ile ilgilenen Enver Paşa'nın kardesi Nuri Kıllıgil vardı. Sovyetlere saldırı yapıldığı ilk günlerde Nuri paşa Sovyetlerde bulunan Türkleri kaderlerine bırakamayacağını ve bu yüzden de bu konuda Almanlarla müzakere yapmak istediğini belirtmişti. Bu dönemde Ahmet Zeki Velidi Togan da Nuri Paşa gibi aynı düşünceleri söylüyordu. Ancak 1941 yılı Temmuz ayında vize için muracaatı Almanya tarafından reddedildi. Buna rağmen Nuri Kıllıgil Eylül ayında Berline gitmeyi başardı. 11,19 ve 25 Eylülde Berlinde Nuri Kıllıgil ile Almanya Dışişleri Bakanlığı temsilcisi Ernst 


259 V.G.Makarov, V.S.Khristoforov, Generali İ Oficheri Vermakhta Raskazivayut: Dokumenti İz Sledstvennikh 
Del Nemetskikh Voyenneplennikh 1944-1951, Moskova, MFD yayınları,2009,s.221. 
260Alan W. Fisher, Crimean Tatars, Stanford,Hoovver Institution yayınları, 1978, s.152. 
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VVoermann arasında yapılan ilk müzakereler olumlu geçti ve VVoerman hükümete teklifleri vereceğini söyledi. Nuri Paşa görüşmelerde Sovyetlerde yaşayan Türklere yönelik politikasının daha çok siyasi bir anlam taşıdığını, Türkiyenin Atatürkün milli siyasetine sadık kaldığını ve hiç bir devletin toprağında gözü olmadığını belirtmişti. Nuri Paşa Almanlardan Türklerin ayrıca sadece Türklerin bulunduğu askeri kamplarda bulunması, Almanya tarafından ele geçirilen topraklarda kendini yönetimin yerli Türk halklarında olması ve esir alınan Türklerden kurulacak ordunun Pantürkist başında kendisinin durmasını istemişti. Bu görüşmelerden bir sonuç çıkmadı. Ancak bu görüşme sonrası Almanlar Pantürkist propagandanı Türk kökenli esirler içinde yaymaya başladılar.! Almanlar Ekim ayında artık Franz von Papen'in yardımcılığıyla Werner Otto von Hentigin eşliğinde general Ali Fuat Erden ve Emir Erkiletin Doğu cephesine yollandı. Krımda bulunan generaller burda yaptıkları görüşmelerde Türk kökenli esirlerle ilgileniyordu. İşgal edilmiş Doğu Topraklarının bakanı olan Gerhard von Mendeye göre, Türk generallerin gezisi ile Sovyetlere karşı savaşacak Türk lejyonlarının kurulması resmen yapıldı. 2? Savaşta Sovyetlerin direncinin artması Alman politikacılarına Turancı meseleyle daha çok ingilinmesine sebep olmaya başladı. 1942 yılı Ocak Ayında Ribbentrop kendi tabiliğinde olan tüm yetkililere Turancı harekatı desteklemenin öneminden bahsetti. Ancak bu zamanlarda Turancı meseleyle Doğu Bakanlığının ilgilenmesi Dışişleri Bakanlığı'nın bu meselede anlaşmazlığa yol açtı. Doğu Bakanlığı Başkanı Gerhard von Mende aynı zamanda bir Türkologdu. Politik malzeme olarak desteklenmesine rağmen Almanlar Türki halkların kendiniyönetim meselesine sıcak bakmıyorlardı. 1942 yılı Ocak ayında Berline gelen Mustafa Edige Kırımal ve Müstecib Ülküsal Berlinde yaptıkları görüşmelerde Kırım Tatarlarının milli kendini yönetim isteklerini Almanlar geri çevirdi. Hitler Turancı harekatın hiç bir faydasını göremediği için 12 Eylül 
1942 yılında von Papene Türkiye ile Kafkasya'nın geleceğiyle ilgili yaptığı tüm müzakereleri 
askıya almasını istedi. Bu artık Almanların askeri ve siyasi alanda Turancı siyasetden vaz 


geçtiği anlamına geliyordu. 263 


261Stefan Ihrig, Atatürk in the Nazi İmagination , Londra, Belknap Press Yayınları, 2014,s.216. 

252Nadir Devlet, Stalinizme karşı Almanyada oluşturulan leiyonlar, İstanbul, 2003,5.5 . 
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8.Türk politikasında ve basınında Anti-Sovyet fikirler 


Komünist gazetesi Türk basınında genel olarak savaşta Sovyetleri öven haberler yayımlıyordu. Falih Rıfkı Atay, Zekeriya Sertel ve Cahit Yalçının Sovyetlerle bağlı düşünceleri genel olarak olumluydu. Ancak Sovyet gazeteleri Cumhuriyet gazetesini ve bu gazetede makaleler yazan Erkileti eleştirmekten çekinmiyordu. 1942 yılı sonbaharında savaş artık kritik döneme geçmişti. Bu dönemde Anadolu ajansı'nın haberi Moskovada sert eleştirelere neden oldu. Anadolu telgraf ajansı Stalin'in Assosiated Press gazetesine yaptığı açıklamayı tahrif ederek yayımladı. Anadolu ajansı İkinci cephenin açılmasının Sovyetlere vereceği yararı ile ilgili bilgiyi kesmişti. Anadolu telgraf ajansı bundan önce de TASS haber 
ajansının verdiği bir çok haberi tahrif yaparak yayımlamıştı. TASS haber ajansı 1942 yılı 15 
Mayıstan 15 Ağustosa kadar 606 000 Sovyet askerinin öldürüldüğünü belirtmişti. Anadolu telgraf ajansı TASS'a dayanarak verdiği bu bilgini 1.606 000'a kadar artırmıştı.2“Almanların Sovyet topraklarında ilerlemesi Türklerin savaşa gireceği söylentilerini artırmıştı. Almanlar 
Türkiyenin bu dönemde politikasına olumlu yaklaşıyordu. Goebbels kendi hatıralarında 1942 
yılı yazında Sovyetlerle Türkiye'nin ilişkilerinin olumsuz olarak nitelendirmişti. Türk Dışişleri Bakanı Şükrü Saraçoğlu kendi heyeti arasındaki konuşmasında Sovyetler politikasına karşı ifadeler kullanması gerginliği daha da artırmıştı. İngiltere bu yüzden Sovyetleri sakinleşdirmeye çalışıyordu. 25 25 Ekim 1942 yılında Almanya'nın Romanya Büyükelçisi Manfred Freiherr von Killinger Türkiye Bükreş Büyükelçisi Hamdullah Süphi Tanrıoverle görüşmüştü. Killinger anılarında Türk Büyükelçinin Sovyetleri en büyük düşmanı olarak gördüğünü yazmıştı. Ancak buna rağmen Tanrıover Türkiyenin savaşta tarafsız siyasetini 


devam ettireceğini belirtiyordu. 266 


Almanlar bu dönemde Türkiyede imajını yükseltmek için Türk gazetecilerini ülkelerine davet etmişti. Goebbels 1942 yılında Türk gazetecilerini 3 haftalık bir gezi için resmen Almanyaya davet etti. Heyet Akşam gazetesi yazarı Necmettin Sadak, Vakit gazetesi yazarı Asım Us, Adanada yayımlanan Türk Sözü gazetesi yazarı Nevzat Güven, Cumhuriyet gazetesi yazarı Nadir Nadi ve Basın Yayın Genel Müdürü Selim Sarperden oluşuyordu. 
Almanlar Türk gazetecilerini Batı Almanya, Avusturya, Fransa ve işgal altında olan Sovyet 


torpaklarına götürmeği planlamıştı. Gezi programı Macaristan ve Bulgaristanla sona erecekti. 


264 Komünist Gazetesi, 9 Ekim 1942 5.2. 
265 Goebbels,s.216. 
266 Nazi Almanyası Dışişleri Bakanlığı Belgeleri, s.124. 
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Cumhuriyet gazetesi yazarı Nadir Nadimin de bulunduğu Türk gazeteci delegasyonu 1942 
yılında Almanya'ya ordan da işgal edilmiş Sovyet topraklarına gitti. Türk delegasyonunu kabul eden Goebbels onları Kırıma götürdü ve ordaki Kırım Tatarlarıyla görüştürdü. Nadir Nadi hatıralarında Kırım Tatarlarının ikiye bölündüğünü bir kısmının Sovyetlerle birlikte Almanlara karşı savaştığını, bir kısmınınsa Almanlarla işbirliği yaptığını yazıyordu. Nadir Nadi Kırımda olarken anılarında Rusların Sivastopolu bedava vermediklerini, 30 kilometre çevresinde bir tane bile köyün kalmadığını yazmıştı: “Kırım Tatarları ikiye bölünmüş, bir kısmı Sovyet Ordusu saflarında savaşıyor, bir kısmıysa bağımsızlık umuduyla Almanlara katılmıştı. Simferepoldaki bir akşam yemeyi zamanı bir Tatar ayağa kalkarak bir nutuk söyledi. Bu nutuk hepimizde soğuk duş etkisi yaptı. Adam ikide bir Hitlerden söz ederek Hitler sayesinde bağımsızlığa kavuşacaklarına, Hitler hazretlerine minnetle bağlı olduğunu söylüyordu.” Bu dönemde Almanlar artık Stalingrad önlerinde savaşmaktaydı. Nadir Nadi ile 


konuşmasında Necmettin Sadak Almanya'nın savaşı kaybettiğini söylemişti.?97 


9.Stalingrad savaşı ve Müttefiklerin İtalya operasyonu Türk basınında 


Stalingrad cephesinde Almanların başarısızlığı Türk gazetelerinde yankılanıyordu. 
Sovyetlerin daha çok referans aldığı Türk gazeteci Yeni Sabah yazarı Cahit Yalçındı. Cahit Yalçın Almanlar ve müttefiklerini Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı ile karşılaştırarak şöyle yazıyordu: “O zaman düşmanın Almanyanın baskısını önlemek için savaşa giren Osmanlı'nın Almanya tarafından yapılan hoş olmayan tavırlara maruz kaldı. Şu an Almanya tarafında savaşan devletlerin de Alman askerlerini doyurmak için açlık içinde yaşıyorlar. İşgal edilen ülkelerde gerille harekatı hızla büyüyerek devam ediyor. Kahraman Fransa general Charles 


De Gauelle"in emrini bekliyor. 28% 


Yalçın sadece Almanya ile değil Mihver devletlerinde Türkiyedeki düzeni bozmaya çalışan istenilen habere karşı da kendi tutumunu ortaya koyuyordu. 27 Aralıkta Cahit Yalçın Bükreş radyosu'nun verdiği habere çok sert tepki gösterdi. Bükreş radyosu Türkçe yaptığı programların birinde Türkiyede yaşayan Yahudilerle Türkler arasına düşmanlık yapmaya çalışmıştı. Yalçın bu radyonun yaptığı haberlerin Türkiye içinde düzeni bozmak niyeti 


taşıdığını yazdı.Yalçın, ülkesinde hiç bir etnik çatışmaya yol vermeyeceğini ve Nazi 


267 Nadir Nadi , Perde Aralığından, İstanbul, 1979, Çağdaş Yayınları, 5.217. 
268 Komünist Gazetesi, 6 Ekim 1942,s.1. 
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prensiplerinin bu ülkede hiç bir zaman uygulanmayacağını belirtti. Bu yüzden Romenlerin 


başka kapıya gitmeleri gerektiğini söyledi. 26? 


Akşam gazetesinde Necmettin Sadak “Almanyanın zorlukları” isminde makelesinde Hitler'in halka 2-3 haftaya sonuçlanacağı söylediği Sovyetlerle savaşın ikinci yılına geçildiğini ama nihai zaferin gelmediğini yazdı. Sadak 2 yıl önce halka zafer sözü veren Hitlerin şimdi Stalingrad için aynı sözü verdiğini ancak bu gidişle Stalingrad'ın Almanların mezarlığına dönüşeceğini belirtti. “Yeni Sabah” gazetesinde Cahit Yalçın Berlin radyosu'nun Stalingradla ilgili verdiği haberi yorumladı. Berlin radyosu Stalingrada saldırıya geçen Alman Ordusunun en önemli maksadının Volga nehriyle şehire gelen ulaşımın karşısını almak olduğunu ancak Volga nehrinin donmasıyla bu ulaşımın kesildiğini ve Sovyetlerin çok zor duruma düştüğünü söylemişti. Cahit Yalçın makalesinde Almanların sadece kendi durumunu kurtarmak için 
10 000'den fazla askerini kaybettiğini ve hakikatte Almanların Ruslar karşısında kendi 
güçlerini yitirdiğini yazdı. Hatta General Erkilet de Almanların kendi durumlarını zora soktuğunu ve bunun nedeninin askeri danışmanlıkla ordu arasında irtibat kopukluğu olduğunu belirtti.279 4 Aralıkta Pravda gazetesinde Boris Ponomaryov'un “Hitler ve Tarafsız Ülkeler” isminde makalesi yayımlandı. Makalede savaşın ilk döneminden Almanya'nın Türkiye'yi kendi tarafına çekmek istediği ancak gerçekleşmediği için Mussolini"yi devreye soktuğu, hatta İtalyan radyolarından ve gazetelerinden İtalyanın “Osmanlı varisi” olduğunu belirten bilgiler verildiği belirtildi. Akşam gazetesi bununla ilgili savaşın hale devam ettiğini ancak buna rağmen İtalyan tehditinin şimdiden başladığını yazdı. Vakit gazetesi İtalyan gazeteci Virginio Gayda'nın Mussolini ile konuşmasındaki İtalya'nın Afrikadaki Osmanlı'nın varisi olduğu fikirlerine sert tepki gösterdi. Bu arazilerin kendi sahibi olduğunu söyleyen gazete burda İtalyanların yabancı olduğunu ve devam eden savaşta İtalyanların imparatorluğunun 


milyon askeri kaybederek çökdüğünü söyledi. 7! 


Yeni Sabah gazetesinde Cahit Yalçın 
Churchill'in radyo ile konuşmasında İtalya'ya büyük saldırı yapacaklarını böyle yorumladı: “İtalyanlar her halde karşıda kendilerini ne gibi hoşnutsuzluk beklediğini şimdiden hayal ediyorlardır. Yalçın İtalya'nın Balkanlardan çekilmesi gerektiğini ve Arnavutlukla ilişkiler için irtibatın kırılması gerekliliğini savundu. On iki Adan'ın İtalyadan alınmasıyla 


Akdeniz'den İtalya'nın sıkıştırılacağını ve gelecekde barışa teminat olması için Afrikada 


küçük toprak parçası bile İtalyaya verilmemesi gerektiğini söyledi. 27? Türk gazeteleri Don 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nehri civarında Sovyet Ordusu'nun saldırısına büyük yer ayırdı. Zekeriya Sertel Tan gazetesinde bu taaruzla Sovyet Ordusu'nun hala çok güçlü olduğunu gösterdiğini belirtiyordu. 
Sertel kış olmasına rağmen tüm gücüyle saldıran Sovyet ordusunun Almanları perişan ettiğini yazıyordu. Haber gazetesinde Cahit Yalçın Almanların bu kışta rahat olmayacaklarını, Sovyet saldırıları karşısında Almanların çok zorlanacaklarını belirtti. Yalçın buna neden gibi bu saldırıların çok daha hızlı yapıldığını gösterdi. 7 Kızıl Ordu'nun Ocak saldırısı Türk gazetelerinden büyük yankı buldu. Son Telgraf gazetesi yazarı kesin saldırıya geçen Kızıl Ordu karşısında Alman cephesinin titrediğini, Almanların için önemli istihkamların çoğunun artık Sovyetlere geçtiğini bu yüzden Alman Orduları için büyük tehlike geliştiğini yazdı. 
Alman yanlısı Türk generali Erkilet de Cumhuriyet gazetesinde Stalingraddan güneyde Alman ordusunun durumunun kötü olduğunu ve Rusların inisiyatifi kendi ellerine geçirdiğini itiraf etti. 274Уелі Asır gazetesi Merkezi Cephede, Don nehri, Stalingrad civarında ve Kafkasyada Sovyet Ordusu'nun inisiyatifi eline aldığını ve güçlü Alman savunmasını yarmasını mümkün olduğunu yazdı. Gazete Hitler'in geçen yılla ilgili yaptığı fikirlerin yanlış olduğunu kabul etmesinden sonra bu yılki yanlışını kabul etmek zorunda olacağını ve Alman Ordusunun gittikce zayıfladığını aşikar olduğunu söyledi. ”” Türk gazeteleri Stalingrad civarında 6 hafta süren savaşın sonunda Kızıl Ordu'nun Velikiye Luki ve Elista şehirlerini ele geçirmesine büyük yer ayırdı. Cahit Yalçın Yeni Sabah gazetesinde Hitler'in Stalingrad şehri ele geçirildikden sonra büyük Alman şehri olacağını söylerken bu şehrin büyük stratejik önemini vurgulamıştı. Yaklaşık 4 ay bundan önce Joseph Goebbels 2 ay içinde Rusların işinin bitireceklerini söylediğini belirten Yalçın şu an Sovyet Ordusu'nun Almanları Kafkasyada zor duruma soktuğunu söyledi. Cahit Yalçın Kızıl Ordu'nun şu an her zamankinden daha güçlü olduğunu belirtti. 276 Yeni Sabah gazetesi yazarı Cahit Yalçın makalesinde Alman komuta heyetinin sessiz kalmasının sebepini soruyordu . Cahit Yalçın Sovyetlerin bu saldırılarının Almanların yazda ele geçirdiği toprakların şu an için tehlikede olduğunun belirtisi olduğunu söyledi. Cahit Yalçın, makalenin sonunda karşısını alamadığı bir güç karşısında Alman Komuta Heyeti'nin susmaktan başka çaresi kalmadığını belirtti. ”””Türk gazeteleri savaşın kritik dönemine geçerken Stalingrad savaşında çembere alınan Alman ordusuyla ilgili haberleri yayımlamaya devam ediyordu. Yeni Sabah gazetesinde Sovyet Ordusu'nun Alman 


Ordusu'nu demir çembere aldığını ve oradan çıkmasının imkansız olduğu haberini yayımladı. 
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Almanlar geçen yıl Leningrad'ı alacaklarına söyleseler de, Sovyet Ordusu Leningrad'ın ablukasını kaldırdı. Kızıl Ordu artık stratejik merkezlere doğru ilerliyordu. Stalingradla ilgili diğer bir gazete olan İstiklal gazetesinde Şevket Bilgin'in makalesi yayımlandı. Makalede Savaşla ilgili en önemli olayın Stalingraddaki Almanların faciası olduğu belirtiliyordu. 
Almanlar 2 ay önce Volga nehri'nin anahtarı olduğu bu şehri ellerinde sıkı koruduklarını söyleseler de sonra başlarına böyle bir felaket geldi. Makalede Kuzeyde ümidini Leningrad'a, güneyde Stalingrad'a bağlayan Almanların her tarafta ordularının yok edildiği belirtildi. Son Telgraf gazetesi yazarı Stalingraddan sonra Almanlar genel savaşta yenileceğini düşünüyordu.”” 3 Şubat tarihinde Don Cephesi Ordularının Mareşali Voronov, Korgeneral Rokossovski, Tümgeneral Telegin ve Tuğgeneral Malinin Devlet Savunma Komitesi Başkanı yoldaş Stalin'e raporlarını sundular: “ Don Cephesi Orduları sizin emrinizi uygulayarak düşmanın Stalingrad çevresinde çemberde olan Alman Ordusu'nu 2 Şubat 16:00 tarihinde ortadan kaldırdı. 22 Tümenden Almanların 44, 71, 76, 79, 94, 100 numaralı hafif tümeni, 113, 376, 295, 297, 305, 371, 384, 389 numaralı Piyade tümeni, 3,29 ve 60 numaralı Motorlu tümeni, 14,16 ve 24 numaralı Tank tümeni, 1 Romen süvari ve XX Romen piyade tümeninden oluşan Xİ ordu kolordu, ҮШ kolordu, XIV tank kolordu, LI kolordu, IV kolordu, XLVIII Tank 
Kolordusu tamamen mahvedildi ve esir alındı. 2500'ü Subay olmakla 91000 asker ve 24 
General esir alındı. Esirlerden biri Feldmareşal, 2'si Korgeneral, diğerleri tümgeneral ve 


tuğgenerallerden oluşuyor.” ??? 
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Ш. Bölüm: Stalingrad muharebesi"nden Japonya'nın teslim olmasına kadar Türk- 


Sovyet ilişkileri 


1.Adana görüşmeleri 


Birleşik Krallık hükümeti'ni temsil eden Başbakan Churchill Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin misafiri olarak Türkiye'ye gitti. Churchill Adana'da Cumhurbaşkanı İsmet İnönü tarafından karşılandı. Büyük bir Heyetle Türkiye'ye giden Churchill'e İsmet İnönü arasında konuşmalara Türkiyeden Şükrü Saraçoğlu, Feviz Çakmak, Feridun Erkin, Numan Menemencioğlu ve Albay Fasih Kayabalı, Birleşik Krallık taraftan İngiltere Türkiye Büyükelçisi Hugessen, Dışişleri Bakanlığı yardımcısı Cadogan , Generaller Alan Brook, Harold Alexander, Wilson ve başkaları katıldı. Konuşmalarda Britanya Kralının Türk politikasını beğendiği açıklandı. Görüşmelerde (o Türkiye'nin güvenliğini korumak için İngilterenin maddi yardım yapması hakkında anlaşma imzalandı. Churchill Türk yetkililere ABD başkanı Roosevelt'in selamlarını iletti. Churchill bu üç ülke arasında yakın zamanda görüşmeler yapılmasının uygun olduğunu düşünüyordu.” Türkiyede İsmet İnönüyle görüşen Churchill Kahire'ye gelerek burada basın toplantısı yaptı. Afrikada Alman Ordusu komutanı Rommel'in ordusunun Kahirenin 1500 mil uzaklıkta olduğunu belirten Churchill sekizinci İngiliz Ordusunun onu takip ettiğini söyledi. Doğu cephesinde Rusların zaferleri Mısır üzerine kuzeyden saldırmak isteyen Almanların planlarını bozdu. Churchill Stalingrad'daki zaferin savaşın gidişatında belirleyici rol olacağını söyledi. Kasablanka şehrinde Roosevelt ile konuşmasından sonra Türkiye'ye gittiğini söyleyen başbakan görüşmelerin her iki devletin menfaatine uygun gittiğini belirtti. Kasablanka konferansı sonrası Türkiyenin savaşda durumu meselesi de konuşuldu. Amerikan Dışişleri Bakanı Cordell Hull kendi hatıralarında bu konferansda Türkiye'nin İngiltere, Çin'in ABD etki alanında olması kabul edildiğini yazıyordu. ABD Türkiye'nin İngiltere etki alanında olduğunu kabul etse de özellikle savaşdan sonrakı durumlarda ABD'nin Balkan politikası üzerinde önemli müttefiki olarak kabul ediyordu.?! Adanada olan görüşmede Başkan Roosevelt'in mektubunu İsmet İnönü'ye şahsen Churchill takdim eylemişti. 2 30 Ocak 1943 tarihinde Adana yakınlığında Yenice istasyonunda İnönü ile görüşen Churchill Ağustosa kadar Türkiyenin savaşa girmesi 


gerektiğini zira İtalyanın savaşdan çekilmesiyle Balkanlarda Almanlar'ın gücünün zayıf 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olacağını söylüyordu. Bunun için O, Türkiyeye İngiltere ve Amerikan silah yardımı yapacağını vaatediyordu. Ancak Türkiye yine savaşdan uzak kalmaya devam etti. 31 Ocak 
1943 yılında Akdeniz sahilinde bulunan Adana yakınlığındaki Yenice istasyonu'nda Churchill 
ve İnönü arasında ikinci görüşme oldu. Bu görüşmede Türkiyeden Saraçoğlu, Menemencioğlu ve Dışişleri Bakanı Hilmi Uran, İngiltereden Dışişleri Bakanı temsilcisi Alexander Cadogan ve Mareşal Alan Brook bulunuyordu. Adana Konferansı'nda Churchill'in maksadı Türkiye'yi Almanya'ya karşı savaşa ikna etmek ve bunun için Türkiye'ye silah yardımı yapmaktan oluşuyordu. Adana konferansı'ndan hemen sonra Türkiye'ye Türk ordusuna askeri yardımla ilgili müzakereler yapmak için İngiliz Heyeti geldi. Feridun Cemal Erkin Churchill'in Adana'da İnönü ile görüşmesinde tarihçilerin belirttiği gibi Türkiye'nin savaşa girmek için baskı yaptığının gerçekle bir alakası olmadığını yazıyordu. Erkin Churchill'in havaalanında Menemencioğlu ve Saraçoğluyla görüşerken bir istekte bulunmak için değil, silah ve malzeme ihtiyaclarınızı incelemek için geldiğini söylemiştir. Churchill Türk ordusunun piyade ve topçu gücünün olmasına rağmen modem silahlardan yoksun olduğunu, bu yüzden askeri donatımla 
Türk ordusunu techiz ettikten sonra savaşa girmesini isteyeceğine dair teminat verdi. 28 
Churchill Stalin'e yazdığı mektupta Türkiye'nin 1943 tarihi sonunda savaşa gireceğini düşündüğünü belirtti. Ancak 1943 yılı Nisanda Ankara İngiliz subayları ile konuşmasından Mareşal Çakmak Türkiye'nin yalnız her hangi saldırıya maruz kalacağı takdirde savaşa 


gireceğini söyledi. 28 


Türk basını Churchill'in Türkiyedeki görüşmelerine büyük yer ayırdı. Ulus gazetesi bu konuşmaların Müttefiklerin düşüncelerinin Türkiye resmilerinin öğrenmesi açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Gazete Adana görüşmesinin İngiltere ve Türkiye dostluğunu sağlamlaştıracak ve Yakın Doğuda barış yaratacağına inandığını söyledi. İkdam gazetesinin yazarı Abidin Daver'e göre, Kasablanka toplantısından hemen sonra Adana görüşmeleri yalnız Türkiye ve İngiltere değil, Türkiye ve ABD arasında ilişkileri de sağlamlaştıracaktır. 
2861 Şubat 1943 yılında Churchill mektubunda Adana görüşmesiyle ilgili Staline bilgi verdi. 
Churchill Türkiyeye askeri yardımın yapılmasını kolaylaştırmak için Ankarada Askeri bir komisyonun kurulacağını ve Bulgaristan'dan Türkiye'ye olası bir saldırı için plan yaptıklarnı belirtti. Churchill ayrıca Türkiye'den savaşa kesin olarak girmesi için talepte bulunmadığını söyleyerek bunun yılın sonuna kadar gerçekleşeceğini umuyordu. Bu olmadığı takdirde bile 
283 Naumkin, 58.398. 
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Türkiye'den Romanya'nın Ploiesti şehrinde bulunan petrol kaynaklarını bombalamak için hava üssü isteyeceklerini yazdı. Bundan başka Churchill Türkiye'nin SSCB'nin savaştan sonra Türkiye ile ilgili siyasetinden endişe duyduklarını söylüyordu. 28 Stalin 6 Şubat 1943 yılında Churchill'e yazdığı cevap mektubunda Türkiyenin SSCB ile Dostluk ve Tarafsızlık Anlaşmasının , İngiltere ile Karşılıklı Yardımlaşma Anlaşması'nın ve diğer taraftan Almanya ile Saldırmazlık Paktının olduğunu belirterek Churchill'e soruyordu: “Türkiye'nin gelecek durumla ilgili İngiltere ve Sovyetlerle imzaladığı anlaşmalar gereği taahütlerini Almanya karşısında yerine yetirmek için ne yapacağını bilmiyorum. Yani eğer Türkiye Sovyetlerle daha iyi ilişkiler kurmak niyetleri varsa bunu bize söylesinler. Biz SSCB olarak onlarla görüşmeye hazırız.” Adana görüşmelerinden sonra 13 Şubatta Numan Menemecioğlu Sovyet Büyükelçisi Vinogradov'a Türk-Sovyet ilişkilerinde düzelme istediğini belirtiyor ve Adana görüşmeleri ile bilgi veriyordu. Bu zaman Moskovada Türk Büyükelçi Açıkalın Molotovla bu konuyla ilgili görüşme yapıyordu. 75582 Martta Stalin'in Churchill'e yazdığı mektubunda Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın Sovyet Büyükelçiliği'ne görüşmeler yapılması için teklif yaptığını, Sovyet Hükümeti'nin de bu teklifi kabul ettiğini açıklandı. Görüşmelerin yapılması için Türkiye Sovyet Büyükelçisi'nin Moskovaya geri dönmesine karar verildi. 2% Churchill Avam Kamarası'nda konuşmasında Türkiyedeki görüşmelere değindi. Türkiyenin savaşta çok önemli bir röl oynadığını söyleyen Churchill Türkiye'nin savaşda olmamasının Abadan'daki petrol madenlerine olan tehlikenin ortadan kaldırdığını, savaşın İran ve Irak'a yayılmamasıyla büyük bir duvar ördüğünü söyledi. Türkiye'ye olan saldırının İngiltere'ye ve ABD'ye yapılan saldırı olduğuna söyleyen Churchill bunun felaketle sonuçlacağından korktuğunu iletti. 
Türkiye'nin askeri gücünü artırması gerekli olduğunu söyleyen Churchill bunun için İngiltere ve ABD'nin elinde imkanlar bulunduğunu, Ankarada bulunan askeri komisyonun Türk 


demiryollarının gözden geçirtiğini belirtti. 20 


2. Müttefikler'in inisiyatifi ele geçirmesi ve bunun Türk basını'nda yeri 


Sovyet Ordusu'nun Kharkiv şehrini ele geçirmeleri Türk basınında büyük bir yankı uyandırdı. 
Gece postası gazetesi Kharkiv şehrinin bu kadar çabuk ele geçirilmesi Almanların mağlup 


edilemez ordusu olduğuna inanan en usta askeri uzmanları şaşırttığını yazıyordu. Bu durum 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Sivastopol ve Stalingrad şehirlerinin savunmasının ordunun gücüne ne kadar yarar verdiğini göstermiş oluyordu. Yeni Sabah gazetesi Almanların en çok övdükleri tahıl merkezlerinden yoksun bırakıldıklarını yazdı. Gazete Alman ordusunun plan üzere geri çekiltiğini, direniş yapmak istediğini ancak başaramadığını belirtti. Cahit Yalçın Alman ordusunun savaşın başındaki ordu olmadığını yazıyordu. Vakit gazetesi yazarı Asım Us Kızıl Ordunun Rostov ve Kharkiv şehrini ele geçirmesinin Alman çekilmesinin ne kadar ciddi boyuta ulaştığına dikkat 


getirdi. Asim Us Stalin'in savaşın başında Almanların mağlup olacağını söylediğini hatırlattı. 
291 


Türkiyede Halk evleri kurulması yıldönümü nedeniyle Ankarada Halk evinde Başbakan Şükrü Saraçoğlu konuşma yaptı. Saraçoğlu dış politikayla ilgili sorulara yanıtlarken 
savaş yapan tüm devletlerle ilişkilerinin iyi olduğunu, Almanyadan bu yakın dönemlerde 100 
Milyon Mark yardım aldıklarını ve buna askeri malzemeler alacaklarını söyledi. İngiltere araçıyla ABD ile ilişkiler kurduğunu söyleyen Saraçoğlu silahları kiralama ve borçverme kanunu gereğinde ABD'den silah aldıklarını ve bunun için ABD'ye teşekkür ettiğini söyledi. 
Sovyetler Birliği'yle olan ilişkilerden konuşan Saraçoğlu her 2 devletin tarihin ağır sınavlarından birlikde çıktığını ve bugüne kadar bu ilişkilerin anlaşmalarla belirlendiği için gelecekte karşılıklı ilişkilerimizi bu etken belirleyecektir. 22 8 Martta yeni seçilen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk toplantısı oldu. Toplantıya katılan 435 Millet vekili Türkiye Cumhurbaşkanı olarak İsmet İnönü'yü seçdi. Cumhurbaşkanı seçildikten hemen sonra Bakanlar Kurulu statü gereyi istifa etti. İsmet İnönü yeni Hükümeti kurmak için eski Başbakan Şükrü Saraçoğlu'nu görevlendirdi. 2% Reuters ajansı verdiği habere göre, Türk Askeri Heyeti Kuzey Afrika'ya gitti. Onlar orada General Eisenhower ve General Giraud ile görüşerek Tunus cephesini dolaşacaktı. 241943 Nisan ayında Ankaraya gelen İngiliz Heyeti Orgeneral Asım Gündüzle görüştü. General Wilson Türk Ordusunun donanınımı inceledikten sonra yazdığı raporunda Türk Ordusunun teknik ve askeri açıdan çok yetersiz olduğunu yazıyor ve bunu Türkiyeyi savaşdan uzak tutmak için bir araç olarak kullanıyordu. Churchill, İngiliz Heyeti'ne Türkiye'nin savaşa girmemesi için kesin talimat vermişti. ”” İlkbaharın başında Tunusda Müttefiklerin askeri operasyonu başladı. 21 Martta General Montgomery Amerikan ve Fransız ordusunun yardımıyla Rommel'in ordusunu Tunusun kuzeyine doğru sıkıştırdı. 50 000 üzerinde askeri kayıp veren İtalyan ve Alman ordusu Afrikada 2 limanı 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koruya bilmişti. Alman ve İtalyanlar (Avrupadan gelen yardımı Tunus ve Bizerta limanlarından alıyordu. Bizerta limanıyla Güney İtalya arasında mesafe 200 kilometre olması İtalyanların rahatsızlığına sebep oluyordu.” 13 Nisanda İzvestiya gazetesinde yayımlanan “Hitlerin Bulgar Köleleri” isminde makalesine Türk basını geniş yer verdi. Cahit Yalçın Haber gazetesinde yazdığı makalesinde Bulgarların Yunanlar ve Sırplardan örnek alması gerektiğini, savaşın başında Bulgar basınının küçük devletler büyük devletlere tabi olmaktan başka çaresi yoktur sözünü şaşkınlıkla karşıladıklarını söyledi. Yalçın Almanlarla işbirliği kuran Bulgarların sonra komşu devletin işgalinden sonra ondan bazı toprak parçalarını almasını uluslararası camiada kötü etki bıraktığını ve bu yüzden de İzvestiya gazetesinin hiddetini anladığını belirtti. Yeni Sabah gazetesi ayrıca Bulgaristan'ın başbakanı Filov'un Bulgaristan kendi sınırlarını artık kurduğu açıklamasıyla diğer açıklamaları arasında farklılıklar olduğunu yazdı. Yazar Bulgarların Edirne ve Trakya ile ilgili hiçbir açıklama yapmatıkları için Bulgarların dostluğundan şüphe duyuyordu. 2 25 Nisanda SSCB Halk Dışişleri Komiseri Vyaçeslav Molotov İngilterede bulunan Geçici Polonya Hükümeti Büyükelçisi Tadeusz Romer'e nota verdi. Alman faşistleri Smolensk bölgesinde Polonyalı subaylardan oluşan mezarlığı bulması ve bu mezarlıkdakı bulunan Polonyalı subayları Sovyetlerin öldürdüğü ile ilgili haberler yayımladı. Bu haberlere ortak olduğu ve Sovyet Hükümeti Polonya ile arasında imzalanan anlaşmaya aykırı davrandığı için SSCB Polonya arasındaki diplomatik ilişkiyi sonlandırdı. ?% Türkiyede yayımlanan Anadolu gazetesi İtalya'nın Tunus'u kaybetmeye yakın olduğu bu dönemde “İtalya imparatorluğu'nun УП yıldönümü bayram kutlaması yapmasına alay ederek şöyle yazıyordu: “ Almanlar Stalingrad faciasını 3 günlük Yas ilan etmekle unutmak istedikleri halde İtalyanlar tüm topraklarını kaybetmelerini kendi cesetleri üzerinde dans yaparak kutluyorlar ”? Tunusda yaklaşık 6 ay devam eden savaşdan sonra Müttefik Ordularının zaferiyle sonuçlandı. Sahile doğru sıkıştırılan Alman ve İtalyan Orduları 11-12 Mayısta teslim olmaya mecbur oldular. 
Tunusdaki Alman-İtalyan ordusu kumandanı Korgeneral Hans von Arnim ve İtalyan Orduları kumandanı Mareşal Giovanni Messe esir alındı. Afrikada İtalyan ve Alman Ordularının Baş kumandanı Erwin Rommel mağlup olmadan az önce Tunus'u terk etmişti. Tunus'un ele geçirilmesiyle cephe İtalyaya doğru yaklaştı. Denizde ve havada üstünlük artık Müttefiklerin 


tarafına geçti. 2°9 İngiltere Başbakanı Churchill Avam Kamarası'nda konuşmasında 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Tunus"daki zaferden konuşarak savaşda dönüş olduğunu, ancak zafere ulaşmak için karşıda çok büyük zorluklar olduğunu söylüyordu. Churchill Sovyet Ordusu'nun 3200 kilometre cephede 190 Alman Tümeni, 48 Alman müttefiki tümenleriyle kanlı çarpışmalar yaptığını, en büyük savaşların bu cephede oluşacağını söyledi. Ayrıca General Jiraud ve Charles De Gaulle arasındaki görüşmeden bahseden Churchill Fransa Milli Kurtuluş Komitesi'nin kurulmasına çok sevindiğini ve bu Komitenin tüm Fransızların tek Hükümeti olduğunu belirtti. 
301 Türkiye'nin 1943 yılında Müttefikler tarafından baskı kurmasına karşın bu dönemde 
politikası farklıydı. Türkiye, Sovyetlerin Avrupa içerisine doğru ilerlemesine karşı olmakla beraber her 2 devletin çıkarlarına uygun bir barışla savaşın bitesini istiyordu. Zira Türkiye için Avrupada güçlü Almanya'nın bulunması Bolşevik tehditin korunması için bir araç 


olacaktı. Numan Menemecioğlu da bu düşüncedeydi. 


3.Turancı örgütlerin tafsiyesi ve üyelerinin tutuklanma davası 


8 Haziran 1943 tarihinde İstanbulda Faris Erkmenin “En Büyük Tehlike” isminde broşürü 
yayımlandı. Yazar girişte Türkiye'nin güvenliğini korumasına büyük önem vermesine rağmen Türkiye'nin içinde ulusal güvenliğe aykırı hareket eden gruplar olduğunu söylüyor ve şöyle ilave ediyor: “Kendilerini Milliyetçi, Turancı, Irkçı adlandıran bir grup kendi ırkçı teorilerini bile kalıba sokamıyorlar. Totaliterizme hayranlık duyan bu insanlar açıkdan açığa ve ya kapalı olarak “Cumhuriyet” ve “Tasvir-i Evkar “gazetelerinde milletçi, nasyonal sosyalist fikirleri ve Mihver Devletlerini öven yazılar yayımlıyorlar. Her kesin bildiği gibi Türkiye'ye Turancılık Anayasa devrimi sonrası Wilhelm Almanyası ile gelmiş ve yayılmıştı. Kendi emperyalist planlarını Osmanlı'yı kullanarak iktidarda bulunan Turancılar araçılığıyla yaptılar ve Türk halkını büyük felakete sürüklediler. Alman hayranlığı olan bu insanlardan General Erkilet Türk Ordusunun Alman general von der Goliz tarafından kurulduğunu söylemesiyle yalanda sınır tanımadığını gösterdi. Bu Turancılar ülkemizden binlerle kilometre uzaklıkta olan Azerbaycanlılar, Kalmık, Tatar, Özbeklerle birlikde büyük Türk İmparatorluğu kurmak istiyorlar. Bu gibi düşüncelerin Türkiyeye girmesinde Rusyadan ayrılan Tatar ve Azeri mültecilerin büyük rolü vardır. Bunlardan Zeki Velidi, İlyas Uşaki, Fevzi Togay, Resulzade ve Ahmet Ceferoğlu gibi mültecileri gösterebiliriz. Kendi halkları tarafından atılan ve kovulan bu gibi insanlar Almanlarla ilişki kurarak kendi açgözlü 


niyetlerini Türkiye'yi ateşe vererek kullanmak istiyorlar. Bu işle uğraşan insanların yalnızca 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mültecilerden oluşmuyor. Erkilet'in düşüncesini papağan gibi tekrarlayan Peyami Safa burda önemli rolü oynuyor. Bundan başka Bozkurtçulardan Zeki Eyüboğlu, Nuri Egün ve “Çınaraltı” dergisi üyesi Nihal Atsız böyle insanlardan biridir. 1 Falih Rıfkı Atay Ulus gazetesinde “Türküz, Türkçüyüz, Türkiyeciyiz” isminde makalesinde ne ırkçı ne de sınırdışı her hangi politika izlemediklerini Turancıları başka ülkede ipi olan Kuklalar diye nitelendirdi. 
Falih Rıfkı Atay Ulus gazetesinde yayımlanan “Kemalizmin disiplini” isminde diğer bir makalesinde Kemalizmde Turancılık olmadığını, Türkiye Türkçülerinin yalnız ülke içinde Türkçü olması gerektiğini yazdı. 5 Temmuz 1943 yılında TBMM'de broşür hakkında yapılan açıklamada Numan Menemencioğlu Türkiyede panturancı bir akımın olduğunu kabul 


etmiyordu. 30% 


4. İtalyanın teslim olması ve Türkiyenin savaşa dahil olması için Müttefiklerin baskısı 


Müttefiklerin Orduları 11 Haziran 1943 tarihinde İtalyanın Lampedusa ve Linosa adalarını ele geçirdi. 21 Haziranda Napoli şehri şiddetli bombalandığı için Macaristan'ın Lester Lloyd gazetesi İtalya'nın askeri fabrikalarını büyük şehirlerden köylere aktardığını yazıyor. 
Türkiyede yayımlanan Yeni Asır gazetesi Sicilya adasının savunmasının zayıf olmasının en büyük nedeninin orda yaşayan İtalyanların faşizme karşı hiç bir sempati olmamasıyla ilişkilendiriyor. Gazete Sicilya adasının tez bir zamanda Müttefikler'in eline geçeceğini söylüyor. Türk sözü gazetesi İtalya'nın şimdiki durumunu Almanlar'ın 1940 yılında Fransa'ya girmeden önceki Fransa'nın haline benzediğini söylüyor. İtalya'nın gittikçe Almanya'dan 


ayrıldığını yazan gazete Almanya'nın artık bu savaşda yalnız kaldığını belirtiyor. 30 


23 Temmuzda Sovyet İletişim Bürosu'nun verdiği habere göre, Oryol şehrinden 
güneyinde ve Belgorod şehrinin kuzeyinde bulunan Alman Ordularının Temmuz ayında 
başlanan saldırısı Kızıl Ordu tarafından bertaraf edildi. Almanlar Oryol-Kurskta savaşa 7 
Tank, 2 Motorlu ve 11 Piyade tümeni, Belgorod-Kurskta 10 Tank, 1 Motor, 7 piyade tümeni sokmuştu. Almanlar Kuzeyden ve Güneyden savunma hattını yararak Kursk çıkıntısında olan Sovyet Ordusunu çembere almak niyetindeydi. Ancak Almanlar Oryol-Kurskta 9 km, Belgorod-Kurskta 15 kmden 35 km'e kadar sokula bildi. 5 Temmuzda Kızıl Ordu'nun karşı 


saldırısı zamanı Almanların işgal ettiği toprakları ele geçirerek cephe boyu 25 km ilerledi. 
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Böylece, Almanların yaz saldırılarında her zaman başarılı oldukları hikayesi de sonlanmış 


oldu.”05 


25 Temmuzda Reuters ajansının verdiği habere göre, Mussolini istifa etti. 
Mussolini'nin istifasını İtalya Kralı TIL Vittorio Emanuele kabul ederek onun yerine Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Mareşal Pietro Badoglio'yu tayin etti. “© İngiltere Başbakanı Churchill Avam Kamarası'nda konuşmasından Mussolininin istifasını yorumladı: “Mussolini'nin İtalyan halkı üzerinde uzun dönemde kalışının sonu İtalya'nın yaşamında çok önemli değişikliklere neden olacaktır. Biz yeni İtalya hükümeti'nden her hangi bir bildiri almadık. Eğer yeni kurulmuş İtalyan Hükümeti Almanlarla işbirliğini devam etdirse biz İtalyaya her taraftan asker çıkarmaya mecbur olacağız. 7771943 yılı Ağustos ayında Hitler hoşnutsuzca Erich von Manstein'a Kharkiv'i bırakmasına izin verdi. Buna rağmen Hitler Manstein'a sona kadar şehri elinde kalması için savaşmayı emri veriyordu zira bu Almanyanın Türkiyede prestijinin korunması bakımından önemliydi. Çünkü sadece yazda buranı ziyarete 
gelen Türk generale bu arazinin geçilemez arazi olduğu hakkında bilgi verilmişti. 511 
Ağustosda açılan Ouebec Konferansı 24 Ağustosta bitti. Konferansda Generalissimo Çan Kay Şekin temsilcisi Sun Tse Ven de yer alıyordu. ABD Cumhurbaşkanı Roosevelt ve İngiltere Başbakanı Churchill konferansın sonunda ortak bildiri yayımladı: “ Mayıs ayı sonunda Cumhurbaşkanıyla Başbakanın Washington görüşmesinden sonra ortaya çıkan olaylarla ilgili değerlendirmeler yapıldı. Savaşın ilerleyen durumunda işbirliğinin devam edilmesi, Japonya'ya karşı savaşan Çin'e yardım edilmesine karar verildi. Sovyet Rusyası'yla bu yıl görüşülücek 3 taraflı görüşmeden önce ABD ve İngiltere arasında daha bir konferans yapılmasına, İtalya ve Almanya ile ilgili verilen savaş planlarıyla ilgili Sovyetleri bilgilendirmeye karar verildi”. 391943 yılı Ağustos ayında Quebec konferansında Türkiye meselesi gözden geçirildi. Başkan Roosevelt ve Churchill Türkiyenin savaşa katılmasının henüz erken olduğu kanısına vardı. Türkiyenin savaşa girmesi için mutlaka silah yardımı yapılması gerekiyordu. Özelllikle Amerikalılar Türkiye'nin savaşa girmesini istemiyorlardı zira bu Fransa'dan olacak çıkartmayı engelleye bilirdi.”1"31 Ağustosda Churchill Quebec şehrinde radyo ile konuşmasında 1904 yılında imzalanan Fransız-İngiliz dostluğunun şimdiye kadar devam ettiğini, Sovyetler Birliğiyle imzalanan 20 yıllık dostluk anlaşmasının Fransız-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İngiliz ittifaki gibi sağlam olduğunu söyledi. Sovyetler temsilcisinin Quebec konferansına çağırılmaması meselesine de değinen Churchill bu konferansın genel olarak Japonyaya karşı savaşla ilgili olduğunu, Sovyetler'in Japonya ile 5 yıllık Saldırmazlık paktının olduğunu, bunun için de Sovyetleri buraya çağırmanın doğru olamayacağını belirtti. “11943 yılında savaşın gidişatının değişmesiyle Almanya yanında savaşan ülkeler Müttefiklerle, özellikler İngiltere ve ABD ile anlaşmaya çalışıyordu. Romanya ve Macaristan savaşdan çekilme kararı ile görüşmeleri 1943 yılının yaz aylarında başladı. 9 Eylülde İngiltere Türkiye Büyükelçisi Hughe Knatchbull-Hugessen Marmara denizinde bulunan gemide Macar temsilcileri ile görüştü. Ancak nihai anlaşma imzalanmadı. Buna neden gibi Mihver Devletlerinin de kendi içinde bölündükleri ve barış görüşmelerinde farklı talepler ileri sürdürmeleri oldu. *2İtalyan Mareşal Badoglio radyo ile konuşmasında İtalyanın düşmanın çok büyük kuvvetlerine karşı savaşmanın anlamsız olduğunu belirterek İngiliz-Amerikan Kuvvetlerin Başkomutanı Dwigt Eisenhovver"e barış teklifinde bulundu. Eisenhower açıklamasında SSCB, ABD ve İngiltere tarafından kabul edilen şartlarla İtalyanın kayıtsız, şartsız teslim olmasıyla ilgili barış teklifini kabul ettiğini açıkladı. Anlaşma Badoglio'nun temsilcisiyle Eisenhower'in temsilcisi arasında imzalandı. Anlaşma imzalandıktan sonra İtalyan Silahlı Kuvvetleri her yerde İngiliz ve Amerikan ordusuna karşı savaşmayı durdurdu. 39 9 Eylülde İran Almanya'ya savaş ilan etti. 
İranın Başbakanı Ali Soheili yaptığı açıklamada İran içinde Almanya'nın yaptığı casus örgütleri hazırlıyor, İran içinde huzursuzluk, milli çatışma yaşatmaya çalıştığını, bu yüzden İran Hükümeti kendi çıkarlarını korumak için Almanyaya savaş ilan ediyor. Hükümetin kararına Parlamentoda bulunan 77 Millet vekiliden 73'ü Evet söyledi. ** İtalyanın barış anlaşması imzalanmasından hemen sonra Almanya İtalya'ya savaş ilan etti. Almanlar ilerleyerek Kuzey İtalya'yı ve Roma'yı ele geçirdi. Orta İtalya Badoglio Hükümeti'nin, Güney İtalya'da ise İngiliz ve Amerikan kuvvetlerinin elinde bulunuyordu. İtalyada savaşın devam edilmesi tarafdarı olan faşistyönümlü İtalyan ve Almanlarla barış taraftarı olan İtalya Kralı ve Başbakanı Badoglio taraftarları arasında çatışmalar devam ederken İtalyanın Türkiyede Büyükelçiliyi çalışanları İtalya Kralı ve Badoglio taraftarı olduklarını söylediler. “15 Türk gazeteci Cahit Yalçın Haber gazetesinde yazdığı makalede Sovyet Alman cephesindeki savaşlardan bahsederek Almanların durumunun çok kötüye gittiklerini, kendilerinin esnek 


savunma ve taktik gibi ifadelerle milletini kandıramayacaklarını yazdı. Yalçın Almanlar için 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karşıda korkunç ve ümitsiz bir kış beklediğini ilave etti. ?!° Türkiye'nin bir çok gazeteleri Tanin, Tan, Yeni Sabah gazetesi Sovyet Alman cephesinde savaşlarla ilgili yorumlar vermeye devam ediyorlar. Almanların kendi isteğiyle çekildikleri ile ilgili haberlere değinen Yeni Sabah gazetesi bu çekilmenin Almanların artık direnmeğe güçlerinin kalmadığının göstergesi olduğunu belirtti. 1715 Ekimde Türkiye Cumhuriyeti'nin Sovyetler Birliği'ne tayin edilmiş yeni Büyükelçisi Hüseyin Ragıp Baydur Moskovaya geldi. Havaalanında Büyükelçini Halk Dışişleri Komisserliği Protoköl Şubesi temsilcisi Buşuyev, İşler Vekili Dambel, Türkiye'nin Sovyet Büyükelçiliği Heyeti, Afganistan Büyükelçisi Sultan Ahmet han ve İran Büyükelçisi karşıladı. “5 Hüseyin Ragıp Baydur güven mektubunu SSCB Yüksek Sovyet Prezidyumu Başkanı'na vereceği için 19 Ekimde Halk Dışişleri Komisseri Molotov tarafından kabul edildi. 
20 Ekimde Hüseyin Ragıp Baydur ve beraberindeki Türk Büyükelçi Heyeti SSCB Yüksek 
Sovyet Prezidyumu Başkanı Mihail Kalinin tarafından kabul edildi. Büyükelçi kendi güven mektubunu Kalinine takdim etti. *!? Bulgaristanda Kral Boris'in ölmesiyle 1943 yılında hükümet krizi çıktı. Hitler meseleni hall etmek için Bulgaristan Başbakanı Bojilov ve Dışişleri Bakanı Şişmanovla 18 ve 19 Ekim tarihinde görüştü. Bulgar bakanlar Hitlerle yapılan müzakerelerde Bulgaristanda İngiliz-Amerikan çıkartmasından rahatsız olduklarını söylediler. Hitler Bulgar Heyetini sakinleştirerek kendinde olan bilgilere göre, Stalin'in böyle bir operasyona kesinlikle karşı olduğunu belirtti. Türkiye'ye Hitler'in güvendiği kadar güvenmeyen Almanya Dışişleri Bakanı Ribbentrop bu dönemde Türkiye politikasının kararsız 


ve güvenilmez olduğunu düşünüyordu. 320 


5. Ш Moskova, Tahran ve II Kahire konferansları 


19 Ekimden 30 Ekime kadar Moskovada ABD Dışişleri Bakanı Cordell Hull, İngiltere 
Dışişleri Bakanı Anthony Eden ve SSCB Halk Dışişleri Komisseri Molotov arasında konferans yapıldı. Konferansda Dışişleri Bakanları toplam 12 oturumda görüştüler. 19-30 Ekim 1943 tarihinde Moskovada Müttefik Devletlerin Dışişleri Bakanlarının konuşmasında Molotov Türkiye'nin mutlaka savaşa girmesi gerektiğini, böylece Kızıl Ordu'nun Avrupada ilerlemesini kolaylaştıracağını belirtti. Bu tekliften Amerikalılar ve İngilizler memnun olmadı. 


Cordell Hull Türkiye'nin hava alanlarını ve iletişim hattlarını kullanmanın yeterli olacağını 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düşünüyordu. Müttefikler Türkiye'nin savaşa girmesinin Avrupaya yapılacak büyük çıkartmaya büyük yarar vereceğini düşünüyorlardı. Görüşmelerde savaşın hızlı bir şekilde sonlandırmanın her bir ülkenin en önemli maksadı olduğu açıklandı. Avrupada askeri operasyonlarda bir birilerini bilgilendirmek için ortak bildiri hazırlandı. Bildiriyi 3 Dışişleri Bakanından ilave Çin'in SSCB Büyükelçisi de imzaladı. Bildiride ayrıca İtalyada demokratik bir devlet yapılandırılması, Avusturya'nın Almanyadan ayrı bağımsız bir devlet olarak kurulması belirtildi. 22! 1 Kasım 1943 yılında Müttefik Devletleri Dışişleri Bakanlarının Üçüncü Moskova konferansı'nda imzalanan gizli protokolün II fıkrasına dayanarak yıl sonuna kadar Türkiye'nin Müttefikler yanında hemen savaşa girmesi için teklif yapılması karara alındı. “” İngiltere Dışişleri Bakanı Anthony Eden SSCB Dışişleri Bakanlığı'na gönderdiği memorandumda Türklerin güney batıdaki hava üslerini Müttefiklere vermesine ikna edilmesi gerektiğini, bu yapıltığı takdirde Türkiyenin pozitif tarafsızlıktan savaşmayan taraf statüsüne ve böylelikle de savaşan tarafa itebileceğini düşünüyordu. Eden Türkiye'yi Ege denizinde yapılacak operasyonlar için önemli buluyor ve silah mühimmatını Türkiye'deki üsler aracılığıyla rahat şekilde yapmak istiyordu. Aynı teklifi Amerikalılar da destekliyordu. 
Türkiye'nin savaşa girmesi ile ilgili konu 21 Ekim 1943 yılında Stalinle Eden'in konuşmasında görüşüldü. Stalin Türkiye'nin tarafsız siyasetinin ilk önce Müttefiklerin işine yaradığını ancak savaşın şimdiki durumunda bu tarafsızlığın Almanyanın Balkanlar taraftan güvenliğini koruduğu için Almanyanın çıkarlarını taşımakta olduğunu ifade etti. Devam eden görüşmelerde İngiltere ve SSCB 1 Kasım 1943 yılında Türkiye ile ilgili protokol imzaladı. Bu protokole göre, SSCB ve İngiltere Türkiye'ye 1943 yılının sonuna kadar savaşa girmeyi isteyeceğini belirtiyordu. 10 Kasım 1943 yılında bu protokole ABD'de katıldı. 22320 Ekim 
1943 yılında Moskova konferansının ikinci toplantısı yapıldı. Toplantıda Eden Türkiye 
konusuna değindi: “İngiltere Hükümeti'nin Türkiye'nin savaşa girmesi ile ilgili siyaseti Müttefiklerin isteklerine uygundur. Biz bunun için Türkiyeye silah gönderiyoruz. Eğer Türkiye'nin savaşa girmeyeceği malum olursa biz bu yardımı anında keseceğiz. Biz Türklerin Balkanlarda savaşa girmesini destekliyoruz. Buna rağmen Almanlar gittikten sonra Türklerin orda kalmasını istemiyoruz. İtalyaya büyük askeri güc göndereceğimiz için Türklerin savaşa girdiği takdirde onların istediği yardımı yapamayabiliriz. Türkler İstanbulu 


korumayacaklarını söylüyorlar. Bu durumda Türklerin bize yardımı istediğimiz düzeyde 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olmayacağı aşikardır. Önceleri Türkiye"nin askeri üsleri bizim için Romanya ve Balkanlarda operasyonlar için çok gerekliydi. İtalyanın askerlerimiz bulunduğu için halihazırda Türkiye'nin yardımına ihtiyacımız yoktur. Türkler bize On İki Ada çevresinde operasyonlar 
için yardım ediyorlar ve bu siyaset onların tarafsız olmadığını gösteriyor” 32428 Ekim 1943 
yılında Moskova konferansı'nın onuncu toplantısında söz alan Eden Türkiye'nin savaşa girmesi için onlara 25 Filo söz verdiklerini ama kendilerinde bu kadar filo bulunmadığını itiraf etti. Bu yüzden Türkiye'nin savaşta Müttefiklere her hangi fayda vereceğini inanmıyordu. 30 Ekimde İngilterenin Türkiye Büyükelçiliği'nden Eden'e gönderilen mektupta Numan Menemencioğlu Kahireye gelmek istemesi ile ilgili bilgi vardı. Molotovla görüşen Eden Menemencioğlu'nun Kahireye davet edilip edilmemesi ile ilgili fikrini sordu. Molotov bu teklife sıcak baktığını ve Türk Bakandan hemen savaşa girmesini istenmesi gerektiğini belirtti. Eden bunu yapamayacağını zira Menemencioğlu ona verilecek uçakları isteyeceğini söyledi. Konuşmaya katılan İngiltere Sovyet elçisi Archibald Kerr Menemencioğlu'na Moskova konferansı"ıın başarılarından bahsetmeye ve savaşa girilmesini isteğini söylemek lazım olduğunu, eğer uçakları sorarsa bu sözlerin verildiği tarihten itibaren askeri siyasi durumun Türkiyenin lehine değiştiğini söylenmesi gerektiğini ilave etti. Bu teklif Eden ve Molotov tarafından sıcak karşılandı. Konferansın sonunda yayımlanan Türkiye ile ilgili muhtıra yayımlandı. Muhtırada Türkiye'nin savaşa girmesiyle İngiltere ve ABD'nin Sovyetlere Karadeniz aracılığıyla yardım yapmasını kolaylaştıracağına, Almanların gücünün zayıfladığı için Türkiye'ye harekat yapamayacağı ve sınırda duracağına, Güney Batı Anadoluda olan üslerden Ege denizinde üzerinde olan adalara operasyonlar yapılmasının kolaylaştıracağına ve Almanya'nın ekonomisinin Türk Kromundan yoksun bırakılacağına sebep olacağı belirtildi. Müttefikler Türkiyenin savaşa gireceği takdirde İstanbulun koruması için 25 filo verileceğine, eğer tüm bunlara rağmen Türkiye savaşa girmekten vaz geçerse baskı uygulayacaklarıyla ilgili ortak karara vardılar. ”?”Edenle Numan Menemecioğlu 5-16 Kasım 1943 yılında yapılan Birinci Kahire Konferansı'nda görüştüler. Görüşmede Eden Menemencioğlu'na Moskova konferansında kabul edilen kararlarından bahsetti. Eden Türkiye'nin Sovyetler Birliği ile dost olmasını belirtmesi için mutlaka savaşa girmesi gerektiğini söylüyordu. Menemencioğlu savaştan sonra Balkanlarda Sovyet yayılmacılığından korktuğunu belirtince Eden bu güvencenin Türkiyenin Balkanlarda savaşa girmesi takdirinde 


yok olacağını belirtti. Menemencioğlu ancak böyle düşünmüyordu, ona göre Sovyetler'in 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Türkiyeyi savaşa davet etmesi Türk Ordusunu yıpratma niteliği taşıyordu. 293 Dışişleri Bakanlarının Moskova görüşmesiyle ilgili Türk basınında makaleler yayımlandı. Vatan gazetesi bu görüşmenin öneminin ister savaşta isterse de savaşdan sonra yapılanmayla ilgili kararların kabul edilmesi olduğunu yazdı. Savaşın tüm faşist bloku ülkeleri kayıtsız şartsız teslim olmasına kadar süreceğini söyleyen gazeteye göre, bu görüşme dünyanın gelecek haritasının yeniden oluşturduğu bir program olacağı düşünülüyor. 2728 Kasımda 1943 yılında Tahran konferansı'nda Stalin Müttefiklerin İtalya saldırısının stratejik olarak Akdenizde yüzen gemiler açısından başka hiç bir öneminin kalmadığını, eğer Almanya'nın kalbine girmek için çıkartmanın Batı ve Kuzey Fransa'dan yapılmasını düşündüğünü söyledi. Stalin ayrıca İtalya yerine Güney Fransa'nın daha uygun olduğunu, Türkiye'nin Almanya'ya savaş açacağı takdirde Balkanların da bu operasyon için müsait olduğu kararına vardı. Churchill en önemli meselelerden birinin Türkiyenin savaşa girmesi için ikna edilmesi olduğunu, böylece Boğazların açık olmasıyla Sovyetlere her türlü yardım yapılabileceğini ve hava üslerini kullanarak Almanyanın rahatlıkla bombala bileceğini söylüyordu. Churchill aynı anda Türkiye'nin savaşa gireceği takdirde İngiltere ve Amerikanın kullanmadığı 17 filonun Türkiye'nin hava savunmasını koruyacağını ve Türk Hükümetinin istediği takdirde 3. Hava Savunma Alayı vere bileceklerini ilave etti. 23 ABD Başkanı Roosevelt Türkiyeye yapılacak yardımla ilgili konuşarken bu meselede dikkatli davrandıklarını, şahsi fikrine göre Türkiyeye yapılacak yardımın Normandiyadaki çıkartmaya problem oluştura bilirdi. Stalin'e göre, Türkiyenin hava üslerini Müttefiklere verdiği takdirde Bulgaristan'ın Türkiye'ye saldırmayacağını, Almanya'nın da Türkiye'nin saldırmasını bekleyeceğini aynı zamanda da Türkiyenin savaş halinde olmasına rağmen Almanyayla savaşmayacağını farz edersek yine de Müttefikler için hiç de kötü olmaz. Bu zaman hava üsleri Müttefiklerin çok işine yarayabilir. 
Roosevelt böyle olursa Türkiye'nin Portekiz gibi statüye sahip olan bir devlet olacağını ekliyordu. 21 Aralık 1943 tarihinde Tahran konferansı'nın askeri kararlarından II ve III bölümü Türkiye ile ilgili bölümü belli oldu. П bölümde Türkiye'nin yıl sonuna kadar Müttefiklerin yanında savaşa girilmesinin askeri açıdan çok arzu edilen bir karar olacağı belirtildi. Ш bölümdeyse Türkiye'nin savaşa girdiği takdirde Bulgaristan Türkiye'ye savaş ilan 


ettiği durumda SSCB Bulgaristan'a savaş ilan edeceği ve Türkiye'ye her türlü yardımı 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yapmayı kabul etti.””” Sovyetler 1943 уш sonuna kadar Türkiye'nin savaşa girmesini sadece teknik olarak istiyordu, zira Stalin İngiltere'nin hazırladığı Balkan planından haberdardı. ABD Türkiye'ye baskı kurma taraftarı değildi sadece Müttefiklerin ısrarı yüzünden bu konuyu ortaya çıkarıyordu. Almanya için Türkiye'nin tarafsızlığı hayati önem taşıyordu. Bu yüzden de Almanlar Müttefiklerin Türkiye'ye karşı düşünceleri ile ilgili haberleri veriyordu. Mesela Moskova konferansında yapılan görüşmelerde Türkiyenin savaşa dahil olması gerektiğini haberini von Papen 1943 yılı Kasım ayında Kahirede yapılan görüşmede Numan Menemencioğlu'na verdiği haberden daha önce Türk Hükümeti'ne iletmişti. Numan Menemencioğlu bunun üzerine Türkiyenin savaşa dahil olmaya hazır olmadığını, hava üslerini vereceği taktirde Almanların Türkiye'yi bombalamaktan çekinmeyeceğini belirtti. 3! 
İnönü 3 Aralıkta Ankaradan Adanaya ikamet etti. İnönü Adanadan Kahireye kaptanlığını Roosevelt'in damadının yaptığı, Numan Menemencioğlu ise kaptanlığını Churchill'in oğlunun yaptığı özel bir uçakla Kahireye gitti. İkinci Kahire konferansı 4-7 Aralık 1943 yılında gerçekleşti. Görüşmeye Sovyetlerin temsilcisi Vişinski gecikmeden dolayı katılmayışı Türk yöneticilerin dikkatini çekti.*? Franklin Roosevelt oğlu Elliotla 1943 yılındaki konuşmasında Türkiyenin ancak büyük miktarda silah aldıktan sonra savaşa girebileceğini söylüyordu. 
Roosevelt Churchillin Türkiyeye bu kadar silah vermesini doğru bulmuyor, bunun Batı Avrupada çıkartmayı zorlaştırdığı düşüncesindeydi. Elliot babasına bunun Akdenizden Hitlere darbe gibi nitelendire değerlendire bilirmiyiz sorusuna Roosevelt ironiyle olabilir söyledi. İsmet İnönü'nün Kahireye gelmesi öncesinde Franklin Roosevelt, ABD Türkiye Büyükelçisi Steinhardt ve Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu İşler uzmanı George Allen toplantı yapmışlardı. Bu toplantıda bulunan Elliot hatıralarında babasının Türkiye'nin savaşa girmesini istemediğini yazıyordu. “””Üç Müttefik Devlet başkanlarının Tahran görüşmesi haberi basında büyük ilgi gördü . Stalin, Roosevelt ve Churchill görüşmelerden sonra ortak bir bildiri imzaladılar. Bildiride Batıdan, Doğudan ve Güneyden yapılacak operasyonların ölçeği ve süresiyle ilgili anlaşmaya varıldı. "571943 yılı Aralık ayında Kahirede İnönü, Churchill ve Rooseveltin görüşmesi oldu. Ancak İngilizler ve Amerikalılardan silah yardımı almasına rağmen Türkiye'nin dış politikasında önemli bir değişiklik olmadı. The Sunday Times gazetesinin Ankara mühabirinin verdiği habere göre, Almanya'nın Türkiye büyükelçisi Franz von Papen Müttefiklere Türkiye aracılığıyla barış şartlarını ileri sürdü. 2 ay önce sürülen barış 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şartlarını Türkiye Müttefiklere iletmeği reddetti. Barış şartına göre, Almanya savaştan önceki sınırlarına çekilerek sömürge iddialarından vaz geçiyor ve donanmasını kaldırıyor. Bu şartlar gerçekleştirilene kadar Almanyada devam eden yönetim metodu kalmaya devam edicek, gerçekleştirildikden sonra Hitler ve Nazi Partisi Orduya tabi olduklarını bildiri halinde yayımlayacaktırlar. Almanların burda tek şartı Doğuda hareket özgürlüğünü kazanmak olacaktır. Gazete muhabiri bu planla aslında Hitlerin ABD ve Birleşik Krallıkla SSCB ile 


birliğini bozmaya çalıştığını belirtti.”” 


6. Çiçero operasyonu 


Çiçero operasyonu'ndan Müttefikler savaşın bitiminden sonra haberdar olmuştu. Bu yüzden bu bölümde Komünist gazetesinden kaynak verilememektedir. Çiçero olarak bilinen Elyas Bazna Osmanlıya dahil olan Priştinede doğan Arnavut bir ailenin çocuğuydu. Osmanlı bu toprakları kaybettiğinde babası ilk olarak Selanike gelmiş, oraya da Yunanlar girdikten sonra İstanbula yerleşmişti. Birinci Dünya Savaşında İstanbul işgal edildiğinde Elyas Fransızların bölgesinde çalışmış ve şoför olmuştu. Şoför olduğu dönemde Müttefiklerin kamu malına zarar verdiği için 4 defa hapishanede olmuştu. Sonunda Elyas 3 yıllık Marsilya şehrine ağır çalışma kampına gönderildi. İngilizler ve Fransızlara olan öfkesi bu zaman ortaya çıktı. Sürgünde bulunduğu zamanlarda Fransızcayı öğrendi. Türkiye Hükümeti kurulunca Elyas dahil Osmanlı vatandaşı olan her kese beraat verildi ve Türkiyeye geri döndü. Türkiyede Elyas ilk olarak 7 yıl Yugoslavya elçisi Yankovic'in şoforü daha sonra ABD elçiliğinde Albay Klass, 1942-1943 yıllarında Alman elçiliği ataşesi Albert Jenke'nin, İngiltere elçiliği sekreteri Sir Douglas Busk ve sonda İngiliz Büyükelçi Hugessen'in yanında çalıştı. İlk defa İngiltere elçiliğinde gizli belgeleri Douglas Busk'un ofisinde gördü. Elyas burada Churchill'in 2 gün özel vagonda İnönü ile konuşmaları yer alan Adana konferansı belgelerini okudu. Bu görüşmede Churchill İnönü'ye Almanların Doğu cephesinde Ruslardan aldıkları mağlubiyetler sonrası Drang nach Osten siyaseti uygulayacakları takdirde Türkiye için korkulu dönemin geleceğini söylemişti. Bunun için Almanlar Balkanlarda en önemli petrol madeni olan Plocisti'yi korumak için Türkiye'ye saldıra bilirdi. Churchill bu yüzden Türkiyeye silah yardımı yapılması ve olası saldırıya karşı güçlü olmasını istediğini belirtti. Bu belgeleri okuduktan sonra bir kaç dakika düşünen Elyas Türkiyenin savaşa girmesini istemediği için Almanyaya casusluk yapmaya karar verdi. Çiçero operasyonu 1943 yılı 26 Ekimde başladı. 


Gece vakti telefon sesine uyanan Moyzisch'i Almanya Elçiliği Müsteşarı Jenke hemen 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evlerine gelmesini çağırmıştı. Eve gittikten sonra Jenke ona salonda kendisiyle görüşmek isteyen birinin olduğunu söyledi. Dış görünüşünden 50 yaşı olan bu adam kendisinin İngiltere elçiliğinde bulunan gizli belgelere ulaştığını, bunu Almanlara ulaştırma karşılığından 20 bin Sterlin para istiyordu. Moyzisch bu kadar paranın elçilikte bulunmadığını bunun için Berline mektup yazmak gerektiğini hatırlattı. Kendisini Pyer olarak adlandıran bu casus 30 Ekime kadar cevabı bekleyeceğini belirtti. Moyzisch tüm olayı elçi von Papen'e anlattı ve 27 Ekimde Dışişleri Bakanlığına mektup yazıldı. Von Papen ile Ribbentrop'un ilişkileri iyi olmadığı için 
genellikle Türkiyeden yapılan isteklere Dışişleri Bakanlığı olumsuz cevap veriyordu. 29 
Ekimde verilen cevapta İngiltere elçiliği hizmetçisinin teklifini hemen kabul edilmesini, paranın 30 Ekim öğlene kadar Ankarada olacağı belirtiliyordu. 30 Ekimde yapılan ilk görüşmede Pyer Moyzisch'e 2 fotoğraf makarası verdi. İlk günde Almanların eline 52 gizli belgelerin fotokopisi geçmişti. Tüm belgelerde tamamen gizli, özellikle gizlidir sözleri ve telgrafların operatör tarafından kabul edilen ve gönderilen tarihleri vardı. Bu teknik notlar Almanların gizli diplomatik şifrelerini açmaya yardımcı olmuştu. İlk elde edilen fotoğraflarda İngiliz Hava Kuvvetleri askeri heyetinin Türkiye'ye geçmesi ayrıntılı olarak gösteriliyordu. 
Rakamlar Almanların beklediğinden daha yüksekti. Diğer belgelerde Sovyetlere Lend-Lease programı çerçevesinde yapılan silah yardımı, Rusların ikinci cephe açmak için Müttefiklere ısrarla talep etmesi ve İtalya kampanyasının Müttefiklerin genel işleri için önemli bir yere sahip olmamasından bahs ediliyordu. Bu belgeler Ribbentrop için çok önemliydi. O bu kafir ittifakının dağılacağına inanıyordu. Bu belgeleri okuyan von Papen casusa Çiçero ismini verdi. Moyzisch'le Çiçero'nun ikinci görüşmesinde 40 yeni belgenin fotokopisi Almanların eline geçti. Bu defa belgelerde Anthony Edenle Cordell Hull arasında görüşülen Moskova konferansı protokolleri bulunuyordu. Bu belgeler öylesine gizliydi ki, onlar hakkında Churchill yalnız Avam Kamarası'nın kapalı toplantısında konuşabilirdi. Moyzischin Çiçero'yla üçüncü görüşmesi 6 Kasımda vuku buldu. Yeni elde fotokopilerle elçiliğe dönerken Papen Moyzisch'e Berlinden talimat aldığını, 8 Kasımda İstanbuldan Berline giden uçakta olmalı gerektiğini söyledi. Sofyada Moyzisch özel uçakla Berline gitti ve ülkenin güvenlik şefi Kalterbrunner ile görüştü. Kalterbrunner Moyzischle görüşmesinde Ribbentrop'la Papen'in hüsumeti yüzünden Dışişleri Bakanının bu operasyonla ilgili akıllı kararlar çıkaramayacağını, bu yüzden ilk olarak kendisiyle görüştüğünü ve bundan sonra yapılan tüm raporları kendisine vereceğini söyledi. Ludwig Moyzisch elçilikde ticari ataşesi 


olarak çalışsa da aslında SS Obersturmbannführer'iydi ve İmparatorluk Güvenlik İdaresi'nin 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altıncı şubesinde çalışıyordu. O elçi Papen'in değil, Kalterbrunner'in emrinde çalışıyordu. 
336 Ribbentropla Moyzisch'in görüşmesi çok gergin geçti. Ribbentrop ısrarla Çiçero'nun 
belgelerinin İngilizlerin tuzağı olduğunu düşünüyor ve Moyzischden onunla ilgili daha çok bilgi almayı talep ediyordu. Berlinden geri döndükten sonra Çiçero Moyzisch'e 20 yeni fotokopisi olan belge getirdi. Bu belgelerin içinde Sir Hugessen'in Türkiye ile İngiltere arasında yapılan görüşmelerle ilgili raporu da bulunuyordu. Bu belgede Türklerin açık olarak savaşa girmek istememeleri, İngilizlerin ise Türklerin tarafsızlığını korumasıyla silahlandırılmasına ve böylelikle Bulgaristan tarafta daha çok Alman ordusunun kalmasına ortam yaratmak istiyorlardı. Aralık ayında Çiçero Moyzisch'e daha 2 fotoğraf makarası verdi. 
Bu defa Kahire ve Tahran konferansı protokolleri Almanların eline geçmişti. Bu belgelerde artık Almanya'nın yok edilmesi planı ve onun yöneticilerin mahkemede yargılanması, yeni dünyanın planları hazırlanmıştı. Bu belgelerin içinde en ilginç olanı Türkiye Cumhurbaşkanı İnönü'nün Churchill ve Roosevelt'le görüşmek için Kahireye gitmesiydi. Bu zamana kadar 
Almanların Menemencioğlu ve İnönü'nün Ankaradan ayrılmasından haberleri yoktu. 1943 
Aralık ayında Çiçero yeni bilgiler getirdi. Bu belgelerde Almanyanın askeri durumu kötüleşdiği için İngilizlerin Askeri Heyetinin Türkiye'ye girmesine izin verdiği yazılmıştı. Bu Almanlar için çok önemli bilgiydi. Bu defa Moyzisch Kalterbrunner'in emrini hiçe sayarak bu bilgiyi Papen'e söyledi. İlk olarak İngiltere ve Türkiye arasında yapılan görüşmeler Almanya için çok tehlikeliydi, ikinci olarak bu belge Ribbentropu öfkelendirecekti. Ribbentropun önceden Türkiye aleyhine tutumu vardı ve bu belge Hitlerle askeri kumandanlığın Türkiye ile ilgili fikirlerine etki ede bilir ve akılsız önlemlere sebep olabilirdi. Bu yüzden Papen sorumluluğu kendi üzerine alarak Menemencioğludan görüşme talep etti. Görüşme zamanı Menemencioğlu Papenin şüphelerini dağıtmaya çalışmış ve ona tarafsızlığını bozmayacaklarını inandırmaya çalışıyordu. Papen'in bu görüşmesi diplomatik baskı açısından Almanya için önemliydi. Papenin İngilizlerle Türklerin görüşmesinden haberinin olması ve önlem almakla üstükapalı tehditi Menemencioğluna etki etti. Menemencioğlu bu görüşmenin olduğunu inkar etmedi, ancak bu görüşmelere önem vermenin doğru olmadığını belirtti. 
Papenle görüşme bittikten hemen sonra Menemencioğlu Hugessen'i yanına davet etti. Her iki diplomat Papenin bu görüşmeden ya İngilizler ya da Türkler tarafından ağzından laf kaçırmasıyla haberi olduğu kanaatine vardı. Geri döndüğünde Hugessen çok heyecanlıydı ve 


bu görüşmeyle ilgili tüm bilgileri İngiltere Dışişleri Bakanlığına gönderdi. Sonda yazdığı 


336 Jonathan Steinberg, The Deutsche Bank and Tis Gold Transactions During the Second World War, Münih, 
Beck yayınları, 1999,s.42. 
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kelime bundan ibaretti: Papen bilmesi gerektiği lazım olduğundan daha çok şey biliyor. 337 
Churchill Türkiye'nin Balkanlarda savaşa girmesini istiyordu. O Türkiyeden Yunanistana girmeği ve Şubatda Selaniki ele geçirmeyi planıyordu. Ancak Çiçero'nun verdiği bilgiler Papeni harekete geçirmiş ve Menemencioğlu ile görüşmesi sonucu Türkiye Hükümeti İngilterenin teklifini geri çevirdi. 3 Şubatta İngiliz askeri heyeti Türkiyeyi terk etti. Balkan operasyonunun başında durması planlanan Havacılık Mareşali Sir John Linnel de Türkiyeyi 


terk edenler içindeydi. 


Papenle Menemencioğlunun görüşmesi de Çiçero operasyonuna da etkisini gösterdi. 
İngiltereden kasayı korumak için mühendisler geldi. Çiçero artık daha zor şartlarda çalışmak zorunda kaldı. Aralıkta Çiçero'nun getirdiyi fotokopiler arasında diğer bir önemli belge Tahran konferansı'nda askeri temsilcilerin gorüşmesi protokolleri bulunuyordu. Belgelerde Almanya ile müttefik olan Bulgaristan, Macaristan ve Romanya başkentlerinin bombalanması tarihleri vardı. İlk olarak Sofya geliyordu ve tarih 14 Ocak 1944'ü gösteriyordu. Çiçero sayesinde Almanlar bombalamadan 14 gün önce bilgi alsa da Ribbentrop'un ısrarı yüzünden hiç bir önlem alınmadı. 15 Ocakta Sofya'yla irtibat kurulduğunda şehrin ağır şekilde bombalandığını ve 4 bin Bulgarın öldüğü haberi verildi. Şubat ayına kadar Çiçero hiç bir belge getiremedi. Kasa İngiliz mühendisler tarafından korumak için cihazlarla donatılmışdı. 
Çiçero'nun getirdiği yeni belgelerin içinde Overlord kelimesi geçiyordu. Belgelerden göründüğü gibi bu kelime siyasiden daha çok askeri nitelik taşıyordu. Sonuncu Moskova ve Tahran protokolleri Rusların baskısı sonucu Churchill'in Avrupada İkinci cephenin açılmasına razı olduğunu gösteriyordu. Moyzisch bu Overlord'un İkinci cepheyle ilgili olduğunu anladı ve derhal Berline mektup yolladı. 1 Hafta sonra Berlinden olabilir ama ihtimal çok az yazılan cevap geldi. Bu tahminin doğruluğunu Almanya 1944 yılı 6 Haziranda sabah saatlerinde Normandiya çıkartmasıyla öğrendi. Çiçero sonuncu fotokopileri martta getirdi ve tehlikeli 


olduğu için çalışmaktan vaz geçti. Böylece, Çiçero operasyonu sona erdi. 33? 


7. Türkiye'nin kromu Almanya'ya satmayı durdurması ve Almanya ile diplomatik 


ilişkileri kesmesi 


Almanya'nın Sovyetlere saldırmasından sonra 1941 yılında imzalanan Clodius anlaşmasıyla 


Türkiye'nin Almanya ile olan ilişkileri düzeldi ve ticari ilişkiler yükselmeye başladı. 9 


337 Richard Wires, The Cicero Spy Affair German Access to British Secrets in World War TI , Londra, Praeger 
Yayınları, 1999, s.120. 

338 Elyas Bazna, Çiçero bendim, Bakü, Yazıçı yayınları, 1981, s.221. 

339 Ludvvig Moyzisch Çiçero operasyonu, Bakü, Yazıçı yayınları, 1981,s.106. 
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Ekimde Almanya ile Türkiye arasında 31 mart 1943 tarihine kadar sürecek yeni bir anlaşma imzalandı. 100 Milyon Lira değerinde olan bu anlaşmayla Almanya yeniden Türkiye ekonomisinde önemli güç haline geldi. Türkiye İngiltere ile de ticari ilişkilerine de önem veriyordu. 1941 yılı istatistiklerine göre, Büyük Britanya Türkiyeye 36 milyon liralık ihraç yaparken, 34 milyon liralık Türk malı ithal etmişti. 1941-1942 yıllarında İngiltere Türkiye'nin tüm kromunu alan yegane devletti ve bu aldığı kromun üçte ikisini Birleşik Devletler'e veriyordu. 7 Haziran 1943 tarihinde bu anlaşma sona erdi. Türkiye Hükümeti bu defa Krom satması için yeni bir anlaşmayı Almanya ile imzaladı. Anlaşmaya göre Türkiye Almanya'ya 
45 000 ton Krom vermeyi kendi üzerine alıyor, Almanya ise Türkiyeye değeri 18 milyon lira 
olan askeri mühimmat vermeyi kabul ediyordu. Bundan başka Türkiye Almanya'ya 1944 
yılında 90 000 ton Krom vermeyi kabul etmişti. Bununla ilgili Şükrü Saraçoğlu Times gazetesinde verdiği açıklamasında Türkiye'nin İngiltere ile yaptığı Krom ticaretinde taahütlerini yaptıklarını ve bu yüzden de anlaşmanın uzatılmaması nedeniyle Türkleri tenkit etmenin doğru olmadığını açıkladı. Şükrü Saraçoğlu 21 Şubat 1943 tarihindeki açıklamasında ABD ve Birleşik Krallığın bize çok yardım ettiğini, silahları kiralama ve borçverme kanununa göre bize yardım etmek istediklerini ve bu teklifin de bizim tarafımızdan kabul edildiğini belirtmişti. “7 18 Mart 1944 yılında ABD Başkanı Roosevelt SSCB Halk Komiserleri Sovyeti Başkanı Stalin'e yazdığı mektupta Türkiye Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'ye yazdığı mektupla ilgili bilgi verdi. Mektub ABD Türkiye Büyükelçisi Steinhardt aracılığıyla İnönü'ye verildi. Mektupta Roosevelt Sovyet Ordusunun Nikopol şehrini ele geçirmesiyle Almanlar için hayati önem taşıyan Manganezden yoksun bıraktıklarını, bu durumda Türk Kromunun Almanların askeri sanayisine büyük katkı yaptığını yazıyordu. 
Roosevelt mektupta Birleşik Devletlerin bu meseleden endişe duyduğunu ve Türk Kromu'nun Almanya'ya gönderilmesinin kesilmesiyle ilgili karar verilmesini istedi. **! Müttefiklerin gazeteleri de konuyla ilgili Türkiye'yi eleştirmekten çekinmiyorlardı. Daily Telegraph and Morning Post gazetesi yazarı Almanya'ya mal satan ve böylece Almanya'nın uzun süre direnmesine sebebiyet veren Tarafsız ülkelerle ilgili yazarken İspanya, İsveç, Türkiye, Portekiz ve Arjantinin çok ciddi kontrol edilmesi gerektiğini yazmıştı. Türkiye'nin bu yıl Almanya'ya daha çok krom, İspanya ve Portekiz büyük miktarda volfram, İsveç ise demir cevheri gönderiğini söyleyen yazar bunların Alman sanayisinin gelişmesine yardım ettiğini belirtti. Daily Mail gazetesi Tarafsız ülkelere Amerikan Senatör Cordell Hull'in sözlerini 


hatırlatıyordu. Hull konuşmasında Tarafsız ülkelerin Müttefiklerin malzemelerinden 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kullanarak Mihver Devletlerine yardım ederlerse Müttefikler buna izn vermeyeceğini söylemişti. Hull konuşmasında bu savaşın ayrıca Tarafsız devletlere karşı da yöneldiğini, Müttefiklerin kazanmasıyla bu savaşın Tarafsız Devletleri de kurtaracağını söyleyerek tarafsızların Almanların kurbanı olan diğer devletlerin değerlerine ihanet ettiğini belirtti.””” 
Cordell Hull İspanya ve Türkiye'nin askeri Almanya'ya askeri malzeme sattığı gerekcesi ile ABD ve Birleşik Krallığın İspanya ve Türkiye'ye protesto notası gönderdiğini söyledi. Hull 


basın konferansında tarafsız ülkelerden İsveçle görüşmelere başlandığını belirtti. ** 


Müttefiklerin baskısıyla Türkiye 1944 yılı 20 nisanda Almanya'ya krom sevkiyatını durdurdu. Ancak Müttefikler bunu yeterli bulmuyordu. İngiliz Büyükelçi Archibald Clerk Kerr 25 Haziran 1944 yılı tarihinde Molotova yazdığı mektubunda Müttefiklerin çıkarmasıyla değişen bu durumda Türkiyenin krom sevkiyatının durdurmasının yeterli olmadığını, kendi safını belirtmesi için Türkiye'nin Almanya ile her türlü ilişkileri kesmesi gerektiğini belirtiyordu. Reuters ajansı Türkiye'nin tüm devletlere Krom ihracını durdurması kararının Almanya'nın krom ihtiyacının karşılanmasını en az yüzde 50 azaltacağını söyledi. 
Almanya'nın geçici olarak Yunanistan ve Yugoslavya arazisini kullana bileceğini söyleyen gazeteye göre, burada Almanlara karşı gerilla harekatının bu ülkelerden Almanya'ya krom sevkiyatını zora sokacağını ekledi. 1943-1944 yıllarında anlaşmaya göre Türkiyeden Almanyaya 180 000 ton krom ihraç edilecekti. Türkiye Krom ihraçını durduktan sonra gönderilen krom anlaşmada tesbit edilen malın yüzde otuzunu oluşturdu. “7 The Times gazetesi Türkiye'nin dünyaya krom ihtiyacının durdurmasını ABD gibi büyük krom madenleri bulunan ülkeye etki etmeyeceğini yazdı. Gazete ayrıca Türkiyeden Almanya'ya yalnızca Krom değil, pamuk, yun, bakır ve deri ihracının bulunduğunu ve bunları Almanlar halen kullanmaya devam ettiklerini iletti. Türkiye Dışişleri Bakanı Numan Menemecioğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmasında İngiltere ve ABD Hükümeti'nin Türkiye'ye verdiği notasına değinerek bunu sıcak karşıladıklarını, Türkiye'nin tarafsız devlet olmadığını, bize verilen notaları müttefik ülke gibi gözden geçirdiklerini ve bununla ilgili kararı verdiğini açıkladı. 11 Mayısda Almanya'nın Türkiye Büyükelçisi Franz von Papen Türkiye Dışişleri Bakanı Numan Menemencioğluna nota verdi. Notada 2 husus değerlendiriliyordu. Bunlardan biri Almanya Türkiye ile imzalanan anlaşmayı taahhütlerini yaptığı halde Türkiye Almanyaya krom göndermeği kesmesi ile kendi taahhütlerini bozmuştur. İkinci hususta Türkiye'nin bu yaptığı tarafsızlık anlaşmasına uygun olmayıp Almanya için dostça olmayan bir önlem 
342 Komünist Gazetesi, 15 Nisan 1944,5.2. 
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olmuştur. Notada, Almanyanın karşı önlem almaması için Türkiyenin bu yaptığına yeniden 


bakmasına umud ettiği söylenildi. 345 


2 Ağustosda Türkiye Başbakanı Şükrü Saraçoğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 
yaptığı konuşmasında Almanya ile ekonomik ve diplomatik ilişkiyi kesdiklerini açıkladı. 
Saraçoğlu bu kararın Almanya'ya savaş ilan edilmesi gibi görülmesinin doğru olmadığını söylemiş, savaş ilanının Almanya'nın Türkiyeye karşı olan tavrından belirleneceğini açıkladı. 
TBMM Türkiye Hükümeti'nin kararını beğendi. *“ Türkiyenin Almanya ile diplomatik ilişkilerini kesmesi Stalingrad savaşında esir alınan Feldmareşal Paulusda çok büyük değişiklik yaptı. Paulus bu haberi duyduğunda göz yaşlarını gizlemeye çalıştı. Feldmareşal bu ilişkilerin kesilmesi sonunda Balkanlarda Almanyaya karşı operasyonun gerçekleşe bileceğini düşünüyordu. Paulus'a göre, diplomatik ilişkilerin kesilmesi ve alman gizli istihbarat üyelerinin ülke dışına çıkarılmasından sonra bu operasyonla ilgili bilgi elde etmek imkanını da yok etmişti. *” Türkiye'nin Almanya ile diplomatik ilişkiyi kesmesiyle ilgili Nikolay Bodrov Komünist gazetesinde makale yayımladı: “Türkiye 1943 yılında çıkarılan 100 000 ton Kromun 47 000'ini Almanyaya ihraç etti, 1944 yılında bu ihraçı daha da artırarak ilk 3 ayda 
25 000 tona ulaştırdı. İstanbulda yayımlanan “Economist d' Orion” dergisi 10 Ocak tarihin 
kapağında Almanya'nın Türkiye ihracının yüzde doksanını aldığını yazıyordu. Bu günlerde Türkiye'nin Alman askeri gemilerinin Ege denizine geçmesine izn verdiği ortaya çıkmıştı. 
Böylece, Türkiye savaşın büyük döneminde Almanya yanlısı bir siyaset yürüttüğünü görüyoruz. Bu yüzden de Türkiye'nin Almanya ile şu an itibariyle diplomatik ve ekonomik ilişkisini kesmesini savaşdan sonra diplomatik camiada yalnız kalmaması için yapılan bir manevra olduğu düşünüyoruz. Türkiyenin son zamana kadar dış işlerini yürüten Numan Menemencioğlu'nu görevden almasını bu siyasetin devamı olarak görülmektetir. Türkiye'nin Almanya ile dış ilişkilerini kesmesinin Almanyada hoş karşılanmadığını biliyoruz ama bunun Hitlere karşı mücadelede kesin dönüş zamanında yapılmasının geç yapılan önlem olduğunu için fazla değer kazanmamıştır. New York Times gazetesi de bununla ilgili Türkiye Almanya ile ilişkileri önce kesmeliydi ve şimdi bunu yapmasının hiç bir önemi kalmadığını belirtiyor. 
New Statesman gazetesi Türkiye rüzgarın ne tarafa esdiğini 5 yıl bekledikden sonra gördüğü için korkusuz Müttefiklere güvenerek bu kararı aldığını belirtti. İngiliz dergisi Economist de 


Türkiye'nin bu kararının savaşın gidişatına hiç bir etki yapmayacak bir önlem olduğunu yazdı. 
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Dergi bundan başka Türkiye Almanya ile ilişkilerini durdursa bile onun müttefiki Romanya ve Macaristanla hala ilişkilerini devam ettirmesi bu kararın önemine gölge düşürmeye devam ettiğine de ilave ediyor. ””” Almanya ile ilişkiler kesildikden hemen sonra 5 Ağustosda Türkiye Hükümeti Almanların ülkeni terk etmeleri için 10 gün süre verdiğini açıkladı. Binden fazla Alman vatanına geri döndü, bazıları ise Türkiyeye sığınma istediklerini belirtse de, von Papen şüphelileri özel uçaklarla Almanya"ya yolladı. $ Ağustosda Türkiye Hükümeti Almanyanın Türkiye Büyükelçisi von Papene suikastte bulunduğu gerekcesiyle tutuklanan 


Sovyet diplomatları Pavlov ve Kornilov"u cezaevinden salıverdi.””” 


8.Irkçılık-Turancılık davası 


Hüseyin Nihal Atsız, 1 Nisan 1944 yılında Orhun dergisinde yayımlanan Şükrü Saraçoğlu'na yazdığı mektupta ülkede sol faaliyetlerde bulunan Sabahattin Ali, Pertev Naili Boratav, Celal Antel ve Ahmet Cevat Emrenin isimlerini verdi. Bu mektubun yayınlanmasından hemen sonra dergi kapatıldı. Sabahattin Ali yazar aleyhine hakaret davası açtı. Nihal Atsız'ın avukatı 
8 Mayısta müvekilinin Atatürk devrimlerine karşı olduğu gerekçesiyle avukatlıktan 
ayrıldığını açıklıyordu. 9 Mayıstaki duruşmada Nihal Atsız 4 ay hapis ve 66 TL para cezasına çarptırıldı ama çok geçmeden serbest bırakıltı. “Türkiye Hükümeti 19 Mayısta gizli bir pantürkist örgütün ortaya çıkarıldığı haberini yayınladı. Türk askeri daireleri ırkçı teorisini yayımlayan Pantürkist Orhun dergisinin sahibi Nihal Atsız ve onun personeli Zeki Velidi Togan, Oğuz Türkan ve başkalarının İstanbulda ve Ankarada yaşadıkları evlerinde arama yapıldığını açıkladılar. Hükümet açıklamasında arama zamanı bazı şifreli belgelerin bulunduğu, Türkiye Anayasası'na aykırı olan etkinlikler yapıldığı tespit edildi. 35! Türk polisinin yeni bulduğu belgelerle bu pantürkist örgütün Almanya Anayasası'na benzer bir Türkiye Anayasası yaptığı ve gelecek Hükümetde hangi makamların kimlerin oluşturacağı belirlendiği ortaya çıkarıldı. Yeni bulunan belgelerde bu örgütün Almanyadan para aldığı ve hazırladıkları broşürlerin Almanyada basılıp sonra Türkiye'ye gönderildiği tespit edildi. Nihal 
Atsız'ın evi aranarken onun bazı faşist partisi üyeleri ile mektuplaştığı da ortaya çıktı. 352 


İsmet İnönü Panturancılara karşı 19 Mayıs 1944 yılında “Biz Türk Milletçisiyiz ancak 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ülkemizde ırkçılığın düşmanıyız” sözleriyle tepki verdi. 33 Almanyanın İstanbulda yayımladığı “Türkishce Post” gazetesi müdürü Panturkist İhsan Sabis Türk polisi tarafından tutuklandı. “Çeşitli dönemlerde Türkiyede Sovyetler Birliği'ne karşı Büyük Doğu, Devrim, Kopuz ve Çınaraltı isminde pantürkist gazete yayımlandı. Oğuz Türkanın “Milliyetçiliğe giden yol”, broşürü ve Namık Orkunun “Yeryüzünde Türkler” ve başka eserler Almanların verdiği para ile basıldı. Bu insanların Türk Polisinden gizli hareket etmesi mümkün değildi. 
Onların Türk siyasi hayatında önemli yeri olan General Erkilet, Recep Peker ve Celal Bayar ile ilişkileri vardı. Erkmanın “En Büyük Tehlike” broşürüyle Namık Orkun'un “Türkçülüyün Tarihi” eserini tenkit ederken nerdeyse tüm Türk gazeteleri Tan gazetesine karşı birleşti. 
Türkiyede her kesin düşündüğü böyle birilerinin şimdiye kadar nasıl cezasız kalması olmuştur. Millet Vekili Hikmet Baydur da TBMM'de konuşmasında hükümetin şimdiye kadar neden böyle bir tehlikeni görmediği ve bu kadar gelişmesine izin verdiğini sordu. Cahit Yalçın Tanin gazetesindeki makalesinde böyle ideolojilerin gizli yapıldığı bunun için cevabı Berlinde aramak lazım olduğunu yazmıştı.*“ 1944 yılında Suat Dervişin “Niçin Sovyetler Birliği'nin dostuyum?” isminde kitabı çıktı. Derviş kitapta Sovyetlerin Milli Mücadelede Türkiye'ye olan yardımından ve ekonomik, medeni ve eğitim alanında başarılarından bahsetti. 
Açık şekilde Sovyet askerlerinin başarılarından gurur duyduğunu söyleyen Dervişin kitabı az sonra devlet tarafından ortadan kaldırıldı ve yazar gözaltına alındı.” 1945 yılı İlkbaharında İstanbulda 23 Pantürkistin davası sona erdi. 7 ay süren mahkemede Türkiyede ırkçı, faşist fikirleri yayan ve SSCB topraklarında Türkiye arazisine katmak isteyen Zeki Velidi Togan gizli örgüt kurma suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Diğer 9 sanığa 9 aydan 4 yıla kadar hapis cezasi verildi. İlginç tarafı 24 yaşı olan Reha Oğuz'un yaşı az olduğu için ceza süresinin azaltması oldu. Diğer 13 Pantürkistin beraat aldığı duruşma Türkiye siyasi 


çevrelerinin ilerici bölümlerinde hayret ve öfkeyle karşılandı. 3 


9. Sovyetlerin Doğuda ilerlemesi ve Türk dış politikasında değişim 


Kızıl Ordu 14 Ocak 1944 tarihinde Leningrad ve Volkhov cephesinde başlayan taaruzda Almanları Leningrad civarı'nda sıkıştırdı. Almanlar için durumun kötüye gittiği bir zamanda 


Türk Yeni Asır gazetesi Almanların ağır kayıplarla geri çekiltiğini ve bu ağır kayıpların 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Macaristan, Romanya gibi Alman yanlısı Müttefik devletlerin arasını aça bileceğini yazdı. 
Ulus gazetesi Kızıl Ordu ilerledikçe Almanya'nın Avrupa ülkeleri'ne baskısının daha da arttığını, demir, kömür, benzin kaynakları olan yerleri kaybederek kendi durumlarını umutsuz 


hale soktuğunu yazmaktaydı.””” 


Reuters ajansı Almanya'nın Türkiye'de bulunan 3 ajanı Karl von Klechkowski, karısı ve Willi Hamburgerle birlikte Türkiye'den kaçtığı haberini yayımladı. İstanbulda yayımlanan Türkische Post gazetesi İngiltere'nin Türkiye Büyükelçiliği'nin talebiyle kapatıldı. Gazetenin kapatılma sebepi İngiltere Kralı V George'a hakaret edilen bir fotoğraf yayınlanması oldu. 
1944 yılında İngiliz Askeri Heyetinin Türkiye'deki görüşmesinde de hiç bir gelişme çıkmadı. 
Bu yüzden artık Müttefikler Türkiye'ye baskı yapmaya karar verdiler. Daily Mail gazetesinin verdiği haberde, İngiltere Türkiye'ye verdiği askeri malzeme ve silahları durdurdu. Aynı zamanda Türkiyede çalışan Pilot ve askeri mühendislerin bir çoğu geri çağırıldı. Gazete İngiltere'nin Türkiye'ye gönderdiği askeri malzemeleri Myanmar ve İtalya cephesine aktaracağına ya da Sovyetlere vereceğini yazdı. ?? 2 martta İngiltere, 1 Nisanda ABD Türkiye'ye askeri yardım yapmayı askıya aldı. 1939 yılında imzalanan karşılıklı yardım anlaşmasına göre savaşmayan müttefiki olmasına rağmen İngiltere askeri operasyonlarla ilgili bilgileri Türkiye Hükümetinden saklamaya çalıştı. 6 Martta Türkiyede bulunan İngiltere askeri temsilcisi üyesi ile Türkiye Hükümeti arasında yapılan konuşmalar başarısızlığa uğradı. 
Türkler yeterince malzemeye sahip olmadığı için hava üssü vermekten ve savaşa katılmayı yine reddetti. Türkiyenin istediği askeri malzemelerin buraya taşınması çok uzun süre bileceğinden 5 haftalık konuşmalardan sonra İngiliz askeri temsilcilik Türkiye'yi terk etti.“ 
1944 yılı Mart ayından itibaren artık İngiltere basını da artık Türkiyenin tarafsız politikasını 
sert eleştirmeye başladı. Ünlü Times gazetesi Türkiye'nin 1939 yılında imzalanan anlaşmaya 


uymadığını ve bu kadar yardım almasına rağmen parmağını bile kıpırdatmadığını yazıyordu. 
361 


Menemencioğlu'nun Bakanlıktan ayrılmadan önce son görüşmelerinden biri 1944 yılı 
22 Mayısda Sovyet elçisi Vinogradovla olmuştu. Menemencioğlu Sovyet Hükümeti'ne 
Balkanlarla ilgili anlaşma teklifini yaptı. Vinogradov teklife çok şaşırdı ve Türkiye'nin dış siyasetinde değişikliğin olduğunu düşündü. Bakan sadece Türkiyenin Balkan siyasetinde 
Sovyetlerle birlikte hareket etme niyeti olduğunu söyledi. 5 gün sonra 27 Mayıs 1944 
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tarihinde Numan Menemencioğlu Sovyet Büyükelçisi Vinogradova Türkiye Hükümeti'nin Sovyetlerle siyasi işbirliğine yönelik anlaşma teklifi verdi. Teklifte her 2 ülkeyi ilgilendirecek konulara değinerek Balkanlarda işbirliği önerildi. 2° Bu teklifle ilgili 5 Haziran 1944 yılında Molotov açıklama yaparak Türkiye ile Almanya arasında ekonomik ilişkiler olduğu müddetçe Sovyetlerle Türkiye arasında siyasi işbirliğinin olması mümkün olmadığını belirtti. Molotov Türkiye'nin Sovyetlerle yakınlaşmayı istediği takdirde ekonomik ilişkileri keserek Almanya'ya savaş ilan etmesini şart koydu. 3% 1944 Haziran ayında ilişkiler daha da gerildi. 
Buna sebep Boğazlardan Karadenize 2 Alman gemisi geçmesi olmuştu. Alman Kassel gemisi Boğazlarda durduruldu. Muayeneye tabi tutulan gemide 9 millimetrelik zırhlı tekne, 30 tonluk bir vinç ve 4 tonluk ağır bir mitralyöz ortaya çıkarıldı. Gemi kurnazlıkla maskelenmiş bir askeri gemi niteliğini taşıyordu. Türkiye Hükümeti bu olayı resmen protesto etti ve Alman gemilerini sıkı bir kontrole aldı. SSCB Büyükelçisi Vinogradov da ticari gemi kılığına girmiş Alman askeri gemilerinin Boğazlardan geçmesini resmen protesto etti. ?® Von Papen'in sivil gemi sözlerine inanan Dışişleri Bakanı Menemencioğlu büyük hedef oldu. Bu olay büyük bir skandal etkisi yaptı ve İngilizlerin itirazından sonra Türkiye Dışişleri Bakanı Numan Menemencioğlu istifa etti. Sovyetler de bundan önce 1941,1942 ve 1943 yıllarında Türkiyenin Montreaux anlaşmasını bozduğunu ve Almanların sivil gemi bayrağı altında Karadenize askeri gemiler geçirdiğini belirtmişti. Türkiyedeki Sovyet Büyükelçisi Vinogradov 17 Haziran 1944 yılında Saraçoğluya gönderdiği mektubunda Alman askeri gemilerinin sivil gemi ismiyle Karadenize geçtiklerini belirtmişti. “5” Ankara radyosunun verdiği habere göre, Başbakan Saraçoğlu'nun başkanlığıyla Bakanlar Kurulu toplantısında Dışişleri Bakanı Numan Menemencioğlu'nun dış siyaseti beğenilmediği için sonuncu istifa 


© o Genellikle Numan 


etti. Dışişleri Bakanı yetkisini şimdilik Saraçoğlu üstlendi. “€ Menemencioğlu'nun istifa etmesini Boğazlardan kamüfle edilerek geçen Alman gemilerinin sebep olduğu söylense de bu istifa bu gemileri arama ile Meclisde görüşmelerdeki tartışmada olmuştu. Gemileri aranmasına şiddetle karşı çıkan Menemencioğlu İnönü'ye karşı ağır bir hitapta bulunmasına müdahele eden Saraçoğlu Menemencioğlu'nu derhal istifaya davet 


ettiğini açıklamıştı. Papen Feridun Cemal Erkin'le görüşmesinde bu olayla ilgili bunun için 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istifa edilmesi gerekmediğini, Numan Бапа söylese Alman gemilerini derhal durdururdum 


sözleriyle şaşırtıcı bir açıklama yapmıştı. 3% 


28 Haziran 1944 yılında ABD Moskova Büyükelçisi Harriman SSCB Dışişleri 
Komiseri Molotovla görüştü. Görüşmede Molotov Ankaradaki Büyükelçiliği'ne Türkiye 
Dışişleri Bakanı Numan Menemencioğlu'nun Türkiye ve SSCB arasında Balkanlarda ve bu 2 
devletin ilgi alanı olan topraklarda Siyasi işbirliği hakkında anlaşma teklifi yapıldığını belirtti. 
Molotov Türklere yazdığı cevabında Türkiye'nin Sovyetlerin savaştığı ve Balkanlarda hakim durumda olan Almanya ile ekonomik ilişkilerinin bulunduğu, böyle bir anlaşma yapılması için Türkiyenin Almanya ile ilişkilerinin kesmesi ve ona savaş ilan etmesi gerektiğini belirtti. 
368 Molotov Harrimanla olan konuşmasında ikinci bir mesele olan İngiltere Hükümeti'nin 
Türkiye ile politikasında değişikliye değinerek Numan Memenemencioğlu'nun istifasıyla Türkiye Hükümeti'nin Almanya ile ekonomik ve diplomatik ilişkisinin kesilmesinin yeterli olacağı ile fikre değindi. Bu fikir önceden müttefikler arasında kabul edilen Türkiye'nin Almanya'ya karşı savaş politikasının değiştiğini gösteriyordu. İngiliz Büyükelçisi Archibald Clark Kerr'in fikirlerine değinen Molotov Harriman'a onunla hemfikir olup olmadığını sordu. 
Harriman bu meseleyle ilgili danışmadan cevap veremeyeceğini söyledi. Molotov Türkiyedeki Sovyet Büyükelçisi Vinogradovla Steinhardt'ın görüşmesine de değinerek Vinogradovun yazdığı mektupunda Steinhardtın İngiltere (Hükümetinin kararını desteklediğini açıklamasını gösterdi. Harriman Steinhardt'ın her halde ABD Hükümeti'nin fikirlerini açıkladığını söyledi. Molotov bu sözlerin 1943 yılında yapılan Üçüncü Moskova Konferansı kararlarına uygun olmadığını söyledi. Harriman Türkiye'nin de savaşa girmesiyle Müttefiklerin Türkiye'ye yeterli silah vermeye gücünün yetmeyeceğini düşünüyordu. 
Konuşmanın sonunda Harriman Molotov"un fikirleriyle ilgili ABD Hükümetini 


bilgilendireceğine söz verdi. 


Doğu Cephesinde devam eden çatışmalarda Kızıl Ordu Finlandiya sınırına ulaştı. 29 
Haziranda Kızıl Ordu birlikleri Karelya SSC başkenti Petrozavodsk şehrine girdiler. 6 Kızıl Ordu 28 Haziranda Petrozavodsk şehrini ele geçirdikten sonra 6 Temmuzda Belarus'un başkenti Minske girdi. Belarusya'nın diğer stratejik şehri Vitebsk'i Alman işgalinden kurtardı. 
Litvanya'ya ilerleyen Kızıl Ordu 13 Temmuzda Vilnius'e girdi. Litvanya ve Estonya'nın 


büyük kısmı Sovyetlerin eline geçti. Alfred Rosenberg Baltık Cumhuriyetlerinde kurduğu 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Estland bölgesini kaldırmaya mecbur oldu. 17 Temmuz 1944 yılında Stalinin Churchill"e yazdığı mektubunda Türkiye meselesi ile de açıklama yaparak 3 defa Türkiye'nin savaşa girmesi ile ilgili teklifler yapıldığını ancak bunlardan hiç bir netice çıkmadığını varsaysak Türkiye'nin şu anki durumda Müttefikler için hiç bir faydası bulunmadığını ve bu yüzden artık Türkiye'yi rahat bırakmak gerektiğini yazdı. ?7° ABD Hükümeti 22 Haziran 1944 yılında SSCB Hükümetine gönderdiği 10 Haziran tarihli notuna cevap olarak Moskova ve Tahran konferanslarında Türkiye ile meselelerde SSCB Hükümetiyle aynı düşüncede kaldıklarını ve Türkiyeden Almanya ile diplomatik ilişkilerini kesmeyi ve savaş ilan etmesini talep edeceklerini açıkladı. Ayrıca Türkiye'nin savaş ilan etmesi durumunda Birleşmiş Milletlere üyelik istediği takdirde bu mesele ile ilgili ABD Hükümeti Sovyetlerden onay alacağını 


belirtti.5! 


Sovyetlerin Finlandiya'ya girmesi ve doğuda artık Almanya sınırına ulaşması Alman ordusunda huzursuzluğu ortaya çıkartmışdı. Hitler'in Almanya'yı felakete sürüklediğini gören bir grup subay onu öldürerek Müttefiklerle anlaşmak istiyorlardı. United Press ajansının Basel muhabiri Almanyada Hitlere karşı suikast gerçekleştirildiği haberini verdi. Hafif yaralanan Hitler suikastle ilgili olan 5600 subay ve generali hapse attı. Suikastin başında duran Claus von Stauffenberg idam edildi. 23 Temmuzda Almanya Radyosu isyanın bastırıldığını ilan etti. °? 24 Haziranda Alman radyosu Sovet-Alman cephesinde 2 general Treskow ve Schnellerin öldürüldüğü söyledi. Ölen generallerin daha sonra Hitlere suikastle ilgili subaylardan olması ve bu yüzden de intihar ettikleri ortaya çıktı. Berlinden verilen diğer haberde Hitlere suikast yapıldığı gün yaralanan 2 general Günther Korten ve Heinz Brandt hayatını kaybetti. Türk gazetesi Ulus Hitler tarafından Almanyada ilan edilen seferberlik hakkında makale yayımladı. Makaleni yazarı 16 yaşı olanların askere çağrılmasını Almanyanın sonuncu seferberliği olduğunu söyleyerek Hitlerin yaptığını “70 defa sıkılan limonu yeniden sıkma” sına benzetti. Savaşın kesin yılı başladığını yazan yazara göre, 


Müttefiklerin saldırısı böyle hızla giderse Hitler'in bunun karşısını alamayacağını belirtti. 73 


10. Mihver Devletlerinin teslim olması ve Türk basınında Anti-Sovyet görüşler 


1944 yılı Temmuz ve Ağustos aylarında Türk gazeteciler Ahmet Emin Yalman, Asım Us ve 


Huseyin Cahit Yalçın kendi makalelerinde Bulgarlara Bulgaristan'ın Sovyet işgaline maruz 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kalmaması için Alman yanlısı hükümeti devirmeye ve Mihver devletlerine savaş ilan etmeye çağırıyordu. Ancak 29 Ağustosda Sovyetlerin Bulgaristana savaş ilan etmesi ve tez bir zamanda Bulgaristanda hükümeti devirmesi durumu değiştirdi. Muravievin başkanlığında kurulan yeni hükümet Sovyet yanlısıydı. Bulgaristan'a Sovyet Ordusu'nun girmesi Türk basınında farklı görüşlere sebebiyet verdi. Necmettin Sadak Bulgaristan'ın büyük kardeşi Sovyetler Birliği'ne çok yanlış yaptığını, bu yüzden de Sovyetlerin onu cezalandırdığını yazıyordu. Hüseyin Cahit Yalçın ise Sovyetlerin Bulgaristan'a girmesinin anlaşılması güç olduğunu, Sovyetler tarafından gösterilen gerekçelerin ne ikna edici ne de rahatlayıcı olduğunu yazıyordu. 57726 Ağustosda Bulgaristan Dışişleri Bakanı Draganov Sovyetler'in Bulgaristandaki İşler Vekili Kirsanova Bulgaristan'ın savaşta tarafsız olduğunu açıkladı. 
Draganov Romanyada bulunan Alman askerlerinin Bulgaristan'a çekilmesi durumunda silahlarının ellerinden alınacağını belirtti. Bulgaristanda bulunan Alman askerleriye ilgili Draganov 25 Ağustosda Ordunun Bulgaristan'dan çıkarılması için Almanya Hükümeti karşısında resmi ricada bulunduklarını eğer bunu yapmazlarsa silaharının ellerinden alınacağını söyledi. 23 Ağustos 1944 yılında Romanya Komünist Partisinin de bulunduğu halk hareketiyle Romanyada Antonescu hükümeti devrildi. Antonescu ve yakın çevreleri tutuklandı. 25 Ağustosda Romanya'nın Türkiyede temsilcisi Creceanu Sovyet elçisi Vinogradovla görüşerek Sovyetlerle barış yapmak istediklerini belirtti. ??? 25 Ağustosda devrilmiş diktatör Mareşal Antonescu'nun yerine General Sanatescu'nun başında bulunduğu yeni Hükümet kuruldu. Yeni Hükümet savaşdan çıkmakla ilgili kararı açıkladığı için başkent Bükreş Almanlar tarafından bombalanmaya başladı. Romanyanın Türkiye Büyükelçisi Krecheanu SSCB Ankara Büyükelçisi ile görüşmesinde Romanya Kralının Antonescu Hükümetinin bıraktığını ve yeni kurulan Sanatescu Hükümeti'nin Sovyetlerle barış yapmak ve 


Almanları ülkeden çıkarmak istediklerini söyledi. 276 


Amerikan radyo muhabiri Chei, Türkiye Cumhurbaşkanı İsmet İnönüye yazdığı mektubunda Türk gazeteci Cahit Yalçının 19 Ağustosda Pravda gazetesinde yayımlanan makalesine cevap verdi. Chei, Cahit Yalçının Varşova önünde Kızıl Ordunun durmasıyla ilgili sözlerini yanlış olduğunu ve faşizmin ortadan kaldırılmasında her hangi bir milletden daha çok yardımı bulunan Kızıl Ordu'ya bu tür iftira atılmasının hakaret olarak kabul edildiğini söyledi. Chei sözlerine devam ederek Bu türlü kelimeleri Türkiye'nin söylemesinin 


kırgınlığın üzerine bir de hakaret eklediğini, demokratik ülkelerin faşistlerle mücadele ettiği 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vakit Türkiye'nin kenardan bunlara seyirci gibi baktığını ve Türk Hükümeti'nin bu ikiyüzlü diplomatik tuzaklarla Birleşmiş Milletler başkanlarını ve halklarını kandıramayacağını ilave etti. Chei Kızıl Ordu'nun Varşova önünde dinlendiği ile ilgili fikirleri tenkit ederken Türkiyenin yaptığı yanlışı düzeltmesi için yalnız bir şansının olduğu, bunun da Almanyaya savaş ilan etmek olduğunu belirtti. °” İzvestiya gazetesi yazarı Uluslararası ilişkiler makalesinde faşistlere insani yaklaşımı sert eleştirdi. “Mihver devletlerinin sonunun yaklaşmasıyla onları savunan bazı avukatların ortaya çıkmasına neden oldu. Roma Papası Londra ahalisine müracaat ederek Almanların Londra'nı bombalamasını bağışlamaları ve Faşistlere Hristiyan hassasiyetiyle yaklaşmaya davet etti. Türkiyede “Ulus” gazetesi Vichy Fransası'nın lideri Mareşal Petain'i Fransızların kazabından kurtarmaya çalışarak “Bırakın onun cezasını tarih versin” söylemiştir”? ” İzvestiya gazetesi Uluslararası İlişkilerle ilgili diğer makalesinde Bulgaristanda Georgiyev Hükümeti kurulduktan sonra Almanyaya savaş ilan ettiğini, Alman yanlısı siyasetçileri hapse attığını diğer Alman yanlısı siyasetçilerin ise Türkiye'ye sığındığını iddia etti. İzmir gazetesi Anadolu yazarı Rüştü Öktem Balkanlarda güvenliği yalnız Türkiye'nin yapa bileceği ile ilgili yazı yazdı. Hüseyin Cahit Yalçın Moskova'nın Balkanlarda Almanları kovalarken Türkiye'ye danışmaması ile ilgili hoşnut olmadığını yazmışdı. Makale yazarı Yalçının olaylara gerçekci yanaşma tarzını kaybettiğini ekledi. ””” Romanya ABD, SSCB ve Birleşik Krallıkla barış antlaşması imzaladı. Anlaşmaya göre, 24 Ağustos 1944 gece 04:00 tarihinden itibaren Romanya SSCB, ABD ve Birleşik Krallığa karşı savaşı durduğunu ilan etti. Romanya aynı zamanda Macaristan ve Almanyaya savaş ilan ederek müttefiklere her türlü silahla donanımlı 12 tümen vermeyi kabul etti. 
Sovyetlerle olan anlaşmaya göre, Romanya 28 Temmuz 1940 yılında tespit edilen sınırlara geçtiğini ve Sovyetlere verdiği maddi zararı ödemeye razı olduğunu belirtti. 12 Eylülde yapılan barışta anlaşmayı SSCB, ABD ve Birleşik Krallığ'ın vekaleti ile Malinovski, 


Romanya'dan Hükümetin vekaleti ile Patrascanu imzaladı. 259 


11. Mihver devletlerinin Almanya'ya savaş ilanı ve Türkiye'nin Sovyetlerle ilişkilerini 


düzeltme çabaları 


1944 yılının sonbaharında Türkiyenin dış politikasında değişiklikler ortaya çıktı. TBMM 


Trabzon millet vekili Hasan Saka, Türkiye Dışişleri Bakanlığı görevine getirildi. Numan 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Menemecioğlu istifa ettikten sonra Dışişleri Bakanı görevini Başbakan Şükrü Saraçoğlu yapmaktaydı. Ancak Sovyetlerle ilişkilerin iyileştirilmesi taraftarı olan Hasan Sakanın karşısında çok büyük problemler vardı. *!1944 yılı sonbaharından itibaren Sovyet-Türk ilişkilerinde gerginlik artmaya devam etmekdeydi. 1944 yılı 30 Eylülde Türkiye Sovyet elçisi Hüseyin Baydurla görüşen Molotov bunu açık olarak ifade ediyordu. Baydur savaş zamanı anlaşılmazlıkların olabileceğini, ancak Türkiye'nin Sovyetleri her zaman dostu kabul ettiğini ve her zaman da dostu olacağını söylüyordu. Molotov cevabında öyle şeyler varki bunu unutmanın mümkün olamayacağını, savaş zamanı Türkiye'nin tarafsız devlet gibi Almanya ve Sovyetlere nasıl bakış açısı izlediklerini gördüğünü söyledi. “55 Türkiye Almanyadan sonra Japonya meselesinde de Müttefiklerle yakınlaşma yolunu seçmişti. 3 Ocak 1945 tarihinde TBMM toplantısında Dışişleri Bakanı Hasan Saka ABD Hükümeti'nin Türkiyenin Japonya ile ekonomik ve diplomatik ilişkileri kesmesi teklifi yaptığını söyledi. Saka bu teklifle ilgili son kararı Meclisin vereceği için 6 Ocakta oylama yapıldı. Meclisin kararıyla 6 Ocaktan itibaren Türkiye Japonya ile ilişkilerini durdurma kararı aldı. 299 Türkiye sadece 12 Ocak 1945 yılında 


Boğazlardan Müttefiklerin Sovyetler'e gönderdiği askeri yardımının geçmesine izin verdi. “55 


1945 yılının başlarında savaş artık Almanya topraklarında devam ediyordu. Almanya 
topraklarına giren Kızıl Ordu son 3 haftada yaptığı operasyonda Doğu Prusya'nı Almanya'nın diğer bölgelerinden ayırmış, Silezya, Pomeranya ve Brandenburg topraklarına girmişti. Kızıl Ordu Oder nehrinde bulunan Frankfurt şehri önlerinde durdu. Bu şehir Almanya'nın başkenti Berlinden sadece 70 kilometre uzaklıkta bulunmaktaydı. Doğu Cephesindeki kritik durum karşısında Almanlar Batı cephesinden çok sayda tümenler Doğu cephesine getirdi. Bu da Müttefiklerin Batıda saldırıya geçmesi için çok büyük bir olanak hazırlamaktaydı.””” Batıda Müttefikler Ruhr nehrine yakınlaşmıştı. Fransız Ordusu Strasburg şehrini ele geçirdikden sonra Güney Almanya'ya girmek için hazırlık yapıyordu. "56 Müttefikler arasında yapılan görüşmelerde Fransanın da Almanya üzerine operasyon yapmasına izn verilmişti. Operasyon öncesi Fransa ile SSCB karşılıklı müzakereler yaptı. 10 Aralık 1944 yılında Fransa ve SSCB arasından karşılıklı yardım hakkında anlaşma imzalandı. Anlaşmaya göre, SSCB ve Fransa Almanya ile sonuna kadar savaşmakta devam edecek ve bir birinden habersiz Almanya ile hiç bir barış anlaşması imzalamayacaktı. Ayrıca bir birine karşı hiç bir ittifaka girmeyecekleri ile 
381 Komünist Gazetesi, 16 Eylül 1944,s.2. 
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ilgili maddesi bulunan anlaşmayı SSCB taraftan Vyaçeslav Molotov, Fransa taraftan Dışişleri 


Bakanı Georges Bidault imzaladı. “97 


Cephede şiddetli çatışmalar devam ederken Kırımda 3 Müttefik Devletlerin Dışişleri Bakanları, Genelkurmay başkanları ve diğer müşavirlerin katılımıyla bu devletlerin başkanları olan ABD Cumhurbaşkanı Roosevelt, Birleşik Krallık Başbakanı Churchill ve SSCB Halk Komiserleri Sovyeti Başkanı Stalin'in konferansı oldu. Başkanlar 9 maddeden oluşan ortak bir bildiri yayımladılar. Birinci maddede Almanyanın bozguna uğratılması için sona kadar iş birliği ve Almanya'nın kalbine ortak operasyonların düzenlenmesi belirtildi. İkinci Maddede Almanya işgal edildikten sonra 3 Müttefik Devletin Almanya'da kendi arazileri olacak ve Almanya Merkezi Kontrol Komisyonu tarafından 3 Müttefik Devlet tarafından birlikde yönetilecekti. Eğer Fransa isterse Fransaya da Merkezi Kontrol Komisyonu dördüncü üye olarak kabul edilecek ve Fransa'nın yöneteceği arazi Komisyon tarafından belirlenecekti. 
Üçüncü maddede, Almanya savaşta Müttefiklere vurduğu zararın tazminatını ödeyecekti. 
Dördüncü maddede, Barış ve Güvenliği korumak için Uluslararası Örgüt kurulması karara alındı. Bu örgütün temeli Dumbarton-Oaks şehrinde kurulmuştu. Dumbarton-Oaksda yapılan görüşmelerde kurumun tüzüğünü hazırlamak için 1945 yılı 25 Nisanda San Francisco 
şehrinde Birleşmiş Milletler Konferansı çağrılması uygun bulundu. “55 Stalin $ Şubat 1945 
yılında Yalta konferansında Churchill ve Roosevelt'le konuşurken Türkiye'nin Şubat ayının sonuna kadar Almanya'ya savaş ilan edeceği takdirde Birleşmiş Milletlere davet edilecek devletler sırasında olmasına itiraz etmeyeceğini belirtti. 10 Şubatta Stalin Roosevelt ve Churchill'e Livadya sarayında yaptığı müzakerelerde Montreaux konusunu açtı. Stalin Montreaux anlaşmasının artık tarihe kavuşmuş Milletler Cemiyyeti döneminde yapıldığını ve Japonya'nın bu anlaşmada Sovyetlerle aynı hakkı taşımasının adaletsiz olduğunu söyledi. 
Konuşmasının devamında Stalin bu meselenin Türkiye'nin bağımsızlığına zarar vermeyecek bir kararla yeniden hazırlanmasının önemini vurguladı. Churchill bu konuda 1944 yılı Ekim ayında Moskovada kendisi ve Edenle görüşmelerinde Stalinle konuştuğunu ve Sovyet tarafına hak verdiğini söyledi. Churchill bu konuda müttefik olduğu için Türkiyeni bilgilendirmesi gerektiğini ve Staline buna bir itirazı olup olmadığını sordu. Stalin hiç bir itirazı olmadığını, 


Türkiye'nin bu mesele ile ilgili bilgisi olmasını hakkı gibi nitelendirdi. Churchill Stalin'e 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teşekkürünü iletti ve bu mesele ilgili meselenin Londrada yapılacak Dışişleri Bakanları 


toplantısında yapılacağını söyleyerek konunu kapattı. 38% 


1944 yılı sonbaharında Doğu Cephesinde Sovyet taaruzu sonrası Almanya'nın 
müttefikleri savaşdan ilk önce çekilmek daha sonra Almanyaya savaş ilan etmek zorunda kaldı. Resmen Mihver devleti olmasa da Nazilerle işbirliği yapan ve ülkenin kuzeyinde Alman ordusunun bulunmasıma izin veren Finlandiya 4 Eylül 1944 yılında Sovyetlere karşı savaşı durdurarak barış istemek zorunda kaldı. Anlaşmaya göre, Finlandiya 4 Eylülde kendi ordusunu 1940 yılında SSCB ve Finlandiya arasında imzalanan Moskova anlaşmasında tespit edilen sınırlara çekeceğini kabul ediyordu. Finler 19 Eylülde Sovyetlerle yaptığı anlaşmayla ülkenin kuzeyinde askerleri bulunan Almanyaya savaş ilan ettiler. Anlaşma şartlarına göre, Finler 14 Ekim 1920 ve 12 Mart 1940 yılındaki anlaşmalarla Finlandiyaya imtiyaz verilen Petsamo bölgesini Sovyetlere geri verdi. 1940 yılında yapılan Kış savaşında Sovyetlerin elde ettiği Honka yarımadasında askeri üs Sovyetler tarafından isteği ile geçerliğini kaybetti ve onun yerine Porkkala-Ud deniz üssü kurulmasına karar verildi. 19 Eylül 1944 yılında yapılan anlaşmaya SSCB ve Birleşik Krallık taraftan vekaleten Zhdanov, Finlandiyadan vekaleten K. 
Ekkel imzayı attı.” Finlandiya ayrıca 1944 yılı 19 Eylülden itibaren Sovyetlere 300 milyon dolar tazminat ödemeye karar verdi. Bu tazminat 8 yıllığına kağıt, selüloz ve diğer ticari 


malzemelerle ödenmesi kararlaştırıldı. 3%! 


Bulgaristan, 28 Ekim 1944 yılında Almanya ile diplomatik ilişkilerini bitirdi ve geçmiş müttefikine savaş ilan etti. Bulgaristan aynı anda Sovyetler, ABD ve İngiltere ile barış görüşmelerine başladı. Bu anlaşmalarla Bulgaristan 1 Ocak 1941 yılında bulunan sınırlarına geri döndü. 1947 yılında Parisde yapılan anlaşmalarla Bulgaristan işgal zamanı verdiği zarara göre, Yunanistana 45, Yugoslavya'ya ise 25 milyon dolar değerinde tazminat vermeye razı oldu. 32 Romanya 24 Ağustos 1944 yılında Sovyetlere karşı savaşı durdurarak barış istedi. 
Yapılan görüşmelerde SSCB ve ABD ve İngiltere ile barış anlaşması yapan Romanya 12 
Eylül 1944 yılında Almanyaya savaş ilan etti. Anlaşma şartlarına göre, Romanya Macaristanla yapılacak Transilvanya bölgesi müzakereleri haricinde 1 Ocak 1941 yılındaki 


sınırlarına dönmeyi kabul etti. Müttefiklerin ortak kararıyla 1 Ocak 1938 yılında Viyana 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kongresinde yapılan görüşmelerde Romanyadan alınarak Macaristana verilen Transilvanya bölgesi Romanyaya iade edildi. Romanya SSCB sınırı 1940 yılı 28 Hazirandaki dönemine döndü. Çekoslovakya ile sınır anlaşması ise 29 Haziran 1945 yılında gerçekleşti. Romanya 
Paris anlaşmasıyla Sovyetlere 300 Milyon Dolar tazminat vermeyi kabul etti. 12 Eylül 1944 
yılından itibaren 8 yıllığına verilecek tazminat daha çok petrol, orman ürünleri ve deniz ve nehir gemileriyle ödenmesine karar verildi. °° 1945 yılı başlarında Almanyanın sadece bir müttefiki Macaristan ayakta kalmışdı. Bu yüzden 1944 yılı sonlarında Sovyet ordusu Macaristan harekatına başladı. İkinci ve Üçüncü Ukrayna cephesi'nin Macaristanda yaptığı askeri operasyonda başkent Budapeşte her taraftan kuşatıldı. Macaristanın faşistyönümlü Hükümetinin başında duran Ferenz Szalasi başkentten kaçtı. Macaristan'ın büyük bir bölümünde kurulan Macaristan Milli Hükümeti Almanyaya savaş ilan etti ve barış anlaşması için Moskovaya delegeler gönderdi. Budapeşte şehrinde kuşatılan Alman ve Macar Ordusu ise direnmeye devam ediyordu. *** Macaristan 28 Aralık 1944 yılında Sovyetlere karşı savaşı durdurarak Almanya ile diplomatik ilişkilerini kesdi. SSCB, ABD ve İngiltereyle yapılan görüşmeler sonucu yapılan anlaşmayla 20 Ocak 1945 yılında Macaristan Almanyaya savaş ilan etti. Paris anlaşması sonucu Macaristan Transilvanya'yı Romanya'ya, bir kaç şehri Çekoslovakyaya geri vererek 1 Ocak 1938 yılında Viyana Kongresi'nden önceki sınırlarına geri dönmeği kabul etti. Macaristan ayrıca 300 milyon dolar tazminatı ödemeye razı oldu. 
Tazminatın 200 milyonu Sovyetlere, 100 Milyonu ise Çekoslovakya ve Yugoslavya'ya 
verilmesi kararlaştırıldı. Sovyetlere verilecek tazminat 1945 yılı 20 Ocak tarihinden itibaren 8 
yıl süresinde makina, buğday ve ticari malzemelerle ödenmesi için anlaşmaya varıldı. ??? 
Hitlerin en önemli müttefiki İtalyadaki faşist rejim 25 Temmuz 1943 yılında ülkedeki demokratik güçler tarafından ortadan kaldırıldı. 3 ve 29 Eylül 1943 yılında yapılan anlaşmalarla İtalya ile Müttefikler arasında barış anlaşması yapıldı ve 13 Ekim 1943 yılında İtalya Almanya'ya savaş ilan etti. Ancak buna rağmen Almanya operasyonla Kuzey İtalya'yı 
ele geçirerek orada İtalyan Sosyal Cumhuriyetini kurdular. İtalya resmen 25 nisan 1945 
yılında teslim oldu. Müttefiklerle yapılan Paris anlaşması sonucunda İtalya 1 Ocak 1938 
yılındaki sınırlarına geri dönüyor ve Fransadan, Yugoslavyadan, Yunanistandan aldığı toprakları geri vermeyi kabul ediyordu. İtalya resmen işgal ettiği Arnavutluğun da bağımsızlığını tanıdı. İtalya ayrıca Osmanlıdan aldığı kolonisi Libya'yı kaybetti, On İki 


Adaları ise Yunanistana verdi. Müttefiklerle yapılan anlaşma sonucunda İtalya 7 yıllığına 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Sovyetlere 100 milyon dolar, Arnavutluğa 5 milyon dolar, Etiyopya'ya 25 milyon dolar, Yunanistan"a 105 milyon dolar, Yugoslavya"ya 125 milyon dolar tazminat ödemeye razı 


oldu.””” 


12.Türkiye"nin Almanya ve Japonya'ya savaş ilan etmesi ve savaşın sonu 


Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Şubat 1945 tarihinde Almanya ve Japonya'ya savaş ilan etmek hakkında kararını onayladı. Türkiye Hükümeti resmi açıklamasında 1 Marttan itibaren Japonya ve Almanya ile savaş halinde olacaklarını resmen belirtti. 2° Bu karar İngiliz Büyükelçi Peterson'un Türkiye Dışişleri Bakanı Hasan Saka'ya 1 Mart tarihine kadar Almanya'ya savaş ilan etmeyenlerin San Francisco konferansına çağrılmayacağı uyarısı yapılmasından hemen sonra oldu. Dışişleri Bakanı Hasan Saka, Almanya ve Japonyaya savaş ilan etmeleri nedeninin 25 Nisanda San Francisco'da yapılacak Birleşmiş Milletler konferansı'na katılmak için yapıldığını açıkladı. Böylece Türkiye Yalta konferansı şartlarını yerine yetirmiş oldu. Türkiyenin Almanya'ya savaş ilan ettiği gün 1941 yılında Silahları 
kiralama kanunu gereğince Türk-Amerikan anlaşması imzalandı. Churchill 27 Şubat 1945 
yılında Avam Kamarası'ndaki konuşmasında Türkiye meselesine değindi. Yalta konferansı'ndan sonra kurulacak Birleşmiş Milletler Örgütü'ne Türkiye'yi de ağırlamaktan mutlu olacağını söyleyen Churchill Türklerin 1939 yılında imzaladıkları Dostluk anlaşması 


gereği her zaman İngilterenin yanında olduğunu söyledi : 


“Savaşın başladığı ilk dönemlerde Türkiye askeri olarak çok zayıf olduğunu gördüm. Bu daha çok Türkiyenin üretemeyeceği yeni türlü silahların ortaya çıkması sebebinden yaşandı. 
Türkiyenin Birinci Dünya Savaşı dönemi silahları ve kendisini savunmak için çok zayıf olduğunu bildiğimiz için savaşa girmesini talep eylemedik. Tahran konferansından sonra biz artık Türkiye'nin kendini savunmaya ve savaş ilan etme zamanının geldiğini karara aldık. 
Türkiye savaşa girmese de bu savaşta bize başka türlü değerli yardımlar yaptı. Bu yüzden biz Türkiye'nin bu savaşta kimin tarafında olduğuyla ilgili her hangi şüpheye kapılmadık. Bu yüzden Britanya olarak Türkiyeyi Birleşmiş Milletlerde görmekden mutlu olacağımı belirtmek isterim”? “İzvestiya” gazetesi Türkiye ve Mısırın Almanya'ya savaş ilan etmesini yorumladı: “Londralı köşe yazarı Allan Bellin gecikmiş yolcu olarak nitelendirdikleri bu devletler 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Birleşmiş Milletlerin konferansı"na katılmak için acele ettiklerini söylemişti. “Daily Telegraph and Morning Post” gazetesi Tarafsız devletlerin sembolik savaş ilanı yapmasının savaşın ağır günlerini geçiren halklar için hiç bir önem taşımadığını ve bu ülkelerin eski saygınlığının kaybetmesine sebebiyet vermesini yazdı. Amerikan radyo yorumcusu Vanderkuk Müttefiklerin Türkiyede Almanya"nın askeri güçlerini yeniden ortaya çıkarması için iş merkezlerinin 
kurmasının karşısını almasına izn vermeyeceği için böyle bir siyaset yaptığını belirtti. 1005 
Mart 1945 yılında ABD Hükümeti kendi adından ve SSCB, Birleşik Krallık ve Çin adından 
San Francisco şehrinde yapılacak konferansa davet edilecek ülkelerin listesinı yayımladı. 40 


Ülkenin yer aldığı listede Türkiye de yer alıyordu.” 


Türkiyenin sembolik savaş ilanı Sovyetlerle olan ilişkilerine etki yapmadı. 19 Mart 1945 
yılında Sovyet Hükümeti Türkiye'ye nota vererek 7 Kasım 1945 yılında bitecek SSCB-Türkiye Dostluk anlaşmasının geçersiz olduğunu bildirdi. 1925 yılı 17 Aralık tarihinde imzalanan Türkiye-Sovyet anlaşmasının SSCB tarafından iptal edilmesi ile ilgili Türkiye Hükümeti Dışişleri Bakanı Hasan Saka araçılığıyla 1945 yılı 4 Nisanda SSCB Türkiye Büyükelçisi Vinogradova bildiri sundu. Bildiride Türkiye Hükümeti'nin Sovyetlerle her zaman iyi ilişkilerde bulunmak istediğini, 1925 yılında imzalanan bu anlaşmanın Türkiye için 
büyük önem taşıdığı belirtildi. Bildiride Türkiye Hükümetinin sona ermiş anlaşmanın her 2 
tarafın şimdiki çıkarlarına uygun olan yeni bir anlaşma için Sovyetlerin tekliflerine açık oldukları söylenildi. 4% Ancak ipler çoktan kopmuştu. Sovyet basınında Türkiye aleyhine çok sayıda yazılar çıkmaya başladı. 31 Martta İzvestiya gazetesi köşe yazarı Vladimir Yermilov'un Tanin gazetesi yazarı Cahit Yalçına karşı “Onların Nazilerden ne farkı var?” isminde makalesi yayımlandı. Makalede Cahit Yalçının Nazi Almanyası mağlup edildikden sonra bile Nazi Yanlısı gazetelerin yayımlaması taraftarı olmasına sert tepki gösterildi. Makalede Yermilov Türkiye'nin Nazi Almanyası'na savaş ilan etmesinden Cahit Yalçının her halde habersiz olduğunu, ya da bu savaş ilanını ciddiye almadığını gösterdiğini açıklıyor. Nazi propagandasının zararlı olmadığını söyleyen Cahit Yalçının fikirlerinin bilimsel dayanağının Pantürkizm olduğunu belirten Yermolov bu ideolojinin Pan-Germenizm olamadan yaşamayacağını düşünüyordu.“ Almanya'nın teslim olmasına az kaldığı bir dönemde savaş suçlusu meselesi gündeme geldi. Türk gazetelerinin savaş suçlularına olan yumşak yaklaşımı 


Sovyet basınında tenkit dolu yazılara neden oldu. Türkiye'nin Tasvir gazetesi savaş 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suçlularının mahkemeye sevk edilmesi meselesinden hoşnutsuz olduğunu göstermesi ve savaş suçlusu olarak gösterilen generallerin çoğunun bunları kendi iradeleriyle yapmadığını söylemesi protesto edildi . Komünist gazetesi Tasvir gazetesini bu açıdan bu yıl kapatılan 


Hitleryönümlü Tasvir-i Efkâr gazetesine benzetti. 40" 


Sovyet Ordusu Vistül-Oder taaruzuyla Berlin'e 70 kilometre uzaklıkta bulunan Oder nehrine ulaşmıştı. Bu harekatla Sovyetler Polonya'nın büyük bölümünü ele geçirerek Reich sınırları içinde derin bir girme sağlamıştı. Sovyet Ordusu 1945 yılının ilkbaharında Polonya'nın kuzeyi ve Almanya'nın içine doğru harekata başladı. Almanyanın içine doğru yapılan operasyon sonucu Doğu Pomeranyada savunma hattları kırıldı ve Kızıl Ordu Baltık denizi sahillerine ulaştı. Ayrıca Kuzey Pomeranyada stratejik şehir olan Danzig şehri kuşatıldı. Mareşal Jukov'un ordusu Szczecin şehrine yakınlaştı. Batı tarafta Müttefikler Rhein nehrini geçerek Almanya'nın en büyük şehirlerinden biri olan Cologne şehrini ele geçirdiler.“ 20 günlük çatışmalar sonucunda Kızıl Ordu Doğu Prusyada ve Baltık denizi sahilinde kuşatılan Almanlari teslim olmaya zorladı. Stratejik önemi olan Danzig şehri ele geçirildi. Güneyde XI Kızıl Ordu Balatan gölü yakınlarında Almanların 11. tank tümenini mağlup ederek Avusturya toprağına girdi. 4% Avusturyada devam eden savaşda Kızıl Ordu başkent Viyana'yı ele geçirdi. Viyana'nın düşmesi Alman Komuta Heyeti'nin Güney Almanya ve Avusturya'yı son sığınak yapmak isteğinden vaz geçmek durumunda kaldı. Mareşal Jukov'un komutasındaki Sovyet ordusu 16 Nisanda Berlin Operasyonu'na başladı. İlk teslim olma haberi İtalyadan geldi. Londra radyosu'nun verdiği haberde Kuzey İtalyadaki Alman Ordusu teslim olduğunu açıklandı. Teslim olmak hakkında anlaşma 29 Nisanda imzalandı ve 
2 Mayısta yürürlüğe girdi. Berlinde çatışmalar devam ettiği dönemde Hitler Berlinde bulunan 
sığınağında intihar etti. General Konev ve Mareşal Jukov'un 2 ordusu tarafından ablukaya alınan Berlin 2 Mayıs tarihinde düştü. ABD Başkanı Truman General Clark ve Harold Alexander'e tebrik mektubu gönderdi.” $ Mayısta Churchill radyo konuşmasında Almanya devlet başkanı Karl Dönitz'in temsilcisi general Jodl Almanya'nın Avrupada tüm kara, deniz ve hava kuvvetlerinin teslim olması hakkında deklarasyonu gece 2:41 sıralarında General Eisenhower'in karargahında imzalandığını açıkladı. Deklarasyonu ABD taraftan Walter Smith, Fransa taraftan François Sevez, SSCB taraftan İvan Susloparov imzaladı. 408 Berlinin 
düştükten sonra sadece Prag'ta bulunan Alman askerler teslim olmayı reddetti. Sovyetler 5 
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gün devam eden operasyon sonucunda 11 Mayısta onları da teslim olmaya zorladı. Böylece, 


Avrupada İkinci Dünya Savaşı sona erdi. 


13. San-Fransisco konferansı ve Türk-Sovyet ilişkilerinin kötüleşmesi 


Dumbarton Oaks konferansında Birleşmiş Milletleri kuran 3 büyük devlet olan İngiltere, ABD ve Sovyetler Birliği Yalta konferansı'na kadar bu kurumun toplantısında bulunacak devletlerle ilgili müzakereler yapıyordu. İngiltere kendi egemenliğinde bulunan Kanada, Yeni Zelanda, Hindistan, ABD kendi egemenliğinde bulunan Filipin, SSCB ise Beyaz Rusya ve Ukrayna'nın bu kurumda bulunacaklarıyla ilgili ortak karara vardılar. Ancak diğer devletlerin Birleşmiş Milletler Örgütünde bulunması için Almanya'ya savaş ilan etmesi gerekiyordu. 
Bunlardan biri Türkiye'ydi. Yalta konferansı'nda Stalin 1 Marta kadar savaş ilan edeceği takdirde Türkiye'nin bu kurumda olmasına itiraz etmeyeceğini söylemişti. Türkiye 23 Şubat 
1945 yılında Almanyaya savaş ilan ettiği için bu hakkı kazandı ve San Francisco 
konferansı'na daveti almış oldu. 5 Mart 1945 yılında ABD Moskova elçisi Sovyet Halk Dışişleri Komiserine gönderdiği mektupta Birleşmiş Milletlerin ilk konferansında bulunacak Türkiyenin de içinde bulunduğu 40 devletin ismini belirtiyordu. 1 Mayıs 1945 yılında San Fransico'da yapılan toplantıda Türkiye Dışişleri Bakanı Hasan Saka'ya söz verildi. Hasan Saka konuşmasına ABD eski Başkanı Roosevelt'in ölümüne duyduğu derin üzüntünü dile getirerek başladı. Cenevre sözleşmesinin artık eskidiğini belirten Saka, Dumbarton Oaks konferansında yapılan tüzüğün gelecek uluslararası istikrara vesile olacağına inandığını söyledi. 4% Birleşmiş Milletler tüzüğü'nün imzalanmasıyla ilgili yeni bir konferans yapılması karara alındığında Türk Heyeti bu konferansın da San Francisco'da yapılmasını teklif etti. Bu teklif çoksaylı devletler desteklendiği için kabul edildi. Türkiye'nin Dışişleri Bakanı Hasan Saka ayrıca Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun yapı ve operasyon prosedürlerini yaptığı Birinci Komisyonu Başkanı yapıldı. “1” 10 Mayısta yapılan toplantıda içinde Türkiye'nin de bulunduğu bir kaç ülke Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerinin sayısının artırılmasıyla ilgili teklifini verdi. 11 Mayısda devam eden toplantıda Çekoslovakya ve Fransa açık şekilde bu teklife karşı çıktı. Daha çok küçük devletlerin verdiği bu teklifin en aktif destekçisi Yeni Zellanda ve Avustralyaydı. 12 Mayısta San Francisco şehrinde yapılan 


üçüncü komisyon yanında 1 numaralı komitenin istişaresinde Dumbarton-Oaks projesinin A 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bölümü altıncı faslının ilk cümlesini beğenmek kararı alındı. Bu cümlede şöyle deniliyordu: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi örgütün üyesi olan 11 devletin temsilcilerinden oluşmaktatır. Böylelikle komite Şili, Meksika, Türkiye ve diğer ülkelerin delegelerinin sayını artırmak için başvurularını reddetti “Sonunda Sovyetlerin ve Birleşik Devletlerin de buna karşı çıkması ile Dumbarton Oaks görüşmelerinde hazırlanan tüzüğe uygun karar alındı. 
Milletler Cemiyyeti'nden farklı Birleşmiş Milletlere üye olan ülke toplantılara 1 oy hakkı bulunan 5 temsilcisini gönderebilirdi. En çok tartışılan konulardan biri Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin seçilmesi meselesi oldu. Komisyonun 14 Mayısda verdiği açıklamada Genel Sekreterin Güvenlik Konseyi'nin 7 üye devleti tarafından seçilmesi karara alındı. 
Ancak Sovyet temsilcisi Nikitov'un itirazından sonra artık 21 Hazirandaki sonuncu toplantısında 5 devlete indirilmesi kabul edildi. Bu 5 devletin her biri Güvenlik Konseyi 


üyelerinden oluşmaktaydı. *!? 


Avrupada savaşın sona ermesi sonrası Türk gazetelerine yönelik Sovyet gazetelerinin eleştirileri devam ediyordu. İzvestiya gazetesi gözlemcisi makalesinde Avrupada savaş bittikten Avusturalya, İngiltere ve ABD gazetelerinin ileride olumlu öngörülerinin çok önemli olduğunu belirterek Portekiz, İsveç, İspanya ve Türkiye gazetelerininde haberleri sert şekilde eleştiriyordu. Ulus gazetesi Avrupada savaşın sona ermesi sonucunda sevinmek için henüz erken olduğunu ve savaşın daha uzun ve sona kadar sürmesi gerektiğini, ancak bundan sonra insanlığın daha rahat nefes alabileceğini, Акзат gazetesi ise Avrupada kazanılan bu zaferin bağımsız olan halkları büyük sevincine sebep olmayacağını yazıyordu. Gözlemci kendilerini dünyada barışın simgesi gibi gösteren Türkiye ve İsveç gazetelerini Goebbels propagandasının devamı niteliğinde yazılar yazmakta suçluyordu. Türkiye'nin BM üyesi olduktan sonra hala bir şeyler öğrenmediğini, İsveç'in ve Portekiz'in Almanya ile ilişkilerini ancak kapitülasyona maruz kaldıktan sonra bitirdiğini söyleyen yazar Sovyetlere karşı savaşa “Mavi Tümen”i yollayan İspanya'nın bu durumda ne düşüncede olduğunun zor olamayacağını savundu. *! Avrupada savaş sona erdikten sonra Sovyet basını Türkiye'yi bazı Nazi ve Faşistyönümlü subayları ülkesinde gizleme ve siyasi sığınma hakkı verdiklerini eleştiriyordu. 
Romanya gazetesi Yugoslavyalı mültecilerin Türkiyede faşistyönümlü örgütünün kurduğu haberi yaptılar . Gazeteye göre, 1941 yılında Faşist Üçlü İttifakına bağlanma kararını alan eski Yugoslavya başbakanı Cvetković, Purić Hükümeti kabinesinin başkanı Draje 


Mihaylovic'in casusu Puric ve eski Yugoslav general Jinkovic Türkiyede saklanıyor. Alman 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pasaportuyla Türkiyeye gelen Кайс bu örgütte önemli mevkiye sahipti. Bu faşistyönümlü örgütün Demokratik Federal Yugoslavya Hükümetine karşı propaganda yapıyordu. Bu örgüte Yugoslavya'nın Türkiyedeki eski askeri ataşesi Pankovic yardım ediyordu. 4! Türk-Sovyet ilişkilerinin kötüye gitmesine rağmen Sovyet basını fikirlerini desteklediği Tar gazetesinden de makaleler yayımlamaktaydı. Tan gazetesinin “Mahv edilen Faşizmin Kalıntıları” isminde makalesinde Hitlerin dünyada olmamasının onun ruhunda yaşayan insanların da dünyada olmadığı düşüncesinin yalnış olduğunu belirtiyordu. Gazeteye göre, bu düşüncedeki insanlar 


dünyanın her tarafında buluna Ый. 


19 Mart 1945 tarihinde Türk-Sovyet tarafsızlık anlaşması tektaraflı olarak Sovyetler 
tarafından fesh edildikten sonra 7 ve 18 Haziranda Türk elçisi Selim Sarperle Molotov arasında görüşmeler yapıldı. Molotov Büyükelçiyi çok soğuk karşıladı. Molotov Türkiyenin savaş sırasında Sovyet dostluğunu kaybettiğini belirterek bu dostluğu kazanmanın tek şartı olduğunu belirlemişti. Bunun için Türkiye 1918 yılında kendi arazilerine kattığı Doğu Bölgeleri olan Kars ve Ardahan illerini Sovyetlere geri vermeliydi. Türk tarafı ise Avrupa ve Akdeniz ülkelerinden gelebilecek olası bir saldırıya karşı ittifak anlaşması yapılması ve ayrıca Boğazları korumak için Silah almak istiyordu. “"”Molotov ayrıca Boğazlarda Sovyetlere üs verilmesini ve Boğazları Türkiye ile birlikte korumayı teklifini yaptı. Sarper bu iddiaların Türkiye tarafından kabuledilemez olduğunu açıkladı. Molotov görüşmenin sonunda Sarpere Türkiye Hükümetine bu teklifleri iletmeyi ve cevap beklediğini söyledi. Türkiye Hükümeti'nin bu teklifleri reddetmesiyle siyasi durum daha da gerginleşti. Sovyetlerin Türkiye arazilerine olan iddialarına İngiltere, Fransa, ABD karşıydı. ABD Montreaux anlaşmasında az sayda değişikliklerin tarafdarı olsa da Sovyetlerin istediği radikal değişikliklere karşıydı zira Amerikalılara göre bu değişiklikler Türkiyenin bağımsızlığına 
gölge düşürebilecek bir hareket olurdu. İngiltere Sovyet Büyükelçisi Archibald Clark Kerr 7 
Temmuz 1945 tarihinde Molotova verdiği notada Sovyetlerin Türkiyeye karşı arazi iddialarının olmasından şaşırdıklarını ve bu meselenin yalnız Sovyetlerle Türkiye arasında görüşülmesine karşı olduklarını açıkladı. Kerr ayrıca Sovyet Hükümetine Yalta konferansında 
Stalin'in Türkiyenin arazi bütünlüğünü tanıdığını söylemesini hatırlattı. 20 Temmuz 1945 
tarihinde Molotov İngiliz notasına cevap verdi. Molotov Türkiye ile konuşmaların tektaraflı Komünist Gazetesi, 13 Haziran 1945,s.4. 
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olarak görüşülmediğini, bu teklifin Türkiye tarafından yapıldığını ve bu konuşmalarla ilgili Türk tarafının İngiltereyi bilgilendirdiğini belirtti. Molotov, 1921 yılında Sovyetlerden koparılan Türkiyenin doğu bölgeleri ile birlikte Boğazlar meselesinin Berlindeki konferansda Müttefiklerle görüşüleceğini söyledi. “7 Birleşmiş Milletler Konferansı kapanmasının ardından Türkiye'ye yönelik Sovyet talepleri İngiltere Dışişleri Bakanı Anthony Edenle görüşüldü. Eden konuşmalar sırasında Dışişleri Bakanı Hasan Saka'ya sözümüzü dinleyip vaktinde savaşa katıldığınız takdirde bu durumlarla karşılaşmayacağınızı söylemişti. 
418 Sovyet basını da bu meseleyle ilgili Sovyetleri haklı olduğunu düşünen dış kaynaklı 
haberler ve makaleler yayımlıyordu. Amerikan Christian Science Newspaper gazetesi yazarı Stivens, Sovyetlerin Türkiye'den Artvin, Ardahan ve Kars'ı istemesini tam haklı bir talep olduğunu yazmıştı: “Kafkasya'nın sınırlarında bulunan Kars, Ardahan ve Artvin bir zamanlar Rus toprağı olduğu için ve bu nedenle Çarlık Rusyası'nın dağılmasıyla zayıf dönemde kaybettiği bu arazilerin geri verilmesini istemesi çok haklı bir taleptir. Bu topraklar tarihi Ermeni topraklarıdır. Bu arazileri 1920 yılında Türkiye askeri yolla kendi arazisine kattı. Şu an bu arazilerde yaşayan Ermenilerin sayının çok az olması Birinci Dünya Savaşında burada yaşayan Ermenilerin katledilmesi sebebiyle oluştu. Bu durum, talep edilen topraklara Türkiye'nin hakkını onaylamamaktatır. Şüphe yok ki, tüm Ermeniler Sovyetlerin bu arazileri geri verilmesi istemesini savunacaklardır. Ermeniler Türkler yoksa Ruslar arasında seçim yapmak durumunda kalsalar Rusları seçecekleri aşikardır.” Daha sonra Stivens Sovyetlerin Boğazlara birlike kontrol teklifini de haklı bularak ABD'nin nasıl Panama kanalı üzerinde etkisi varsa, Sovyetlerin de aynı etkiyi Boğazlarda yapmak istemesi çok haklı buluyordu. 
Montreaux anlaşmasının savaş döneminde Sovyetlerin çıkarlarına zarar verdiğini, Türkiye'nin Alman askeri gemilerini Boğazdan geçmesine izn verdiğini söyleyen Stivens Sovyetleri Akdenize bırakmamak için İngiltere'nin desteği ile kurulan Türk-Yunan İttifakının bölge için zararlı bir adım olacağınını düşünüyor.”? Sovyetlerin Türkiyeye toprak talepleri ülke ABD'de bulunan Ermeniler tarafından olumlu karşılandı. Amerikada bulunan “Ermeni Milli Komitesi” bildiri yayımlayarak Kars, Ardahan ve Artvin'in Sovyet Ermenistanı'na verilmesi için Stalin, Churchill ve Truman'a mektup gönderdiler. Bildiride Ermenilerin hem Sovyetler dahilinde hem de ABD ordusu içlerinde Faşizme karşı mücadele verdikleri söyleniliyor ve Türkiyenin de bu savaşta Alman yanlısı politika izlediyini ve onları övdüğünü, Stalingrad savaşı'nda 


Almanların zaferi durumunda Sovyetlere karşı savaşa gireceğini belirtiliyordu. Sovyetler 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Birliği içinde ve dışında ana vatanı Kars, Ardahan, Artvin olan bir buçuk milyon Ermeni'nin yaşadığı belirtilen bildiride bu insanların tarihi topraklarında yaşaması onların doğal hakkı olduğunu gösterildi. “7” Dmitriy Melnikov"un “Uluslararası Pozisyon” ismindeki makalesinde Dünyanın Berlinde yapılacak konferansın başarıyla sonuçlanacağını beklediği bir dönemde bunu istemeyen faşistyönümlü gazetecilerden bahsetti. Bunlardan biri Tanin gazetesinde çalışan Cahit Yalçının olduğunu belirten Melnikov onun ABD, İngiltere ve SSCB arasındaki ilişkileri her türlü iftirayla bozmak istediğini belirtti. Yalçın yazdığı makalesinde SSCB, ABD ve İngiltere arasında aradan kaldırılması mümkün olmayan çelişkiler olduğunu bu yüzden de Berlin konferansında her hangi diplomatik ilerleme olacağına inanmadığını ve insanların paniğe kapılmalarına neden olacağını söylemişti. Melnikov Cahit Yalçının kendisi gibi irtica düşüncesinde olan insanların paniğe kapıldığını, Müttefikler arasına birliğin böyle insanların 


maksatlarına zarar verdiğini açıkladı. 42! 


14. Potsdam Konferansında Türkiye Meselesi ve Savaşın Sonu 


16 Temmuz 1945 yılında Potsdam konferansında yapılan toplantıda konuşulan meselelerden 
biri Türkiye konusu olmuştu. Halk Dışişleri Komiseri Molotovla Eden arasında yapılan görüşmede ilk defa Türkiyeye arazi iddiası meselesi görüşüldü. Eden Türklerin Londraya geldiğini ve Sovyetlerin Türkiye'ye karşı arazi iddialarının olduğunu Molotova iletti. Molotov bu iddiaların doğru olduğunu, 1921 yılında Türkiyenin Sovyetlerin zayıf durumda olduğu zamanları kullanarak Sovyet Ermenistanının bir kısmını ele geçirdiğini söyledi. Molotov konuşmasında Sovyetlerdeki Ermenilerin bu durumdan hoşnutsuz olduğunu da ekledi. 
Montreaux anlaşmasına gelince Molotov bu meselenin Sovyetleri rahatsız etmesinin artık hiç kimseye sır olmadığını söylüyordu. Eden cevabında Sovyetlerin Türklere karşı arazi iddialarının olduğunu ilk defa duyduğunu, Sovyetlerin Türkiye ile Montreaux anlaşmasıyla ilgili probleminden haberdar olduğunu belirtti. Molotov arazi iddiası meselesininin Türkiye'nin Sovyetlere İttifak anlaşması imzalanması teklifi verdiği için ortaya çıktığını dile getirdi. Eden Türklerin buna razı olmayacağını Molotov'a söyledi. Molotov cevabında bu arazilerin Türklerin olmadığını, 1921 yılında adaletsiz olarak Sovyetlerden koparıldığını israr 
ediyordu. Molotov konuşmasında Polonya'yı örnek getirerek onların da Türkiye gibi 1921 


yılında Sovyet arazilerini ele geçirdiğini ancak ittifak anlaşmasıyla Polonya Hükümetinin 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arazileri geri verdiğini dile getirdi. Eden Polonyada olduğu gibi Türkiyede Curzon Hattı“? 


olmadığını söyledi. Molotov Britanya imparatorluğu'nun Türkiyede yaşayan Ermenileri korumasını çok önceden yaptığını ve şu an Sovyetleri bu meselede İşçi Partisi üyesi Hevvlett Johnson'un desteklediğini örnek gösterdi. Eden buna karşılık Johnsonun İngilizden daha çok Sovyet politikacısına benzediğini ve getirdiği argümanların da Sovyetlerin belirttiği argümanlara çok yakın olduğunu dile getirdi. Eden ayrıca Johnsonun Britanyada Kırmızı Adam lakabı olduğunu da söyledi. Molotov Johnsonun hiç de Sovyet insanı olmadığını düşünüyordu. Sonra devam eden konuşmada Eden Türkiyede yaşayan Ermenilerin sayısını sordu. Molotov 400 ila 500 yüz bin civarı Ermeni yaşadığını düşündüğünü söyledi. Molotova göre, Sovyet Ermenistanında 1 milyondan fazla Ermeni vardı. Ancak Ermenistandan kenarda Ermenilerin sayı 1 milyonu geçiyordu ve Türkiyeden araziler geri alındığı takdirde bu Ermeniler kendi topraklarına dönebilirdi. Eden sonda güzel konuşma için Molotova teşekkürünü iletti. 423 Dışişleri Bakanlarının Türkiye ile ilgili müzakeresi bittikten sonra konu 
3 devlet başkanının 22 Temmuz 1945 yılında yapılan konferansın altıncı toplantısında 
tartışıldı. Türkiye konusunu açan Churchill Montreaux anlaşmasının Sovyet askeri ve ticari gemilerinin hiç bir problem yaşamadan Karadenize girmesi için yeniden gözden geçirilmesine sıcak baktığını söyledi. Bununla birlikte yeniden yapılacak anlaşma için Montreaux de bulunan devletlerin çağırılması gerekiyordu. Churchill yalnız Japonya'nın bu anlaşma içinde yer almayacağını belirtti. Sözüne devam eden Churchill Sovyetlerin Bulgaristan sınırında büyük ordu toplamasını, Sovyet basınında Türkler aleyhine yazıların yazılmasını ve son olarak Selim Sarperle Molotov arasındaki konuşmayla Türkiye'ye yönelik arazi iddialarının doğal olarak Türkiye'yi korkuttuğunu söyleyerek bunun şimdiki durumda olumsuz olarak nitelendirdi. Churchill bununla ilgili Stalin'in fikrini sordu. Stalin sözün Molotov'a verilmesini istedi. Molotov Selim Sarperle görüşmesinden bahsederek 1921 yılında Sovyet Ermenistanı ve Sovyet Gürcistanı arazilerine dahil olan Kars, Ardahan ve Artvinin haritasını Churchill'e gösterdi. Molotov Türkiye'nin Sovyetlerle yapmak istediği ittifak anlaşması şartı olarak bu arazilerin geri verilmesi istediklerini belirtti. Molotov Sovyetlerin Türkiye ile anlaşma şartları olan belgenin İngilizce çevirisini Churchill'e verdi. Belgeyi okuduktan sonra Churchill önemli belge olduğunu ve bazı meselelerin müttefikler tarafından hiç tartışılmadığını söyledi. Sözüne devam eden Churchill, Montreaux anlaşmasını yapan ülke temsilcilerinin yeniden toplanması 
422 1919-1920 Polonya-Sovyet savaşında İngiltere Dışişleri Bakanı Lord Curzon'un ateşkes hattı olarak önerdiği 
sınır çizgisi 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mümkünlüğünü Molotov'a sordu. Molotov Japonya dışında olumlu cevap verdi. Churchill belgede bulunan Boğazlarda Sovyet üssü meselesine dokunarak bunu Karadenizde Sovyet egemenliği olarak gördüğünü ve Türkiyenin bunu hiç bir zaman kabul etmeyeceğini söyledi. 
Molotov Türkiye ile Rusya arasında tarihte böyle bir anlaşmalar olduğunu söyleyince Churchill şaşırdı. Molotov 1805 yılında Osmanlı ve Rusya anlaşmasının ve 1833 yılında yapılan Hünkar İskelesi anlaşmasını örnek olarak gösterdi. Churchill bu anlaşmaları okumak istediğini söyledi. Toplantının sonunda Churchill Montreaux için Türkiye ile konuşacağını belirtirken Sovyetlerin yeni iddialarını kabul etmediğini net olarak gösterdi. Söz ABD Cumhurbaşkanı Truman'a verildiğinde Sovyetlerin tekliflerini incelemediğini, bu incelemeler yapıldıktan sonra fikrini söyleceğini belirtti.“ 1 gün sonra yapılan yedinci toplantıda Türkiye meselesi yeniden konuşuldu. Churchill yine Sovyet üssü kurulmasını desteklemediğini, aynı zamanda bu teklifin Türkiye tarafından da kabul edileceğine inanmadığını yineledi. Söz alan Stalin Churchill'in dün yapılan toplantıda Bulgaristandaki Sovyet Ordusu'nun Türkiye'yi korkutması meselesine açıklık kavuşturdu. Bulgaristanda Sovyetlerin sadece 2 tümeninin bulunduğunu, bunun da otuz bin askerden oluştuğunu söyleyen Stalin Türklerin arazi meselesi için korkması gerekmediğini, bu şartın Türkiyenin Sovyetlerle yapmak istediği anlaşma sonucu ortaya çıktığını belirtti. Boğazlar meselesine değinen Stalin, İngiltere tarafından desteklenen bir küçük devletin büyük bir devletin kendi denizine geçmesine izni almasının imkansız bir şey olarak nitelendirdi. Stalin Britanya'nın Cebellitarık'tan, ABD'nin Panama kanalından geçmesine izn verilmediği takdirde nasıl bir gürültü kopartılacağını tahmin ettiğini söyledi. Stalin sözüne devam ederek Karadenize istedikleri zaman giriş ve çıkış imkanlarının olmasını hakkı olarak gördüğünü, Türkiye'nin zayıf olduğu için Boğazlarda kendi güvenliği için üs kurmak istediklerini söyledi. Stalin yüzünü Churchill'e dönerek eğer Boğazlarda üs kurulmasını istemiyorsanız Sovyetlerin kendi gemilerini güvenli olarak koruması için diğer bir yerde üs kurulmasına izn verin diyerek sözünü noktaladı. Truman söz alarak Boğazlar meselesinin halledilmesi için yeni bir plan kurduğunu ve bu plana göre, ticari gemilerin dünyanın tüm sularında sınırsız ve özgür navigasyondan yararlanması gerektiğini söyledi. 
Türkiyeye yapılan arazi iddialarını da değinen Truman bu meselenin 2 ülke arasında çözülmesi gerektiğini belirtti. Churchill Trumanın fikrini destekledi. Böylece, Türkiye konusu da bu toplantıda kapanmış oldu. “7524 Temmuz 1945 yılında Potsdam konferansının sekizinci toplantısı yapıldı. Bu toplantıda Stalin Trumanın ticaret gemilerinin navigasyonundan 


bahsettiğini belirterek bu konunun Boğazlar meselesiyle ilgisinin olmadığını belirtti. 
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Churchill de Truman'ın verdiği teklifte olduğu gibi Boğazlar için uluslararası deniz navigasyonunun uygulanmasını isteğince Molotovla Churchill arasında tartışma çıktı. 
Molotov aynı kuralların Süveyş kanalında geçerli olabilirmi diye Churchill'e sordu. Churchill 
ilk önce Süveyş kanalının konu dışında olduğunu daha sonra Mısırla İngiltere arasında 70 
yıllık devam eden anlaşma olduğunu ve yalnız Mısır tarafının isteği olmadığı takdirde bu meselenin uluslararası kontrole sunulabileceğini söyledi. Molotov bunun cevabında Churchill'e Sovyetlerin de İngiltere'nin Mısırla yaptığı gibi Türkiye ile böyle bir anlaşma yapmak niyetinin olduğunu belirtti. Churchill ve Truman Sovyetlerin istediği zaman Karadenize girişi ve çıkışı için her üç devletin uluslararası kontrol yapılması gerektiğini savununca Stalin konunun ileri bir tarihte görüşülmesi için ertelenmesine karar verdi. 2% Potsdam konferansı'nın daha sonra yapılan toplantısında Boğazlar meselesiyle ilgili her hangi anlaşma yapılmayınca Sovyetler Türkiye ile görüşmelerle bu konunu halletmeye karar verdi. 
28 Temmuz 1945 yılında konferansın Karadeniz boğazlarıyla ilgili nihai kararında Müttefik 


Devletlerin bu konuda anlaşmadığı resmen belirtildi. 


17 Temmuz-2 Ağustos arasında süren Potsdam konferansı'nda Sovyetler Türkiye meselesi ile 
ilgili istediği sonucu alamadı. Churchill ve Eden Türkiye'nin bu şartları kabul etmediğini Sovyet tarafına iletti. Stalin konuşmasında 1921 yılında Sovyetlerin zayıf duruma düşmesini kullanan Türkiye'nin Gürcistan ve Ermenistan'ın bir kısım arazilerini kendine kattığını, Türkiyenin Sovyetlere yeni dostluk anlaşmasını teklif etmesini bu meselenin ortaya çıkmasına sebep olduğunu söyledi. Potsdam konferansında Sovyetlerin Türkiye üzerine olan toprak iddiaları resmen reddedildi. Ancak Boğazlarla ilgili meselede Churchill, Truman ve Attlee sembolik bir anlaşmaya vardılar. Truman eski Başkan Roosevelt'in Tahran konferansı'nda olan fikirlerini desteklediğini açıkladı. Truman Sovyetler'in Türkiye'ye olan toprak iddiaları kendileri arasında bir mesele olduğunu ancak Boğazlar meselesinin uluslararası mesele olduğu için tüm dünya devletlerine açık olması gerektiğini savundu. Churchill Truman'ın fikirlerini beğendi. Stalin bu meseleye sert tepki gösterdi. Stalin Montreaux anlaşmasına göre, Türkiye sadece savaşda değil, savaş olabileceği her hangi bir durumda Boğazları kapatabileceği ile ilgili madde bulunduğunu, böylelikle Sovyet gemilerinin Karadenize geçmesinde problem oluşturabileceğinden bunun karşısını alabilecek bir garanti istedi. 
Montreaux anlaşmasının tamamen Sovyetlere karşı yöneldiğini söyleyen Stalin küçük bir devletin büyük bir devletin yolunu istediği bir zaman kesebileceğini, Türkiye'nin zayıf 


durumda olduğu için Sovyetlerin Boğazları Türkiye ile birlikte korumak teklifi yaptıklarını 426A g.e., s.175-176. 
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Пеш. Potsdam konferansında Müttefikler Montreaux anlaşmasında değişiklikler yapılmasına taraftar olsa da bu meseleyle ilgili nihai sonuç alınamadı. “”7 Diğer anlaşmalara göre, Königsberg ve onun yakınlığında yerleşen araziler Sovyetlere verildi, o Avusturyada müttefikler tek bir Avusturya Hükümeti'nin kurulmasını kabul etti, en çok tartışılan Polonya meselesine gelince ABD ve Birleşik Krallık Polonya Milli Birlik Geçici Hükümeti'ni kabul 


etti. Böylece, Londrada bulunan Sürgündeki Polonya Hükümeti diplomatik yetkisini kaybetti. 
428 


Pasifikde devam eden savaşda Japonya 1945 yılı Ağustos ayına geldiğinde tüm işgal ettiği topraklardan atılmıştı. Ancak Amerikalılar Japonya'nın içine ilerlediği takdirde çok büyük zaiyat vereceğini hesaplamıştı. Bu yüzden savaşı erken bitirmek için ilk defa olarak atom bombası kullanmak karara alındı. Atom bombası hakkında Truman Potsdam konferansında üstükapalı olarak Staline bilgi vermişti. Ancak Stalin'in Amerikada bulunan casusları önceden bomba ile ilgili malumatları iletdiği için Stalin hiç şaşırmadı. Sovyetler de artık atom bombasıyla ilgili çalışmalara Kurçatovun önderliğinde başlamıştı. ABD atom bombasından ilk defa olarak Hiroshima şehrinde kullanmayı karara aldı. 6 Ağustosda ABD başkanı Truman: “76 saat önce Amerikan uçağı 20 000 ton patlama gücüne sahip olan bombayı Japonların askeri merkezi olan Hiroshima şehrine attı. Bu bombanın gücü dünyada şu ana kadar patlayan en büyük bomba olan ingiliz “Grandslan” bombasından iki bin defa daha güçlüdür”. Truman Savaş döneminde Almanların bu tür bomba yapmaya çalıştığını ama başaramadığını söyleyerek Japonyanın da teslim olması gerektiğini aksi takdirde bu türlü bombalarla Japonların şimdiye kadar görünmeyen zaiyat verebileceklerini ekledi. “7” Japonyanın teslim olmayı reddetmesi Sovyetlerin savaşa girmesi olasılığını artırdı. ABD'nin Sovyetlere Uzak Doğuda toprak kazancına yeşil ışık yakmasıyla Sovyet Ordusu harekete geçti. 8 Ağustosda SSCB Halk Dışişleri Komiseri Molotov Japonya SSCB Büyükelçisi Satoyu kabul ederek ona bu bildiriyi verdi: “/aponyanın koşulsuz teslim olması hakkında ABD, İngiltere ve Çinin 26 Temmuzdaki talebi Japonya tarafından reddedildi. Böylece, Uzak Doğudaki savaşda aracılık yapmak hakkında Japonya'nın Sovyetlere yaptığı teklif geçerliliğini kaybetti. Müttefikler Japonyanın teslim olmasını redd etdiği için barışın tez bir zamanda gerçekleşmesi için Japonyaya karşı savaşmayı Sovyetlere teklif etti. Kendi 


müttefiklik borcuna sadık olan SSCB Hükümeti 26 Temmuz bildirisine katılarak 9 Ağustosdan 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itibaren Japonya ile savaşta olduğunu belirtiyor. ” ”9Sovyetlerin savaşa girmesi ve ikinci 
atom bombasının Nagasaki şehrine atılması sonucu Japonlar barış görüşmelerine başladı. 14 
Ağustosda ABD Başkanı Truman basın toplantısı yaparak Japonya'nın teslim olması hakkında Müttefiklerin şartlarını kabul ettiğini açıkladı. Truman açıklamasında 11 Ağustosda Japonya'dan mektup aldığını ve bu mektupun Berlindeki konferansda Japonya'dan talep edilen şartlara uygun olduğunu açıklamasını yaptı. Başkan mektupta teslim olma şartlarının ne zaman resmen imzalanması meselesinin ise belirsizliğini koruduğunu açıkladı. Truman Douglas Maccarthur'un Japonya'nın teslim olmasını kabul etmesi için Müttefiklerin Kumandanı olarak atandığını açıkladı. *! Douglas Maccarthur'un Filipin adaları başkenti 
Manilada Japon Heyeti ile yaptığı görüşmeler sonrası Japonya'nın teslim olma paktını 31 
Ağustosda Tokyo körfezinde bulunan “Missuri” gemisinde imzalayacağı belirtildi. 432 Missuri gemisinde imzalama töreninden sonra İkinci Dünya Savaşı resmen sona erdi. 2 Eylülde Stalin Sovyet halkına: “Yoldaşlar, bugün 2 Eylülde Japonya Hükümeti kayıtsız şartsız teslim olma belgesini imzaladı. Savaş başlamadan önce dünya faşizminin ve saldırganlığının doğuda Japonya batıda Almanya olmakla 2 kaynağı vardı. Batıdaki saldırganlık 4 ay önce ortadan kaldırıldı ve Almanya teslim oldu. 4 ay sonra ise Japonya da teslim olma belgesini imzalamak zorunda kaldı. Böylelikle, İkinci Dünya Savaşı sona erdi. Japonya'nın 1904-1905 yıllarında Çar Rusyası'na karşı savaşda kazandığı zaferle Güney Sahalin'i, Kuril adalarını ele geçirmişdi. Japonlar aynı zamanda 1938 yılında Vladivostok şehrini kuşatmak için Moğolistan"ı ele geçirmek istediler. Ancak burda bulunan Sovyet ve Moğol ordusu buna izin vermedi. 1904 yılındaki acı mağlubiyet ülkemizin üzerinde siyah bir leke gibi kalmıştı. Benim gibi yaşlı insanlar bunu 40 yıl bekledi sonunda o gün geldi. Biz ağır yıllar geçirdik ama sonunda zafer bizimle birlikte oldu. Değerli vatandaşlar, sizleri savaşın bitmesi ve barışın 


yeniden dünyamızda ortaya çıkması nedeniyle kutluyorum.”33 
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SONUÇ 


İkinci Dünya Savaşı döneminde Türkiye'nin ve Sovyetlerin siyasi konjonktüre göre değişik politik manevralarını Komünist gazetesinde nasıl yansıdığını tezimizde göz önüne sermeye çalıştık. Molotov-Ribbentrop paktına kadar Almanya'ya karşı olumsuz politika yürüten Sovyetlerin sonda Stalin'in Sovyetlerde yaptığı sağa kayma politikasıyla Çarlık Rusyası'nın arazilerini geri alma siyasetine döndü. Politik rakiplerini ülkesinde yaptığı Büyük Temizlik'le saf dışı bırakan Stalin artık tek ülkede sosyalizm sloganıyla Sovyetleri ekonomik olarak kalkındırma ve Lenin'in ortadan kaldırdığı devletçilik değerini yeniden ortaya çıkarttı. 
Maksim Litvinov'un Halk Dışişleri Komiseri olduğu dönemde politik olarak Sovyetlerin Batı dünyasıyla ilişkilerini pekiştirmiş ve en büyük ekonomi olan ABD tarafından da resmen bağımsız devlet olarak tanınmıştı. Hitlerin Almanyada, Mussolininin İtalyada yükselmesinden rahatsız olan Sovyetler onları durdurmaya çalışmış ancak seçimle gelen Fransa ve İngilterenin yeni muhafazakar başbakanlar tarafından ilgiyle karşılaşmamıştı. 
Azerbaycan Komünist Partisinin yayın organı olan Komünist gazetesi de devletin değişen siyasetini göstermiş ve Sovyet basınında en önemli gazete olan Pravda ve İzvestiya gazetelerinden makaleler yayımlamıştır. Molotov-Ribbentrop paktına kadar Sovyetlerin hem diplomatik olarak hem de ticari ilişkileri iyi olduğu Türkiye ile ilgili basında sadece iyi konuşulmuş ve Türkiye'nin başka devletlerle problemlerinde her zaman yanında bulunan açıklamalar ve makaleler yayımlanmıştı. Ancak Molotov"un Halk Dışişleri Komiseri olması ve Sovyet diplomasisinde faydacı değişme ,Türkiye'nin İngiltere ve Fransaya yönelik diplomasisi yavaş yavaş bu devletleri bir birinden uzaklaştırdı. Aslında Türklerin bu siyasetinde Fransız ve İngilizlerin ekonomik açıdan Türkiye'nin kalkınmasında önemli etkisi olması vardı. Fransa Türkiye yakınlaşmasına en büyük etken gösteren faktör ise Hatay'ın Türkiyeye birleşmesine karşı çıkmaması olmuştu. İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasından hemen sonra Saraçoğlu'nun Moskova ziyaretinde olumsuzluklar ve Sovyetlerin Almanya aleyhine hiç bir yapılanmaya hoş bakmayışı artık ilişkilerin zor dönemine geçildiğini göz önüne getiriyordu. Ancak bununla birlikte Sovyetlerin Türkiye'nin bağımsızlığını elinden almak gibi bir düşüncesi yoktu. Sovyetler sadece Montreaux anlaşmasıyla Boğazlarda Türkiye ile birlikte yer edinmek düşüncesi vardı. Almanya'nın Fransa'da galibiyeti ve Balkanlarda ilerlemesi sonucunda Türkiye'nin bu kez Almanya ile dengeci siyaseti bu defa Sovyetlerin Bulgaristan politikasıyla uzlaşmıyordu. Bu zamana kadar olayları dikkatle izleyen Komünist gazetesi daha çok iç meseleler ile ilgili haberler yayımlıyordu. Dış meselede ise 


gazete İngiltereye düşman, Almanyaya ise anlaşma dolayından dost mevkiindeydi. Savaşın 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Sovyetlerde devam eden ilk yılında Hitlerin Sovyet basınında Almanlar aleyhine haberlerin yapıldığını söylemesinin hiçbir doğruluk payı yoktu. Almanya'nın Sovyetlere saldırması sonucu Türkiye'nin tarafsızlığının Sovyetler için hayati önemi vardı. Sovyetler için stratejik önemi olan Kafkasya'nın Türkiye ile sınırda bulunması Almanların bura ulaşmasını engelliyordu. Türkiye tarafsız siyaseti ile Sovyetlerin güney kanadını korumaktaydı. Bu yüzden Stalin 1941 yılında Moskovada İngiltere Dışişleri Bakanı Edenle görüşerken Türkiye'nin savaşdan sonra ödüllenmesi gerektiğini ve Bulgaristandan bir kaç şehir ve Ege 


denizindeki adaları vermeyi teklif etmişti. 


Komünist gazetesi Sovyetlere saldırının devamında Türk gazetelerinin haberlerini dikkatle izliyor ve Sovyet yanlısı gazetecilerden makaleler yayımlamaktaydı. Ulus gazetesinden Falih Rıfkı Atay ve Yeni Sabah gazetesinden Cahit Yalçın en çok referans alınan gazeteciler olmuştu. Özellikle Cahit Yalçının Anti-Nazi fikirleri Sovyet basınında beğenilerek izleniliyordu. Tüm bunlara rağmen Sovyetlerin Bulgaristana girmesinden sonra Cahit Yalçın Sovyet tehditinden bahseden makaleler yayımlamaya başladı. İkinci Dünya Savaşının başında Tan gazetesinin Nazilerle Sovyetleri karşı karşıya getiren makaleler yayımlamasını Sovyet tarafı olumsuz karşılamıştı. Nazilerin Sovyetlere saldırmasından sonra Sovyet basını en çok referans aldığı gazete editorlüğünü Zekeriya Sertel'in yaptığı Tan olmuştu. Türkiye'nin başta mutlak tarafsızlığı ancak daha sonra Almanların ilerlemesi sonucunda Almanyaya yönelik değişmeye devam etmi.ti. Aslında kırılma noktası İngiltere ile müttefik olmasına karşın Türkiyenin böyle politikası diğer ülkeler açısından da güvensizlik ortamı oluşturmuştu. Almanların Balkan Antantı ülkelerine saldırı, Fransa'ya saldırı sonrasında Türkiye müttefik olduğu devletlere yardım etmeli olduğu halde halde hiç bir şey yapmamıştı. Sovyetlerde bu güvensizlik ortamı SSCB-Finlandiya savaşı zamanı Bakü ve Batum'u Fransa ve İngiltere tarafından bombalanmak istemesi ve buna da Saraçoğlu'nun üstükapalı destek vermesiyle oluşmaya başladı. Ayrıca Türkiye Nazi Almanyası Sovyetlere savaş ilanından 1 yıl sonra Almanya ile ticari anlaşma yapmıştı. Türkiye'nin Sovyetlerle savaş devam ederken ekonomik ilişkileri 1930'larla karşılaştırıldığında 10 defa azalarak neredeyse yüzde sıfır oranında kalmıştı. Türkiye tarafsız devlet olarak Sovyetlerle ekonomik ilişki nerdeyse sıfirken, Almanyayla ticari olarak Türkiye'nin yüzde elliden fazla ekonomisini oluşturuyordu. Bu da doğal olarak Sovyet tarafında hoş karşılanamazdı. Türkiye'nin Sovyetlerle olan ilişkilerinde Almanyönümlü politika yürüttüğünü müttefikleri olan Fransa ve 
İngiltere gazeteleri de belirtiyordu. Fransız “L'ordr” gazetesi savaş bittikten sonra 1946 


yılında yazdığı makalesinde şöyle yazıyordu : “7942 yılında Müttefiklere Stalingrad düştükten 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sonra Türklerin Ruslar üzerine saldırıya geçecekleri belli oldu. Feldmareşal Paulus Stalingradda teslim olmasından sonra İsmet İnönü günah keçisi aradı. Mareşal Fevzi Çakmak Hükümete sormaksızın kendi başına Sovyetlere saldırı planı hazırladığı için azl edildi. Yaşı fazla olduğu için hapse atılmadı ve emekliye ayrıldı.” Sovyet tarihçilerine göre, Atatürkün sağ olması halinde Türkiye bu savaşda Almanyanlısı politika izlemezdi. Bir Pragmatist gibi kuzeyinde ona dost olan ülkenin olmasından kendi güvenliği açısından uygun olduğunu biliyordu. Atatürk Sovyetlerin Moskova ve Stalingrad savaşlarında düştüğü bu zor durumda Sakarya savaşında Kuzey komşusunun yaptığı yardımları hatırlar ve Pantürkistlerin Türkiyede bu kadar çoğalmasına izn vermezdi. “55 7 Kasım 1927 yılında Sovyet büyükelçiliği'nde Suritzle görüşen Mustafa Kemal Atatürk kendinin başında durduğu zamanlarda Türkiye ile Sovyet Cumhuriyyetleri arasında her zaman ittifak olacağını söylemişti. 4% Almanların Doğu Cephesinde başarılar zamanı Türk siyasi liderleri ve gazetecileri ile Alman siyasileri arasında ilişkiler üst düzeyde devam ediyordu. Türkiyede SSCB sınırında alman istihbarat görevlileri çalışıyordu, türk generaller ve gazeteciler Almanlar tarafından davet edilerek işgal edilmiş Sovyet topraklarında bulunmuşdu. Askeri alanda da ilişkiler çok iyiydi. Savaş bittikten sonra 1946 yılında yaptığı açıklamada dönemin 
Türkiye Dışişleri Bakanı Hasan Saka savaş zamanı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yüzde 80 
civarında silahı Alman üretimi olduğunu açıklamıştı. *7 Sovyetlerin savaşın bitmesiyle Almanyada Türkiye ile yapılan görüşmelerin belgelerini ele geçirmesi artık Türkiye'ye olan güvensizliğin diplomatik yöntemi ve arazi iddiasına dönüştürdü. Potsdam konferansı'nda iddialarına hiç bir destek olmamasına rağmen geriye yol yoktu. Türkiye ABD'nın başında bulunduğu Batı kampı üyesi, Sovyetler ise kendisinin süperdevlet olduğu Doğu Kampı lideri 


oldu. 


434 İbrahimbeyli, s.223. 
435 Kireev,s.245. 
436 İyanov,s.140. 
437 Sotnichenko, s.219. 
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| шин Ressam M.Otarov'un 11 Mart 1940 tarihli Tan gazetesi aleyhine çekdiyi 
karikatür 
ЕРЕ Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın “Beyaz Kitap”ı. Üçüncü ve dördüncü belgede 


Müttefiklerin Bakü ve Batum"u bombalaması hakkında Massigli ve 


Saraçoğlu'nun görüşmesinden bahsediliyor, 7 Temmuz 1940. 


ШЕ шад: Türkiye Başbakanı Refik Saydamın “Beyaz Kitap”la ilgili açıklaması, 15 
Temmuz 1940. 


КУ дырды Milli Korunma Kanunu hakkında proyenin TBMM de görüşülmesi, 29 Aralık 1940 
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Sovyetlerin Japonya'ya savaş ilan etmesi, 10 Ağustos 1945 
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Japonya'nın teslim olması ve Stalinin halka seslenişi, 4 Eylül 1945 
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